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En toen bleef ik als dominee
alleen over...

Het is al enige tijd geleden dat dominee Anette en dominee Neeltje van ons afscheid
namen. Even leek het erop dat ik de vacatureperiode alleen moest overbruggen.
Gelukkig bleek het mobiliteitsbureau van onze kerk een kanjer van een dominee in
huis te hebben, doctor dominee Udo Doedens. En inderdaad, toen ik dominee Udo
ophaalde van het treinstation in Amersfoort voor een eerste kennismaking, torende
hij hoog boven iedereen uit. Udo deed zijn intrede in ons midden, super snel vond
hij zijn weg in kerkelijk Leusden. Dominee Udo presenteerde ons op verrassende
inzichten met zijn preken. Preken met diepgang. Zoals Sgren Kierkegaard zei: “Om
de waarheid te ontdekken, moet je je ver van de massa verwijderen”.

Binnen het pastoraat toonde Udo zich razend
origineel met zijn eigen pastorale landkaart. Een
landkaart die ons de weg wees naar realistische
verwachtingen rond het huisbezoek. Om het

met Kierkegaard, de favoriete hoogleraar van
Udo te zeggen: “Ach, de deur van het huisbezoek
gaat niet naar binnen open, men kan ze niet
openduwen door ertegenaan te stormen; zij

gaat naar buiten open — daarom hoeft men maar
weinig te doen”.

Inmiddels komt dominee Erica in zicht. Zij verbindt zich op 19 maart aan onze
gemeente. Dat betekent dat wij op 12 maart afscheid nemen van dominee Udo.
Hij heeft onze gemeente een grandioze dienst bewezen. En ik, ik vond in Udo een
collega met wie ik de liefde voor de Bijbel, de kerk en onze gemeente kon delen.
Waarlijk een broeder! Nog één citaat van Kierkegaard: “De grootheid van een
mens hangt wezenlijk af van de sterkte van zijn Godsverhouding”. Udo, je bent
een groot mens! Dank je wel.

Wat Zacharias invalt in halve citaten uit het Oude Testament, horen en zien de
herders in de kerstnacht: de bevrijder is een kind, in doeken gewikkeld in een kribbe.
Hij bevrijdt ons niet om ons als ongebonden mensen te kunnen manifesteren.

Hij bevrijdt ons om ons toe te wijden.

Ds. Rob Doesburg

PS. Ds. Udo is gepromoveerd op het werd van de
Deense filosoof, theoloog en cultuurcritius Sgren
Aabye Kierkegaard (1815-1855).
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een dorp van 800 inwoners waar iedereen is
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Jan Rebel

Jan Rebel is na veertig jaar gestopt met
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jaar actief als organist in diverse kerken.
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In een biezen mandje

Wiebren denkt na over Mozes. Die kleine
onderduiker, die ten dode opgeschreven
leek, zal, eenmaal volwassen, zijn volk uit
de slavernij leiden.

Bij de kerkdiensten

De intrededienst van dominee Erica Hoebe
komt eraan en de Veertigdagentijd staat op
het punt van beginnen.

Overzicht diensten tot en met 23 april 2023

Gedenken wij hoe
Christus leed

Gedenken wij hoe Christus leed
die God is en echt mens.

Die Koning in drie talen heet
doorleed de dood intens.
Martelende angst te zijn,

het hart een vilam van pijn.

Hij heeft zich koninklijk geschikt
naar handen van verraad,

heeft alle haat en hoon geslikt,
maar wijn van een soldaat
weigert Hij, de Vredevorst,

nu Hij naar vrede dorst.

Het kruis dat is een niemandsland,
het lichaam bodemloos,

het woeden van een zielenbrand,
het bloeden van een roos.
Losgetornd, geschopt, gedoofd,

van alle eer beroofd.

Hij hangt daar als gevierendeeld,

die eenheid zo begeert.

Zijn naadloos kleed, het wordt verspeeld
alsof het lot regeert.

Uur van dood en dobbelsteen -

God laat zijn Mens alleen.

Hij sprak: Mij dorst, met laatste kracht,
Zij reikten Hem een spons.

Hij riep: Het is volbracht. Volbracht!
God is verzoend met ons.

Heer, uw volk, uw wereld wijd

gedenkt in dankbaarheid.

tekst: Ria Borkent




Eigenlijk begint het leven van Mozes al
voor zijn geboorte, bij twee dappere joodse
vroedvrouwen: Sifra en Pua. Onder de
Egyptenaren is de herinnering aan onder-
koning Jozef inmiddels vervaagd. En de
dan heersende farao maakt zich behoorlijk
sappel over dat vruchtbare volkje in hun
midden, dat al maar talrijker wordt. Zoals
wel vaker bij autoritaire machthebbers,
haalt hij zich van alles in zijn hoofd. Wie
zegt hem dat die Israélieten, met hun
vreemde God, zich bij een aanval van een
buitenlandse mogendheid op Egypte, niet
tot een vijfde colonne zullen ontpoppen?

Trouwens, welk recht denken zij te hebben
op een eigen identiteit? Zijn het niet
gewoon surrogaat Egyptenaren? De farao
ligt er 's nachts wakker van en besluit hen
er via zware dwangarbeid onder te houden.
Dat zal ze leren.

Om te voorkomen dat de Israélieten de
Egyptenaren op den duur getalsmatig over-
treffen, draagt hij bovendien Sifra en Pua
op alle joodse jongetjes bij de geboorte te
doden. Maar die piekeren daar niet over.
Als de farao wil weten hoe het komt dat de
Israélieten zich ondanks zijn gebod steeds
maar verder uitbreiden, zeggen ze dat die
vermaledijde Hebreeuwse vrouwen zo sterk
zijn, dat ze hun kinderen al gebaard hebben
voordat zij er als verloskundigen aan te
pas komen. Pure overmacht, meneer. Niks
aan te doen. Nou, daar weet de farao wel
raad mee. Hij beveelt zijn volk om alle
Hebreeuwse jongetjes die geboren worden
in de Nijl te gooien. Juden raus!

‘Het geboortehuis van dit
jongetje is meteen ook zijn
onderduikadres.’

Ook al mogen de meisjes blijven leven,
welke moeder wil in ruil daarvoor haar
zoon prijsgeven. In elk geval niet Jochebed,
die een wolk van een baby ter wereld
brengt. Het geboortehuis van dit jongetje
is meteen ook zijn onderduikadres. Elke
dag leeft het gezin in de zenuwen. Na
drie nerveuze maanden wordt het gevaar
echter te groot. Wat als een voorbijganger
de zuigeling hoort huilen? Het verraad ligt
op de loer. Voor je het weet, staat er een
overvalwagen voor de deur.

Uiteindelijk neemt Jochebed het hart-
verscheurende besluit zelf uitvoering te geven
aan het bevel van de farao en de dan nog
naamloze kleine, die later Mozes zal gaan
heten, aan de Nijl toe te vertrouwen. Maar
dan wel in een waterdicht mandje. Dat zet
ze tussen het riet op een plek waarvan
bekend is dat farao’s dochter er dagelijks
gaat baden. Ze doet dat in de hoop dat de
God van Abraham, Isaak en Jacob zich over
haar kind zal ontfermen. Van wie zij weet
heeft, maar, vraagt Jochebed zich af, heeft
Hij nog wel weet van hen? Van hun nood?

Ze zal er ondanks alles toch stiekem op
gerekend hebben.

Zal de prinses met haar hand over haar
hart strijken? Durft ze het gebod van haar
vader te trotseren? Of gaat zich hier het
zoveelste drama afspelen in dit verhaal vol
onderdrukking en vervolging? Vanaf een
afstand kijkt Mirjam, de oudere zus van het
jongetje, angstig toe. Ze houdt haar adem
in. Zal ze? Jaahhh... de prinses heeft het
biezen mandje ontdekt. Ze stuurt haar
slavinnen erop uit om het op te halen.

Nu spant het erom. Want het kan niet
anders, of dit moet een Hebreeuws, een
joods, jongetje zijn. Bij wet verboden.

Hoe zal farao’s dochter reageren? De

baby huilt en het gaat Mirjam door merg
en been. Maar raakt ook het hart van de
prinses. Deernis wint het van kinderlijke
gehoorzaamheid. Mirjam smeedt het ijzer
terwijl het heet is, komt uit haar dekking
en doet de koningsdochter een aanbod
dat deze niet kan weigeren. Ze zal uit de
Hebreeuwse vrouwen een voedster voor de
vondeling zoeken.



En wat denk je? De moeder van Mozes
wordt zijn min! Zo zijn uiteindelijk vijf
vrouwen de machtige farao te slim af.
Vier van hen zitten in het verzet. De vijfde
hoort bij de andere kant, maar laat haar
hart spreken.

Vijf, dat getal staat in de Bijbel voor
Pentateuch, de benaming voor de vijf boeken
van Mozes: Genesis, Exodus, Leviticus,
Numeri en Deuteronomium. In het
Hebreeuws Thora (= onderwijzing)
genoemd. In de tijd dat bovenstaande
geschiedenis zich voltrekt, moeten die
nog geschreven worden, maar wij hebben
ze inmiddels gelezen en weten dus hoe
het verhaal van Mozes afloopt. Die kleine
onderduiker, die ten dode opgeschreven
leek, zal, eenmaal volwassen, zijn volk uit
de slavernij leiden. Aan zijn wieg stond
Jochebed, die haar geloofsdaad beging
zonder garantie, puur op hoop van zegen.
En zie daar!

tekst: Wiebren J. Tabak / beeld Shutterstock

Mag ik van u een lift?

Het diaconaat behoort tot een van
de kerntaken van onze kerkelijke
gemeente.

Hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben. Het gemeentediaconaat
van de Protestantse gemeente Leusden omvat een aantal activiteiten,
die worden ontwikkeld en uitgevoerd door gemeenteleden en een
dienstbaar (diaconaal) karakter hebben. Deze keer: de Kerktaxi.

Voor de kerktaxi wordt in ieder Leusder Kerkblad maar bescheiden
‘reclame’ gemaakt: onder het overzicht van de kerkdiensten één gekleurde
balk met daarin een kop, een vraag en twee zinnen informatie.

Toch speelt zich daarachter heel wat af. ledere zondag zijn er voor beide
kerken gemeenteleden bereid om met de eigen auto anderen naar de
kerkdiensten te brengen: gemeenteleden voor wie het anders onmogelijk
zou zijn zelfstandig naar de kerk te komen.

Een variant hierop is, dat aangemelde bewoners van ‘t Hamersveld per rol-
stoel zondags kunnen worden opgehaald voor de dienst in de Marcuskerk.

Voor de uitvoering van de ritten voor de Dorpskerk zijn tien chauffeurs
ingeschakeld. Voor de Marcuskerk zijn dat er negen. De begeleiders
voor ‘t Hamersveld werken met z’'n zessen. Al deze vrijwilligers worden
voor perioden van vier maanden ingeroosterd. Op sommigen kan al
jarenlang een beroep worden gedaan!

Enkele keren per jaar wordt doordeweeks het zogenoemde Klein Avondmaal
gehouden. Ook hiervoor zijn altijd per viering enkele chauffeurs beschikbaar.

Tot tien jaar geleden was er per kerkgebouw één codrdinator voor de kerk-
taxi’s actief. Daarna is bij de stroomlijning van het Gemeentediaconaat
de codrdinatie in handen gelegd van één gemeentelid. De werkzaamheden
bestaan uit het opstellen van de viermaandelijkse roosters voor de
chauffeurs en begeleiders, de verspreiding ervan — ook naar de regel-
matige gebruikers van de kerktaxi — en het contact met nieuwe aanvragers.
En natuurlijk zo nodig het zoeken en benaderen van nieuwe chauffeurs
of begeleiders. Ook hierbij geldt: vele handen maken licht werk.

Uw vragen of eventueel aanmeldingen om mee te doen ontvang ik graag.

tekst: Renze Steringa (r.steringa@kpnmail.nl, 06 41 16 14 30)




ek bij onze geestelijke buren —
er van den Berg
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“Ik ben buurman van de Dorpskerk”, zegt Pieter van den Berg. Deze foto, genomen in de tuin van de vriigemaakte pastorie, bewijst het.

Het Leusder Kerkblad gaat in een serie verhuisde het vrijgemaakt gereformeerde den Berg was vervolgens predikant in
artikelen in gesprek met de pastores gezin naar Soest en dus lag het volgen van  Anna Paulowna, Veendam en, voor hij naar
van bevriende kerken in Leusden en middelbaar onderwijs aan de Gereformeerde Leusden kwam, elf jaar in Staphorst.
Achterveld. In dit nummer ds. Pieter van Scholengemeenschap Amersfoort (nu GSG

den Berg van de Gereformeerde Kerk Guido) voor de hand. (“lk kom nu in Leusden  ‘Jammer dat de vrijmoedigheid

(vrijgemaakt), de Koningshof. oud-leraren van toen tegen. Leuk.”) Hij vond om over het evange"e te

praten vaak ontbreekt.’

in zijn middelbare schooltijd, naar hij vertelt
Wie is Pieter van den Berg? ‘alles interessant’ en het werd kiezen
Geboren in Vlaardingen, 1967. Gehuwd, ‘tussen de technische of de theologische
vier kinderen van wie de jongste (22) nog universiteit’. Het werd de laatste, in Kampen, = Waarom ben je vrijgemaakt?
thuis woont. Predikant in Leusden sinds en daar heeft hij geen spijt van want “Ik vind in mijn kerk Gods Woord als basis
1 september 2019. Via Zuid-Limburg ‘theologie gaat echt over alles’. Pieter van voor mijn leven. Ik sta bewust in de traditie



van Calvijn en Luther. Wat dat betreft ben
ik gewoon een orthodoxe jongen! Ik heb dit
geloof van huis uit meegekregen, met een
grote trouw aan de kerk, zonder me af te
zetten tegen andere kerken. De tijd dat we
ons opstelden alsof we de enige ware kerk
waren ligt echt achter ons.”

“God is mijn hemelse vader en tegelijk
degene die onze begrippen te boven gaat.
Een mysterie en een God die alles omvat.
‘Gij die alles te boven gaat’ zongen we in
Taizé en zo is het.”

‘Als kerkelijke gemeente
zoeken we bewust een plek in
deze samenleving.’

Wat vind je van Leusden?

Pieter van den Berg woont hier met plezier.
“Een dorpsgemeenschap als deze bevalt me.
Wonen in je eigen dorp vind ik belangrijk.
Gemeenteleden zomaar tegenkomen op
straat, of in de winkel is heerlijk. Als kerke-
lijke gemeente zoeken we bewust een plek
in deze samenleving. Je kunt vanuit je
eigen identiteit prima je plaats innemen in
het geheel.”

Want verbinding zoeken met de ander,

zegt hij, is van grote waarde. In zijn werk

in Leusden speelt de oecumene een grote
rol. Lachend, en toch serieus: “In Staphorst
heb ik wel eens hardop gezegd hoe jammer
ik het vond dat daar geen ‘moederkerk’ -
rooms-katholieke kerk - stond.”

Hij vertelt hoe mooi hij de pleindienst met
Pinksteren vond, de eerste die hij bijwoonde.
Hoe alle kerken in Leusden daar samen-
komen. Maar voegt eraan toe: “Het gaat
natuurlijk wel om de inhoud.” Toch, vindt
hij, is de oecumene hier nog te veel een
zaak van een kleine groep. “We zitten te
veel op ons eiland. Ik zou het graag veel
breder zien”.

Tijd voor huisbezoek

De GKv Leusden telt een kleine achthonderd
leden en heeft twee predikanten. Naast
Pieter van den Berg is dat Peter Hommes.
“Dat we met z’'n tweeén zijn is wel een
luxe. Je hebt nog tijd voor huisbezoek.

Dat wil ik ook — niet alleen crisispastoraat.
Maar er moet ook tijd zijn voor het lezen van
theologische boeken. Het zijn twee vleugels
van mijn werk: studie en pastoraat.”

En natuurlijk zijn er de zondagse diensten.
Hoogtepunten van de week? lets om naar
uit te kijken. “Zeker. De zondagen zijn echt
heel bijzonder. Een plezier. Maar eerlijk, op
vrijdag is het vaak nog een worsteling, hoor.”

‘Dat we met z'n tweeén zijn is
wel een luxe.

Vrouw op de kansel

Praten met Pieter van den Berg is luisteren
naar een spraakwaterval, van de hak op de
tak springend, vrij associérend van het ene
trefwoord naar het andere. En toch steeds
weer terugkomen op de basis van alles:

het evangelie. Tot slot een paar flarden uit

het gesprek.

- “Jammer”, vindt hij, “dat de vrijmoedigheid
om over het evangelie te praten vaak
ontbreekt. We hebben als Nederlandse
kerken de naam dat we meer energie
steken in diaconaal werk dan in het
evangelie — hoe belangrijk diaconie ook
is. We zijn er in Nederland wat allergisch
voor om iets te zeker te weten”.

- Mag, wat Pieter van den Berg betreft,
de vrouw op de vrijgemaakte kansel?

“Jal Zeker! Je kunt, op grond van het
erkennen van het Schriftgezag, zonder
schriftkritisch te zijn, voér de vrouw in
het ambt zijn.”

- “Muziek is belangrijk in mijn geloof. Muziek

raakt weer andere lagen in ons mens-zijn.

De tijd dat we alleen psalmen zongen, is

geweest. |k vind het belangrijk dat we, als

kerken in Leusden, liederen met elkaar
kunnen delen. Al valt dat in de praktijk
trouwens wel tegen. In De Koningshof zijn
de mooie Sela-liederen geliefd (Sela is een
christelijke band die zich ten doel stelt
eigentijdse kerkliederen te schrijven- red.)”

Pieter van den Berg zit ook in de organi-

satie van het Zincafé in Leusden. “Het

is bedoeld voor mensen die op zoek zijn

naar zin, weinig meer naar de kerk gaan,

die een dunne band hebben met het
geloof”. Het is de uitdaging om een breder
publiek te trekken. “Verjonging zou fijn
zijn”. Op zijn initiatief werd vorig najaar
bisschop Gerard de Korte van Den Bosch
als spreker in het Zincafé uitgenodigd. De
volgende bijeenkomst, 20 maart, komen

Jan Terlouw en Annette Mul spreken over

‘Ubuntu: ik ben — wij zijn- de aarde is’.”

- Tenslotte: “Het geloof is groen. We zijn
niet voor niets een Groene Kerk.”

De naam Gereformeerde Kerken
vrijgemaakt heeft zijn langste tijd
gehad. Na de aanstaande fusie
met de Nederlands Gereformeerde

kerken ontstaat per 1 mei 2023
een nieuw kerkgenootschap met de
naam Nederlandse Gereformeerde
Kerken.

tekst: Willem Hekhuis / foto: Ko Groen



Trees van Montfoort, theoloog, spreker,
schrijver van Groene theologie:

Bij lezingen zeg ik dit vaak, dat we niet voor
de aarde hoeven te zorgen, dat de aarde voor
ons zorgt. Mensen reageren erop, het is een
eyeopener, het geeft een ander perspectief.
Het is in onze cultuur ingebakken dat we
heersers zijn over de aarde, dat we die voor
onszelf gebruiken. Dit draait dat denken om.
Niet de mens zorgt voor de aarde, maar de
aarde voor ons.

Dat klinkt heel paradoxaal uit de mond van
iemand die bezig is met duurzaamheid en
geloof, maar dat is het juist niet. De aarde
leefbaar houden is niet een kwestie van
veel doen, maar van veel laten. Zodat we
de aarde niet kapot maken, maar de aarde
de kans krijgt voor ons te zorgen.

Het is, bijvoorbeeld, mooi om bomen te
planten. Maar het is nog mooier om te
voorkomen dat bomen gekapt worden.
Bomen zorgen er zelf wel voor dat ze zich
voortplanten, dat hoeven wij niet te doen.
De aarde zorgt dat ik kan ademhalen,

dat ik zuurstof heb, de aarde zorgt voor
voedsel, voor regen. Doordat we de aarde
uitputten, zijn we belangrijke grenzen
overgegaan en is de aarde minder goed in

staat om voor ons te zorgen. Dat vraagt
om herstel, om terugtreden, om minder
consumeren.

‘Met de trein naar een
conferentie.’

Zelf laat ik veel dingen. Ik vlieg niet. Ik ben
in juni in Letland geweest voor een confe-
rentie, ik ben met de trein en boot gegaan.
Naar Praag ga ik binnenkort ook met de
trein, dat kost me geen enkele moeite.

Ik heb net de was opgehangen, de zon
schijnt. In de winter hang ik de was boven
de trap, een droger heb ik niet. Ik heb
geen auto, ik eet bijna geen vilees. |k koop
geen dingen die ik niet nodig heb, en als ik
iets koop let ik erop dat het reparabel is.

Wij hoeven als mensen de aarde niet te
beheren, we hoeven niet alles te regelen.
We zijn deel van een groter geheel. Het
gaat er om dat we beter samenleven met
onze medeschepselen, met planten en
met dieren. We zijn met elkaar verbonden.
God werkt door alles heen, door mensen,
dieren, planten. Als je daarvoor openstaat,
dan geeft dat een andere blik. Het is
positief, het geeft plezier om te zien hoe
planten groeien en hoe dieren leven.

‘We moeten veel laten, maar we
krijgen er ook veel voor terug.’

De zin is niet bedoeld om ons van onze
verantwoordelijkheid te ontslaan, het is
zeker geen oproep om maar niks te doen,
omdat de aarde toch wel voor ons zorgt.
We hebben geen controle over het geheel,
maar we hebben er wel invioed op. Er hoort
bij dat we de aarde niet overbelasten. Als
iedereen leeft zoals wij in Nederland, zijn
er meer dan drie aardbollen nodig. Dat kan
gewoon niet.

Je kunt er heel moedeloos van worden als
je dat allemaal tot je door laat dringen.
Maar het is ook een zin om uit de kramp
te komen, dat het toch allemaal niks
uitmaakt wat we doen, of dat mensen

moe worden van activisme. Er kan iets
meer ontspanning in. We kunnen genieten
van samenleven met niet-mensen. En we
moeten veel laten, maar we krijgen er ook
veel voor terug. Als we veel minder vliegen,
autorijden en houtkachels stoken, dan
wordt de lucht schoner. En krijgt de aarde
ruimte om voor ons te zorgen.

Met toestemming overgenomen uit Trouw
van 31 oktober 2022
groenekerk@pgleusden.nl



Een gelovig genie

Toen componist Felix Mendelssohn Bartholdy
in november 1847 op 38-jarige leeftijd
stierf, was de hele Europese muziekwereld
verslagen. Mendelssohn was niet alleen
een geliefd en productief componist, hij
was ook een gevierd uitvoerend kunstenaar.
Hij dirigeerde koren en orkesten in Duitsland
en Groot-Brittannié en trad daarnaast op
als pianist en organist. Onder musici stond
Mendelssohn bekend als een kundige en
behulpzame collega en een goede organi-
sator. Hij stond open voor nieuwe muziek,
maar had evenzeer belangstelling voor
stukken die, in een tijd zonder radio en

cd, bijna in de vergetelheid waren geraakt.
Fameus is zijn heropvoering in 1829 van
de Matthaus Passion, de eerste volledige
uitvoering van dit werk sinds Bachs dood
in 1750.

Wonderkinderen

Wie zich nog verder in Mendelssohn verdiept,
ontdekt dat hij afkomstig was uit een
aanzienlijke en vermogende familie van
geassimileerde joden. Felix en zijn oudere
zus Fanny waren wonderkinderen, die van
jongs af aan componeerden, musiceerden
en ook niet onverdienstelijk tekenden en
schilderden. Op de universiteit schopte
Felix het zelfs tot doctor in de filosofie.

Een minder bekend aspect van Mendelssohns
rijke, maar korte leven, is zijn godsdienstig-
heid. De Nederlandse musicoloog en theo-
loog Mar van der Veer (1951) komt de eer
toe dit element uit de biografie van de
componist uit de schaduw van al het andere
te hebben gehaald om er een interessant
boek over te schrijven: Felix Mendelssohn
Bartholdy 1809-1847, zijn geloof belicht
vanuit zijn brieven (Skandalon 2020).

Brieven

Van weinig beroemde componisten zijn
zoveel brieven bewaard gebleven als van
Mendelssohn. Pas in 2008 zijn deze
brieven via een wetenschappelijke uitgave
ontsloten. Voor Van der Veer zijn ze de
belangrijkste bron van zijn verhaal dat
verschillende bestaande ideeén over
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Mar van der Veer achter de piano. Hij schreef een boek over het geloof van Felix Mendelssohn

aan de hand van diens brieven.

Mendelssohns relatie tot de godsdienst
corrigeert. Volgens Van der Veer is
Mendelssohn niet om opportunistische
redenen tot het christendom overgegaan
en was hij evenmin als lid van de lutherse
en, na zijn huwelijk, gereformeerde kerk in
zijn hart nog een aanhanger van het joden-
dom. Voor de componist was het christelijk
geloof een belangrijk deel van zijn leven.
Het schonk hem een bruikbare levensvisie,
troostte hem in moeilijke tijden en verbond
hem met door hem bewonderde en beminde
mensen, zoals zijn ouders, zijn vrouw en
kinderen, maar ook zijn vrienden en zijn
muzikale helden Bach en Handel.

Kunnen we Mendelssohn nu ook een
gelovige componist noemen? Werkte zijn
godsdienstigheid door in zijn kunstzinnige
en maatschappelijke werk? Op 2 maart
kunnen we deze vraag aan Mar van der
Veer persoonlijk stellen.

Prachtige muziek

Op die dag is hij namelijk in Leusden om te
vertellen over Mendelssohn en het geloof.
Als voormalig docent en als predikant zal
Van der Veer niet naar woorden hoeven
zoeken, maar hij neemt ook muziekfrag-
menten mee. Mendelssohn componeerde
immers prachtige religieuze muziek, zoals
Zijn oratoria Elias en Paulus, zijn psalm-
bewerkingen en zijn Reformatie-symphonie.
ledereen die geinteresseerd is in geloof,
muziek en de relatie tussen die twee kan
uitzien naar een boeiende avond.

Waar: Marcuskerk, Asschatterweg 1, Leusden
Wanneer: donderdag 2 maart 2023
Aanvang: 20.00 uur

Toegang vrij

tekst: Udo Doedens / foto: Peter Kouwijzer



Eemdijk en Neeltje Rietveld leren
elkaar steeds beter kennen

Neeltje Rietveld nam vorig jaar op 13 maart afscheid van de
Protestantse gemeente Leusden. Ze was onze reservedominee
en ze maakte vele jaren het Leusder Kerkblad. Ze werd predikant
van de gereformeerde Vaartkerk in Eemdijk.

Hoe gaat het met je?

Het korte antwoord is: goed! Het lange antwoord is: Ik zit daar goed,
het klopt, ik zit op mijn plaats. Het is een kleine gemeente met alles
erop en eraan, met één dominee voor al het werk. In Leusden

was ik als jongerendominee toegevoegd aan het team, maar als
je moet oefenen met bijvoorbeeld de manier waarop je met een
kerkenraad omgaat, moet je niet met meerdere dominees zijn.

De Vaartkerk in Eemdijk is een goede plek. De gemeente is ander-
half jaar vacant geweest. In die tijd zijn heel veel kerkleden actief
geworden en die zijn dat bij mijn komst gebleven. Dat vind ik fijn.

De kerkenraadsleden zeiden tegen mij: je mag niet alles doen, je
bent hier maar voor 0,6 fte. Er is gelukkig een pastoraal team dat
veel werk doet.

Hoe groot is de gemeente waarin je werkt?

De Vaartkerk heeft om precies te zijn 416 leden. Tussen de
honderd en 125 komen daarvan op zondag in de kerk. Er zijn drie
kerken op Eemdijk. Een Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), een
Christelijke Gereformeerde Kerk en de gereformeerde Vaartkerk,
die onderdeel uitmaakt dan de PKN. Eemdijk heeft ongeveer
achthonderd inwoners en die zijn echt allemaal ingeschreven bij
een kerk. Ook de mensen die niet in de kerk komen, worden wel
bezocht en voelen zich op een of andere manier verbonden met de
kerk. Trouwens: iedereen in Eemdijk kent elkaar. Het is een hechte
gemeenschap.

Een deel van de leden van de Vaartkerk woont in Bunschoten-
Spakenburg. Dat zijn meest mensen die op Eemdijk zijn geboren
en getogen, maar daar geen huis hebben kunnen vinden. Er zijn
niet zoveel huizen en de huizen zijn best duur. Er komt nu een
nieuwe wijk bij, maar dan nog kan niet iedereen die er is geboren
er niet blijven wonen. Ik kom dus ook best veel in Bunschoten-
Spakenburg. Daar kennen de mensen op straat me niet. In Eemdijk
kent iedereen me. Ze groeten me op straat.

Eemdijk is trouwens wel vergroeid qua dialect en familiebanden
met Bunschoten-Spakenburg, maar in geestelijk opzicht is het er
wat milder. Dat is ook logisch. Je bent met achthonderd mensen
en je moet het met elkaar doen. Je bent eerst Eemdijker en dan
pas lid van een kerk.

Kennen de Eemdijkers jou al een beetje?

Ik heb alles in de kerk al een keer gedaan. Ik baby’s gedoopt en
mensen begraven, ambtsdragers bevestigd en zelfs een huwelijk
ingezegend. |k doe niet alle catechisaties, maar wel de 18+-groep.
Als predikant in dit dorp ben je betrokken bij alle gebeurtenissen.
Dat vinden de mensen hier heel vanzelfsprekend.

Ik heb ook al veel gepreekt en heb veel pastorale bezoeken
gedaan. Daardoor ontdekken ze steeds meer wat voor iemand
ik ben. Ik zou nog veel meer willen doen, bijvoorbeeld met jonge
gezinnen, maar daar is nog niet van gekomen.

Je bent de eerste vrouwelijke predikant van Eemdijk ooit. Hoe
vinden ze dat?

Ik ben niet alleen de eerste vrouwelijke predikant van Eemdijk,
maar van de hele burgerlijke gemeente Bunschoten-Spakenburg.
Dat is een nieuwigheid. Nou ja, er is in Spakenburg ook al een
vrouwelijke kerkelijk werker. Dat ik vrouw ben, is voor sommigen



lastig. De drie kerken van Eemdijk hebben twee keer per jaar

een gezamenlijke viering, met Kerst en met Pasen. |k was hier
net bevestigd toen de synode van de Christelijke Gereformeerde
Kerken zich uitsprak tegen de vrouw in het ambt. Dat was voor de
Eemdijkse Christelijke Gereformeerde Kerk echt lastig, maar ik
heb gemerkt dat het elkaar zoeken voorgaat op de andere dingen.
Uiteindelijk ben ik voorgegaan in de Dorpsviering, die plaats vond
in het gebouw van de christelijke gereformeerden, maar onder
verantwoordelijkheid van de Vaartkerk.

Zijn de onderlinge verschillen tussen de kerken groot?

De Vaartkerk is van de drie de meest liberale. Wij hebben kinder-
diensten, diensten voor mensen met een beperking, homoseksuele
mensen mogen ambtsdrager zijn, we zingen uit het Nieuwe Liedboek,
uit Hemelhoog en Opwekking. Alle drie de kerken hebben ook
avonddiensten, maar de verschillen zijn te groot om die gezamenlijk
te houden.

Heb je een plan met Eemdijk?

Nee, ik heb geen plan. Ik geloof dat we het samen moeten doen.
Ik ben een voorbijganger en ik ben er ten dienste van de gemeente.
Na corona komen er minder mensen in de kerk, vooral de jonge
gezinnen komen minder vaak. Ik probeer hen erbij te houden. En
ik probeer andere vormen dan we tot nu toe hadden te introduceren.
Maar ik ben daarin nog aan het zoeken.

Zou je in Eemdijk willen wonen?

Het is fijn dat we daar niet zijn gaan wonen, ook al vind ik het

een heel leuk dorp. We zijn in Amersfoort gebleven, zodat onze
kinderen op dezelfde school kunnen blijven. De oudste twee zijn
op kamers gegaan en daarom is het ook handig dat we dicht bij
het station wonen. In plaats van verhuizen hebben we ons huis
verbouwd, zo zijn we toch een nieuwe tijd ingegaan.

Het is voor een kerkelijke gemeenschap niet alleen verkeerd als
de dominee een beetje op afstand is. Je vergroeit dan niet met de
dynamieken van de dorpsgemeenschap. De Eemdijkers vinden het
ook niet erg, temeer omdat ik maar parttimer ben. Vanuit ons huis
is Eemdijk per auto makkelijk bereikbaar, je bent er in een (ruim)
kwartier. Ik woon vlakbij het ziekenhuis, dat is voor mijn gemeente-
leden herkenbaar omdat ze daar wel eens komen.

Denk je nog vaak aan Leusden?

Ja. En ik doe er ook inspiratie uit op, bijvoorbeeld om de mensen
in de Veertigdagentijd een paaskaars voor thuis aan te bieden.
Maar ik merk ook dat Eemdijk een heel andere gemeenschap

is dan Leusden. Het koffiedrinken na kerktijd is in Leusden erg
belangrijk voor de gemeenschapsvorming, maar in Eemdijk is al
veel gemeenschap, daar is zoiets amper nodig. Mensen zorgen
al voor elkaar en dat gaat over de kerkgrenzen heen, bijvoorbeeld
als er een zieke wordt opgehaald met een ambulance. Dan is het
meeleven van de dorpsgemeenschap groot. Ze weten hier dat ze
aan elkaar gegeven zijn, daarin zijn ze geoefend.

tekst: Peter Sneep / foto’s: collectie Neeltje Rietveld

Film: Wat de klimaat-
verandering met je doet

The Letter, ofwel: De brief. Een indrukwekkende, persoonlijke
filmdocumentaire over vijf mensen die die laten zien wat
klimaatverandering doet met hun thuis. De film is te zien
op vrijdag 24 maart in de AFAS-filmzaal.

Het klimaat verandert, ecosystemen worden vernietigd en
we zijn het contact kwijt met de aarde en elkaar. Ofwel, we
zorgen slecht voor ons gemeenschappelijk huishouden.
Paus Franciscus roept iedereen op om de verbinding weer
aan te gaan, met de aarde en elkaar. Door te luisteren
naar degenen die niet vertegenwoordigd zijn in het politieke
debat. Dat zij bijvoorbeeld de jongeren die last krijgen van
de veranderingen, de inheemse volken die hun leefgebied
beschermen met hun leven. Maar ook de dieren en eco-
systemen die op het punt staan uit te sterven en de de
mensen in armoede, die het zwaar hebben omdat ze zich
nauwelijks kunnen aanpassen aan de veranderingen.

Deze groepen hebben een verhaal te vertellen. En door
te luisteren en met hen samen te werken, ontstaat hoop.
Hierover maakte de Laudato Si Movement een film, die
ondertussen al door zeven miljoen mensen is bekeken.

Zorg voor de schepping staat hoog op de agenda binnen
de Leusder kerken. In het najaar organiseerde de
Protestantse gemeente Leusden een leesgroep over de
pauselijke rondzendbrief Laudato Si. Voor Zincafé-Leusden
sprak bisschop De Korte over deze groene encycliek. In
het verlengde hiervan wordt nu in het voorjaar deze film
vertoond. De voorstelling wordt gesponsord door AFAS,
zodat overdag een paar honderd scholieren de film kunnen
bekijken en ’s avonds 24 maart 150 andere kijkers.

We nodigen jou van harte uit om deze samen met ons

te bekijken. Nodig je kennissen uit en kom op 24 maart
naar de filmzaal Rembrandt van Rijn van AFAS in Leusden.
Inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur. De toegang is
vrij, na inschrijving via www.laudato-si.nl. Vol = vol.

De werkgroep
Chieni Wassink, Sybe Keegstra, Udo Doedens, Ruud Bruijn
en Pieter van den Berg

van: Paus Franciscus

‘ voor: Jou

f

THE LETTER

’ EEN BERICHT VAN ONZE AARDE
Uitnodiging

' filmvertoning

’ in Leusden

f




Het kwam een beetje onverwachts, zelfs
voor zijn vrouw. Met ingang van het nieuwe
jaar stopt Jan Rebel na veertig jaar met
het begeleiden van de samenzang in de
Dorpskerk. In totaal was hij meer dan zestig
jaar actief als organist in diverse kerken.

Waar komt je orgelliefde vandaan?

Die orgelliefde zit in de familie. Mijn groot-
vader heeft orgel gespeeld — ik heb hem
wel gekend, maar nooit horen spelen —
mijn vader was veertig jaar organist in de
Hervormde kerk in mijn geboortedorp
Valkenswaard. Ik kreeg al jong pianoles,
maar ik vond het orgel toch interessanter.
Het orgel in onze kerk stond op een galerij.
Het was best een groot en hoog instrument,
maar het had geen pedaal. Op een zondag
was het avondmaal en mijn vader zei: als
ik naar beneden ga om aan tafel te gaan,
moet jij de samenzang begeleiden. Het begon
met één psalm, daarna werd het geleidelijk
meer. Mijn vader had me wegwijs gemaakt
op het orgel: bij het voorspel moest ik

die knoppen uittrekken, als de gemeente
inzette die en die knop erbij.

Toen ik een jaar of vijftien was, werd op
een zondag een neefje gedoopt in een kerk
in een andere plaats. Mijn ouders gingen
daarheen. Dat werd zondag dat ik voor het
eerst een hele dienst speelde. Een jaar of

twee later, het was ongeveer 1962, gingen
we met de jeugdvereniging op kamp in
Bladel, twee dorpen verderop. Natuurlijk
gingen we op zondag naar de kerk. Na

de dienst ben ik een praatje gaan maken
met de organist. Dat resulteerde erin dat
ik daar ook werd gevraagd om diensten te
spelen als de plaatselijke organist niet kon
of wilde. Ik ging erheen met de fiets of de
brommer. Als ik er dan bijna was, kwam

ik altijd de ouderling van de gereformeerde
kerk van Valkenswaard tegemoet. Die
woonde in Bladel bij de kerk, terwijl wij in
Valkenswaard bijna naast de gereformeerde
kerk woonden. Zo gescheiden leefden
hervormd en gereformeerd in die tijd.

‘Naast mij stond een man aan
een wiel te draaien om het
orgel van wind te voorzien.

In Bladel stond een kabinetorgel in de
kerk. Dat was zo klein dat de bladmuziek
bijna tegen mijn neus aan kwam. Naast mij
stond een man aan een wiel te draaien om
het orgel van wind te voorzien. Als hij ging
draaien, duurde het altijd even voor het
orgel genoeg lucht had. Daar moest ik dan
even op wachten. Aan een niveaumeter
kon ik zien wanneer ik kon gaan spelen.

Als ik met alle registers open speelde en al

mijn vingers gebruikte, kreeg ik commentaar
van de man die pompte. Want zoveel wind kon
hij niet leveren en ging het orgel vals klinken.

Hoe ben je in Leusden organist geworden?
In de tijd dat ik in militaire dienst zat en

in mijn vrijgezelle tijd heb ik niet zo veel
gespeeld. Nadat ik met Ans getrouwd was,
zZijn we in Hoevelaken gaan wonen. Daar stond
in kerkgebouw de Eshof een klein twee-
klaviers orgel van orgelmaker Van Vulpen.
Eind 1983 verhuisden we naar Leusden.
Toen we daar lid werden van de Dorpskerk-
gemeente, heb ik gevraagd of ik organist
kon worden. Ik kreeg als antwoord dat er
genoeg organisten waren. Ze hadden er
zeven! Maar er waren in die tijd dan ook
elke zondag drie diensten in de Dorpskerk
en drie in de Marcuskerk. De gemeenten
waren toen nog strikt gescheiden in
Gereformeerde Bond en gewoon gerefor-
meerd en Samen op weg.

Een gereformeerde organist, Albert de
Graaf, was tijdens zijn werk als orgelbouwer
uit een orgel gevallen. Hij kon niet meer
spelen. Toen kwamen ze vragen of ik in de
gereformeerde diensten wilde spelen. Ik
vind dat nog steeds een mooi orgel. Het
pedaalklavier gebruik ik bijna niet, ik ben
toch altijd een beetje pianist gebleven. Een



enkele keer drukte ik bij een lang akkoord
een pedaaltoets in.

Is het zingen in de kerk in al die jaren

veel veranderd?

In de tijd dat ik organist was, heb ik
verschillende bundels zien gaan en komen.
Toen ik begon, was de Hervormde Bundel
uit 1938 nog in gebruik. In 1973 kwam
het Liedboek voor de kerken, in 2013

het nieuwe Liedboek (zingen en bidden in
huis en kerk). Voor 1973 was er ook al
een bundeltje met 102 gezangen. Naast
het nieuwe Liedboek gebruiken we ook de
bundel Hemelhoog. Ik vond het een goede
zaak dat er uitbreiding kwam, maar ik vind
niet alles mooi. Een predikant van elders
liet bijvoorbeeld het lied ‘In de bloembol in
de krokus’ zingen. Voorgangers laten soms
volstrekt onbekende liederen zingen en dan
is het soms erg lastig om de begeleidings-
partij te vinden. Ooit is afgesproken dat de
predikanten zich moeten houden aan het
vigerende liedboek. Dat vond ik een goede
regel. En als ze toch iets anders laten zingen,
moeten ze ook voor de bladmuziek zorgen.
Als ik een onbekend lied moet spelen, zoek
ik vaak op YouTube of er een filmpje van is
om de melodie in mijn hoofd te krijgen en
om te horen wat de bedoeling van het lied is.

Voor ons was je organist, maar je had
natuurlijk ook een baan.

Ik heb de HTS gedaan in Eindhoven. Daarna
ben ik gaan werken al elektrotechnicus.
Eerst kort bij Verhoeven in Amersfoort,
daarna tot aan mijn pensioen bij Schreuder
in Apeldoorn. Ik adviseerde installaties in
kleine tot zeer grote gebouwen en reisde
daarvoor het hele land door.

Van wat voor muziek hou je?

Als ik muziek luister, zet ik vaak cd’s aan
met muziek van de Franse componisten
César Franck en Léon Boélmann. Vooral
diens Les Heures Mystiques. Ik bezoek
regelmatig orgelconcerten in de Joriskerk
in Amersfoort en in het Concertgebouw

in Amsterdam. We waren op vakantie in
Frankrijk en ik zag op een kerk dat er een
orgelconcert zou zijn. Maar toen ik om
het aangegeven tijdstip bij de kerk kwam,
bleek er een uitvaart te zijn. Ik ben erbij
gaan zitten, want dan kon ik het orgel
horen. Ik hoorde mooie muziek. Na afloop
heb ik de organist opgewacht. Het bleek
een vrouw te zijn. Het stuk dat ik zo mooi
vond, bleek ‘I’'Esprit de Dieu’ te heten. Ik
kreeg van haar een kopie van de bladmuziek.

‘Dat je daar zit achter het
klavier en dat je zo’n machtig
instrument bespeelt.’

We willen nog meer anekdotes horen.
Er gingen in die vele diensten die ik heb
gespeeld ook weleens dingen fout. Ik was

ooit vergeten de muziek voor het uitleidend voors'telll.ng o.ver
orgelspel klaar te zetten. Toen moest ik barmhartlgheld

improviseren en dat kan ik helemaal niet.
Een ander onvergetelijk voorval is de kerst- Op vrijdagavond 10 maart haalt de
nacht in de Dorpskerk. In die tijd waren werkgroep Groene Kerk verhalenverteller
er vanwege de grote belangstelling twee Kees Posthumus en accordeonist Dirk
kerstnachtdiensten na elkaar, allebei met Overbeek (allebei op de foto) naar
dezelfde liturgie. Er werkte een fluitiste Leusden met hun muzikale voorstelling

aan mee. |k had alle muziek op A4-tjes ‘Alle 7 goed’, over de zeven werken van
gezet. Aan het eind de dienst heb ik die barmhartigheid.
stapel muziekvellen laten vallen. Alles lag Natuurlijk, de zeven werken van barm-

door elkaar. Het was een enorme klus om hartigheid deugen. Er valt geen speld
alles weer op volgorde te leggen, want ik tussen te krijgen dat het goed is om
had de bladzijden niet genummerd. Er was ze te doen. En veel mensen doen ze

niet eens tijd meer om even te ontspannen ook. Tegelijk kunnen ze wel een frisse

en koffie te drinken. update gebruiken. Die krijgen ze in
‘Alle 7 goed’. In een talkshow komen

Wat ga je doen in de tijd die nu overblijft? verschillende deskundigen aan het

Vervelen ga ik me niet. Ik zit in het bestuur woord over barmhartigheid en hoe je

van de Vereniging van Eigenaren, ik help als dat moet doen.

vrijwilliger van de Ouderenbonden mensen Het is nog maar de vraag of naturisten

met het invullen van hun belastingaangifte. wel zo blij zijn met de opdracht de
naakten te kleden. En lang niet iedereen
Waarom ben je eigenlijk gestopt met spelen? wordt even enthousiast bij het voorstel

Ik had nog wel door willen gaan, maar ik word de vreemdeling te herbergen. Anders
ook ouder. Ik heb steeds meer tijd nodig om was ons asielbeleid wel humaner.
me voor te bereiden. En ik wil het moment Wie de hongerigen gaat voeden, moet

voor zijn dat mensen tegen me zeggen dat rekening houden met diverse diéten.

ik beter kan stoppen. Ik zal het zeker missen. Weleens een gevangene bezocht?

Dat je daar zit achter het klavier en dat je ‘Alle 7 goed’ is te zien in de Marcuskerk

zo’'n machtig instrument bespeelt. (Asschatterweg 1), aanvang 20.00 uur;
toegang: vrije gift.

tekst: Peter Sneep / foto: Ko Groen Meer Informatie: www.keesposthumus.nl

19 april kledingbeurs in 't Trefpunt

Op woensdag 19 april is er weer een voorjaarskledingbeurs in het Trefpunt naast
de Dorpskerk aan de Arnhemseweg 75 in Leusden-Zuid van 14.00 tot 16.30 uur.

Kleding inleveren kan op maandag 17 april van 19.00 tot 20.00 uur en op dinsdag
18 april van 14.00 tot 15.00 uur in ‘t Trefpunt. In de Marcuskerk kan dat op
dinsdagmorgen 18 april van 10.30 tot 11.30 uur. Kleding laten ophalen kan via
[telefoon] 4947330, kleding wordt dan opgehaald op maandagmiddag 17 april.

De opbrengst gaat naar projecten van Edukans en het Ronald MacDonald-huis

in Utrecht. Edukans werkt in Ethiopi€, India, Kenia, Malawi, Oeganda en Peru om
kinderen via onderwijs betere kansen te geven. In het Ronald Mac Donald huis
kunnen ouders tijdelijk verblijven als hun kind in het ziekenhuis ligt en ernstig ziek
is. Het is dan prettig als je dicht in de buurt van je zieke kind kan zijn.

Gerrie Slotboom en Betsy van de Hoeven



De diaconie is een boom die
altijd bloeit

“De Diaconie is voor mij als een boom
bestaande uit een stam, takken en vruchten.
De stam is de Diaconie en de takken zijn
de diakenen die om de vier jaar kunnen
wisselen”, zegt Wim Kurk, de voorzitter van
de diaconie. “De vruchten zijn de taken
die ieder van ons uitvoert. Het is bijzonder
dat deze boom altijd in bloei staat en zijn
vruchten het hele jaar draagt. |k geloof dat
God de boom nooit zal laten verdorren en
dat is voor mij het geheim van het voort-
bestaan van de Diaconie.”

Het College van Diakenen bestaat als

het voltallig is uit tien diakenen. Twee
diakenen, Akky Tadema en lemeke Ketel,
hebben onlangs afscheid genomen na
respectievelijk 9,5 en 8,5 jaar diakenschap.
“Daardoor hebben wij twee vacatures,
binnenkort wordt één daarvan waarschijnlijk
vervuld.”

De diaconie heeft een groot aantal werk-
groepen waarvan ook gewone gemeente-
leden deel uitmaken. Als eerste het

Gemeentediaconaat. Dat is met meer dan
tweehonderd vrijwilligers de grootste
werkgroep. Die vrijwilligers zorgen voor:
bloemendienst, de breikring, de Dag van
de Mantelzorg, kaartenschrijven voor mensen
die een bemoediging nodig hebben, Kerk
aan Huis, kerktaxi, Kerstgroeten, kinderoppas
en créche in de Dorpskerk, kledingbeurs,
koffieschenken, begeleiding van de kapel-
dienst in Lisiduna, ontmoetingsmiddag
Marcuskerk en ouderenmiddag Dorpskerk,
Open Marcuskerk, vriendendienst.



De werkgroep Groene Kerk moet de
bewustwording vergroten om het rent-
meesterschap serieus te nemen en niet
meer de aarde uitputten maar beter
verzorgen. Hopelijk gaat een toekomstige
diaken deelnemen in deze werkgroep.

Buitenlandse zaken

De werkgroep ZWO, zeg maar de afdeling
Buitenlandse Zaken van den diakonie,
betrekt gemeenteleden bij de medemens
in nood, met name ver weg (bijvoorbeeld
Moldavié) en soms dichtbij. De ZWO werkt
nauw samen met Kerk in Actie en hun
plaatselijke partners om zo goed mogelijk
te garanderen dat onze bijdragen op de
goede plek komen. Twee diakenen maken
deel uit van de ZWO-groep.

Het Vakantiefonds bestaat uit één persoon.
Wij zijn blij dat Akky Tadema met haar liefde
voor dit fonds als net afgetreden diaken
haar werk voor dit fonds wil voortzetten.
Vanuit het Interventiefonds kunnen mensen
in financiéle nood binnen en buiten de
kerk in Leusden een beroep doen om
ondersteund te worden in bijvoorbeeld de
aankoop van een fiets, een wasmachine of
een overbrugging in de huur in noodgevallen.
De commissie die dit uitvoert noemen wij
de ABCD-cie. Een van de diakenen maakt
deel uit van deze commissie die uit vier
personen bestaat.

Energiearmoede

De volgende werkgroep is het Noodfonds.
Het verschil met het Interventiefonds is
dat hierbij wordt samengewerkt met de
andere kerken in Leusden en met de
burgerlijke gemeente. Een diaken maakt
deel uit van dit fonds.

Vanwege de energiecrisis is een fonds
opgericht voor het bestrijden van de
energiearmoede onder de naam ‘Leusden
geeft Warmte’. Hierbij werken wij samen
met De Koningshof en andere partijen in
de gemeente. Twee diakenen zijn hierbij
betrokken.

Naast deelname aan werkgroepen wordt er
door de diakenen nog meer gedaan zoals
het collecteren tijdens de dienst en het
verzorgen van het Avondmaal. Daarnaast
wordt enkele malen per jaar in de Dorpskerk
en in de Marcuskerk het Klein Avondmaal
gevierd, voor hen die het Avondmaal tijdens
de gewone kerkdienst op zondag niet meer
kunnen bijwonen.

Hospice

Sinds 3,5 jaar is een diaken actief bij het
oprichten van het hospice. Het hospice is
geinitieerd door de kerk, maar is niet van
de kerk, maar van de burgerlijke gemeente
Leusden. Op dit moment is er nog geen
pand en niet voldoende geld om het te
realiseren.

“Mocht u interesse hebben in een van de
eerder genoemde werkgroepen”, zegt Wim
Kurk”, “laat het ons weten want wij nieuwe
aanwas nodig.”

Dit artikel is een bewerking van tekst van
de presentatie die Wim Kurk hield tijdens de
gemeenteavond op 24 november 2022 in
de Marcuskerk / beeld Shutterstock

Jeugd
van Vroeger

Dorpskerk

Op woensdag 8 maart bent u weer
welkom in ‘t Trefpunt voor een gezellige
ontmoetingsmiddag. Vanaf 14.00 uur

is er inloop en koffie of thee met iets
lekkers.

Om 14.30 uur beginnen we de middag
met een meditatie. Daarna is het
woord en beeld aan Marinus van
Santen uit Leusden. Hij is oud-docent
geschiedenis en zal ons vertellen over
het verblijf van de Duitse Keizer Wilhelm
in Doorn. Ook de binding met het Huis
van Oranje komt aan de orde. |k denk
dat het een boeiende middag zal worden,
dus komt allen.

Voor vervoer kunt u weer bellen met Gerry,
tel. 4947330, of Betsy, tel. 4940181.
Na de Kerstmiddag was de inhoud van
het KEU € 204,50. Alle gevers hartelijk
dank hiervoor.

Graag tot 8 maart, met een hartelijke
groet namens ons seniorenteam,

Aart van Ruler, tel. 8890305

Marcuskerk

In maart, april en mei 2023 zijn er de
volgende Ontmoetingsmiddagen in de
Marcuskerk:

Dinsdag 14 maart

Dhr. Henk Tromp, Nieuwegein — ‘Nationaal
Park de Hoge Veluwe’

Het National Park geniet vooral zijn
bekendheid aan de combinatie van
Kunst en Cultuur en de Natuur in het
bijzonder.

Dinsdag 4 april
Stille Week-viering

Dinsdag 9 mei

Mw. José Struik, Woudenberg —
‘Schaapherder!’

Door schapenbegrazing worden land-
schappen natuurlijk en milieuvriendelijk
beheerd. De schaapskudde (driehonderd
schapen) ‘De Treeker Wissel’ graast in
de regio van de Utrechtse Heuvelrug.



Dorpskerk, Arnhemseweg 75, & (033) 494 10 40
Marcuskerk, Asschatterweg 1, & (033) 494 45 15
Coordinerend beheerder: Machteld Beek. Bij voorkeur mailen:
beheerder@pgleusden.nl. Op ma/di/woe/vrij tussen 09.00 -
12.00 uur bereikbaar op & (06) 28 44 78 24.

ds. Rob Doesburg

Breezand 16, 1274 TD Huizen,

. (06) 22 04 74 86, dsdoesburg@kpnmail.nl
ds. Udo Doedens

Oude Vischmarkt 14, 5301 CZ Zaltbommel
. (0418) 64 56 51, ugmdoedens@freeler.nl

Kerkenraad

Scriba: mw. L. Meiring, & (033) 495 10 01
scriba@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau.

College van Kerkrentmeesters

Secretaris: dhr. Evert Overeem, & (06) 55 27 72 31
secretarisCvK@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau.
Giften voor de kerk kunnen worden overgemaakt op

NL95 RABO 0335 9141 95 t.n.v. Protestantse gemeente Leusden.
Diaconie

Voorzitter: dhr. Wim Kurk, & (033) 494 51 52,
wimkurk@pgleusden.nl Giften zijn welkom op

NL35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie PgL.
Vertrouwenspersonen

Inge van 0s, & (06) 41 16 23 75, vanosinge2@gmail.com en
Rob de Peuter, & (06) 51 23 36 28, robdepeuter@outlook.com

Voorzitter: Paul Weijland, pweijland@gmail.com

Team Noord: Jos de Bruin (vz), j.m.de.bruin@kpnmail.nl
en Wout Niezen, w.niezen@xmsnet.nl

Team Midden: Guus Doorn (vz), guusdoorn@hotmail.com
Team Zuid: Martin Meurs (vz), martinmeurs@hotmail.com
en Bjorn van der Poel, bjornvanderpoel@pgleusden.nl

Jeugdouderling: Marco Oosterom, marcooosterom@pgleusden.nl
Jeugddiaken: Ineke van de Berkt, inekevandeberkt@pgleusden.nl
Telefonisch te bereiken via Ineke: (06) 29 56 77 71

Voorzitter: vacature, tijdelijk vervuld door Hans van Geet
Secretaris: Jenny Meijlink, & (033) 494 00 90,
jennymeijlink@online.nl

Penningmeester: Teus Blanken, teunisblanken@gmail.com
Lid Dorpskerk: Hans van Geet, & (033) 494 82 30,
j.van.geet@kpnmail.nl

Lid Marcuskerk: Diana Saaltink, & (06) 13 93 01 14,
dianasaaltink@hotmail.com

Heeft u stukken voor het archief van de PgL? Stuur die dan
naar archief@pgleusden.nl of stuur een mail om te overleggen.

Bij het kerkelijk bureau kunt u terecht voor informatie

over onder andere de ledenadministratie en financiéle
administratie, kerkwinkel en kerkelijke bijdragen. Het kerkelijk
bureau is gevestigd in de Marcuskerk. Vrije inloop op
maandag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en
maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur. In de Dorpskerk is
iedere dinsdagochtend van 10.00 - 12.00 uur inloop mogelijk.
Telefonisch is het kerkelijk bureau bereikbaar van maandag
t/m donderdag 10.00 tot 12.00 uur en maandagavond van
19.30 - 20.30 uur via & (06) 15 54 54 32. Mailen kan
natuurlijk ook: voor declaraties en collectemunten graag naar
financieel@pgleusden.nl en voor overige zaken graag naar
kerkelijkbureau@pgleusden.nl t.a.v. Marjolein Zweverink.
Kerkelijke bijdragen kunnen worden overgemaakt op

NL38 INGB 0002 8684 99 o.v.v. Kerkelijke bijdragen PGL.

Kerkwinkel

In de kerkwinkel zijn collectemunten, Liedboeken en de Bijbel in
Gewone Taal te koop. Collectemunten zijn er in drie varianten:
€ 0,70 (groen), € 1,10 (violet) en € 2,50 (geel). De munten
gaan per 20 stuks. De verkoop in de kerkwinkel is efficiénter
en makkelijker dan via de bank. De kerkwinkel is te vinden op
de website (www.pgleusden.nl) rechtsboven onder de knop
Geven, daarna: Naar de kerkwinkel.

Beschikt u niet over internet? Bestel de munten of bonnen dan
door geld over te maken op NL82 RABO 0335 9157 87 t.n.v.
Collecterekening PgL, met vermelding van het bezorgadres.

Giften

Tussen 15 november en 27 januari zijn de volgende giften

binnengekomen op de rekening van de Diaconie:

Voor de Diaconie (t.b.v. Hospice) € 955,- en € 3.133,- (0.a.
t.b.v. Noodhulp/ABCD-commissie); voor Kerk in Actie t.b.v.

kinderen in de knel (Griekenland) € 1.020,-; voor Stichting

Timon € 300,-; voor Moldavié € 60,-. Genoemde bedragen

zijn exclusief de in de kerken gehouden collecten.

Alle gevers hartelijk dank.

Overige giften:

17-10-2022 via Diana Saaltink € 18,40 aan collectemunten
ontvangen op ontmoetingsmiddagen Marcuskerk, voor Diaconie;
12-11-2022 via Jan van Enthoven € 20,- voor Diaconie; 13-12-
2022 via Liesbeth Hogeveen € 20,- voor de Bloemendienst,
als dank; 15-12-2022 via Betsy van der Hoeven € 15,- voor
Bloemendienst en € 50,- voor de Kerk; 22-12-2022 via Jos de
Bruin € 50,- voor de Kerk; 10-01-2023 via Lenda vd Lagemaat
€ 20,- voor de Bloemendienst; 11-01-2023 via kerkelijk bureau
€ 20,- voor de Diaconie; 12-01-2023 via Nel Keegstra € 50,-



voor de Kerk; 16-01-2023 via Coby Wassenaar € 20,- voor
de Bloemendienst.

In verband met de privacyregels volgens de
Algemene Verordening Gegevensbhescherming
(AVG) is het niet mogelijk dit deel van het
Leusder Kerkblad via de website na te lezen.

In Memoriam

Heer, In de afgelopen maanden hebben we gemeenteleden moeten
er valt geen blad van een boom buiten U om. loslaten. Zij zijn in de handen van God.
U bent aanwezig in alle leven en in de loop der dingen.
U weet van mijn vreugden, van mijn beproevingen en van 25 december 2022, dhr. Jan Slomp
mijn tranen. 27 december 2022, dhr. Jan Apeldoorn
Laat die gedachte mijn troost zijn. 16 januari 2023, Roelofje (Roelie) Schaapman
U raapt op wat is gevallen en maakt het nieuw.
Op de website van de gemeente is over hen een in memoriam
Toon Hermans te lezen. www.pgleusden.nl/zorgen/in-memoriam.




Hallo kinderen en ouders,

Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die
we dit jaar op weg naar Pasen lezen. In verschillende Bijbel-
verhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe
kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water,
zonden vergeeft, en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie
is Hij toch?

In het veertigdagenproject gaan we op zoek naar antwoorden
op de vraag wie Jezus is. Het draait daarbij steeds om deze
vragen: Wie is Hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen?
En wat is waar, welke waarheid ontdekken we over Jezus?

Voor het kindermoment in de kerk is er een kerkraam. Elke
zondag van de veertigdagentijd kan er een venster worden
geopend, waarbij een raampje met een illustratie zichtbaar
wordt. Zo wordt stukje bij beetje meer zichtbaar wie Jezus
is en wie Hij voor ons wil zijn. Voor thuis is er een boekje
en eenzelfde kleiner kerkraam als in de kerk. Dit boekje
brengen we rond. Mocht u op 26 februari de start van de
veertigdagen tijd het boekje nog niet hebben ontvangen
laat het de kindernevendienstleiding weten.

Op 2 april is het Palmpasen, mochten jullie nog een
Palmpasenstok thuis vinden, deze kan ingeleverd worden

komende tijd bij ons.

Groet van de kindernevendienstleiding

Intrededienst ds. Erica Hoebe
op 19 magart

Op 19 maart is het zo ver, dan vindt de intrede dienst van

ds Erica Hoebe in onze gemeente plaats. Wij hopen op een

feestelijke dienst. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor

deze dienst gestart. Wij willen u graag vast vertellen hoe

een en ander in grote lijnen zal verlopen.

- Aanvang van de dienst 10.00 uur in de Marcuskerk

- De kindernevendienst en de oppas vinden plaats in het
schoolgebouw tegenover de kerk

- De Dorpskerk is deze zondag gesloten

- De Cantorij en het koor Relation verlenen hun
medewerking aan de dienst

- Voor de genodigden worden plaatsen gereserveerd

- Na de dienst is er koffie met iets lekkers voor iedereen

- Tenslotte is er nog een lunch voor genodigden

- En natuurlijk kunt u ook thuis via de live stream de
dienst volgen

Natuurlijk wordt u verder via de Nieuwsbrief op de hoogte

gehouden.

De commissie intrededienst

Het thema van de Veertigdagentijd is
‘Uit liefde voor jou’. Dat zijn woorden die
laten zien dat je voor iemand van betekenis
wilt zijn. Jezus heeft ons laten zien

hoe je dat kunt doen. Hij gaf Zijn tijd,
aandacht en zelfs Zijn leven uit liefde
voor mensen. Een plek die ons daaraan
herinnert is de Tafel van de Heer, waar
we worden opgeroepen om te delen

wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus
ons tot op de dag van vandaag. In de
Veertigdagentijd geven we Zijn liefde
door: aan mensen dichtbij en ver weg.
Samen zijn we de kerk in actie.

Paasgroeten-actie
Op 19 en 26 februari is er in de Dorpskerk

weer de mogelijkheid om kaarten te
schrijven. Deze kaarten gaan via Kerk
in Actie als Paasgroet naar Nederlandse
gedetineerden in buitenlandse gevange-
nissen.

Collectes

De uitgangscollectes van de diensten in
de Veertigdagentijd in onze beide kerken
worden bestemd voor projecten dichtbij
en ver weg. De werkgroepen van de
Diaconie (Groene Kerk, Jeugddiaconaat,
Gemeentediaconaat, ABCD-commissie,
het Vakantiefonds en de ZWO-groep)
kiezen ieder een passend collectedoel
voor één van de zondagen in de Veertig-
dagentijd. Over de verschillende collecte-

doelen leest u binnenkort meer via de
nieuwsbrief, website en Facebook-pagina
van de PgL.

Bakactie

Het plan is om op Palmzondag 2 april
in beide kerken opnieuw de bakactie te
laten plaatsvinden. Dit is inmiddels een
mooie traditie geworden.

Samen gaan we op weg naar het feest
van Pasen. Mogen we rekenen op uw
betrokkenheid en steun? Alvast hartelijk
dank!

De werkgroepen van de Diaconie



Kerkdiensten 19 februari 2023 tot 23 april 2023

Zondag 19 februari
Dorpskerk 10.00 uur ds. A.M. Verbaan

Marcuskerk geen dienst

Zaterdag 26 februari
@ Dorpskerk 10.00 uur ds. M. Sillevis Smit
Marcuskerk geen dienst

Zondag 5 maart
Dorpskerk 10.00 uur . U.G.M. Doedens
Marcuskerk 10.00 uur . R.P Doesburg

Zondag 12 maart
.‘ Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P Doesburg - Jeugddienst m.m.v. koor Hatikwa
Marcuskerk 10.00 uur ds. U.G.M. Doedens - Afscheid Udo Doedens

Zondag 19 maart
Dorpskerk geen dienst
Marcuskerk 10.00 uur . E. Hoebe (bevestigingsdienst)

Zondag 26 maart
@ Dorpskerk 10.00 uur ds. PP van der Harst
Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P Doesburg

Zondag 2 april - Palmzondag
Dorpskerk 10.00 uur . R.R Doesburg
Marcuskerk 10.00 uur . E. Hoebe

Donderdag 6 april - Witte Donderdag
Marcuskerk 19.30 uur ds. E. Hoebe - Maaltijd van de Heer - Lijdenscyclus m.m.v. cantorij

Vrijdag 7 april - Goede Vrijdag
Dorpskerk 19.30 uur Gastpredikant - Maaltijd van de Heer
Marcuskerk 19.30 uur ds. E. Hoebe - Lijdenscyclus m.m.v. cantorij

Zaterdag 8 april - Stille Zaterdag
Marcuskerk 21.00 uur ds. E. Hoebe - Lijdenscyclus m.m.v. cantorij

Zondag 9 april - Pasen

Dorpskerk 10.00 uur . E. Hoebe
Marcuskerk 10.00 uur . R.P Doesburg
Zondag 16 april

Dorpskerk 10.00 uur ds. E. Hoebe
Marcuskerk 10.00 uur ds. E. Overeem

Zondag 23 april
Dorpskerk 10.00 uur Gastpredikant
Marcuskerk 10.00 uur ds. R. Rosmolen

KERK TAX Wilt u gebruik maken van de Kerktaxi? Neem dan contact op met Renze Steringa (06) 41 16 14 30.
Mailen kan ook: r.steringa@kpnmail.nl.

U kunt de diensten op verschillende manieren mee beleven. De liturgie wordt van te voren per mail toegestuurd. Ontvangt u de
Meeluisteren: via kerkomroep.nl zijn diensten uit beide kerken liturgie nog niet, maar wilt u die wel ontvangen, stuur dan een mail
te beluisteren. naar liturgiedk@pgleusden.nl of liturgiemk@pgleusden.nl.

Meekijken: één van beide diensten wordt live gestreamd. In

het schema te herkennen aan . U kunt deze vinden op YouTube  Lukt het u niet om online verbinding te krijgen, neem dan contact
(zoek op Protestantse gemeente Leusden). Op de website is op met Teun den Heijer via d.heijer@hccnet.nl of (033) 494 78 33.
eventueel ook een link te vinden. De dienst blijft één week te zien.



Verloren hangt mijn Jezus aan een Kruis,

Een tussenstop op weg naar huis,

Regerend, maar van majesteit ontdaan,
Verborgen Heer die zich laat slaan.
Laatdunkend lachen mensen Jezus uit,
Onschuldig gaat hij niet vrijuit -

Een gotspe door de wereld uitgevoerd,
Kapotgeslagen, staand gevioerd.

Ten hemel hijst men hem, een schandpaalvioek,

En stervend zegent die mij zoekt.

Naamdicht ‘Vervioekte’

tekst: Robert Roth, beeld: Shutterstock




