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Het zijn woorden uit Prediker: Twee zijn beter dan één. Woorden die dikwijls worden 

geciteerd bij een trouwdienst. Zeker in combinatie met de woorden die volgen: “een 

drievoudig snoer zal niet snel breken”. 

Toen dominee Anette en dominee Neeltje afscheid namen van onze kerk in Leusden, 

was ik als dominee in onze gemeente opeens ‘alleen’. Dominee Udo kwam gelukkig 

snel om assistentie te verlenen. Ook verschillende gemeenteleden hebben er extra 

de schouders ondergezet. Maar toch, het was allemaal anders dan het werk samen 

met vertrouwde collega’s.

Wat ik, in deze vacature-periode, als enorm  

inspirerend en dragend heb ervaren, was mijn 

betrokkenheid bij de beroepingscommissie.  

Door hun geloofstoewijding, vindingrijkheid en 

doorzettingsvermogen zijn we uiteindelijk  

uitgekomen bij dominee Erica. Zij, de beroepings-

commissie, besefte dat het niet goed is dat onze 

kerk slechts één dominee heeft, maar ook dat het 

niet goed is dat ik geen vertrouwde collega heb. 

Dit laatste kan ik volledig onderschrijven. In tegenstelling tot de periode dat ik alleen 

in Huizen werkte, ervaar ik het werken in een predikantenteam als een enorme 

zegen. Je houdt elkaar niet alleen scherp in samen- en tegenspraak, met elkaar ben 

je creatiever, attenter en als collega’s kun je met elkaar delen wat je met niemand 

anders delen kunt. Want soms is dominee zijn best eenzaam. 

Het werk van de beroepingscommissie speelde zich af in alle vertrouwelijkheid en 

buiten het zicht. Daarom vanaf deze plek namens ons allen en zeker ook namens 

mijzelf: beroepingscommissie enorm bedankt voor al jullie werk! We zijn ontzettend 

blij en dankbaar dat wij dankzij jullie dominee Erica in ons midden kunnen opnemen. 

Want echt: twee is beter dan één! 

Ds. Rob Doesburg

PS. Natuurlijk heb ik ook oog voor die mensen die gewild of ongewild hun levensweg 

alleen gaan. Het is geenszins de bedoeling hen te kwetsen.
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Van de redactie 

Twee zijn beter dan één 

Heb je een vraag of een opmerking of 

een idee voor het kerkblad? 

Mail ons! kerkblad@pgleusden.nl

Colofon
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Pinksteren

God laat met open handen

boven verdronken landen

zijn zeven duiven los.

Zij zweven op de wolken

geluidloos op de winden

tot zij een holte vinden.

De witte duiven oogsten

wat uitbot op het droge:

een twijg, een vruchtbegin.

Postduif van het woord

stormwind van Gods wil

maak ons hart een til.

O vogel, fakkel, toorts,

vuur onze tongen aan

tot vlam van Jezus’ naam.

tekst: Erik de Boer
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Drie jaar lang hebben ze lief en leed gedeeld. 

Drie jaar lang zijn ze samen, door dik en 

dun, met elkaar opgetrokken. Maar nu voelt  

Tomas zich buitengesloten. Gevangen als 

hij is in verdriet en teleurstelling, die als 

een muur tussen hem en de overgebleven 

tien – Jacobus, Johannes, Petrus… en�n, 

noem ze allemaal maar op – instaat. Is hij 

nu de enige die rouwt om Jezus’ dood? 

Wat mankeert hun? Allemaal droomden ze 

dat Jezus de Messias was, dat Hij Israël 

verlossing zou brengen.  

Dat eeuwen van verwachting in Hem in 

vervulling waren gegaan. Op Golgota is 

echter niet alleen Jezus gestorven, maar 

ook die droom. Over en uit. Wat rest, is 

diepe droefheid.

Op de een of andere manier schijnt dat 

echter niet tot de anderen door te dringen. 

Willen ze er niet aan. Sterker nog, een 

paar dagen na de kruisiging – je gelooft 

het niet – denken ze ineens dat Jezus niet 

echt dood is. Zeggen dat Hij is opgestaan 

en aan hen verschenen. Maar daar hoeven 

ze bij die nuchtere Tomas – type: Beter één 

vogel in de hand, dan tien in de lucht – niet 

mee aan te komen. Als iets te mooi lijkt 

om waar te zijn, is het dat in zijn ervaring 

doorgaans ook. Dat Petrus, dit bruisende 

vat van emoties, in deze zinsbegoocheling 

meegaat, verbaast Tomas niks. Maar van 

die kalme, evenwichtige Johannes had hij 

beter verwacht. Trouwens, wel heel toevallig 

dat de verschijning van de zogenaamd  

opgestane Heer plaatsvond toen hij, Tomas, 

net niet aanwezig was. Massapsychose, 

dat is het, en anders niets.

In Tomas’ optiek zijn de discipelen over-

mand door verdriet de weg kwijtgeraakt. 

Willen ze de trieste feiten niet erkennen, 

een plek geven. Maar hoe zit het dan met 

hemzelf? Een paar hoofdstukken eerder 

in het evangelie van Johannes zegt Jezus 

tegen zijn leerlingen: “Jullie kennen de 

weg naar waar Ik heen ga.” Waarop Tomas 

reageert met: “Wij weten niet eens waar U 

naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de 

weg daarheen kunnen weten?” Wie is er 

hier nu precies verdwaald? 

Opgesloten in het eigen gelijk, weigert Tomas 

– de ongelovige – het opstandingsverhaal 

voor waar aan te nemen. En dan zeker 

Wie niet horen wil, moet 

maar voelen

Overdenking
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nog een keer zwaar teleurgesteld worden! 

Hem niet gezien. Maar zijn vrienden blijven 

aanhouden. “Tomas, geloof ons nou, het is 

eerlijk waar.” Ja, ja, maak dat de kat wijs. 

Van de dood is nog nooit iemand terug- 

gekomen. Tomas sluit hermetisch zijn oren 

voor hun fantasieën. Maar of hij nu wil of 

niet, het begint toch aan hem te knagen. 

Het verhaal is zo krankzinnig! Dat verzin je 

toch niet! Maar Tomas laat zich geen knollen 

voor citroenen verkopen en geeft zich niet 

zomaar gewonnen. Dus stelt hij randvoor-

waarden. “Alleen als ik de wonden van 

de spijkers in zijn handen zie en met mijn 

vingers kan voelen, en als ik mijn hand in 

zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.”

Een week later beleven we de climax. De 

discipelen zijn weer in vergadering bijeen 

en zowaar, ook Tomas is er ditmaal bij. 

Dan staat plotseling Jezus in hun midden 

en nodigt Tomas uit om hem aan te raken. 

In een variant op ‘Wie niet horen wil, moet 

maar voelen’. En Tomas kan alleen maar 

stamelen: “Mijn Heer en mijn God.” Zou 

zomaar kunnen dat hij zich op dat moment 

ook heeft herinnerd wat Jezus hem een 

paar dagen daarvoor tijdens het laatste 

avondmaal antwoordde toen hij het spoor 

even bijster leek. “Ik ben de weg, de 

waarheid en het leven. Niemand kan bij de 

Vader komen dan door mij.” En in één klap 

is hij weer op het rechte pad.

Om zijn ongeloof wijst Jezus Tomas – in 

wie wij ons allemaal herkennen – niet de 

deur. Maar er klinkt wel een zachte terecht-

wijzing: “Omdat je me hebt gezien, geloof 

je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch 

geloven.” Voor Tomas is het alsof hijzelf uit 

de dood is verrezen. ‘Nu vangt het nieuwe 

leven aan.’ En Tomas, de twijfel voorbij, 

zingt het zijn mede-discipelen volmondig 

na: “Ik zeg het allen dat Hij leeft, dat Hij is 

opgestaan.” Wat een ongeloo�ijk verhaal.

tekst Wiebren J. Tabak / foto Shutterstock

Vanaf 12 april is er elke woensdag vanaf 19.30 uur een half uur een 

avondgebed voor wie een moment van rust en stilte zoekt, of iets te 

bidden heeft.

Vanuit de drukte kom je de prachtige kerkzaal binnen. Alles in de kerk 

ademt rust en eerbied. Kaarsen branden. Ieder kiest een plek in één 

van de banken. Het is stil en je komt tot rust. Een stem heet je welkom; 

je wordt begroet door de voorganger die ook in de banken zit tussen de 

mensen. Er klinkt een meditatief lied, begeleid op de piano, eenvoudig 

van melodie en gemakkelijk mee te zingen - als je wilt zing je mee, of 

niet. Een gedeelte uit de Bijbel wordt voorgelezen en dan is het weer 

stil. Tijdens het gebed kun je hardop of voor jezelf namen noemen van  

wie je wilt opdragen aan God. Opnieuw wordt het dan stil. Met een  

lied en een zegen ga je weer naar buiten, vanuit de rust weer de wereld 

in, gezegend.

Het avondgebed is een initiatief van mensen in Leusden vanuit  

verschillende kerken. Zij willen dit rustmoment aanbieden aan alle  

inwoners van Leusden. Zij zien de meerwaarde van een rustmoment 

midden in de week, naast de zondag als rustdag. Een open samenzijn 

waarin je niets moet maar er gewoon mag zijn. Vanaf Pasen tot minimaal 

de zomer en hopelijk verder. Iedereen is welkom.

De werkgroep bestaat uit ds. Pieter van den Berg, Ben Lamoree, Richard 

Serpenti, Peter Sneep en Bert de Velde Harsenhorst. Zij hebben ervaring 

met de praktijk van korte vieringen, ook wel getijdengebeden genoemd. 

Zo is Peter Sneep betrokken bij het wekelijkse avondgebed op donderdag 

in de Oud-Katholieke Kerk in Amersfoort en Bert de Velde Harsenhorst 

bij het morgen- en avondgebed online via www.kloosterindecloud.nl. 

Voor verdere informatie bel of mail met Peter Sneep: (06) 38 19 19 04; 

pjsneep@gmail.com.

Vanaf 12 april wekelijks 

avondgebed in Jozefkerk
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In de serie ‘Geestelijke buren’ ditmaal 

aandacht voor onze kleinste ‘geestelijke 

buur’, de Evangelische Gemeente Leusden. 

Haar voorganger heet Gerard van Amerongen. 

Eenmaal per veertien dagen leidt hij de 

diensten van zijn gemeente, die samen-

komt in De Til. Als iedereen er is, zijn ze 

met z’n vijfendertigen.

Het leven van Gerard van Amerongen 

begon ruim 67 jaar geleden in Arnhem. In 

een traditioneel hervormd gezin: bidden 

voor en na het eten, bijbellezen aan tafel. 

Hij werkte als ambtenaar bij diverse 

gemeenten, altijd bij Personeelszaken, 

tegenwoordig Human Resource Management 

(HRM) geheten. Trouwde, kreeg twee 

kinderen (‘al lang het huis uit’). Zijn laatste 

functie als ambtenaar was HRM-manager 

van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 

Daarna volgden interim-management, een 

adviesbureau, nog even WW en toen het 

pensioen. 

Maar dat is maar één kant van zijn levens-

verhaal. Want: Gerard van Amerongen is 

voorganger van de Evangelische Gemeente 

in Leusden. En dat is een heel andere 

geschiedenis. Een bekeringsgeschiedenis. 

Stap voor stap

“Een jaar of 35 geleden’’, vertelt hij in zijn 

comfortabele woning in de Tabaksteeg, 

“woonden we in Hoevelaken en kwam ik in 

een persoonlijke crisis terecht. Een vriendin 

van ons zei op een gegeven moment: ‘Jij 

hebt Jezus nodig’. Het was het begin van 

een weg die tot bekering leidde.’’

‘Een vriendin van ons zei op 

een gegeven moment: ‘Jij hebt 

Jezus nodig’

‘God heeft zijn handen 

naar mij uitgestrekt’

Gerard van Amerongen, voorganger van 

de Evangelische Gemeente:



Geen krachtdadige bekering in één keer 

voor Gerard van Amerongen, maar een 

die stap voor stap leidde tot een bewuste 

keuze: “Ik wil Jezus volgen’’. In 1994 liet 

hij zich dopen, door onderdompeling, in 

Leusden, bij de Evangelische Gemeente 

die toen nog in de (toenmalige technische 

school) Don Bosco kerkte. Gaandeweg 

trad hij toe tot de leiding van de gemeente, 

de ‘oudsten’. En nu is hij er voorganger. 

Noemt zich een ‘self made man ’op theo-

logisch gebied. Bezocht de Bijbelschool 

in Aalten, volgde studies op het internet. 

Van Amerongen: “Een studie theologie was 

praktisch gezien – baan, druk gezin –  

niet haalbaar.’’ 

Zorgen delen

De Evangelische Gemeente Leusden is  

geheel zelfstandig, niet aangesloten bij 

een landelijk verband. “Wel bestaan er 

veel vriendschapsrelaties met andere  

leiders in het land’’, zegt Van Amerongen, 

en hij vervolgt dat die goede relatie ook 

geldt voor de andere pastores in Leusden. 

De leider van de Evangelische Gemeente 

doet volwaardig mee in het Leusdense 

pastoresberaad (“Heel waardevol zo’n 

beraad, dat bestaat lang niet overal’’),  

wat hij zeer op op prijs stelt (“Wij zijn toch 

een beetje de calimero’’), omdat naast 

praktische zaken ook vreugde én zorg – 

steeds meer lege stoelen om tegen te 

preken – er gedeeld kunnen worden.

Van Amerongens gemeente komt een 

maal per veertien dagen bijeen in De Til, 

de andere weken zijn er huiskamerbijeen-

komsten. Die laatste zijn noodgedwongen 

ontstaan in de coronalockdown, maar 

zijn blijvertjes geworden: “We hebben er 

de waarde van ingezien.’’ De gemeente 

was vroeger veel groter. Toen Gerard van 

Amerongen zich liet dopen in 1994, waren 

er rond de vierhonderd leden. “Dat het nu 

veel minder is, is deels onze eigen schuld. 

Er waren veel leden uit de omgeving en we 

hebben ze erg gestimuleerd om in de eigen 

woonplaats een gemeente te stichten.’’

Actief proces

Wat gelooft Gerard van Amerongen?

“Wie, niet wat’’, corrigeert hij. Het antwoord 

is kort en krachtig. “Ik geloof in God de 

Vader, in de Here Jezus als onze verlosser 

en in de Heilige Geest die evenzeer God is 

als de Vader en de Zoon. Ik heb met alle 

drie een persoonlijke band. Dat proces is 

actief in mijn leven. God heeft zijn handen 

naar mij uitgestrekt, heb ik ervaren.  

Ik heb die handen gepakt. Het is een 

levende relatie.”

‘Ik denk dat we misschien best 

weer eens, net als vroeger, de 

straat op zullen gaan’

Wat ziet hij als zijn opdracht in Leusden?

“De Goede Boodschap van het Koninkrijk 

van God verkondigen. En goede relaties 

onderhouden met de andere voorgangers 

hier, want er is maar één kerk, die alleen 

kan functioneren in eensgezindheid. Daar 

wil God Zijn zegen dan wel op geven.’’

Hij blijft hoopvol naar de toekomst kijken. 

“Ik denk dat we misschien best weer 

eens, net als we vroeger hebben gedaan, 

de straat op zullen gaan. De boodschap 

verkondigen, Bijbels uitdelen. Ik bid en 

hoop op een toenemende openheid bij 

de mensen. Velen zijn op zoek naar hoop, 

naar ankers om hun leven op te bouwen.’’

Oeganda

Dat verkondigen van de boodschap doet 

Van Amerongen ook ver van Leusden 

vandaan: in Oeganda. In juni hoopt hij er 

opnieuw voor drie weken heen te gaan.  

“Ik heb dat niet zelf gekozen. We hebben 

er een zendeling en het is de gewoonte om 

onze zendelingen af en toe te bezoeken. 

In 2020 ben ik er voor het eerst geweest, 

samen met mijn vrouw. Ik had er niet eens 

veel zin in. Maar wat ik daar zag, was een 

enorme beweging van Gods Geest. Zoveel 

mensen opgewekt, genezen, veranderd. 

Kerkdiensten met wel duizend mensen. 

Zang, muziek, een hoop kabaal. Toen ging 

er wat open bij mij.’’ Hij wist: hier moet 

ik opnieuw naar toe. In juni wordt het de 

derde keer.

‘Ik verlang ernaar dat in alle 

kerken aan de Heilige Geest 

meer aandacht wordt besteed’

Pinksterdienst

Voor het zo ver is, wordt het Pinksteren, 

met de oecumenische Pleindienst, voor 

Van Amerongen een hoogtepunt. “Het is 

een hele kunst om het vloeiend te laten 

verlopen. De boodschap moet kloppen, de 

muziek moet kloppen. En het weer moet 

meewerken.’’ Zelf is hij dit jaar, op 28 mei, 

aan de beurt om er te preken. Waarover 

het zal gaan, is geen vraag. “Ik verlang er 

zelf naar dat in alle kerken aan de persoon 

van de Heilige Geest meer aandacht wordt 

besteed. We zijn daar wat in teruggezakt 

en dat is jammer.’’

Straks met Pinksteren dus een preek over 

de Heilige Geest. “Die van vroeger en die 

van nu.’’ 

tekst Willem Hekhuis / foto Ko Groen
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Ambulant predikant Udo Doedens was voor 

de Protestantse gemeente Leusden de 

redder in nood toen ruim een jaar geleden 

Anette Sprotte en Neeltje Rietveld kort na 

elkaar vertrokken. Door zijn komst stond 

dominee Rob Doesburg er niet meer alleen 

voor. Omdat dominee Erica Hoebe het 

beroep naar Leusden heeft aangenomen 

en ondertussen ook al aan het werk is 

gegaan, zit het werk voor Udo erop. Op 

zondag 12 maart nam hij afscheid in de 

Marcuskerk. Maar het Leusder Kerkblad 

laat hem niet gaan zonder terugblik.

Hoe verliep je kennismaking met Leusden?

“Ik ben in Leusden hartelijk onthaald. Dat 

begon al bij de allereerste kennismaking. Rob 

Doesburg haalde mij af van het station in 

Amersfoort en in de auto op weg naar Leusden 

bleek al dat we veel gemeenschappelijk 

hadden. We waren allebei afgestudeerd in 

de Godsdienst�loso�e. Dat schiep een band. 

Ik had mijn studie gedaan bij professor 

Adriaanse in Leiden, Rob in Utrecht bij 

professor Brümmer. Het aparte was dat 

die twee hoogleraren het altijd hartgrondig 

met elkaar oneens waren en dat tijdens 

hun colleges vaak en nadrukkelijk aan de 

orde stelden.

Ik voelde me welkom in Leusden. En ik 

heb me vaak afgevraagd: wat maakt dat de 

Protestantse gemeente Leusden zo gastvrij 

een vreemdeling in zijn midden ontvangt? 

In het bezoekwerk merkte ik wel dat mensen 

het lastig vonden dat ik de zoveelste  

predikant was die langskwam. Toch kwam 

het gesprek al snel op gang.

‘Wat maakt dat de Protestantse 

gemeente Leusden zo gastvrij 

een vreemdeling in zijn midden 

ontvangt?’

Toen ik in Leusden begon in maart 2022, 

was corona net voorbij. Rob en ik hebben 

wijkavonden belegd die als doel hadden 

mensen opnieuw met elkaar en met het 

geloof in contact te brengen. De kennis- 

making met mij was daar een extra attractie 

in. Ik merkte dat er mensen zijn die 

kritisch staan ten opzichte van geloof en 

godsdienst, ze zoeken en ze ruiken eraan. 

Ik ben blij dat zij deel uitmaken van de 

gemeente, want daarvoor kom je naar de 

kerk: om te zoeken en te vinden.’’

Plattegrond

“Wat mijn inburgering lastig maakte, was 

dat ik geen plattegrond van Leusden had. 

Waar loopt een straat op uit, hoe heet die 

weg daar? Die wilde ik graag hebben, maar 

die was nergens te krijgen. “Kijk maar op 

google’’, zeiden ze tegen mij, maar daar 

ben ik niet zo bedreven in. Internet heeft 

stadsplattegronden weggeconcurreerd, 

De accordeon van Udo Doedens 
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maar dat lijkt me geen goede zaak. Een 

dorp of stad is meer dan een vertrekpunt 

en een bestemming. Uiteindelijk was er 

iemand van de kerk die zo’n kaart voor me 

had.’’ Hij tikt met zijn vinger op een bruine 

enveloppe die op de tafel ligt. “De kaart zit 

hier in. De eigenaar krijgt hem weer terug.’’

‘Een dorp of stad is meer  

dan een vertrekpunt en een 

bestemming’

Leusden is voor Udo Doedens al zijn hele 

leven een speciale plek. “Voordat ik hier 

interimpredikant werd, kwam ik al vaak in 

Leusden. Mijn opa, Anthonie Vreeken, is 

aan het begin van de Tweede Wereldoorlog 

in de buurt van Leusden gesneuveld en hij 

ligt begraven op Rusthof. Ik ga al heel lang 

ieder jaar met dodenherdenking naar Rusthof 

toe om hem te gedenken. Ik zou wel willen 

weten waar mijn grootvader precies is 

omgekomen. Daar ben ik nog steeds niet 

achter gekomen.’’

Bert de Velde Harsenhorst zei in je 

afscheidsdienst dat je de kerkenraad 

gevraagde en ongevraagde adviezen had 

gegeven. Wat voor adviezen waren dat?

“In de kerkenraad hebben we gebrainstormd 

over de toekomst van het pastoraat. Zoals 

het pastoraat nu is vormgegeven, met de 

nadruk op het bezoekwerk, is het nogal 

verkokerd. Er zitten veel meer kanten aan 

het pastoraat, onder andere dat het heel 

informeel kan zijn. Een praatje met iemand 

maken in het winkelcentrum is heel informeel, 

maar er zit een pastorale kant aan dat 

iemand wordt gekend en gezien.’’

Zondagsschool

Na corona is het kerkbezoek niet op het 

oude niveau teruggekomen. De energiecrisis 

maakt de kerkdiensten erg duur door de 

hoge stookkosten. Door die twee zaken is 

de discussie weer op gang gekomen over 

de toekomst van de kerkgebouwen. Moet 

er een sluiten? Ik heb erop aangedrongen 

dat Protestants Leusden eerst de rijen 

moet sluiten rond het geloof en daarna 

pas de discussie moet aangaan over de 

vraag wat we met de gebouwen aan moeten.’’

In het jaar dat je in Leusden voorging in 

onze diensten, viel je liedkeus op. Je liet 

nogal eens ouderwetse liederen zingen, 

zoals ‘Op een lichte wolkenwagen’ en 

‘Daar ruist langs de wolken’. Maar in je 

afscheidsdienst liet je ook ‘Wat vrolijk over 

U geschreven staat’ van Huub Oosterhuis 

zingen. Ben je een muzikale alleseter?

“Die zondagsschoolliederen hebben voor 

mijn gevoel iets sprookjesachtigs. Veel 

mensen in de kerk hebben het beste 

van het geloof namelijk meegekregen in 

de zondagsschool en zij zongen zulke 

liederen. Dat vind ik heel erg waardevol. 

Tegenwoordig is het mode dat mensen  

vertellen wanneer ze gestopt zijn met geloven. 

In de trant van ‘Op mijn veertiende heb ik 

het geloof vaarwel gezegd.’ Ze gooien zo 

hun eigen roots weg en schamperen op de 

mensen die nog wel geloven. Daarom is 

her mooi dat je aan de hand van een lied 

je de geloofsinhoud kunt herinneren. Mijn 

eigen kinderen worden er op de middelbare 

school vaak mee geconfronteerd met dat 

geschamper. Hun medeleerlingen doen 

meewarig over het feit dat ze nog naar de 

kerk gaan.

De liederen van Huub Oosterhuis getuigen 

van kennis en inzicht in de Bijbel. Daarom 

laat ik ze graag zingen.’’

‘De Bijbel is niet geschreven 

voor theologen’

Je preken waren zeer diepzinnig. Toch heb 

ik een artikel gelezen waarin je zegt dat 

niet alleen predikanten, maar ook gewone 

kerkgangers de Bijbel kunnen uitleggen.

De omgang met de Bijbel is erg geprofes- 

sionaliseerd. De laatste tijd voelen  

universitair opgeleide dominees zich 

bedreigd door de opkomst van de kerkelijk 

werker die met een hbo-diploma in de kerk 

aan het werk kan. Maar de Bijbel is niet 

geschreven voor theologen, maar voor 

zondaars. Iedereen mag erin studeren en 

er iets over zeggen.

Uit betrouwbare bron heb ik gehoord dat 

je in eerdere gemeenten tijdens de diensten 

wel eens op de accordeon speelde. Waarom 

heb je dat nooit bij ons gedaan?

(lacht) “Ja, toen ik predikant was in Gouda 

nam ik wel eens mijn accordeon mee om 

een lied te begeleiden tijdens het moment 

met de kinderen. Toen ik vorig jaar maart 

in Leusden begon, waren er vanwege corona 

nog weinig kinderen in de kerk. Maar als ik 

langer in Leusden was gebleven, was het 

er misschien wel van gekomen.

Wat ga je nu doen?

Ik heb genoeg te doen. Ik zit in de redactie 

van het blad ‘In de Waagschaal’. Daarvoor 

moet ik nog een aantal artikelen schrijven. 

En ik heb een ‘klikgesprek’ (een gesprek om 

te kijken of het klikt tussen de beoogde 

interimpredikant en gemeente) gehad met 

een kerk in Waalwijk. Wie weet wat dat wordt.

tekst Peter Sneep / foto Wiebren Tabak

Udo Doedens viert het Avondmaal in de 

Marcuskerk. Hij nam op 12 maart afscheid 

van de Protestantse gemeente Leusden.  

“Ik ben in Leusden hartelijk onthaald.’’
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Adri van Hoven: Veiligheid is breder en gaat 

dieper dan seksuele intimidatie. Omgangs-

vormen horen er ook bij.

Zo’n vijf jaar geleden kwam de leiding 

van het jeugdwerk bij de kerkenraad met 

het verzoek het thema ‘veilige kerk’ op 

de agenda te zetten. De coronapandemie 

zorgde voor uitstel, maar niet voor afstel, 

want binnenkort krijgen vrijwilligers een 

brief met uitleg. Adri van Hoven is de 

trekker van dit project. Zij werkt hierin 

nauw samen met Bert de Velde Harsen-

horst, voorzitter van de kerkenraad.

Waarom is seksueel grensoverschrijdend 

gedrag en machtsmisbruik zo’n thema?

“Als je #MeToo zegt, weet iedereen waar je 

het over hebt. Je hoeft de tv maar aan te 

zetten of seksueel overschrijdend gedrag 

komt langs. In de sportwereld, op scholen, 

op de werkvloer, in de thuissituatie: 

seksuele intimidatie komt overal voor, ook 

binnen de kerk. We kennen de verhalen 

over misbruik binnen de Rooms Katholieke 

kerk. Ook aan de PKN gaat dit niet voorbij. 

De MeToo-beweging keert zich tegen dat 

grensoverschrijdende gedrag.’’

Hoe staat PgL hier in?

Adri maakt direct duidelijk, dat je er niet 

bent met het aanvragen van een ‘Verklaring 

omtrent gedrag’ bij het ministerie van  

Justitie. In zo’n verklaring staat, dat je geen 

strafbare feiten hebt gepleegd en niet in 

aanraking bent geweest met de politie.

“Het gaat er om, dat wij voor iedereen een 

veilige kerk zijn. Onze insteek is: hoe kunnen 

we waarborgen, dat we een veilige gemeente 

zijn? Die veiligheid is breder en gaat dieper 

dan seksuele intimidatie. Omgangsvormen 

horen er ook bij. Hoe gaan we als gemeente- 

leden met elkaar om?’’

Hoe gaan jullie het aanpakken?

“Rond Pinksteren krijgen de vrijwilligers 

die leidinggeven aan de jeugd of ouderen 

bezoeken een brief met uitleg: na de 

Startzondag beleggen we met hen een 

avond over dit onderwerp. Eerst een avond 

voor de leiding van de jeugd en later 

een bijeenkomst voor degene, die bij het 

ouderenwerk betrokken zijn. De PKN heeft 

handleidingen beschikbaar gesteld hoe je 

zo’n avond in kunt richten, zodat alle deel-

nemers zich vrij voelen uit te spreken wat 

voor hen een veilige kerk is. In het vervolg-

traject betrekken we mensen die in dienst 

zijn van de kerk en alle overige vrijwilligers, 

die met gemeenteleden in contact komen, 

als voorbeeld noem ik even de mensen die 

kof�e schenken. Zo waaiert dit proces uit 

over de hele gemeente.’’

“De kerkenraad heeft zich het thema ‘veilige 

kerk’ al eigen gemaakt, onder andere 

door hier een heidag aan te wijden. Daar 

ontstond het idee er een gemeentebreed 

proces van te maken. Ook tijdens de Start-

zondag komt het aan de orde. We trekken 

er een jaar voor uit.’’

Het proces mondt uit in het aanvragen van 

een Verklaring omtrent Gedrag (VOG), te 

beginnen met die voor de jeugdwerkers. 

Voor vrijwilligers is een VOG gratis. Als 

kerk moeten we dan wel aan een aantal 

voorwaarden voldoen, onder andere door 

ons beleid over een veilige kerk op onze 

website zetten.

Vertrouwenspersonen

Bij wie kun je terecht als je slachtoffer bent/ 

wordt van (seksueel) grensoverschrijdend 

gedrag? Seksueel staat tussen haakjes, 

omdat er meer vormen zijn van intimiderend 

gedrag. Machtsmisbruik is er onlosmakelijk 

mee verbonden.

De PgL heeft twee vertrouwenspersonen: 

Inge van Os en Rob de Peuter. Als je als 

medewerker/vrijwilliger te maken krijgt 

met ongewenste omgangsvormen en 

integriteitskwesties, kun je bij hen terecht. 

De vertrouwenspersonen zijn een keer 

per jaar bij de kerkenraadsvergadering 

aanwezig. Zij brengen dan verslag uit over 

het afgelopen jaar, natuurlijk zonder namen 

te noemen.

Ten slotte

Adri wil nog wel even kwijt, dat alle VOG’s, 

onderlinge gesprekken en gedragscodes 

ongewenst gedrag nooit kunnen voorkomen. 

Duidelijk wordt zo wel waar we als kerk 

voor staan en waar we ons met elkaar aan 

willen houden.

tekst: Tineke Overeem / foto Ko Groen

Op weg naar een  

veilige gemeente



We kunnen terugkijken op een geslaagde Actie Kerkbalans. De teller 

van de toezeggingen stond eind maart op 334.335 euro. Wanneer 

u dit artikel leest hebben we het streefbedrag van 335.000 euro 

hoogstwaarschijnlijk gehaald, want van 72 leden hadden we nog geen 

toezegging gehad. We nemen met hen contact op om te vragen om 

dat alsnog te doen.

Kerkbalans is natuurlijk in de eerste plaats de actie waarmee we het 

overgrote deel van het geld binnen krijgen, waarvan we de salarissen 

van onze predikanten en onze andere medewerkers betalen en onze 

gebouwen onderhouden en verwarmen. Maar Kerkbalans brengt ook 

veel van onze leden in actie, vooral om de enveloppen rond te brengen 

en de antwoorden op te halen. En zo komen we als gemeenteleden 

ook weer met elkaar in contact.

Ik moet bekennen dat ik zelf daarom die manier van werken eigenlijk 

meer waardeer dan de digitale variant waarbij we leden per e-mail 

om een toezegging vragen. De voordelen van het digitaal werken zijn 

natuurlijk duidelijk. Vaak is het onguur weer in de Kerkbalansweken. 

Dit jaar was beter dan gemiddeld, maar toch viel één van de lopers 

zodanig dat hij bij de huisarts langs moest.

Een ander voordeel van digitaal werken is dat we heel snel weten hoe 

we ervoor staan. Ik was opgelucht om te zien dat ondanks de corona-

jaren en de economische onzekerheid, de kerkelijke betrokkenheid 

van onze leden zo groot is dat u ruimhartig bijdraagt. Al met al kijk ik 

dankbaar terug op de Actie Kerkbalans 2023.

Natuurlijk zijn er ook zaken waar ik me zorgen over maak. Eén daarvan 

is de scheve verdeling van de bijdragen aan Kerkbalans: 17% van onze 

leden zijn 80 jaar of ouder, maar zij geven 34% van de totale bijdragen! 

Een ander punt is mijn eigen opvolging. In 2016 heb ik het stokje 

overgenomen van Herbert Luiten, dus volgend jaar heb ik er twee 

periodes opzitten als ouderling-kerkrentmeester. Ik hoop dat één van 

u zich dit jaar meldt om de organisatie van Kerkbalans van mijn over 

te nemen. Dan kunnen we de komende actie samen doen, zodat u 

optimaal bent ingewerkt.

Ik kan u verzekeren dat dit werk veel voldoening geeft.

Met vriendelijke groeten,

Gerard van Houwelingen
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Op 26 april bent u weer allemaal welkom in Het 

Trefpunt voor een Ontmoetingsmiddag. Tegelijkertijd 

kijken we vooruit naar ons uitje dat zal plaatsvinden 

op woensdag 31 mei. We vertrekken deze keer om 

ongeveer 10.00 uur vanaf de Dorpskerk en hopen 

daar om ongeveer 18.00 uur terug te keren. We 

weten nog niet waarheen, maar uiteraard krijgt u voor 

beide activiteiten weer een uitnodiging. Dit uitje is 

dan tevens het einde van het seizoen.

Na de gebruikelijke Kof� emorgens in juli en augustus 

start ons nieuwe seizoen in september. Vanaf dat 

moment zal Wil Brethouwer het stokje van mij 

overnemen. Ik ben daar erg blij mee. Ik ben er van 

overtuigd dat zij samen met ons geweldige dames-

team weer inspirerende en gezellige middagen weet 

te organiseren.

Ook vanaf deze plaats wens ik Wil met haar team 

alvast veel succes!

Met vriendelijke groet,

Aart van Ruler

aartvanruler48@gmail.com

(06) 55 05 03 59 / (033) 889 0305

Senioren Dorpskerk

In mei, juni en juli 2023 zijn er de volgende 

Ontmoetingsmiddagen in de Marcuskerk.

9 mei – mw. José Struik, Woudenberg – 

‘Schaapherder!’

De schaapskudde De Treeker Wissel van schaap-

herder José Struik graast op de Leusder Heide en in 

de regio van de Utrechtse Heuvelrug.

13 juni – Busreis

11 juli – dhr. Jaap Ketel – ‘Tasmanië’

Het door Abel Tasman ontdekte eiland, ten zuiden 

van het vasteland van Australië, is een prachtig 

eiland met veel natuur, speciale buideldieren en 

bijzondere planten en bomen. De middagen zijn 

van 14.30 uur tot 16.30 uur. U bent allen van 

harte welkom!

Namens het Team:

Iemeke Ketel (tel. 434 35 00)

Ontmoetingsmiddagen

Marcuskerk 

Terugblik op 

Kerkbalans 2023



Uit onderzoek van I&O Research, in 

opdracht van het Nederlands Dagblad 

en GroeneKerken, blijkt dat christenen 

weinig verschillen ten opzichte van 

niet-christenen in gedrag en opvattingen 

over duurzaamheid. Wel komt naar voren 

dat christenen waarden als ‘zorg voor de 

schepping’ belangrijk vinden en hoger 

scoren op stellingen met een vertaling 

van rentmeesterschap, naastenliefde en 

‘leven met genoeg’. 

Bijna vier op de vijf christenen maakt  

zich zorgen over klimaatverandering. 

Christenen gedragen zich gemiddeld niet 

duurzamer, maar er zijn wel een paar  

verschillen in gedrag: 

Gemiddeld vliegen christenen minder. Drie-

kwart van de christenen geeft aan ‘zelden 

of nooit’ het luchtruim te kiezen, tegenover 

62 procent van de niet-christelijke groep. 

Zes procent van de christenen pakt twee 

keer of vaker per jaar het vliegtuig. Bij niet- 

christenen ligt dat percentage op 14 procent. 

Tegelijkertijd eten christenen gemiddeld 

meer vlees. Zo zijn er onder christenen 

aanzienlijk minder vegetariërs dan onder 

niet-christenen, 3 tot 5 procent. Het blijkt 

dat christenen vaker per week een lapje 

vlees eten dan niet-christenen.

Naast vliegen en vlees eten valt nog een 

ander verschil op tussen christenen en 

niet-christenen, namelijk bij de stelling 

‘vanwege klimaatverandering vind ik het 

niet verstandig om kinderen te krijgen’. Bij 

christenen die in het onderzoek aangeven 

veel klimaatzorgen te hebben, ligt het 

percentage dat wil afzien van kinderen op 

13 procent. Bij niet-christenen is dat twee 

keer zo hoog: 26 procent.

Daarmee kunnen de opvallendste verschillen 

worden samengevat met drie ‘v’s: vliegen, 

vlees en voortplanting. Op andere duurzame 

gedragskeuzes zoals koopgedrag of  

verduurzaming van het huis zijn er nauwelijks 

verschillen tussen christenen en niet-chris-

tenen. Christenen gedragen zich gemiddeld 

niet duurzamer, maar er zijn wel een paar 

verschillen in gedrag: christenen vliegen 

minder, eten meer vlees en vertalen hun 

klimaatzorgen minder door naar een even-

tuele kinderwens.

Het onderzoek richtte zich op de ‘groene 

opvattingen en gedragingen’ van actieve 

christenen in vergelijking met een represen- 

tatieve groep niet-christenen. Asher van 

der Schelde voerde het onderzoek bij I&O 

Research uit: “Je ziet dat bij christenen 

Bijbelse noties als rentmeesterschap en 

naastenliefde een grote rol spelen, net 

als hun nadruk op soberheid. Toch wijken 

christenen in hun gedragingen en gedachten 

niet af van niet-christenen.’’

Opdracht voor kerken

Voor vier op de vijf christenen is het ‘goed 

zorgen voor Gods schepping’ een belangrijke 

waarde in hun leven. ‘Duurzaam leven’ 

is voor 60 procent van de christenen van 

belang, tegenover 54 procent van de groep 

niet-christenen. Ook ‘sober leven’ is voor 

de christenen vaker van belang dan bij 

niet-christenen.

Carla Dik-Faber, projectleider bij Groene-

Kerken, vindt het jammer dat de mooie 

christelijke waarden, zoals liefde voor de 

schepping en rentmeesterschap, zich nog 

niet vertalen in het maken van andere keuzes 

die meer duurzaam zijn. “We moeten eerlijk 

naar onszelf kijken, we weten het wel, 

maar leven onvoldoende duurzaam. Hier 

ligt een mooie opdracht voor kerken.’’

23 procent van de christenen wil best 

meer aan duurzaamheid doen, maar weet 

niet waar te beginnen. “Er zijn al veel 

mooie initiatieven van kerken, zoals repair-

cafés, prikacties in de buurt of een kleding-

ruilbeurs’’, noemt Carla Dik-Faber. “Juist in 

de kerk, als waardengemeenschap die ze 

is, kunnen we met duurzaamheid aan de 

slag gaan. Je ontdekt dat je er niet alleen 

voor staat en het is heel inspirerend om 

samen te zoeken naar een andere levens-

stijl. En meer nog, we vinden ook bezinning 

en verdieping in de kerk. Voor mij is juist 

die bezinning die we delen in de kerk zo 

inspirerend en belangrijk. Dankbaar en met 

vreugde duurzame keuzes maken, vanuit 

ons geloof.’’

Illustratie: Nannie Meulendijks

bron: Nieuwsbrief GroeneKerken

Geloof vertaalt zich bij 

christenen (nog) niet in 

duurzamer gedrag
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Onderzoek naar groene  

opvattingen en gedragingen



Het diaconaat behoort tot een van de kerntaken van onze kerkelijke gemeente.

Hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben. Het gemeentediaconaat van de 

Protestantse gemeente Leusden omvat een aantal activiteiten, die worden ontwikkeld 

en uitgevoerd door gemeenteleden en een dienstbaar (diaconaal) karakter hebben. 

Ditmaal: de ouderenmiddagen

Elke maand houden we in de Marcuskerk 

een ontmoetingsmiddag. 

Een middag voor jong en oud, want we 

hebben zeer diverse onderwerpen die een 

ieder kan aanspreken. Van schaapherder 

tot foto's van ‘Kunst en Natuur in het 

Nationaal Park de Hoge Veluwe’, maar 

ook iemand die vertelt waar het Leger des 

Heils voor staat. Dit jaar zijn we begonnen 

met het proeven van kaas, met uitgebreide 

toelichting erbij. We beginnen met een 

meditatie waarbij het opvalt hoe de spreker 

de link weet te leggen tussen de Bijbel en 

het onderwerp van de middag. Een keer 

per jaar gaan maken we een gezellige 

busreis. Ook een keer per jaar hebben we 

een fantastische muziekmiddag, waar we 

luisteren naar muzikanten of met elkaar 

gaan zingen. Met Pasen en Kerst houden 

we een echte viering en wat was de laatste 

Kerstviering een feest, na de coronastop. 

Het is altijd een hele organisatie, waarbij we 

hulp krijgen van een grote groep vrijwilligers. 

We kunnen niet zonder stoelen- en tafel-

sjouwers, kof� eschenkers, autorijders. 

Als u in het Hamersveld woont, kunt u 

gehaald en thuis gebracht worden. Autorijders 

halen en brengen mensen die verder weg 

wonen. Eén telefoontje naar een teamlid 

is genoeg. We zoeken nog mensen die op 

een dinsdagmiddag bezoekers te willen 

rijden. Meld u aan bij een teamlid. U bent 

van harte welkom om deze gezellige en 

leerzame ontmoetingsmiddagen te komen 

bezoeken, ook als u denkt, is dat nu wel 

wat voor mij?

Wie weet, tot op een ontmoetingsmiddag 

in de Marcuskerk. We kijken naar u uit!

Renske Burgers, Annemorien Kok, Corrie 

Kruithof, Gerrit Roseboom, Diana Saaltink 

en Iemeke Ketel, tel. (033) 434 35 00

Gemeentediaconaat

Ontmoetingsmiddagen in de Marcuskerk

De term ‘Jeugd van Vroeger’ is ooit bedacht 

door één van onze deelnemers en is sinds-

dien altijd gebleven in de aankondigingen 

van onze middagen.

We komen zo’n zeven keer per jaar bij elkaar. 

We beginnen met kof� e of thee. Daarna volgt 

de meditatie die wordt verzorgd wordt door

een van de predikanten vanuit de gemeente.

Dan een pauze genieten we van kof� e of 

thee en wordt er � ink met elkaar gepraat.

Er komen verschillende thema’s aan de 

orde. Zo gaf in Februari mevrouw Fokker 

een lezing over het lagereschoolleven en 

dat bracht heel wat jeugdherinneringen 

boven. In maart nam Marinus van Santen 

ons mee naar de tijd van het leven van 

Keizer Wilhelm ll in Huize Doorn (zie foto). 

Een geweldige interessante middag, waar 

Marinus (bijna) tijd te kort kwam om ons 

alles te vertellen. De Kerstvieringen worden 

altijd trouw bezocht door veel ouderen. 

Gevolgd door een goede en gezellige maaltijd. 

Na a� oop staat er altijd het keu (een zelf-

gemaakte van papier-maché collectebusje) 

waar iedereen een bijdrage in kan doen 

voor de kosten van de middag.

De reactie van aanwezigen op de middagen

zijn over het algemeen zeer positief. Ook 

is er gelukkig weer een � inke toename van 

belangstelling voor onze activiteiten.

Daarnaast hebben we in de zomermaanden 

twee kof� eochtenden waar heel wat afgepraat 

wordt, heel gezellig.

Het vervoer wordt geregeld door een 

aantal vrijwilligers, voor wie daarvoor heeft 

aangemeld.

Eens per jaar hebben we een reisje, dat 

zeer zeker in de smaak valt. Meestal is 

dat iets met varen en natuurlijk met een 

heerlijke maaltijd.

Het team DK: Aart, Betsy, Gerrie, Francien, 

Henny, Elly, Krijna

Jeugd van Vroeger in de Dorpskerk
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Huize Doorn. Foto Shutterstock



In een bomvolle Marcuskerk is Erica Hoebe 

op zondag 19 maart verbonden aan de 

Protestantse gemeente Leusden.

Ze vertelde in haar preek dat ze kort nadat 

bekend werd dat ze naar Leusden zou komen, 

een uitnodiging kreeg. Die kwam van De 

Ronde Tafel, een Leusdens gezelschap van 

mannen tussen de 25 en 40 die vriendschap

deelt en tijd en kennis inzet voor de 

samenleving. Ze werd gevraagd of ze wilde 

komen kennismaken tijdens een maaltijd 

in De Dikke. Ze kreeg per mail een lijst 

vragen over beleid, cijfers en prognoses. 

“Maar ik weet nu al dat ik het daar niet 

over ga hebben’’, zei ze er meteen bij. 

“Want hoe belangrijk cijfers ook zijn, dat 

is niet ons geloof, dat is niet waar het hier 

om draait’, zei ze. ‘De kerk is een samen-

geraapt zootje, maar we delen ten diepste 

wel heel veel met elkaar.’’

Het mooi vindt dat ze in de kerk geen 

reguliere baan hoeft te hebben, zei ze aan 

het eind van haar preek. “Ik hoef niet te 

werken. Jullie betalen mij en daarom heb 

ik alleen maar tijd om er te zijn, tijd om 
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Welkom voor 

dominee Erica Hoebe

om voor 



jongeren was er tijdens de dienst een 

eigen programma.

tekst: Peter Sneep / foto’s Ko Groen

te delen in jullie moeilijk vinden en in wat 

jullie vreugde geeft. Ik hoef geen rapporten 

erover te schijven, ik hoef niet met 

verzekeringen te onderhandelen over de 

vraag hoe lang ik met jullie mag praten.’’

Aan de dienst werkten de cantorij, het 

gospelkoor Relation en fluitiste Astrid 

Sparreboom mee. Voor de kinderen, 

Woensdag 8 maart waren veel 

ouderen aanwezig in het Trefpunt. 

Ds. Gerard van Belzen was deze 

middag aanwezig voor de meditatie, 

over Lucas 13:1-9. 

Na een korte pauze kreeg Marinus 

van Santen het woord. Hij vertelde 

over het verblijf van de Duitse 

Keizer Wilhelm in Huize Doorn. Het 

was heel boeiend en ook leerzaam. 

Wat kan Marinus van Santen prachtig 

vertellen, knap hoor.

Aan het eind van deze middag was 

de inhoud van het KEU € 54,50. 

Op 25 januari was de opbrengst 

€ 66,70. Iedereen bedankt.

Gerrie Slotboom-Bagerman

Terugblik
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Gebouwen
Dorpskerk, Arnhemseweg 75,  (033) 494 10 40

Marcuskerk, Asschatterweg 1,  (033) 494 45 15

Coördinerend beheerder: Machteld Beek. Bij voorkeur mailen: 

beheerder@pgleusden.nl. Op ma/di/woe/vrij tussen 09.00 - 

12.00 uur bereikbaar op  (06) 28 44 78 24.

Predikanten
ds. Rob Doesburg

Breezand 16, 1274 TD Huizen,  

 (06) 22 04 74 86, dsdoesburg@kpnmail.nl

ds. Erica Hoebe

Otto van Gelreweg 7, 6703 AC Wageningen 

 (0317) 76 90 23, ericahoebe@pgleusden.nl

Organisatie
Kerkenraad

Scriba: mw. L. Meiring,  (033) 495 10 01 

scriba@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau.

College van Kerkrentmeesters

Secretaris: dhr. Evert Overeem,  (06) 55 27 72 31

secretarisCvK@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau. 

Giften voor de kerk kunnen worden overgemaakt op  

NL95 RABO 0335 9141 95 t.n.v. Protestantse gemeente Leusden.

Diaconie

Voorzitter: dhr. Bouwe van der Eems, 

bouwevandereems@pgleusden.nl. Giften zijn welkom op 

NL35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie PgL.

Vertrouwenspersonen

Inge van Os,  (06) 41 16 23 75, vanosinge2@gmail.com en 

Rob de Peuter,  (06) 51 23 36 28, robdepeuter@outlook.com

Taakgroep pastoraat
Voorzitter: Paul Weijland, pweijland@gmail.com

Team Noord: Jos de Bruin (vz), j.m.de.bruin@kpnmail.nl 

en Wout Niezen, w.niezen@xmsnet.nl

Team Midden: Guus Doorn (vz), guusdoorn@hotmail.com 

Team Zuid: Martin Meurs (vz), martinmeurs@hotmail.com 

en Björn van der Poel, bjornvanderpoel@pgleusden.nl 

Jeugdambtsdragers
Jeugdouderling: Marco Oosterom, marcooosterom@pgleusden.nl

Jeugddiaken: Ineke van de Berkt, inekevandeberkt@pgleusden.nl

Telefonisch te bereiken via Ineke: (06) 29 56 77 71 

Gemeentediaconaat
Voorzitter: vacature, tijdelijk vervuld door Hans van Geet  

Secretaris: Jenny Meijlink,  (033) 494 00 90,  

jennymeijlink@online.nl 

Penningmeester: Teus Blanken, teunisblanken@gmail.com

Lid Dorpskerk: Hans van Geet,  (033) 494 82 30,  

j.van.geet@kpnmail.nl

Lid Marcuskerk: Diana Saaltink,  (06) 13 93 01 14, 

dianasaaltink@hotmail.com

Onze gemeente
Archief 
Heeft u stukken voor het archief van de PgL? Stuur die dan 

naar archief@pgleusden.nl of stuur een mail om te overleggen. 

Kerkelijk bureau
Bij het kerkelijk bureau kunt u terecht voor informatie 

over onder andere de ledenadministratie en �nanciële 

administratie, kerkwinkel en kerkelijke bijdragen. Het kerkelijk 

bureau is gevestigd in de Marcuskerk. Vrije inloop op 

maandag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en 

maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur. In de Dorpskerk is 

iedere dinsdagochtend van 10.00 - 12.00 uur inloop mogelijk.

Telefonisch is het kerkelijk bureau bereikbaar van maandag 

t/m donderdag 10.00 tot 12.00 uur en maandagavond van 

19.30 - 20.30 uur via  (06) 15 54 54 32. Mailen kan 

natuurlijk ook: voor declaraties en collectemunten graag naar 

�nancieel@pgleusden.nl en voor overige zaken graag naar 

kerkelijkbureau@pgleusden.nl t.a.v. Marjolein Zweverink.

Kerkelijke bijdragen kunnen worden overgemaakt op  

NL38 INGB 0002 8684 99 o.v.v. Kerkelijke bijdragen PGL.

Kerkwinkel

In de kerkwinkel zijn collectemunten, Liedboeken en de Bijbel in 

Gewone Taal te koop. Collectemunten zijn er in drie varianten: 

€ 0,70 (groen), € 1,10 (violet) en € 2,50 (geel). De munten 

gaan per 20 stuks. De verkoop in de kerkwinkel is ef�ciënter 

en makkelijker dan via de bank. De kerkwinkel is te vinden op 

de website (www.pgleusden.nl) rechtsboven onder de knop 

Geven, daarna: Naar de kerkwinkel.

Beschikt u niet over internet? Bestel de munten of bonnen dan 

door geld over te maken op NL82 RABO 0335 9157 87 t.n.v. 

Collecterekening PgL, met vermelding van het bezorgadres. 

Giften

Tussen 27 januari en 18 maart zijn de volgende giften binnen- 

gekomen op de bankrekening van de Diaconie: voor het Wereld- 

diaconaat inz. Pakistan € 1.048; voor de huiskamer van Leusden 

€ 184; voor de aardbeving in Turkije en Syrië € 5.490; voor 

stichting Timon € 287,50; voor kledingbank Amersfoort  

€ 481,50; voor ‘goed boeren’ in Oeganda € 608; voor het 

noodfonds kinderhulp € 439 en voor Moldavië € 134.  

Genoemde bedragen zijn exclusief de in de kerken gehouden 

collecten. Alle gevers hartelijk dank.

Overige giften

2-2-2023 via Betsy van der Hoeven voor de Zending: € 10; 

2-2-2023 via Betsy van der Hoeven voor de Bloemendienst: € 20; 

4-2-2023 van Mariska de Meij als dank voor Taizé-avond € 20; 

7-2-2023 via Lisette Hellinghuizen, van Wil en Jaap Gielen, 

voor de Diaconie € 22; 23-2-2023 via Rijk van Ravenhorst 

van Mevr. W. van de Lagemaat-Roelofsen € 50; 14-3-2023 via 

Gerrie Slotboom voor de Bloemendienst € 20; 23-3-2023 via 

Coby Wassenaar voor de Diaconie € 50.
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In de afgelopen maanden hebben we gemeenteleden moeten 

loslaten. Zij zijn in de handen van God.

15 februari 2023, dhr. Cornelis Hendrikus (Cor) Scholtus

7 maart 2023, dhr. Harmen Oussoren

Op de website van de gemeente is over hen een in memoriam  

te lezen. www.pgleusden.nl/zorgen/in-memoriam.

Heer,

er valt geen blad van een boom buiten U om. 

U bent aanwezig in alle leven en in de loop der dingen. 

U weet van mijn vreugden, van mijn beproevingen en van 

mijn tranen. 

Laat die gedachte mijn troost zijn. 

U raapt op wat is gevallen en maakt het nieuw.

Toon Hermans

In Memoriam
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In verband met de privacyregels volgens de  

Algemene Verordening Gegegevensbeschereming 

(AVG) is het niet mogelijk dit deel van het  

Leusder Kerkblad via de website na te lezen.
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Bij de kerkdiensten

U of jij bent hartelijk welkom om mee te doen met onze 

wekelijkse Lectio Divina. Iedere donderdagochtend vieren we 

met vijf tot acht mensen een kort moment van lezing en stilte. 

Iedereen kan aanschuiven hiervoor van 9.30 - 10.00 uur in 

de kapel van de Marcuskerk aan de Aschatterweg. 

Een Lectio Divina omvat een korte lezing van een tekst 

en daarna stilte om die te overdenken. We lezen dezelfde 

tekst een paar keer. Na elke lezing is iedere deelnemer 

enkele minuten stil om de tekst goed tot zich door te laten 

dringen. Tijdens de Lectio Divina is er verder geen overleg 

of uitwisseling. De deelnemer ontvangt slechts stilte en 

het woord. 

Iedereen kan meedoen. De tekst geeft altijd iets moois 

mee om die dag verder op te teren. Doorgaans lezen  

we een bijbeltekst uit het Taizérooster. Taizé is een inter-

kerkelijke kloostergemeenschap in Frankrijk. 

Wees welkom om een keer mee te doen. We vieren iedere 

donderdagochtend de Lectio Divina, sommige school- 

vakanties uitgezonderd. Eenmalig, onregelmatig of elke week 

langskomen? Dat kan, meedoen kent geen voorwaarden. 

Welkom bij stilte van  

Lectio DivinaOp zondag 28 mei is het Pinksteren. Christenen vieren 

dan de neerdaling van de heilige Geest. Toen Jezus na zijn 

leven op aarde naar de hemel ging, beloofde Hij ons niet 

alleen te laten. Hij is actief betrokken bij deze wereld, door 

de kracht van zijn Geest, die werkt in deze wereld en in het 

hart van gelovigen. Zo is Jezus dichtbij!

Ook dit jaar is er een Pinksterviering door de gezamenlijke 

kerken in Leusden: de Protestantse gemeente Leusden, 

de Rooms-Katholieke Sint-Jozefkerk, De Koningshof en de 

Evangelische Gemeente. Deze viering begint om 10.30 uur, 

iedereen is welkom op ’t Plein in het centrum van Leusden. 

Als het regent, kan worden uitgeweken naar het gebouw 

van De Koningshof aan de Blekerij.

Het thema van de viering is dit jaar: ‘De Geest in de  

chaos’. Voor de kinderen zullen er kindergroepen zijn, zij 

lopen onder begeleiding vanaf ’t Plein naar het gebouw  

van De Koningshof. Na de viering kunnen de ouders hen 

daar ophalen. De muzikale begeleiding wordt verzorgd  

door KingsChord.

Pinksterviering ‘t Plein



Van 23 april 2023 tot en met 2 juli 2023
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Kerkdiensten

KERK TAXI Wilt u gebruik maken van de Kerktaxi? Neem dan contact op met Renze Steringa (06) 41 16 14 30. 

Mailen kan ook: r.steringa@kpnmail.nl.

U kunt de diensten op verschillende manieren mee beleven.

•  Meeluisteren: via kerkomroep.nl zijn diensten uit beide kerken 

te beluisteren.

•  Meekijken: één van beide diensten wordt live gestreamd. In 

het schema te herkennen aan . U kunt deze vinden op YouTube 

(zoek op Protestantse gemeente Leusden). Op de website is 

eventueel ook een link te vinden. De dienst blijft één week te zien.

De liturgie wordt van te voren per mail toegestuurd. Ontvangt u de 

liturgie nog niet, maar wilt u die wel ontvangen, stuur dan een mail 

naar liturgiedk@pgleusden.nl of liturgiemk@pgleusden.nl. 

Lukt het u niet om online verbinding te krijgen, neem dan contact 

op met Teun den Heijer via d.heijer@hccnet.nl of (033) 494 78 33.

Zondag 11 juni

Dorpskerk 10:00 uur dr. mw. M.C.A. Korpel

Marcuskerk 10.00 uur  ds. P.P. van der Harst

Zondag 25 juni

Dorpskerk 10.00 uur ds. R. van den Beld

Marcuskerk 10.00 uur ds. E. Hoebe

Zondag 28 mei - Pinksteren

De Koningshof 08.45 uur  ds. Peter Hommes - gezamenlijke dienst Dorpskerk, Marcuskerk en 

Koningshof

Plein 10.30 uur   Gerard van Amerongen (Evangelische Gemeente), ds. Rob Doesburg (PgL), 

ds. Peter Hommes (NGK)

Donderdag 18 mei - Hemelvaartsdag 

Dorpskerk Geen dienst

Marcuskerk 10.00 uur  ds. E. Hoebe (dienst samen met Dorpskerk)

Zondag 7 mei 

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg - viering Heilig Avondmaal

Marcuskerk 10.00 uur  dr. ds. mw. M.C.A. Korpel

Zondag 23 april

Dorpskerk 10.00 uur ds. Tj. de Boer

Marcuskerk 10.00 uur ds. R. Rosmolen

Zondag 21 mei

Dorpskerk 10.00 uur ds. E. Hoebe

Marcuskerk 10.00 uur  ds. R.P. Doesburg - viering Heilig Avondmaal

Zondag 14 mei

Dorpskerk 10.00 uur ds. E. Overeem m.m.v. Cantorij

Marcuskerk 10.00 uur ds. E. Hoebe

Zondag 30 april

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg.

Marcuskerk 10.00 uur ds. Tj. de Boer

Zondag 18 juni

Dorpskerk 10.00 uur ds. E. Overeem

Marcuskerk 10.00 uur ds. E. Hoebe

Zondag 4 juni

Dorpskerk 10.00 uur ds. E. Hoebe

Marcuskerk 10.00 uur  dr. B. van Os

Zondag 2 juli

Dorpskerk 10.00 uur ds. J.E. Schelling

Marcuskerk 10.00 uur ds. mw. B.L. Bos



Emmaüs

Wij zagen niet dat hij het was

die naast ons liep, zelfs niet toen hij

ons peilend aankeek van opzij,

de schrik in onze ogen las.

Wat ons verbijsterde vroeg hij.

De taal van ons geloof sloeg dood,

waarna hij het geheim ontsloot.

Ons reisdoel was al heel dichtbij.

Hij deed alsof hij verder moest,

maar ging op ons herhaald verzoek

met ons aan tafel, brak het brood.

Wij werden door het ogenblik verrast:

het was alsof het licht ons binnensloot.

Nu zagen wij dat hij het was.

René van Loenen

foto: Shutterstock


