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Voor ons als gezin een tijd die in het teken staat van verhuizen. De pastorie is 

prachtig geworden! Het is nog niet helemaal klaar (zo kon de dakkapel nog niet 

geplaatst) maar wat we konden doen, is gedaan. Met veel hulp is het een �jne plek 

geworden, waar we ons nu al thuis voelen!

De afgelopen maanden stonden voor mij in het teken van kennismaken. Wat was 

het goed om velen van jullie te ontmoeten. En ook de komende periode ga ik de 

gemeente én Leusden als woonplaats verder leren kennen. 

Waar voor mij alles nog nieuw is, draaien anderen al jaren mee in de kerk… Waar 

zouden we zijn zonder al die mensen die zich inzetten voor onze gemeente? Geweldig 

om zo samen gemeente te zijn! In het interview met Aart van Ruler lees je over een 

van hen. 

Ook onze gemeente verandert met de tijd. Hoe 

willen én kunnen we gemeente van Christus zijn? 

Waartoe zijn we geroepen? Die vragen stellen  

we elkaar de komende maanden. Dat doen we 

niet alleen binnen de kerkenraad, maar als hele 

gemeente. Weet je welkom om mee te denken:  

sámen zijn we gemeente! In dit kerkblad blikken 

we vooruit, door eerst terug te blikken op de eerste 

thema-kerkdienst van 4 juni en de gemeenteavond 

van 13 juni. 

Een kerkblad vol inspirerende en interessante artikelen. Veel leesplezier!

En voor ieder, voor hen die op weg gaan en voor hen die thuis zijn: een goede zomer 

gewenst!

Ds. Erica
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Van de redactie 

Het is zomer

Heb je een vraag of een opmerking of 

een idee voor het kerkblad? 

Mail ons! kerkblad@pgleusden.nl

Colofon
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Deze keer met Mieke Groen, de voorganger 
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Dit is het lied 
van onze zon

Dit is het lied van onze zon

die klom tot waar hij komen kon

en hoog aan onze hemel staat

maar dan weer daalt en ondergaat.

Zo is de loop die leven heet,

die na verloop van tijd vergeet

hoe hoog ons licht gerezen was

en wat ons licht in wezen was…

Welk mensenkind weet welke kracht

ons op doet klimmen uit de nacht

en even later ons, hoe hoog

doet dalen naar de lage dood?

Is deze loop het blinde lot

of eer een heer, een geest, een god?

Hoe schoon ons levenslicht ook blinkt,

het rijst, staat hoog en het verzinkt.

Wij mogen zijn zoals de zon

die klom tot waar zij komen kon

en dan weer naar de aarde daalt

maar tot het laatst toe glanst en 

straalt.

Wij weten niet hoe kort of lang

wij dalen zullen – wees niet bang,

geloof maar: op ons blinde lot

rust dag en nacht het oog van God.

Dus doe zoals de lieve zon

die afmaakt wat hij ooit begon:

zij straalt totdat zij ondergaat –

de nacht door naar de dageraad.

André F. Troost
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Veel weten we niet van de opgroeiende 

Johannes de Doper. Lucas vermeldt na 

de lofzang van vader Zacharias in eerste 

instantie slechts dat hij werd gesterkt door 

de Geest. En dat hij in de woestijn leefde tot 

de dag waarop hij zich aan Israël presen-

teerde. De tussenliggende jaren zijn een 

witte vlek in zijn biogra�e. Erg luxueus had 

hij het daarin trouwens niet. Zo droeg hij,  

leert ons Mattheüs, een ruwe mantel van 

kameelhaar, ook in die tijd nou niet bepaald 

haute couture. En hij voedde zich met  

honing en sprinkhanen. Smakelijk eten!

Toch is het die ruige �guur over wie Jesaja 

sprak toen hij profeteerde: ‘Luid klinkt een 

stem in de woestijn. Maak de weg van de 

Heer gereed, maak recht zijn paden.’ Deze 

zonderling, uit het niets opgedoken, roept 

Israël op zich te bekeren en vindt zowaar 

gehoor. Johannes is een man met een 

missie. Velen laten zich door hem dopen 

in de Jordaan. Zelfs legio Farizeeën en 

Sadduceeën komen op het spektakel af. 

Maar als ze op een voorkeursbehandeling 

hadden gerekend – religieuzen onder mekaar, 

ouwe jongens krentenbrood – zitten ze er 

goed naast. Johannes wast hun de oren 

en maakt hen uit voor addergebroed. En 

dan komt op een dag Jezus zelf naar de 

Jordaan om zich te laten dopen. Johannes 

begrijpt er geen sikkepit van. Is dit niet 

de omgekeerde wereld? Moet Jezus niet 

veeleer hem dopen? Maar de Heer haalt 

hem over en na zijn onderdompeling ziet 

Johannes de Geest van God als een duif 

op Jezus neerdalen en klinkt een stem uit 

de hemel: “Dit is mijn geliefde Zoon.”

Wat meer bewijs wil je hebben! Toch zal 

Johannes daar later om vragen. Want het 

duurt niet lang of hij heeft zijn stek aan 

de Jordaan verruild voor een kerker van 

Herodus Antipas, vasalkoning onder het 

bewind van de Romeinen. Deze tetrarch* 

is het beu door hem gekapitteld te worden 

over zijn relatie met Herodias, de ex-vrouw 

van zijn stiefbroer Herodus Filippus. Die 

heeft hij tot de zijne gemaakt, terwijl hij 

al gehuwd was, met een dochter van de 

Nabateese koning Aretas IV. Daar valt 

Johannes hem op aan.

Gek genoeg is Herodus op zijn manier op 

Johannes gesteld en knoopt geregeld een 

gesprek met hem aan. En dat zint Herodias 

niet, zij wil deze stoorzender monddood maken. 

Liefst letterlijk. Johannes loopt dus geen 

gevaar omwille van zijn geloofsovertuiging, 

maar vanwege een heel platvloerse reden: 

een rancuneuze vrouw. Voorlopig echter 

leeft hij nog. Nou ja, leven…Voor een man 

gewend aan de weidsheid van de woestijn, 

moet de benauwde kerker een hel zijn. 

In de dodencel van het Oranjehotel te 

Scheveningen staan veel teksten in de 

muur gekerfd. Waaronder deze: ‘De Heere 

vergeet zijn gevangenen niet’. Daar zal ook 

Johannes op vertrouwd hebben. Toch sluipt 

langzaam de twijfel erin. Via via vraagt hij 

aan Jezus of die echt wel de Messias is. 

Heeft Johannes niet een droom nagejaagd? 

En dan boodschapt Jezus hem over de 

wonderen die hij heeft verricht. Daar moet 

hij het mee doen. 

Uiteindelijk slaat Herodias toe. Herodus 

Antipas is jarig en viert feest. De dochter 

van Herodias danst verleidelijk voor de 

viervorst en zijn gasten en brengt de heren 

het hoofd op hol. Zozeer dat Herodus haar 

alles aanbiedt wat haar hartje begeert. In 

dit geval is dat, opgestookt door moeder-

lief, het hoofd van Johannes. Al stuit dit 

Herodus nog zo tegen de borst, hij kan er 

niet onderuit. Beloofd is beloofd. De order 

wordt gegeven, het zwaard �itst. Maar hoe 

banaal Johannes’ dood ook, daardoorheen 

echoot Zacharias’ lofzang. “En jij kind, jij zult 

genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, 

want voor de Heer zul je uitgaan om de 

weg voor hem gereed te maken.”

De stem in de woestijn mag tot zwijgen  

gebracht zijn, het Woord dat vlees geworden 

is, en waarvoor Johannes het pad heeft 

geëffend, blijft ons aanspreken. Zoals 

Henriëtte Roland Holst dichtte: 

‘er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren

en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen’.

Zelfs niet in een dodencel.

tekst Wiebren J. Tabak / foto Shutterstock

*  Viervorst, d.w.z. hij heerst over een vierde 

van een bepaald gebied.

De wegbereider

Overdenking
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Op zondag 20 augustus is de collecte bestemd voor Noord-Ghana.

Het Trainingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk in 

Noord-Ghana is zestig jaar geleden vanuit Nederlands zendings-

werk opgericht in Tamale. Hier worden zowel betaalde als 

vrijwillige voorgangers en jeugdleiders opgeleid. De bijdragen 

die deelnemers zelf betalen zijn niet kostendekkend. Daarom 

blijft steun vanuit Nederland belangrijk.

Een kind dat in de kerkdienst de Bijbel voorleest. In Noord-Ghana 

is dat tegenwoordig heel normaal. In de afgelegen dorpen zijn 

veel volwassenen nog analfabeet, maar gaan de meeste kinderen 

naar school. Maar de klassen zijn groot en het onderwijs 

Engelstalig. Daarom leren velen er alsnog niet goed lezen en 

schrijven. Verschillende kerken bieden daarom aanvullend 

onderwijs. Via bijbelclubs leren kinderen de Bijbel lezen in hun 

eigen taal. Ze krijgen de mooi geïllustreerde Bijbel mee naar 

huis, waar hele families in contact komen met de Bijbelse 

verhalen. Deze kinderen zijn de toekomstige kerkleiders. 

Een bijbel in eigen taal kost € 2,20 

Eén vrijwillige taaldocent trainen kost € 20.

U kunt ook een gift overmaken op rekening 

NL35 RABO 0003 3595 2232 t.n.v. Diaconie Protestantse 

gemeente Leusden o.v.v. Kerk in Actie - Noord-Ghana. 

Mogen we weer op u rekenen? Hartelijk dank!

De ZWO-groep

Zomerzendingscollecte 

voor Noord-Ghana

De breikring

In 2012 hebben we een breikring opgestart in het Trefpunt. 

Het was van het begin af een groot succes. We breien van 

alles wat ons voor handen komt, maar de gezelligheid staat 

voorop. En breien we niet, dan praten we wel en doen ideeën 

van elkaar op.

Als je iets niet weet, gooi je het in de groep en er is altijd wel 

iemand die het antwoord heeft. En dat hoeft niet alleen over 

breien te gaan. We delen lief en leed met elkaar.

Er wordt regelmatig gebreid voor mensen die hulp nodig 

hebben. Zo zijn er een paar mensen die mutsen en dassen 

en speelgoed breien voor mensen in Gambia en Roemenië. 

Die worden zeer op prijs gesteld!

We komen een keer per twee weken bij elkaar op woensdag-

middag van 14.00 uur tot 16.00 uur, van september tot half april.

Aangezien er in der loop van de jaren wel wat mensen zijn 

afgevallen vinden we het leuk om nieuwe breisters te 

kunnen verwelkomen.

De breikring is een 

onderdeel van het 

gemeentediaconaat.

Coördinator: 

Henny Vons 

(06) 36 59 84 75
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In de serie ‘Geestelijke buren’ ditmaal  

een letterlijke buur. Voor een interview met  

ds. Mieke Groen moeten we naar De Glind. 

“God is iemand bij wie je welkom bent”.

Ze zat nog op de basisschool en in het 

hervormde gezin werd braaf uit de Bijbel 

gelezen. Ze waren toe aan Genesis 4. 

“Maar dat kan toch niet”, zei de kleine 

Mieke ineens. “Als Kaïn Abel heeft dood- 

geslagen, zijn er nog maar drie mensen op 

de wereld. Hoe kan Kaïn dan trouwen?”

Ds. Mieke Groen, predikant van de  

Protestantse gemeente van De Glind, moet 

erom lachen als ze het vertelt. “Ik was 

nogal een denkertje”, zegt ze. “Hoe zit 

het? Wat wordt ermee bedoeld?” Het zijn 

vragen die haar nog steeds bezighouden. 

Een predikantenloopbaan lang. 

“Ik ben nooit zo geïnteresseerd geweest 

in antwoorden die anderen al gegeven 

hebben”, zegt ze. Ze denkt er liever zelf 

over na.

Mieke Groen (1960) werd geboren in Den 

Haag, groeide op in Holten en studeerde 

theologie in Groningen. Ze kwam in die tijd, 

1985-‘86, voor het eerst in het Jeugddorp 

De Glind terecht. Ze liep er stage, had 

een oproep zien staan in het blad Kind en 

Zondag, werd aangenomen ‘als hervormd 

meisje in een gereformeerde kerk’.

Jeugd- en jongerenwerk

Na een paar jaar Jeugd- en jongerenwerk 

als vicaris in Utrecht werd ze predikant 

in Heerwaarden in het Land van Maas en 

Waal. Ze stopte met werken toen haar 

eerste zoon werd geboren, verhuisde met 

man en kind naar Houten waar de tweede 

Liever vragen  

dan antwoorden

Ds. Mieke Groen,  

predikante in De Glind



zoon het levenslicht zag en verloor een 

paar jaar later haar echtgenoot na een 

ernstige ziekte. Ze had wat tijdelijke banen 

maar ‘op een gegeven moment begon het 

toch te kriebelen’. Ze stelde zich weer 

beroepbaar en kon in 2007 naar De Glind. 

Niet lang daarna ontmoette ze haar huidige 

echtgenoot, die ook zijn partner had 

verloren. Samen hebben ze vier zonen en 

een kleinkind. Haar man, Roel van Riezen, 

is ook theoloog. Hij preekt regelmatig (is 

ook in de Protestantse gemeente van 

Leusden te horen geweest), maar werkt als 

vakbondsbestuurder bij het CNV. Met het 

oog op het naderende emeritaat van Mieke 

(al duurt dat nog ruim vier jaar) zijn ze kort 

geleden naar Wageningen verhuisd.

Bijzondere gemeente

De Glind is een bijzondere gemeente, zegt 

Mieke Groen, vanwege de vele pleegkinderen 

die er zijn ondergebracht. “De kerk is 

opgericht als een zendingsgemeente. Er 

kon daardoor altijd veel: kinderen aan het 

Avondmaal, het gebruik van verschillende 

liedbundels, veel ruimte in de liturgie, 

andere relaties inzegenen dan tussen man 

en vrouw, een hecht contact met r.-k.-kerk 

in Achterveld.” Omgaan met jeugd is niet 

altijd even makkelijk: “We hebben het over 

God de Vader. Maar wat moet je ermee, als 

je vader je, zacht gezegd, niet netjes heeft 

behandeld?”

‘Het belangrijkst in het werk 

van een predikant is hertalen’

Het belangrijkst in het werk van een  

predikant, zegt ds. Groen, terugkomend 

op het ‘Hoe zit het? Wat wordt er mee 

bedoeld?’ is ‘hertalen’. Wat is de diepere 

betekenis van wat we in de Bijbel lezen. 

Nadenken over het leven nu. Vertalen 

naar deze tijd. ‘Contextueel bijbellezen’ 

noem je dat en het is een kolfje naar haar 

hand, zegt ze. “Wat lees ik in de verhalen? 

Waar haak je op in? Waarom is dit verhaal 

geschreven?”

Niet minder belangrijk: samen vieren. 

Elkaar ontmoeten. Jong en oud. “Iedereen 

moet tot zijn recht komen.”

Open armen

Gevraagd naar wie of wat God is voor 

Mieke Groen zegt ze: “Van God hebben we 

alleen maar vermoedens. Duizenden jaren 

en nog geen antwoord.” Toch: “God is 

iemand bij wie je welkom bent. Die je met 

open armen ontvangt. Bij wie je thuis mag 

komen. Op wie je terug kunt vallen, wat er 

ook gebeurd is in je leven.”

‘Van God hebben we alleen 

maar vermoedens’

En ze vervolgt: “Ik zie het scheppingsverhaal 

als een soort beginselverklaring. Hoe we 

het licht nodig hebben, hoe we vaste grond 

onder de voeten nodig hebben, een dak 

boven ons hoofd, een steuntje in de rug. 

Dat is God. Orde in de chaos. Hij zet ons 

in de ruimte die we krijgen voor ons leven, 

en is tegelijk de beperking daarvan. God 

is ook het principe dat vragen blijft stellen: 

waarom doe jij dit zo?”

Mieke Groen is naast dominee ook  

‘aandachtspersoon’, een soort vertrouwens- 

persoon, in De Glind. Op de website wordt 

dat omschreven als ‘Iemand aan wie je 

iets kunt toevertrouwen en met wie je kunt 

praten over voor jou belangrijke vragen’.

“Aandacht voor mensen is iets heel wezen-

lijks”, zegt Mieke Groen daarover. “Het is 

ongelofelijk belangrijk om anderen met hun 

verhaal te laten komen. Wat is belangrijk 

voor jou? Waar droom je van?”.

‘Aandacht voor mensen is iets 

heel wezenlijks’

Ook in De Glind krimpt de gemeente rond 

de Dorpskerk. “Dan is de kunst om niet te 

gaan kniezen, maar je af te vragen: waar 

ligt onze kracht, wat kunnen we nog.”

Ten slotte wil de Glindster dominee nog 

kwijt hoe plezierig en af en toe intensief de 

samenwerking is met de rooms-katholieke 

kerk in Achterveld. Vast gegeven: drie 

gezamenlijke diensten per jaar. In januari, 

in de Week van de Eenheid, in Achter-

veld. Aan het eind van het schooljaar, als 

afscheid van Groep 8, in de open lucht in 

De Glind. En in de Vredesweek een fakkel-

tocht van de ene kerk naar de andere.  

“De vanzelfsprekendheid van de kerk mag 

dan zijn verdwenen”, zegt ze, “ze is toch 

nog heel waardevol”. 

tekst Willem Hekhuis / foto Ko Groen
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Wat denk jij als iemand blij vertelt dat hij 

bijna al zijn boodschappen plasticvrij koopt, 

terwijl hij twee keer per jaar met het vliegtuig 

op vakantie gaat?

Wie weet herken je jezelf in deze situatie. 

Het lijkt wel alsof wij altijd een verwijtend 

oordeel klaar hebben staan als het om 

duurzaamheid gaat en blijven hangen in  

de kleine discussies.

Corinne Groenendijk merkte deze tweestrijd 

op in het duurzame debat en besloot voor 

een andere invalshoek te gaan. Hoe kunnen 

we samen groen en geïnspireerd leven? 

In haar nieuwe boek “VerduurSamen met 

Franciscus” laat zij zien hoe je samen  

een groene leefstijl kunt ontdekken die 

plezier geeft.

Corinne is geestelijk begeleider. Ze wil 

geloof en praktijk met elkaar verbinden.  

In haar werk merkte ze op dat het gesprek 

over duurzaamheid tussen mensen vaak 

negatief en soms zelfs oordelend geladen 

was. Van ruimte om eigen ervaringen  

te delen en ideeën uit te wisselen was 

geen sprake.

Verduurzamen is nodig, daar is iedereen 

het over eens. Maar het is ook ingewikkeld, 

omdat het aan zoveel kanten van je leven 

raakt. ‘En we moeten al zoveel’, denken 

we vaak.

Hoe is het boek ontstaan?

De ontdekking voor Corinne dat zij blij wordt 

als ze wandelt in de natuur was het begin. 

Het is niet alleen vrijetijdsbesteding, maar 

ook inspiratie, of het fundamentele geloof 

dat zij mag leven en verbonden is met 

alles wat leeft. Duurzaam leven, zorgen 

voor de aarde, is iets waar Corinne altijd 

al mee bezig was. Milieubewuste keuzes 

in het huishouden of vegetarisch eten, we 

deden het gewoon, maar er werd weinig 

over gepraat. Toen haar kinderen milieu-

wetenschappen gingen studeren, kwamen 

er vragen en nieuwe inzichten. Bij Corinne 

zorgde dit voor bewustwording, maar ook 

een confronterend gevoel.

De nood om te veranderen is enorm hoog!

Waarom heb je de kloosterling Franciscus 

van Assisi erbij betrokken?

Bij Franciscus vond ik verwondering over het 

leven wat je hebt gekregen. Deze verwondering 

VerduurSamen met Franciscus
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gaat samen met kwetsbaarheid en het is 

precies dat wat er vaak mist in de zoektocht 

naar een duurzame levensstijl, in hoeverre 

voelen we de ruimte om kwetsbaar te zijn 

in onze zoektocht naar duurzame initiatieven? 

Hoe vaak wordt er niet oordelend gereageerd, 

wordt er bediscussieerd in hoeverre het 

ef�ciënt genoeg is?

Bij Franciscus vond ik verwondering over 

het leven.

Tijdens haar pelgrimage naar Assisi bezocht 

ze diverse plekken en liep ze verschillende 

routes die belangrijk waren in het leven van 

Franciscus. Deze monnik uit de 12e eeuw 

leefde in alle eenvoud en verwonderde zich 

elke dag over het leven dat God hem gaf. 

Zo kon hij oprecht en met vreugde genieten 

van alles wat God en de aarde hem gaf in 

zijn sobere levensstijl. Hij was betrokken 

bij de mensen die buiten de maatschappij 

vielen en handelde vanuit vrede. Hierin 

vond Corinne inspiratie om een duurzame 

levensstijl vanuit verwondering, vreugde en 

kwetsbaarheid in te richten in plaats van 

een levensstijl gebaseerd op ‘moeten’.

Hoe werkt het boek?

In acht hoofdstukken neemt Corinne je mee 

langs de kernthema’s van de franciscaanse 

spiritualiteit, ieder kan zijn of haar stappen 

zetten om duurzaam te leven. Elk hoofdstuk 

begint met een verhaal van Franciscus. 

Daarna wordt de lijn naar duurzaamheid 

gelegd met informatie.

In het komende seizoen wordt dit boek 

besproken op een aantal avonden.

Wat is haar missie?

De waarden van Franciscus helpen je om je 

leven opnieuw in te richten en te verduur-

zamen. Door dit samen te doen is er niets 

leukers dan te ontdekken dat een groene 

leefstijl plezier geeft!

Overgenomen met toestemming uit een 

interview met Corinne Groenendijk in een 

magazine van Nieuw Mos, Leusderweg 21.

groenekerk@pgleusden.nl

Sinds 1 januari van dit jaar zijn we of�cieel geen partnergemeente 

meer van de Evangelische Reformierte Gemeinde in Brandenburg. In 

het weekeinde van 6 en 7 mei kregen we nog éénmaal bezoek van een 

kleine delegatie. Dominee. Ulrich Barniske, die vele jaren de contacten 

gedragen heeft, schreef onderstaande afscheidsgroet.

Eind vorig jaar zijn in het Leusder Kerkblad uitvoerig de 39 jaar bestaande 

contacten tussen de gemeenten Leusden en Brandenburg an der Havel 

beschreven. Ook werd, na besluiten van beide kerkenraden, het einde 

van deze bijzondere gemeentecontacten aangekondigd.

Vanuit Brandenburgs perspectief kunnen we veel van wat in dat artikel 

te lezen was, bevestigen en bekrachtigen. 

De weinigen in Brandenburg die de hele periode, met al z’n verschillende 

ontmoetingen, mee hebben kunnen maken, zullen het met de schrijver 

van deze regels eens zijn: wij zijn in en door de ontmoetingen in  

Brandenburg en in Leusden rijkelijk begiftigd. Wij hebben mensen  

die wij niet kenden in hun levenssituatie leren kennen en waarderen. 

In gesprekken werd over het eigen leven verteld en werd de ander  

geïnteresseerd beluisterd. We stelden vragen, verbaasden ons, vroegen 

na, corrigeerden elkaar. 

Dit alles was in het bijzonder in de jaren voor 1990 voor ons, in het 

oosten van Duitsland, de voormalige DDR, van belang. Onze gasten uit 

Leusden, die vrienden werden, hadden de moeite genomen om ons te 

komen steunen. De controles aan de grens zijn daarbij niet vergeten. 

Wij zijn dankbaar dat ze de vermoeiende reizen ondernomen hebben. 

Vol vreugde kunnen wij zeggen dat na 1990 bezoeken in beide richtingen 

plaatsvonden: per auto, trein en zelfs op de �ets. Dat heeft ons, meer 

dan de materiële ondersteuning, goed gedaan. Wij hebben geleerd, met 

christenen uit Leusden in gezamenlijke kerkdiensten, naar Gods Woord 

te luisteren, te zingen en te bidden. Wij hebben samen aan open graven 

gestaan. En in dat alles hebben wij ons door God gedragen geweten, 

zodat wij ook de leefwereld en noden van andere mensen in Midden- en 

Oost-Europa samen konden ontdekken en er naar handelen.

Zo danken wij God en zeggen, instemmend: ‘Loof de Heer mijn ziel en 

vergeet niet een van zijn weldaden’ (Psalm 103:2)

Ulrich Barniske, pastor emeritus

Afscheid met  

veel dankbaarheid
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Bijna een kwart eeuw is Aart van Ruler 

de trekker van de ‘Jeugd van vroeger’ 

geweest. Hij benadrukt direct: “Het is niet 

mijn verdienste, we zijn gewoon een hecht 

team van zeven vrijwilligers. Er is weinig 

verloop, dat zegt wel wat. Alleen ouderdom 

is een reden om te vertrekken. Ik word 75 

jaar, tijd voor mij om als bezoeker deel te 

nemen aan de ‘Jeugd van vroeger’ en niet 

meer als organisator.”

Aart vertelt graag en enthousiast over dit 

ouderenwerk dat valt onder het Gemeente- 

diaconaat. “De bijeenkomsten worden  

zowel in de Marcuskerk als in de Dorpskerk  

gehouden. Ik ben betrokken bij de  

‘Jeugd van vroeger’ in de Dorpskerk. Wij 

organiseren eenmaal in de zes weken  

een ontmoetingsmiddag. 

Het programma kent vaste onderdelen. 

We beginnen met kof�e en thee. Daarna 

verzorgt bij voorkeur een van de eigen  

predikanten een meditatie, bidt met ons en 

met elkaar zingen we een lied. Er wonen 

vrij veel emeritus predikanten in Leusden. 

Zij zijn ook graag geziene voorgangers in 

dit gedeelte van het programma. 

Dan is er pauze, daar nemen we de tijd 

voor. Het zijn niet voor niets ontmoetings- 

middagen. In de tweede helft van de 

middag zorgen we voor een programma dat 

aansluit bij de belangstelling van ouderen. 

Aan Advent besteden we extra aandacht  

in een bijzondere viering met een middag-

vullend programma. 

We sluiten het seizoen altijd af met een 

busreis. Na deze afsluiting van ons seizoen 

volgen er nog twee gezellige ontmoetings- 

momenten in de vorm van Kof�eochtenden 

zonder verder programma. Steeds op de 

eerste woensdagmorgen in juli en augustus, 

vanaf 10.00 uur.’’

Voor niets gaat de zon op. Zo ook hier.  

“Er staat altijd een collectebus klaar, waar 

de bezoekers een gift in kunnen deponeren. 

Voor de busreis vragen we een bijdrage 

van twintig euro. Iedereen snapt, dat dat 

de kosten niet dekt. Gelukkig vallen we 

‘Benut de mogelijkheid  

om bij de tijd te blijven’

Aart van Ruler neem  

afscheid van de  

‘Jeugd van vroeger’



 

�nancieel ook onder het Gemeentediaconaat. 

Omdat ook sprekers steeds duurder worden, 

zijn we daar heel blij mee.’’

Hoogtepunt(en)

Over hoogtepunten hoeft Aart niet lang 

na te denken: “De decembermaand in de 

Dorpskerk met de bijzondere adventsviering. 

Traditie is, dat Teun van Dalen en Astrid 

Sparreboom voor de muziek zorgen. En 

dat verveelt nooit. Verder is de Dorpskerk 

helemaal in de kerstsfeer met alles erop 

en eraan. Dat doet mij iets. 

En als ik nog een hoogtepunt mag noemen. 

Het organiseren van het jaarlijkse busreisje 

is een feest. Wat een blije mensen. Dit jaar 

gaan we naar het Kijk- en Luistermuseum 

in Bennekom en laten we ons rondrijden 

over de Veluwe. De warme lunch draagt 

ook bij aan de feestvreugde.

Ik heb mijn hart gelegd in deze ontmoetings- 

middagen. Wat een dankbare gasten. Ook 

als ik soms vond, dat het programma na 

de pauze wat tegenviel, kregen we toch 

reacties als: ‘Wat heb ik genoten…’”

Hoe nu verder

“Ik ga het missen, vooral het team. Dat ik 

niet meer verantwoordelijk ben, zie ik naar 

uit. Mijn opvolging is in goede handen. Wil 

Brethouwer heeft een frisse blik en een 

eigen unieke inbreng. Ik draag het stokje 

met een gerust hart over.

Wat ik nog wel kwijt wil aan mijn collega- 

senioren: blijf zo lang als dat kan actief. Er 

zijn zoveel mogelijkheden voor ons ouderen 

om bij de tijd te blijven: benut die. Ik ga 

ook niet achter de geraniums zitten.”

Tenslotte

Aart heeft in april afscheid genomen van de 

‘Jeugd van vroeger’. Hij kreeg als afscheid 

een boek aangeboden waar iedere bezoeker 

van de ontmoetingsmiddagen iets in heeft 

geschreven. Zo’n boek komt niet uit de lucht 

vallen. Het team heeft elk lid van de ‘Jeugd 

van vroeger’ bezocht en gestimuleerd Aart 

op papier in het zonnetje te zetten. Het 

is een dik boek geworden met kostbare 

herinneringen. 

tekst: Tineke Overeem / foto Ko Groen
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Op woensdag 19 april was er weer een kledingbeurs in het Trefpunt. 

Het waren drie drukke dagen maar ook heel gezellige dagen met elkaar. 

Er is weer hard gewerkt en we hadden een prachtige winkel waar veel te 

koop was.

Woensdag stond er een hele rij klanten voor de deur die graag wilden 

winkelen. Dat is goed gelukt, de opbrengst was € 1475 aan het eind 

van de middag. Een prachtig bedrag. We zorgen dat het op de goede 

plek terecht komt.

Iedereen die kleding gebracht heeft, kleding gekocht heeft en alle 

dames en heren die geholpen hebben met de op- en afbouw, super 

bedankt! Het was weer geweldig.

Gerrie Slotboom en Betsy van der Hoeven

foto Shutterstock

Dit was de middag dat Aart afscheid nam van het ouderenwerk. Het 

was een drukte van jewelste in het Trefpunt , veel mensen wilden hier 

bij zijn. We hadden gevraagd of iedereen iets wilde maken voor Aart, 

een herinnering of zomaar een kaartje of een gedichtje en het resultaat 

was verbluffend. Aart was enorm verrast, hij kreeg een mooi boek met 

herinneringen van iedereen.

Voor de pauze ging Aart vertellen over het vele werk wat hij heeft gedaan. 

Een mooi verhaal, ook over zijn kostersbaan. Na de pauze hebben we 

het gezellig gemaakt met een drankje en een hapje en lekker kletsen 

met elkaar. We zullen Aart missen, maar we hebben met Wil Brethouwer 

een goede opvolger gevonden.

Aan het eind van de middag op 26 april was de inhoud van het KEU €74,35.

Allen heel hartelijk bedankt hiervoor. 

Gerrie Slotboom-Bagerman

Terugblik Kledingbeurs

De jeugd van vroeger

Terugblik 26 april



Op de voorkant van dit kerkblad staat een 

foto van de Sagrada Familia, een kerk in 

Barcelona, Spanje. Weet u/jij wat de bijnaam 

is voor deze kerk? ‘De kerk die nooit 

afkomt… ‘. De bouw van deze kerk begon 

in 1882 en de bouwdirectie hoopt dat de 

bouw in 2030 voltooid is. 

Het jaar 2030, zetten we in Protestantse 

Gemeente Leusden ook als stip op de 

horizon. Dat doen we niet omdat we 

denken dat we dan klaar zijn met bouwen 

aan onze plaatselijke gemeente. Je kunt 

immers stellen dat we als gemeente van 

Christus, in Leusden en wereldwijd, altijd 

aan het bouwen zijn!

Het komend jaar willen we als gemeente 

nadenken over wat we willen én kunnen 

bouwen. Daarbij kijken we naar wat in ons 

gemeente-zijn extra onderhoud nodig heeft 

of wat we moeten afbreken. Daarbij willen 

we luisteren naar elkaar, om te horen wat 

wensen en verlangens zijn. We willen van 

mensen binnen en buiten de gemeente 

horen hoe we voor elkaar van betekenis 

kunnen zijn. En we gaan eerlijk kijken naar 

de mogelijkheden. Daarbij is het vooral de 

vraag: zijn er genoeg mensen die helpen 

bouwen? En hoe ziet die kerk er dan uit? 

In de kerkdienst van 4 juni zochten we 

met elkaar naar woorden die voor ons 

onlosmakelijk verbonden zijn met ‘gemeen-

te van Christus’ zijn. 

Samengevat kwam eruit dat we verlangen 

dat onze gemeente een plek is waar we:

• leven vanuit Gods liefde

• geloof delen en samen vieren

•  Jezus’ navolgend, willen omzien naar 

elkaar

• ieder welkom heten 

• willen delen en ontvangen 

• verbonden zijn met heel Leusden

Op de gemeenteavond van 13 juni spraken 

we met een kleine vijftig gemeenteleden 

verder over wat dit concreet betekent. 

Onze kerkenraadsvoorzitter Bert de Velde 

Harsenhorst benadrukte, daarbij citerend 

uit de brief van Paulus aan de inwoners 

van Korinthe, dat het een geloofsfeit is 

dat alle leden van onze gemeente deel 

uitmaken van het lichaam van Christus. 

We noemen elkaar niet voor niets ‘broers 

en zussen’. Dat is van groot belang, want 

waar je vrienden zelf kiest, zijn broers en 

zussen je gegeven. In goede en slechte 

tijden, of je het nu met elkaar eens bent 

of niet, je moet het met elkaar rooien. 

Sámen ben je het lichaam van Christus. 

In kleine groepjes spraken we verder, 

kijkend naar én vanuit de verschillende 
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in 2030

generaties. Vaak werd genoemd, dat de 

kracht van ‘gemeente van Christus zijn’, in 

het intergenerationele zit. De verschillende 

generaties kunnen en willen niet zonder 

elkaar. De verwondering en vragen van 

kinderen en tieners inspireren de generaties 

erboven. De geloofservaring en liefde 

voor de kerk wordt overgedragen door de 

oudere generaties. Een ander heeft weer 

kennis, aandacht voor de medemens of 

tijd om in te zetten ten behoeve van de 

gemeente. Ieder lid is zo van waarde en 

heeft iets te bieden én te ontvangen. 

Een ander terugkerend thema was de 

aandacht en toerusting die binnen alle 

generaties nodig is voor het onderlinge 

geloofsgesprek. Het is inspirerend en 

bemoedigend om te horen hoe anderen 

hun geloof beleven, wat hen raakt, hoe ze 

God ervaren, welke vragen er zijn. 

Tot slot werd de plek van onze gemeente 

in Leusden veel genoemd. We maken als 

gemeenteleden allemaal deel uit van 

verschillende netwerken. Zo is de kerk via 

ons allen present op tal van plekken. Welke 

mogelijkheden zijn er om het dagelijks 

leven te verbinden met ons geloof en hoe 

geven we daar woorden aan? Ook werd 

benadrukt dat de gemeente een taak heeft 

buiten haar muren en buiten haar leden. 

Ze heeft zoveel te bieden en te delen. 

Daarbij is het noodzakelijk om als gemeente 

in gesprek te blijven met mensen die niet 

(meer) in de kerk komen. 

Het was een inspirerende avond, die smaakt 

naar meer. Op de starzondag gaan we weer 

met elkaar in gesprek, net als de week erna

op de gemeenteavond. Bent u, ben jij erbij?

tekst en foto’s: Erica Hoebe 

Tijdpad Kerk in Leusden 2030

4 juni: eredienst 

13 juni: gemeenteavond 1

3 september: startzondag

13 september: gemeenteavond 2

7 oktober: heidag kerkenraad 

Januari: gemeenteavond 3

Voorjaar 2024: ontwikkelen 

van visie



Het is zondagmorgen en ik ben vroeg in  

de Dorpskerk in verband met een peuter- 

kleuterviering voorafgaand aan de kerk-

dienst van tien uur. Niels, mijn man, is 

meegereden en besluit om van de zon te 

genieten en voor de dienst een stukje te 

lopen om de buurt te verkennen. Later 

vertelt hij enthousiast over de plek waar 

hij gewandeld heeft: gewoon tegenover de 

kerk. Daar is het prachtig!

Toeval of niet, Niels is de vijfde die mij 

over dit plekje vertelt. De een heeft er 

gewoond, de ander is naar school geweest, 

een derde kanoot er graag, weer een ander 

groeide er op… En allemaal vertellen ze 

hoe mooi het er is. Hoe ze verknocht zijn 

aan dit plekje. Dus ik besluit dat ik een 

kijkje ga nemen. 

Op een avond, als ik in Leusden blijf voor 

een avondbijeenkomst, loop ik rond zeven 

uur de Ooievaarshorsterweg op. 

Als ik over de brug loop en over het water 

uitkijk, dan hoor ik in gedachten de verhalen 

van gemeenteleden, die hier zoveel tijd 

hebben doorgebracht. Ze woonden aan het 

water, werkten hier in de tuin, speelden er 

op het schoolplein of zoeken er nog steeds 

de rust op het water. 

Ik loop verder door de laan met bomen 

en op nummer vier zie ik de lagere school 

en ernaast, op nummer vijf ‘De bewaar-

school’. Scholen die ik ken uit de verhalen 

van gemeenteleden. Wat liggen daar veel 

herinneringen, aan vrienden, spelen op het 

plein en de lessen… 

Thuisgekomen lees ik later dat in 1883 in 

Leusbroek aan de Ooievaarshorsterweg 

een school gesticht werd door de familie 

De Beaufort. Zij waren eigenaars van 

buitenplaats Den Treek. De familie was 

sociaal bewogen en vond – in navolging 

van ‘het kinderwetje van Van Houten’  

– dat alle kinderen recht op onderwijs  

hebben. Dankzij inzet van deze familie 

werden er een lagere school en twee 

onderwijzerswoningen gebouwd. In 1919 

kwam daar een bewaarschool (voor jongere 

kinderen) bij. In de jaren vijftig werd er een 

nieuwe vleugel aangebouwd, waarin een 

protestants christelijke school begon. De 

scholen zijn gesloten in de jaren zeventig. 

Op nummer zeven staat boerderij ‘De  

Ooievaarshorst’. De straat dankt haar 

naam echter niet aan deze boerderij, maar 

aan buitenplaats ‘De Ooievaarshorst’. 

Toen dit landgoed begin negentiende  

eeuw onderdeel werd van ‘Den Treek’ werd 

het landhuis afgebroken. De bijbehorende 

pachtersboerderij kreeg de naam ‘De 

Ooievaarshorst’ en zij is nog steeds te 

bewonderen. 

Als ik terugloop, tussen de velden door en 

de vogels zie en hoor, bedenk ik me dat 

een van de mooie bijkomstigheden van 

dominee zijn is, dat ik zoveel verhalen  

mag horen, van korter en langer geleden. 

Over plaatsen waar mensen zijn opgegroeid, 

hebben gewerkt of de stilte zochten.  

Mooi om jullie verhalen mee te nemen op 

mijn wandeling. 

Maar de volgende keer loop ik liever niet 

alleen… Daarom deze uitnodiging: wilt u, 

wil jij, me ook de plek in of om Leusden 

laten zien waar u/jij rust of stilte vindt en 

mag ik daarover schrijven in het kerkblad? 

Mail of bel me dan gerust. Ik ben benieuwd!

ds. Erica Hoebe
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‘De Geest werkt in de chaos’. Met dit thema 

kwamen afgelopen Pinksteren meer dan 

zeshonderd mensen uit Leusden bij elkaar 

voor de Pinksterviering op ’t Plein in Leusden. 

Deze viering wordt jaarlijks georganiseerd 

door de gezamenlijke kerken in Leusden.

Op de vroege zondagochtend worden alle 

klapstoeltjes neergezet, het podium opge-

bouwd, de muziekinstallatie ingeplugd en 

vanuit de kerk van de Koningshof worden 

grote kannen met koffie naar het centrum 

gebracht. Vanaf 10.00 uur stroomt ’t Plein 

langzaam vol en als alle stoelen bezet zijn, 

worden zelfs winkelkarretjes en muurtjes 

gebruikt als zitplek. Het is bijzonder om 

hier samen te zitten, terwijl je er normaal 

loopt voor de boodschappen.

Dominee Rob Doesburg van de Protestantse

gemeente Leusden (PgL) opent de viering. 

Namens de Raad van Kerken heet hij 

iedereen welkom, terwijl ondertussen de 

zon ’t Plein flink opwarmt. De voorgangers 

zitten vooraan en alleen al in de kleding-

keuze is het verschil te zien tussen de 

kerken: drie in liturgische kleding (PgL en 

Rooms-katholieke Sint-Jozefkerk), één in 

pak met een fleurig overhemd (de Konings-

hof) en één in pantalon, overhemd en vest 

(Evangelische Gemeente). En hoewel iedere 

geloofsgemeenschap een eigen kleur heeft, 

is het verlangen om samen de Heer te dienen 

duidelijk zichtbaar in de viering.

Voor dominee Erica Hoebe is het de eerste 

Pinksterviering sinds haar bevestiging bij

de PgL. Samen met dominee Peter Hommes 

van de Koningshof doet ze een moment 

met de kinderen, waarbij op het podium 

een fontein wordt gemaakt die de lucht 

inspuit. Zo bruist de heilige Geest en geeft 

kracht en moed. Daarna gaan de kinderen 

naar hun programma in de Koningshof.

De lezingen worden verzorgd door Paulien 

Flinkerbusch van de Sint-Jozefkerk. Gerard 

van Amerongen van de Evangelische 

Gemeente spreekt over ‘de Geest in de 

chaos’. Al voor de schepping van de aarde 

zweeft de Geest over een aarde in duisternis 

en chaos, om deze in kaart te brengen 

en te herscheppen. Zo was de Geest 

betrokken bij de wereld waarin wij wonen. 

Van Amerongen legt de verbinding met ons 
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God schept orde 

in de puinhopen



eigen leven, dat donker kan zijn, leeg kan 

voelen, waarin het een rommeltje kan zijn 

door fouten die je hebt begaan. Maar God 

is niet bang voor rommelige levens en laat 

zich niet tegenhouden door duisternis. God 

is gespecialiseerd in het binnenstappen in 

puinhopen en wanorde om die te veranderen 

tot eer van zijn naam.

Ook met Pinksteren is dat te zien. Zo’n 

honderdtwintig gelovigen zitten moedeloos 

te wachten in een bovenkamer in Jeruzalem.

Dan komt de Geest. Van bange mensen 

worden ze mensen vol moed. Een moment 

van herschepping: ze worden de mensen die 

God had bedoeld. Zo werkt de Geest vandaag 

nog steeds. Hij wil mensen bewegen!

De eenheid die de geloofsgemeenschappen 

zoeken, blijkt ook uit het gezamenlijke 

gebed. De voorgangers bidden samen voor 

de aanwezigen, de kerken in Leusden, 

voor Leusden en zijn inwoners en voor de 

wereld waarin wij wonen. 

Daarna gaan de mandjes rond voor de 

collecte, terwijl een lichte wind de ingeza-

melde geldbiljetten dreigt rond te strooien. 

Gelukkig wordt dit voorkomen en gaat de 

opbrengst van de collecte naar de slacht-

offers van de aardbevingen in Syrië, via 

noodhulporganisatie ZOA.

Als laatste lied wordt ‘Jezus Overwinnaar’ 

gezongen en krijgen de aanwezigen de 

zegen mee van de voorgangers. Daarna is 

er koffie met koek, wordt er nagesproken 

en gebeden met een enkeling. De reacties 

zijn positief. Enkele christenen geven aan: 

‘Waren we iedere zondag maar zo bij elkaar.’ 

Een kerkloze gelovige geeft aan: ‘Wat heerlijk 

dat we hier zo samen kunnen zijn.’

De begeleiding van de liederen werd verzorgd 

door KingsChord, de band van de Koningshof. 

Uit verschillende stijlen zijn liederen 

gekozen door de voorgangers: een psalm, 

Taizé-liederen en Opwekking.

tekst Peter Hommes / foto’s Ko Groen

Na een mooi seizoen en een gezellig 

uitje naar de Veluwe ligt de lange 

zomer voor ons. Een heerlijke tijd 

waarin we genieten van de rust, maar 

een tijd die ook vaak erg stil is.

Wij nodigen u uit om elkaar te 

ontmoeten onder het genot van een 

kopje kof� e op:

•  woensdag 5 juli en woensdag 

2 augustus

•  Plaats: in het Trefpunt

•  Tijd: van 10.00 uur tot circa 

11.30 uur

U bent van harte welkom!

Voor vervoer kunt u bellen naar Gerrie 

Slotboom (tel.: 494 73 30) of Betsy 

van der Hoeven (tel.: 494 01 81)

Een hartelijke groet namens het Team,

Wil Brethouwer-Anker

wjbrethouweranker@gmail.com

Verantwoording gift

Verder heb ik een gift van € 20,- 

ontvangen voor het afscheid van Aart 

van Ruler. Datum 22 maart. Ik heb 

het geld aan Hans van Geet gegeven, 

hij heeft gebruikt om een cadeau 

voor Aart te kopen.

We vertrokken met 36 personen 

richting Hoenderloo. Wat hadden we 

mooi weer en de natuur is nu op haar 

mooist, wat een verschillende kleuren 

groen. Het was prachtig, wat hebben 

we genoten deze dag. Heerlijk samen 

gegeten en nog naar Bennekom naar 

het Kijk en Luister museum. Het was 

een gezellige dag samen. Het KEU 

was als verstekeling aan boord en 

ging vrolijk de bus door. Dat leverde 

een bedrag van € 161,00 op. Alle 

gevers hartelijk bedankt.

Gerrie Slotboom-Bagerman

In juli, augustus en september 2023 

zijn er de volgende Ontmoetings-

middagen in de Marcuskerk.

11 juli - Dhr. Jaap Ketel - “Tasmanië”

Het door Abel Tasman ontdekte 

eiland, ten zuiden van het vasteland 

van Australië, is een prachtig eiland 

met veel natuur, speciale buideldieren 

en bijzondere planten en bomen.

8 augustus - Mw. José Huurdeman - 

“Hamersveldse Vrouwen” 

Het dagelijkse leven van vrouwen 

en de kracht van de vrouwen uit het 

dorp Hamersveld (nu Leusden) in de 

twintigste eeuw.

12 september - Muziekmiddag

Met medewerking van Astrid Sparreboom 

en Teun van Dalen, zang, piano en 

� uit en Yvette Verzijl, harpiste.

De middagen zijn van 14.30 uur 

tot 16.30 uur.

U bent allen van harte welkom!

Namens het Team

Iemeke Ketel (tel.: 434 35 00)

Senioren Dorpskerk

Terugblik reisje

op woensdag 31 mei

Ontmoetingsmiddagen 

Marcuskerk
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Gebouwen
Dorpskerk, Arnhemseweg 75,  (033) 494 10 40

Marcuskerk, Asschatterweg 1,  (033) 494 45 15

Coördinerend beheerder: Machteld Beek. Bij voorkeur mailen: 

beheerder@pgleusden.nl. Op ma/di/woe/vrij tussen 09.00 - 

12.00 uur bereikbaar op  (06) 28 44 78 24.

Predikanten
ds. Rob Doesburg

Breezand 16, 1274 TD Huizen,  

 (06) 22 04 74 86, dsdoesburg@kpnmail.nl

ds. Erica Hoebe

Otto van Gelreweg 7, 6703 AC Wageningen 

 (0317) 76 90 23, ericahoebe@pgleusden.nl

Organisatie
Kerkenraad

Scriba: mw. L. Meiring,  (033) 495 10 01 

scriba@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau.

College van Kerkrentmeesters

Secretaris: dhr. Evert Overeem,  (06) 55 27 72 31

secretarisCvK@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau. 

Giften voor de kerk kunnen worden overgemaakt op  

NL95 RABO 0335 9141 95 t.n.v. Protestantse gemeente Leusden.

Diaconie

Voorzitter: dhr. Bouwe van der Eems, 

bouwevandereems@pgleusden.nl. Giften zijn welkom op 

NL35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie PgL.

Vertrouwenspersonen

Inge van Os,  (06) 41 16 23 75, vanosinge2@gmail.com en 

Rob de Peuter,  (06) 51 23 36 28, robdepeuter@outlook.com

Taakgroep pastoraat
Voorzitter: Paul Weijland, pweijland@gmail.com

Team Noord: Jos de Bruin (vz), j.m.de.bruin@kpnmail.nl 

en Wout Niezen, w.niezen@xmsnet.nl

Team Midden: Guus Doorn (vz), guusdoorn@hotmail.com 

Team Zuid: Martin Meurs (vz), martinmeurs@hotmail.com 

en Björn van der Poel, bjornvanderpoel@pgleusden.nl 

Jeugdambtsdragers
Jeugdouderling: Marco Oosterom, marcooosterom@pgleusden.nl

Jeugddiaken: Ineke van de Berkt, inekevandeberkt@pgleusden.nl

Telefonisch te bereiken via Ineke: (06) 29 56 77 71 

Gemeentediaconaat
Voorzitter: vacature, tijdelijk vervuld door Hans van Geet  

Secretaris: Jenny Meijlink,  (033) 494 00 90,  

jennymeijlink@online.nl 

Penningmeester: Teus Blanken, teunisblanken@gmail.com

Lid Dorpskerk: Hans van Geet,  (033) 494 82 30,  

j.van.geet@kpnmail.nl

Lid Marcuskerk: Diana Saaltink,  (06) 13 93 01 14, 

dianasaaltink@hotmail.com

Onze gemeente
Archief 
Heeft u stukken voor het archief van de PgL? Stuur die dan 

naar archief@pgleusden.nl of stuur een mail om te overleggen. 

Kerkelijk bureau
Bij het kerkelijk bureau kunt u terecht voor informatie 

over onder andere de ledenadministratie en �nanciële 

administratie, kerkwinkel en kerkelijke bijdragen. Het kerkelijk 

bureau is gevestigd in de Marcuskerk. Vrije inloop op 

maandag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en 

maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur. In de Dorpskerk is 

iedere dinsdagochtend van 10.00 - 12.00 uur inloop mogelijk.

Telefonisch is het kerkelijk bureau bereikbaar van maandag 

t/m donderdag 10.00 tot 12.00 uur en maandagavond van 

19.30 - 20.30 uur via  (06) 15 54 54 32. Mailen kan 

natuurlijk ook: voor declaraties en collectemunten graag naar 

�nancieel@pgleusden.nl en voor overige zaken graag naar 

kerkelijkbureau@pgleusden.nl t.a.v. Marjolein Zweverink.

Kerkelijke bijdragen kunnen worden overgemaakt op  

NL38 INGB 0002 8684 99 o.v.v. Kerkelijke bijdragen PGL.

Kerkwinkel

In de kerkwinkel zijn collectemunten, Liedboeken en de Bijbel in 

Gewone Taal te koop. Collectemunten zijn er in drie varianten: 

€ 0,70 (groen), € 1,10 (violet) en € 2,50 (geel). De munten 

gaan per 20 stuks. De verkoop in de kerkwinkel is ef�ciënter 

en makkelijker dan via de bank. De kerkwinkel is te vinden op 

de website (www.pgleusden.nl) rechtsboven onder de knop 

Geven, daarna: Naar de kerkwinkel.

Beschikt u niet over internet? Bestel de munten of bonnen dan 

door geld over te maken op NL82 RABO 0335 9157 87 t.n.v. 

Collecterekening PgL, met vermelding van het bezorgadres. 

Giften

Tussen 18 maart en 16 mei zijn de volgende (collecte)bedragen 

op de rekening-courant van de Diaconie bijgeschreven.

Voor het Leger des Heils(springplank) € 853,50; voor de duo-

�ets van het Gastenhuis € 1.892,60; voor de voedselbank  

€ 467,50; voor het de dagopvang jongeren in Ulmu (Moldavië) 

€ 2.126,46 (inclusief gebakverkoop; voor de Diaconie € 434,65.

De vermelde opbrengsten zijn inclusief de in de kerken gehouden 

collecten. Alle gevers hartelijk dank.

Overige giften

21-02-2023 via Betsy vd Hoeven, voor Turkije/Syrië € 51,70 

aan collectebonnen

27-03-2023 via Pia Vis, voor de Bloemendienst € 20,-

30-3-2023 via Fam. Stekelenburg voor de Bloemendienst € 5,-

08-05-2023 via Betsy vd Hoeven voor Diaconie € 50,-

01-06-2023 via Betsy vd Hoeven voor Kerk in Aktie € 50,-
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In de afgelopen maanden hebben we gemeenteleden moeten 

loslaten. Zij zijn in de handen van God.

26 maart 2023, dhr. Gradus Wilhelmus Oosterbroek

1 april 2023, mw. Marry Weyland-Bos

10 april 2023, dhr. Jacobus Hendrikus Johan (Co) Snijder

Op de website van de gemeente is over hen een in memoriam  

te lezen. www.pgleusden.nl/zorgen/in-memoriam.

Heer,

er valt geen blad van een boom buiten U om. 

U bent aanwezig in alle leven en in de loop der dingen. 

U weet van mijn vreugden, van mijn beproevingen en van 

mijn tranen. 

Laat die gedachte mijn troost zijn. 

U raapt op wat is gevallen en maakt het nieuw.

Toon Hermans

In Memoriam
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In verband met de privacyregels volgens de  

Algemene Verordening Gegegevensbeschereming 

(AVG) is het niet mogelijk dit deel van het  

Leusder Kerkblad via de website na te lezen.
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Bij de kerkdiensten

In de maanden juli en augustus de zogenoemde zomer-

kerksluiting weer van kracht. Gedurende de zomervakantie 

(van de basisscholen) is er op zondag steeds een van de twee 

kerken open. De Marcuskerk is gesloten op de zondagen 

9, 16, 23 en 30 juli. Op 6, 13 en 20 augustus zijn er op 

zondag geen diensten in de Dorpskerk. Alle diensten worden 

tijdens de zomerkerksluiting gestreamd. 

Zomerkerksluiting

Op zondag 3 september vieren we als Protestantse gemeente 

Leusden samen feest! Want dan vieren we het begin van 

het nieuwe seizoen weer met de jaarlijkse Startzondag! 

Noteer dat in je agenda!

We beginnen de ochtend met een feestelijke viering. Het 

thema is ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en 

liefde’. Dat sluit aan bij het nadenken over de manier waarop 

we kerk willen zijn in 2030. Voor de jongeren en kinderen 

organiseren we op dat moment een eigen programma. 

Daarna kunnen we natuurlijk allemaal uitgebreid na- en 

bijpraten tijdens de koffie, thee en limonade. Na de lunch 

zijn er allerlei leuke activiteiten.

De startzondag vindt plaats op het terrein van scouting  

Cay Nova in Amersfoort, vlak over het viaduct van de  

Heiligenbergerweg in Amersfoort. 

Meer informatie volgt later. Maar hopelijk tot zondag 3  

september! Dan kunnen we er samen weer een mooi seizoen 

van maken! 

Noteer alvast:  

Startzondag op 3 september

De oecumenische avondgebeden voor alle Leusdenaren 

gaan in de zomer gewoon door. De korte gebedsdiensten 

in de Sint-Jozefkerk zijn elke woensdagavond om 19.30 

uur en duren maximaal een half uur. Er is veel tijd voor 

stilte en persoonlijk gebed. De Sint-Jozefkerk staat aan de 

Hamersveldseweg 51.

Avondgebeden Jozefkerk  

ook in de zomer



Van 2 juli tot en met 9 september 2023 
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Kerkdiensten

KERK TAXI Wilt u gebruik maken van de Kerktaxi? Neem dan contact op met Renze Steringa (06) 41 16 14 30. 

Mailen kan ook: r.steringa@kpnmail.nl.

U kunt de diensten op verschillende manieren mee beleven.

•  Meeluisteren: via kerkomroep.nl zijn diensten uit beide kerken 

te beluisteren.

•  Meekijken: één van beide diensten wordt live gestreamd. In het 

schema te herkennen aan      . U kunt deze vinden op YouTube 

(zoek op Protestantse gemeente Leusden). Op de website is 

eventueel ook een link te vinden. De dienst blijft één week te zien.

De liturgie wordt van te voren per mail toegestuurd. Ontvangt u de 

liturgie nog niet, maar wilt u die wel ontvangen, stuur dan een mail 

naar liturgiedk@pgleusden.nl of liturgiemk@pgleusden.nl. 

Lukt het u niet om online verbinding te krijgen, neem dan contact 

op met Teun den Heijer via d.heijer@hccnet.nl of (033) 494 78 33.

Zondag 27 augustus

Dorpskerk 10.00 uur  ds. R.P. Doesburg

Marcuskerk 10.00 uur  ds. E. Hoebe

Zondag 10 september 

Dorpskerk 10.00 uur gastpredikant

Marcuskerk 10.00 uur dr. E. Renkema

Zondag 13 augustus

Dorpskerk geen dienst 

Marcuskerk 10.00 uur   ds. R.P. Doesburg 

Zondag 30 juli 

Dorpskerk 10.00 uur  ds. R.P. Doesburg

Marcuskerk geen dienst

Zaterdag 16 juli

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Marcuskerk geen dienst

Zondag 2 juli

Dorpskerk 10.00 uur B. de Velde Harsenhorst

Marcuskerk 10.00 uur ds. mw. B.L. Bos m.m.v. de cantorij

Zondag 6 augustus

Dorpskerk geen dienst

Marcuskerk 10.00 uur  ds. A. Sprotte

Zondag 23 juli 

Dorpskerk 10.00 uur ds. D.R. Juin

Marcuskerk geen dienst

Zondag 9 juli

Dorpskerk 10.00 uur ds. E. Hoebe

Marcuskerk geen dienst

Zondag 3 september - Startzondag 

De startzondag vindt plaats op het terrein van scouting Cay Nova in Amersfoort. Voorgangers zijn Rob Doesburg en  

Erica Hoebe.

Zondag 20 augustus

Dorpskerk geen dienst

Marcuskerk 10.00 uur  ds. E. Hoebe - Maaltijd van de Heer



In de zomerse stilte, blinkende lucht,

in de kracht van het leven rijpt goede vrucht.

Staat de zon op z’n hoogst,

komt de dag van de oogst.

Mijn gebed in de middag stijgt op als een zucht.

tekst Ria Borkent / foto Shutterstock


