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Het gaat goede met de protestantse gemeente. Het komende seizoen vieren we 

twee mijlpalen. De cantorij en de het Leusder Kerkblad bestaan allebei vijftig jaar. 

En dat willen we weten.

Het volgende van het Leusder Kerkblad wordt vanwege het cantorij-jubileum een 

muziekspecial. Er komen interviews in met leden van de cantorij. Hoe vaak hebben 

ze in diensten gezongen, hoeveel gemeenteleden hebben op de cantorij gezeten, 

welke dirigenten hebben de toon gezet, wat zongen zij?

Maar niet allen de cantorij komt aan bod. Ook anderen in onze gemeente die  

muziek maken, met zangers van Relation, het gospelkoor dat vaak in de diensten 

van protestants Leusden zingt. Hopelijk komen ook muzikale talenten aan het 

woord van wie we nog weinig horen. In Coronatijd 

hebben we via de online-uitzendingen van de  

kerkdiensten kunnen zien dat we in onze gemeente 

veel zangtalent hebben. Maar er zijn vast ook  

anderen. Instrumentalisten op contrabas, slagwerk, 

viool, �uit, piano. Wat hebben zij te vertellen?  

We willen graag met hen in contact komen voor 

korte interviews. Meld je aan of geef tips via  

kerkblad@pgleusden.nl.

Woorden en muziek – kerkblad en cantorij – ze horen in zekere zin bij elkaar.  

De overeenkomst is communicatie. Waar woorden tekortschieten, daar begint de 

muziek. Woorden die je samen zingt, of die je in een boek leest, zijn anders dan 

gelezen of gesproken woorden. Zingen schept een band.

Het Leusder Kerkblad is er voor de onderlinge band in de Protestantse gemeente 

en voor iedereen die zich op de een of andere manier betrokken voelt bij onze  

gemeente. Hoeveel artikelen zijn er geschreven, waarover gingen die? Wie hebben 

die artikelen geschreven? Wie maakte foto’s? 

Kerkblad en cantorij. Terwijl ik dit schrijf, realiseer ik me dat de cantorij (en de  

muziek in het algemeen) een streepje voor heeft. In het koninkrijk van God zijn  

boeken en bladen uiteindelijk niet meer nodig. In Gods nieuwe wereld blijven  

lofzang en liefde altijd bestaan.

Peter Sneep
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Van de redactie 

Vijftig jaar - 

dubbel feest

Heb je een vraag of een opmerking of 

een idee voor het kerkblad? 

Mail ons! kerkblad@pgleusden.nl

Colofon
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Kerk in de wereld

5 en 7 Kledingbeurs 
  De opbrengst van de kledingbeurs in het 

Trefpunt naast de Dorpskerk is altijd voor 
een goed doel, zoals Hart voor Haïti en de 
Cliniclowns.

10 Groene kerk 
  De werkgroep Groene Kerk heeft een nieuw 

visiedocument. Niet alleen voor Leusden, 
ons gedrag heeft gevolgen voor het wel en 
wee van de hele wereld.

Onze gemeente

6  Kerk op schoot
  Zes keer per jaar is er in de Dorpskerk een 

kerkdienst voor de allerkleinsten uit onze 
gemeente, om baby’s en peuters vertrouwd 
te maken met de kerk.

14 Op pad met dominee Erica
  Dominee Erica �etst met Wilma Huizinga 

naar het voormalige klooster van de 
Franciscanen in Schuilenburg, om daar al 
pratend een wandeling te maken.

 Hartpagina’s Gemeentefolder
  Wat is er allemaal te doen in de  

Protestantse gemeente Leusden. In het 
hart van dit kerkblad een folder met bijna 
alle activiteiten, om te bewaren.

12 Onze gemeente
  Praktische informatie en persoonlijke  

berichten

Vieren en geloven

4 David en Batseba
   Wiebren denkt na over de geschiedenis van 

koning David en Batseba. Door deze affaire 
komt Uria’s naam in de stamboom van 
Jezus terecht.

14  Bij de kerkdiensten
  De startzondag komt eraan. Op 2 september 

staat het het terrein van Cay Noya bol van 
de activiteiten rond geloof, hoop en liefde.

15  Overzicht diensten tot en met 15 oktober

Inhoud
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Al sprak ik  
in tongentaal

Al sprak ik in tongentaal

al zou ik mijn lichaam geven,

ik leek op een schelle cimbaal

als liefde ontbrak in mijn leven – 

dus vraag om de vrucht van de Geest,

maar jaag naar de liefde het meest!

De liefde houdt goede moed,

zij hoeft zich niet te haasten,

de liefde doet niets dan goed,

zij is niet jaloers op de naaste,

dus vraag om de vrucht van de Geest,

maar jaag naar de liefde het meest!

De liefde haat schone schijn,

zij wil geen aandacht vragen,

zij klaagt niet, zij doet geen pijn,

zij zoekt niet zichzelf te behagen – 

dus vraag om de vrucht van de Geest,

maar jaag naar de liefde het meest!

Met liefde wordt alles bedekt,

de liefde kan alles geloven,

de hoop wordt door haar gewekt, 

geen last gaat haar draagkracht te 

boven – 

dus vraag om de vrucht van de Geest,

maar jaag naar de liefde het meest!

De liefde vergaat nimmermeer;

verstommen zullen de tongen

als eens voor het oog van de Heer

de liefde is opengesprongen – 

dus vraag om de vrucht van de Geest,

maar jaag naar de liefde het meest!

André F. Troost
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Had ik het maar nooit gedaan, zal David 

achteraf gedacht hebben. Maar zoals dat 

zo vaak gaat, is het dan al te laat. Wat is 

het geval? David heeft zijn leger onder 

opperbevelhebber Joab erop uitgestuurd 

om de Ammonieten, die hem voortdurend 

belagen, een kopje kleiner te maken. 

Zelf blijft hij dit keer op het honk. Joab is 

gepokt en gemazeld, die kan het nu wel 

alleen af. David rust op zijn lauweren. 

Ver van het strijdgewoel maakt hij op enig 

moment na zijn siësta een wandeling over 

het paleisdak. En wat ziet hij vanaf daar? 

Een mooie vrouw die aan het baden is. 

Meteen staat David in vuur en vlam. Hij 

laat uitzoeken wie zij is – Batseba, de 

vrouw van de Hethiet Uria – nodigt haar ten 

paleize en gaat met haar naar bed. Wie is 

Batseba om de koning iets te weigeren?

Maar dan – het ontwikkelt zich als een 

Bijbelse soap – blijkt Batseba zwanger. 

Aangezien echtgenoot Uria aan het front 

verblijft, kan die dus niet de vader zijn. 

David denkt het slim op te lossen door 

Uria met kort verlof te laten sturen, dat 

hij als rechtgeaarde man natuurlijk zal 

gebruiken om met zijn vrouw te vrijen. 

Probleem opgelost. Maar de soldaat Uria 

weigert principieel mee te werken. Hij vindt 

het niet kunnen dat hij het bed met de 

mooie Batseba deelt, terwijl zijn makkers 

in het open veld bivakkeren en hun leven 

wagen. En dan weet David maar één 

uitweg om te voorkomen dat zijn echtbreuk 

uitlekt. Hij geeft Joab bevel om Uria op 

de gevaarlijkste plek in de frontlinie in 

te zetten, waar hij honderd procent kans 

heeft om te sneuvelen. Tot uw orders, 

Sire! Wanneer Uria dood is, neemt David 

Batseba tot vrouw. En zij leefden nog lang 

en gelukkig…

Of toch niet? Want Nathan de profeet is er 

ook nog. En die confronteert David via een 

gelijkenis met zijn schanddaad. Hij vertelt 

het verhaal van een vermogend man die het 

niet over zijn hart kan verkrijgen om van 

zijn rijke veestapel een dier te slachten en 

dit aan zijn gast voor te zetten en daarvoor 

‘No mercy for the 

soldiers, no mercy 

for the king’

De profeet Nathan confronteert David met zijn schuld.
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in de plaats het enige lammetje van een 

arme man afpakt. David, nietsvermoedend, 

ontsteekt subiet in woede. “Wie is die vent, 

hij verdient de dood!” En dan de keiharde 

beschuldiging van Nathan: “Die man bent 

u.” David hoort niet de doodstraf tegen zich 

eisen, maar hij komt er ook niet zonder 

kleerscheuren vanaf. Wat heet. “No mercy 

for the soldiers, no mercy for the king”, 

zingt de band Racoon. Geen genade voor 

de soldaten, geen genade voor de Koning. 

En zo is het maar net. Het een vloeit uit 

het ander voort. Na Uria moet nu ook 

David een hoge prijs betalen: het zoontje 

dat hij bij Batseba heeft verwekt, wordt 

het kind van de rekening en sterft aan een 

ziekte. Daar blijft het niet bij, want David 

krijgt ook nog te horen dat voortaan moord 

en doodslag in zijn koningshuis om zich 

heen zullen grijpen.

Laat het duidelijk zijn: David is de grote 

boosdoener in dit verhaal. Hij had met zijn 

tengels van Batseba af moeten blijven. 

End of story. Typisch gevalletje #MeToo. 

Of gaat Batseba ook niet vrijuit? Was het 

wellicht toch niet zo handig van haar om 

open en bloot voor het front van de natie, 

of in elk geval dat van de Koning, te 

badderen? Ze draagt op zijn minst mede-

verantwoordelijkheid voor hun overspel. 

Uit niets blijkt immers dat zij tegen David 

‘nee’ heeft gezegd. Maar ja, de Koning, hè…

We slaan een hele serie Bijbelboeken 

over en openen het eerste hoofdstuk van 

Matteüs, met het geslachtsregister van 

Jezus. Daar is iets merkwaardigs aan de 

hand. Want in die hele opsomming worden 

stelselmatig verwekkers en verwekten bij 

name genoemd. Met in vier gevallen ook 

die van de moeders. Maar dan: ‘David 

verwekte Salomo bij’ – let op – ‘de vrouw 

van Uria.’ Batseba, hoewel een onmisbare 

schakel in die stamboom, wordt niet met 

naam en toenaam genoemd. Uria wel. 

Dus – zij het postuum – in zekere zin toch 

‘mercy for the soldier’.

tekst Wiebren J. Tabak / foto Shutterstock

Het diaconaat behoort tot een van de kerntaken van onze kerkelijke 

gemeente.

Hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben. Het gemeentediaconaat 

van de Protestantse gemeente Leusden omvat een aantal activiteiten, 

die worden ontwikkeld en uitgevoerd door gemeenteleden en een 

dienstbaar (diaconaal) karakter hebben.

Ditmaal: de kledingbeurs

Wanneer was de eerste kledingbeurs? Deze vraag hebben we jaren 

geleden gesteld aan mevrouw Weernekers want zij was hier ooit mee 

begonnen. Het antwoord was: in 1975. Dus over twee jaar kan de 

kledingbeurs zijn vijftigjarig jubileum vieren.

De eerste opbrengst was 225 gulden. Er was toen nog maar één beurs 

per jaar. Vorig jaar trouwens ook, in verband met corona en toen bedroeg 

de opbrengst 1167,75 euro.

In 1982 kwamen er twee beurzen per jaar, in het voorjaar en in het 

najaar. Er gingen toen ook dozen met kleding naar Afrika en later naar 

Polen. Ook hebben we jaren met hulp van mevrouw Jannie Koopsen 

kleding gestuurd naar het Lotjeshuis in Suriname.

Er werken nu ongeveer vijftig mensen aan mee om alles te laten slagen. 

Mannen die maandagmorgen alle stangen ophangen en op woensdag-

middag zijn ze weer paraat om alles weer op te ruimen. De dames zijn 

er om alles uit te zoeken en te sorteren en op de goede plek te hangen 

en op woensdagmiddag zijn ze de verkoopsters in onze prachtige winkel. 

Wie er nog nooit geweest is moet echt een keer komen kijken en kopen.

Verder hebben we altijd twee projecten waar we voor werken, soms 

dichtbij en soms wat verder weg. Het is heel gezellig met al die mensen, 

er word altijd veel gelachen.

Gerrie Slotboom en 

Betsy van der Hoeven
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Het is 9.15 uur op zondagmorgen. Voorin 

de dorpskerk zitten (groot-)ouders met hun 

(klein-)kind op schoot, gezellig bij elkaar. 

Kussens op de grond, sommigen op een 

stoel eromheen. Allemaal gekomen voor 

deze Kerk op Schootviering. Er staat een 

stal, een stal met schaapjes van duplo 

erbij, er ligt een stapeltje herderskleding 

en er liggen verschillende schapenknuffels. 

De muzikanten bespelen de gitaar en de 

piano, kinderen kruipen of rennen nog snel 

even rond, ouders zeggen elkaar gedag, 

het klinkt mooi in ons oude kerkje. De 

viering begint als altijd met het aansteken

van de kaars en het zingen van het 

welkomstliedje ‘Goedemorgen, welkom 

allemaal’. De zon schijnt door de ramen en 

een van onze dominees vertelt het verhaal 

van het verloren schaap. Opgedeeld in 

kleine stukjes uiteraard. Tussendoor mogen 

de kinderen voelen aan schapenwol, als 

ze zich willen verkleden als herder, laten 

horen wat een schaap zegt en natuurlijk de 

schapen tellen. Maar o nee, er is er eentje 

kwijt! Het wordt een spannende zoektocht 

door de kerk. Gelukkig! Het schaapje wordt 

gevonden onder een bank. Dan is het feest 

en zijn er vlaggetjes. Straks bij de uitgang 

wordt er nog wat lekkers uitgedeeld, want 

dat hoort bij een feest. Er wordt een dank-

gebedje uitgesproken en tot slot wordt het 

zegenlied ‘De Heer beschermt en zegent 

jou’ gezongen. 

Dan druppelen de oudere kerkgangers 

binnen. Het is 9.45 uur, de Kerk op 

Schootgangers kruipen, stappen of 

huppelen de kerk uit. Genietend van een 

schapenkoekje. De dienst voor de grote 

mensen gaat bijna beginnen.

Wat is een Kerk op Schootviering?

Elke viering staat een ander aansprekend 

verhaal uit de bijbel centraal, zoals bijvoor-

beeld het verloren schaap, Jona, Noach, 

Abraham of de schepping. Een mooie 

manier voor baby’s en peuters om kennis 

te maken en vertrouwd te raken met de 

kerk, de Bijbelverhalen en de dominee. 

Een dienst duurt maximaal een half uur, 

waarin veel wordt gezongen. Uitzondering 

is de Kerst op Schootviering, die iets 

langer duurt. De teksten zoveel mogelijk 

passend bij het Bijbelverhaal, op de melodie 

van bekende kinderliedjes. De kinderen 

mogen actief meedoen, bijvoorbeeld door 

de dieren in de ark van Noach te stoppen, 

te spetteren met het water of de wind te 

voelen. De dienst is er op gericht om de 

kinderen het verhaal te laten beleven. 

Gericht op het prikkelen van zoveel mogelijk 

zintuigen, door het verhaal te laten horen, 

zien, voelen en proeven. 

Nieuwsgierig geworden? Wees welkom om 

een keer met de kleintjes mee te bewegen!

Kerk op Schoot: 

viering voor de 

allerkleinsten



Komend seizoen zijn de Kerk op Schoot-

vieringen op zondag 17 september, 29 

oktober, 11 februari, 14 april, 23 juni, van 

9.15-9.45 uur in de Dorpskerk. Op zondag-

middag 24 december is er een speciale 

Kerst op Schoot, om 15.30 uur. 

De organisatie van toen tot nu

Sinds 2017 worden er in de Dorpskerk 

Kerk op Schootvieringen gehouden, al heeft 

het in de corona-tijd een tijdje stilgelegen. 

De organisatie is in de tussentijd een klein 

beetje gewisseld. Waar Nelly van Uden, 

Andrea van Maanen en Titia Doorn vanaf 

het eerste uur betrokken waren, is Nelly 

inmiddels actief bij de kindernevendienst 

en zijn Femke Doesburg en Anna Christina 

Grä� n von der Schulenburg het team komen 

versterken. Hugo Meiring begeleidt op 

gitaar en Dianne Otten op piano. Tijdens 

de speciale Kerst op Schootvieringen 

verzorgen Astrid Sparreboom (dwars� uit) 

en Ron Overtoom (piano) de muzikale 

ondersteuning. Het beamteam verzorgt de 

presentatie van de liturgie. 

Enthousiast geworden?

Omdat een aantal ouders uit de organisatie 

zelf geen kinderen meer in de doelgroep 

hebben, wordt er gezocht naar ouders die 

een of meer kinderen in de leeftijd van 0-4 

jaar hebben. Lijkt het je leuk en mooi om 

op deze manier een steentje bij te dragen 

aan het planten van zaadjes bij onze 

allerkleinsten? Stuur dan een mailtje naar 

andrea_van_maanen@hotmail.com 

tekst en foto’s: werkgroep Kerk op Schoot
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Op woensdag 27 september van 14.00 

uur tot 16.30 uur is de najaarskleding-

beurs in het Trefpunt naast de Dorps-

kerk. De opbrengst wordt verdeeld over 

twee projecten.

U kunt uw kleding inleveren op maandag-

avond 25 september van 19.00 tot 

20.00 uur en op dinsdagmiddag 26 

september van 14.00 tot 15.00 uur in 

het Trefpunt. Als u niet naar de Dorps-

kerk kunt komen of uw kleding aan 

iemand mee kunt geven, mag u dat ook 

op dinsdagmorgen in de Marcuskerk 

brengen van 10.30 tot 11.30 uur. 

U kunt dan meteen een kopje kof� e 

drinken in de open Marcuskerk. En dan 

allemaal naar de beurs komen zodat 

we veel geld hebben om weg te geven 

aan onze projecten.

Het eerste project is Hart voor Haïti. 

Dit kindertehuis dat in 2010 werd 

getroffen door een aardbeving heeft 

onze hulp nog steeds nodig. De kinderen 

krijgen hier onderwijs en als ze ouder 

zijn kunnen ze studeren. Er is grote 

armoede in Haïti, misschien kunnen 

we op deze manier toch een steentje 

bijdragen voor de kinderen daar. Het 

tweede project zijn de Cliniclowns. 

Cliniclowns is opgezet om ernstig zieke 

kinderen in ziekenhuizen a� eiding te 

bezorgen. De kinderen kunnen dan even 

hun ziek zijn vergeten en weer lachen.

Gerrie Slotboom en Betsy van der Hoeven

Kledingbeurs 

27 september 2023
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Wilma Huizinga nodigt me uit om samen 

op de �ets te stappen, om mij haar plek te 

laten zien waar ze rust en ruimte ervaart: 

het voormalig klooster van Stoutenburg.

Op een zomerochtend rijden we door de 

velden door het natuurgebied ‘De Schammer’. 

De grassen bloeien, we horen en zien 

overal vogels en boven ons is er een 

oer-Hollandse wolkenlucht. Wilma vertelt 

hoe ze hier vaak te vinden is en dat de 

lente haar favoriete seizoen is: dan zijn 

er weinig mensen en is er veel te zien en 

te horen: zangvogels, maar ook fazanten, 

reeën, ijsvogels en onlangs een lepelaar. 

Die zien we nu niet, maar ik kom zeker nog 

eens terug.

We stappen af bij Stoutenburg en vinden 

een plekje in de zon. Wilma heeft Japanse 

wijnbessen en pruimen uit eigen tuin  

meegenomen, heerlijk! Ze vertelt dat deze 

plek haar dierbaar is, omdat ze hier mooie 

herinneringen heeft aan een meditatiegroep. 

Zo’n dertig jaar geleden deed ze mee met 

een oecumenische cursus over meditatie. 

Dat was nieuw voor haar en het was de start 

van veel meer bijeenkomsten, ontmoetingen 

en kloosterweekenden. Door de jaren heen 

vindt ze telkens weer dat verlangen, de 

behoefte, om stil te worden en zo ruimte te 

maken om het alledaagse te doorbreken. 

"Stil worden en zo ruimte  

maken om het alledaagse  

te doorbreken"

In het voormalig klooster kwam ze regelmatig 

met een groep om in de stilte God te zoeken, 

naar elkaar te luisteren en te genieten van 

de natuur. We kijken naar het monumentale 

herenhuis, dat in 1948 door de Franciscanen 

(of�cieel de Orde der Minderbroeders) tot 

klooster gemaakt werd. De Franciscanen 

verlieten eind 1990 het gebouw om plaats 

te maken voor de communiteit van het 

Franciscaans Milieuproject, ofwel het  

‘Milieuklooster’. Zij moesten een aantal 

jaren geleden noodgedwongen vertrekken 

en inmiddels is het pand een woonhuis 

voor ouderen met dementie. 

Eerlijk is eerlijk, het gebouw ziet er zielloos 

uit. Wilma verzucht dat het vroeger heel 

anders was. De deuren en ramen stonden 

open, je voelde je welkom en er hing een 

totaal andere sfeer. Je wist je welkom in 

de kapel en ook in de andere ruimtes in 

het gebouw heeft ze heel wat uurtjes en 

een aantal zaterdagen doorgebracht. Het 

gebouw ziet er nu zo gesloten uit, somber, 

afgesloten, alsof de geest eruit is… 

"Open deuren en open  

zijn ramen uitnodigend"

We overpeinzen dat open deuren en open 

ramen uitnodigend zijn, dat je dat nodig 

hebt, om jezelf ook te openen en dat 

alleen zo de Geest kan waaien. Dat zet 

natuurlijk aan het denken: hoe ervaren 

Leusdenaren onze kerkgebouwen? Als 

open of gesloten? Zielloos of ‘begeistert’, 

zoals dat zo mooi in het Duits klinkt? Zit 

er een ziel in onze gebouwen en daarmee 

in onszelf? Waait er wel genoeg wind en 

Geest door ons geloof?

Wilma vertelt hoe haar geloof door de 

jaren heen veranderd is. Dat ze als tiener 

kritisch was op de kanselboodschap van 

zonde en schuld. Dat zij in geloof juist 

ruimte en verbinding ervaart. Dat het van 

waarde is om ‘er te zijn’, iets wat ze ook 

in haar werk merkt. Daarbij ervaart ze 

haar geloof ook in muziek, in luisteren en 

zingen, genieten van Huub Oosterhuis of 

een lied uit het liedboek met een mooie 

tekst of melodie. Een liefde die ze deelt 

met haar dochters: ze zongen vroeger 

meerstemmig tijdens de afwas. Jammer 

dat de meiden al uit huis zijn, anders was 

ik eens komen luisteren… 

Zo delend wat ons raakt, wie ons raakt 

en wat daarbij de kern is, �etsen we terug 

naar Leusden. Dank Wilma, dat je deze 

mooie plek hebt laten zien!

Op pad met dominee Erica 

Wilt u, wil jij, me ook de plek in of 

om Leusden laten zien waar u/jij 

rust of stilte vindt en mag ik daarover 

schrijven in het kerkblad? Mail of 

bel me dan gerust. Ik ben benieuwd!

tekst en foto: Erica Hoebe



Ontmoeting, 
vieren en geloofs-
inspiratie

De Protestantse gemeente Leusden is een veelkleurige 

kerkgemeenschap, bruist van activiteiten. Deze folder 

vertelt u wat er te doen is en bij wie u moet zijn.

Kerkdiensten op zondag

•  Zondag 10.00 - 11.00 uur Dorpskerk met na a� oop 

kof� e en thee

•  Zondag 10.00 - 11.00 uur Marcuskerk met na a� oop 

kof� e en thee

Live meevolgen en terugkijken en -luisteren:

www.pgleusden.nl/live of https://pgleusden.nl/youtube

Kerkdienst gemist | Via kerkomroep

Tijdens de zondagse kerkdiensten in de Dorpskerk is er 

oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar en is er een kinderneven-

dienst voor kinderen van de basisschool. Voor gemeente-

leden die niet op eigen gelegenheid naar de Dorpskerk of 

Marcuskerk kunnen komen, is er de kerktaxi. Contact: Renze 

Steringa, (06) 41 16 14 30 of r.steringa@kpnmail.nl.

Bij gemeenteleden die naar de kerktelefoon luisteren of via 

de streaming thuis voor de televisie de kerkdienst volgen, 

wordt iedere week de Zondagsbrief bezorgd.

Zingen en muziek

De samenzang in de kerkdiensten wordt begeleid door organisten, 

die soms ook piano spelen. Informatie: muziek@pgleusden.nl.

Een aantal zondagen per jaar werkt de cantorij mee. 

De cantorij repeteert op dinsdagavond in de Marcuskerk: 

secretariaatcantorij@pgleusden.nl. Ook het koor Relation 

zingt in enkele diensten: gospelkoorrelation@gmail.com, 

repetities op woensdagavond in de Marcuskerk.

Bijzondere vieringen 

Lectio Divina: Elke donderdagochtend van 9.30 tot 10.00 uur 

in Marcuskerk (behalve schoolvakanties).

Een korte lezing van een tekst met daarna stilte om die te 

overdenken. Dit wordt enkele keren herhaald. De deelnemer 

ontvangt slechts stilte en het woord. De tekst geeft altijd 

iets moois mee om die dag verder op te teren.

Kerstfeest

Met kerst vieren we de geboorte van Jezus met feestelijke

diensten op 24 en 25 december. In de adventsperiode 

bereiden we ons voor op de herinnering aan Jezus’ komst. 

In de Dorpskerk zijn er vieringen voor de kinderen, zowel de 

allerkleinsten, als de groten.

Met de andere kerken in Leusden wordt er in het dorp een 

wandeltocht georganiseerd. Langs de route worden taferelen 

uit de geboortegeschiedenis uitgebeeld. 

Tijd voor Pasen

Elke woensdag tijdens adventsweken en de veertigdagen-

tijd en om 19.00 uur zijn er oecumenische vespers in de 

Sint-Jozefkerk.

Op de zondag voor Pasen maken de kinderen in de 

Dorpskerk Palmpasenstokken en is er een feestelijke 

optocht door kerk. Uiteraard is er met Pasen zelf ook een 

feestelijke dienst.

Overstapviering

Aan het eind van het schooljaar zetten de kinderen in 

groep 8 een grote stap naar de middelbare school. In een 

speciale viering staan we daar bij stil.

Kindernevendienst XL

Een paar keer per jaar is er een extra lange kinderneven-

dienst XL. We horen het Bijbelverhaal en zijn daar op een 

creatieve manier mee bezig.

Avondmaalsvieringen in kleine kring

Drie keer per jaar worden er korte avondmaalsvieringen 

gehouden voor gemeenteleden die moeite hebben om op 

zondag de kerkdiensten bij te wonen.

Uw PgL-contactpersoon: 



Vieringen en activiteiten 

speciaal voor kinderen 

en jongeren

Kerk op schoot

Ongeveer zes keer per jaar is er een speciale korte viering 

voor de kerkdienst in de Dorpskerk. Baby’s, peuters en hun 

groot-, pleeg-, stiefouders/verzorgers beleven samen een 

Bijbelverhaal. We zingen liedjes op bekende melodieën en 

gaan kijken, voelen en dansen. Kortom: met al je zintuigen 

meedoen!

Sint Maarten

Op of rond 11 november vieren we Sint Maarten samen 

met de Sint-Jozefkerk in Leusden. We horen over het delen 

van onze rijkdom lopen met lampionnen in een optocht.

Taizé

Als het even lukt, gaan we graag met een aantal jongeren 

naar Taizé in Frankrijk. De reis is bedoeld voor jongeren 

tussen 15 en 30 jaar. De kloostergemeenschap bestaat  

uit ruim honderd broeders en wekelijks ontvangen ze  

honderden en soms wel duizenden jongeren uit de hele wereld 

voor een tijd van bezinning en gesprek. Daarbij sluiten we 

mogelijk aan bij andere kerken, of andere kerken sluiten 

aan bij ons. Leuk om nieuwe mensen te ontmoeten dus!

Samen eten voor en door jongvolwassenen

Eens in de zes weken eet een groep jongvolwassenen op 

zondagavond bij gemeenteleden die graag hun levens- en 

geloofservaring willen delen. 

Jeugdkerk

Elke tweede zondag van de maand ontmoeten we elkaar in 

de Marcuskerk voor de jeugdkerk. Samen met leeftijdgenoten 

nadenken, bezig zijn én praten over wat je bezighoudt en 

waar dat (mogelijk) raakt aan God en geloof. Dat is soms 

serieus, maar vaak wordt er ook echt gelachen. Daarbij 

willen we elkaar ook leren kennen en lol met elkaar hebben. 

Soms om geloofsthema’s, zoals het bezoeken van de 

EO-jongerendag of het kijken van naar The Passion op de 

televisie. Ook organiseren we een aantal keer per jaar leuke 

activiteiten zoals bowlen, escaperoom, BBQ’s en nog veel 

meer! We sluiten we het seizoen af met een leuk kamp.

Basiscatechese

Voor kinderen uit groep 7 en 8 is er basiscatechese onder 

leiding van de dominee. Samen ontdekken we meer over 

geloof, bijbel en de kerk. Ter afsluiting is er een toffe activiteit!

Ontmoetingsavonden in de wijk waar u woont

U ontvangt thuis een uitnodiging. Zie ook website en  

de nieuwsbrief.



Ontmoeten en samenzijn

In onze gemeente zijn pastorale medewerkers actief zoals 

de dominee, ouderlingen en contactpersonen. Eigenlijk is het 

pastoraat overal: Pastoraat is het meeleven met aandacht 

en zorg vanuit het delen van geloof, hoop en liefde.

Gesprek en/of bezoek

De Protestantse gemeente Leusden is ingedeeld in  

zogenoemde wijksecties en de adressen in die wijksecties 

is een ouderling of contactpersoon actief. Heeft u behoefte 

aan een gesprek en/of een bezoek, dan kunt u dat aan 

een ouderling of de dominee laten weten. Per mail kan 

ook: pastoraat@pgleusden.nl.

Open Marcuskerk

De deuren van de Marcuskerk gaan twee keer per week 

open om kof�e te drinken en een praatje te maken in de 

gezellige hal van de kerk. Iedereen is welkom. Elke dinsdag- 

morgen is de kerk open tijdens de markt op de Biezenkamp 

en elke zondagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur.

ZWO-groep

ZWO is de afkorting van Zending, Werelddiaconaat en  

Ontwikkelingssamenwerking. De ZWO-groep functioneert 

als de afdeling Buitenlandse Zaken van de Diaconie. De 

opdracht van de ZWO-groep is de gemeente meer bewust 

te maken van de nood en een eerlijke verdeling van welzijn 

en welvaart in deze wereld. Zo proberen we de betrokkenheid 

bij en verbinding met mensen ver weg te vergroten.  

De ZWO-groep werkt nauw samen met Kerk in Actie en hun 

plaatselijke partners om zo goed mogelijk te garanderen 

dat onze bijdragen komen waar het thuishoort.  

Mail: secretariaatZWO@pgleusden.nl

Breikring

Van september tot half april bent u om de week op woensdag- 

middag van 14.00 tot 16.00 uur van harte welkom bij de 

breikring waarin de ontmoeting centraal staat.

Ontmoetingsmiddagen senioren

In beide kerken worden ontmoetingsmiddagen georganiseerd. 

Na ontvangst met kof�e en thee is er een gevarieerd  

programma en we sluiten het seizoen af met een busreis.

Vriendendienst

Het doel van de Vriendendienst is gemeenteleden die 

iets voor een ander willen doen in contact te brengen met 

gemeenteleden die een hulpvraag hebben. Voor hulpvragen 

kan men zich wenden tot vriendendienst@pgleusden.nl. Wie 

bereid is om af en toe energie en tijd te steken in een beetje 

hulp, kan hetzelfde mailadres gebruiken of zich opgeven via 

de daarvoor beschikbare formulieren in beide kerken.

Groene Kerk

De Groene Kerk denkt na op welke manier wij Gods schepping 

zo goed mogelijk kunnen beheren. Het doel is het bewustzijn 

te vergroten dat wij het rentmeesterschap serieus nemen 

en niet meer de aarde uitputten maar beter verzorgen. De 

Groene Kerk werkt samen met andere kerkgenootschappen 

binnen Leusden. (email: groenekerk@pgleusden.nl)

Noodfonds

De diaconie participeert ook in het Noodfonds. Het Noodfonds 

is een fonds van de samenwerkende kerken in Leusden en 

de gemeente Leusden. Het fonds is bedoeld voor mensen 

uit Leusden, die in directe acute nood verkeren en �nanciële 

hulp nodig hebben.

Vakantiefonds 

Het vakantiefonds ontstond nadat de diaconie in 2000 twee 

vakantiebungalows, die haar eigendom waren, verkocht. Uit 

de opbrengst hiervan is een fonds gevormd. Uit dit fonds kunnen 

vakanties worden bekostigd voor minder draagkrachtige 

gemeenteleden (en anderen die worden voorgedragen). In 

samenspraak met de betrokkenen wordt nagegaan welke 

mogelijkheden er zijn om hen een onbezorgd rustmoment 

te creëren. De beheerder van het Vakantiefonds maakt 

verder de afspraken met diverse organisaties.



Interventiefonds (ABCD werkgroep)

Het Interventiefonds wordt beheerd door de ABCD (Advies 

Binnenland Commissie Diaconie). Het is een fonds van de  

diaconie en wordt gebruikt om mensen, die in �nanciële 

nood verkeren snel te kunnen helpen. Alle mensen in Leusden 

kunnen een beroep doen om ondersteund te worden in 

bijvoorbeeld de aankoop van een �ets, wasmachine, de 

tandartsrekening of een overbrugging in de huur.

De ABCD-werkgroep ontvangt de aanvragen en overlegt  

met de betrokkenen op welke manier de hulp geboden zal  

worden. Aanvragen komen in de regel vanuit hulporganisaties 

in het sociale domein, maar kunnen ook rechtstreeks worden 

ontvangen. Mail: ledenABCD@pgleusden.nl.

Kaarten schijven voor zieken en ouderen

Ongeveer een keer in de acht weken worden in de Marcuskerk 

na de dienst kaarten geschreven. Ze zijn bestemd voor de 

zieken en ouderen van onze gemeente. De kaarten worden 

gemaakt door gemeenteleden.

Bloemendienst

De bloemendienst verzorgt elke zondag de bloemen die 

tijdens de eredienst in de kerk staan. Deze worden na 

a�oop van de dienst als felicitatie, groet of bemoediging 

van de gemeente bij een gemeentelid bezorgd. Soms is er 

een stille groet aan een gemeentelid van wie de naam niet 

genoemd kan worden. Verder verzorgt de bloemendienst 

rond bijzondere zondagen de liturgische schikkingen.

Kerstgroeten

In de week vóór Kerst wordt een kerstgroet gebracht naar 

gemeenteleden van 80 jaar en ouder, ernstig en chronisch 

zieken, gemeenteleden in het ziekenhuis of verpleeghuis 

en naar mensen voor wie een pastorale groet op dat moment 

zinvol is.

Paasgroeten

Met Pasen worden bloemen gebracht bij gemeenteleden 

om met hen stil te zijn, omdat er lijden is of omdat er verdriet 

of gemis kan zijn.

Kledingbeurs

Twee keer per jaar wordt in het Trefpunt (dat is het gebouw 

naast de Dorpskerk) een Kledingbeurs gehouden. Meestal 

in april en september. De opbrengst gaat naar goede doelen 

in binnen- en buitenland.

Dag van de Mantelzorg

Jaarlijks wordt op 10 november de Dag van de Mantelzorg  

georganiseerd. De Protestantse gemeente Leusden verzamelt 

de adressen van deze stille werkers en zorgt voor een presentje.

Naast deze vaste activiteiten worden er ook andere tijdelijke 

activiteiten uitgevoerd. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de hulp 

aan de Voedselbank en de actie ‘Leusden Geeft Warmte’, 

een actie gericht op de bestrijding van de energie-armoede.

Belangrijke emailadressen:

Ds. Erica Hoebe: ericahoebe@pgleusden.nl

Ds. Rob Doesburg: robdoesburg@pgleusden.nl

kerkelijkbureau@pgleusden.nl, telefoon (06) 15 54 54 32 

pastoraat@pgleusden.nl

of

wijkzuid@pgleusden.nl

wijkmidden@pgleusden.nl

wijknoord@pgleusden.nl

Gewoon behoefte aan gesprek secretariaatgd@pgleusden.nl 

(vermeld uw telefoonnummer) of een bezoek, luisterend oor 

of u zou alleen wat informatie willen.

Zondagsbrief

Elke donderdag verschijnen twee zondagsbrieven, een voor 

de Dorpskerk en een voor de Marcuskerk. In de zondags-

brief staat de liturgie van de desbetreffende zondag.  

 

Aanmelden

• Dorpskerk: zondagsbriefdk@hotmail.com 

• Marcuskerk: nieuwsbrief@pgleusden.nl

Informatie:

Over de website: pgleusden.nl via webmaster:  

webmaster@pgleusden.nl

Over het Leusder Kerkblad (zes keer per jaar): aan te vragen 

bij de eindredacteur: kerkblad@pgleusden.nl via Nieuwsbrief 

(wekelijks per mail): nieuwsbrief@pgleusden.nl



 

Vooruitblik op onze gemeentezondag van 

3 september 2023.

Als gemeente zoeken wij aansluiting bij het 

jaarthema van de PKN. De landelijke kerk 

heeft dit jaar als motto boven het jaarthema 

gezet: Ga mee! We geven er wel een  

Leusdense kleur aan. De komende start-

zondag is het begin van ons winterseizoen 

en de start van de activiteiten die gepland 

staan voor het komende na- en voorjaar.

In 2022 heeft de landelijke kerk een 

visienota gepubliceerd. Onder de titel: van 

U is de toekomst, gaat deze nota in op de 

vragen die samenhangen met de roeping 

van de kerk. Waartoe ben je kerk en wat 

wil dat zeggen?

Eén van de hoofdstukken draagt de titel: 

Ga mee! Iedere kerk en iedere gemeente 

wordt uitgedaagd om mee te gaan met de 

wereldwijde beweging die aan en in deze 

wereld de goedheid Gods bekend maakt. 

Dat doen we met alle christenen samen en 

met alle mensen die het goede nastreven.

Eenheid en diversiteit

Als Protestantse gemeente Leusden staan 

we voor dezelfde vragen: waartoe zijn wij 

gemeente van Christus in Leusden. Onder 

het motto kerk 2030 gaan we daar dit 

seizoen mee verder. Het duurt nog wel 

een jaar voordat we daar het (voorlopige) 

antwoord op hebben. 

Eén ding is zeker: we geven samen antwoord 

op vraag naar hoe en waartoe wij gemeente 

van Christus zijn. 

Samen wil zeggen dat dit gaat vanuit alle 

diversiteit die wij als gemeente herbergen. 

Paulus schrijft: alleen met alle heiligen samen 

ben je in staat om de breedte, hoogte en 

diepte van de liefde van Christus te kennen 

(Efeziërs 3:18). Kortom je kunt elkaar niet 

missen om de grootheid van God te beseffen. 

Je hebt elkaar dus ook nodig om in de 

Leusdense situatie uiting te geven aan de 

liefde en grootheid Gods.

Doe mee, bid mee

Als Protestantse gemeente Leusden doen 

we dit met de andere kerken en andere 

christenen in Leusden. Vandaar dat we 

met de mensen die aangesloten zijn bij de 

Baptistengemeente Amersfoort en de leden 

van de andere kerken nu het oecumenisch 

avondgebed zijn gestart. Iedere woensdag-

avond komen we om 19.30 bij elkaar in de 

Jozefkerk. Om verbonden met elkaar tijd 

voor stilte, bezinning en gebed te nemen.

Als kerken zijn we grenzeloos. Onze Diaconie 

en de werkgroep ZWO zijn bezig met 

projecten dichtbij en veraf die allemaal te 

maken hebben met het (fysiek) delen van 

de boodschap dat God in en in goed is.

Gemeentezondag 

Zondag 3 september vindt onze startzondag 

plaats. Op een andere manier krijgt u uitvoerig 

informatie over plaats, tijd en programma.

Een aantal dingen kunnen we u al verklappen. 

Tijdens de kerkdienst in een andere omgeving 

(op het terrein van Scouting Cay Noya), 

gaan we aan de slag met het jaarthema. 

Dat doen we op een interactieve manier. 

Als ‘eenheid in diversiteit’ de typering van 

onze gemeente is, dan moet ook het  

programma van de startzondag divers zijn. 

Na de lunch, die we met elkaar mee  

brengen, is er een keur aan workshops  

van activiteiten. 

Er is aandacht voor sport en spel: wandelen 

en Kub. Daarnaast bijbels koken, muziek, 

serieus met elkaar in gesprek, creatief aan 

de slag. Het geheel loopt uit op het nut-

tigen van een drankje en het eten van de 

tapas (gemaakt door de kookworkshops).

Kortom: ga met ons mee 3 september. 

(en kijk ook op pagina 12)

tekst: De commissie startzondag 

foto: Ko Groen

Ga mee!
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Missie

Sinds mensenheugenis hebben wij de 

opdracht de wereld te bebouwen en te 

bewaren, zo valt in het bijbelboek Genesis 

te lezen. Het is genoeg bekend dat in de 

afgelopen eeuwen daarvan steeds minder 

terecht is gekomen. Ons bekommeren 

om elkaar, en heel de schepping vraagt 

van ons ons bewust te worden van en het 

veranderen van ons consumeergedrag, te 

zoeken naar rechtvaardige verdeling van 

goederen en ons te richten op duurzaamheid, 

vrede en gerechtigheid.

Om ons zelf en anderen scherp te houden 

heeft de kerkenraad van de Protestantse 

gemeente in Leusden, op initiatief van 

enkele gemeenteleden, de werkgroep 

‘Groene Kerk’ in het leven geroepen die 

zich inzet voor het gaande houden van het 

gesprek op het gebied van het behoud 

van de schepping in de meest brede zin 

van het woord. Samenwerking met andere 

kerkgenootschappen en organisaties is 

zeer aanbevelingswaardig.

Visie

Als werkgroep Groene Kerk willen we ons 

laten inspireren door mensen, organisaties 

en teksten die helpen gestalte te geven 

aan genoemde opdracht. Franciscus van 

Assisi schreef in zijn bekende Zonnelied:

“Wees geprezen mijn Heer om zuster aarde, 

die ons voedt en leidt 

en verschillende vruchten voortbrengt 

met kleurrijke bloemen en kruiden.”

Met deze zin begint ook de encycliek 

‘Laudato Si’ (2015) van paus Franciscus 

over de aarde en haar toekomst. Enerzijds 

spreekt hier dankbaarheid uit, anderzijds 

ook bezorgdheid, want zuster aarde lijdt, 

wordt gebruikt en geplunderd. Mensen, 

dieren, planten, lucht, water, vuur en aarde 

zijn met elkaar verbonden en dus op elkaar 

betrokken. Wij, mensen, kunnen veel laten, 

bijvoorbeeld door te consuminderen.  

Omdat we de aarde te leen hebben van 

onze kinderen hebben we een grote  

verantwoordelijkheid deze aan hen zo goed 

mogelijk door te geven. 

Dit alles vraagt ook van de kerk zich niet 

terug te trekken op het spirituele terrein, 

maar, zoals ‘Laudato si’ laat zien, zich aan 

te sluiten bij het alledaagse leven. Zonder 

elkaar de maat te nemen over wat de 

ander fout doet, vraagt onze levenswijze 

een nieuwe veranderende levensstijl. 

Onze verantwoordelijkheid laat zich goed 

Wie denkt er mee met ons  
om groene kerk te zijn?
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vertalen in de woorden van Psalm 8 vers 6 

en 7 (NBV21):

‘U hebt hem (de mens) bijna een god gemaakt, 

hem gekroond met glans en glorie, 

hem toevertrouwd het werk van uw handen 

en alles aan zijn voeten gelegd.’

Strategie

Vanuit de missie en visie wil de werkgroep 

Groene Kerk activiteiten, gesprekken en 

vieringen onder de aandacht brengen rond 

thema’s van duurzaamheid, rechtvaardigheid 

en milieu. Het is daarbij onontbeerlijk samen 

te werken met andere regionale kerkgenoot-

schappen, moskeeën en groene organisaties 

De Diaconie van de Protestantse gemeente 

Leusden heeft de activiteiten van de werk-

groep Groene Kerk opgenomen in het 

� nancieel beleidsplan vanaf 2023. Er is nu ook

een diaken met werkterrein de Groene Kerk. 

De werkgroep Groene Kerk wil graag 

initiatieven, die door gemeenteleden en/of

predikanten worden ondernomen, coördineren. 

Hierdoor kan een evenwichtig aanbod door 

het jaar heen ontstaan. 

De werkgroep Groene Kerk gebruikt 

regelmatig de communicatiekanalen van 

de Protestantse gemeente Leusden om 

zaken ten aanzien van genoemde thema’s 

voor het voetlicht te brengen. Te denken 

valt aan het Leusder Kerkblad, website 

van de Protestantse gemeente Leusden, 

nieuwsbrief Protestantse gemeente 

Leusden, Leusder Krant, digitale media en 

communicatiekanalen van samenwerkende 

kerkgenootschappen en organisaties. Zowel 

naar buiten als naar gemeenteleden is 

de vraag van belang: Wat kan en moet er 

gebeuren met betrekking tot verduurzamen 

en kan ik er wat aan doen?

Dit is een verkorte versie, het hele 

document kunt u lezen op de website van 

de Protestantse gemeente Leusden: 

Zorgen/Groene kerk.

Komende activiteiten:

Zondag 8 oktober: Groene kerkdiensten 

in de Marcuskerk en Dorpskerk en op 15 

oktober in de Koningshof. Thema: Klimaat-

rechtvaardigheid = naastenliefde.

Dinsdag 17 oktober: Workshop ‘God in de 

klimaatcrisis’ in de Marcuskerk. Aanmelden 

via alfred@godindesupermarkt.nl

groenekerk@pgleusden.nl

Ontmoetingsmiddagen Marcuskerk

In september, oktober, november en december 2023 zijn er de volgende 

Ontmoetingsmiddagen in de Marcuskerk.

12 september - Muziekmiddag

M.m.v. Astrid Sparreboom en Teun van Dalen, zang, piano en � uit en Yvette 

Verzijl, harp.

10 oktober - Ds. Ids Smedema, Leusden

‘Krijgsmachtpredikantschap: uitdagingen en dilemma’s’. 

14 november - Dhr. Bonno van der Zwaag, Amersfoort - ‘Leger des Heils, 

Korps Eemland’

‘Ontstaansgeschiedenis, Kerk en Maatschappij’

12 december - Kerstviering

De middagen zijn van 14.30 uur tot 16.30 uur.

U bent allen van harte welkom!

Namens het Team

Iemeke Ketel (tel. 4343500)

Dorpskerk - Jeugd van vroeger 

Terugblik 

Op 26 april nam Aart van Ruler afscheid van het ouderenwerk. Het was een 

drukte van jewelste in het Trefpunt, veel mensen wilden hier bij zijn. We hadden 

gevraagd of iedereen iets wilde maken voor Aart, een herinnering of zomaar 

een kaartje of een gedichtje en het resultaat was verbluffend. Aart was enorm 

verrast, hij kreeg een mooi boek met herinneringen van iedereen. 

Voor de pauze ging Aart vertellen over het vele werk wat hij heeft gedaan. 

Een mooi verhaal, ook over zijn koster baan. Na de pauze hebben we het 

gezellig gemaakt met een drankje en een hapje en lekker kletsen met elkaar.

We zullen Aart missen maar we hebben met Wil Brethouwer een goede 

opvolger gevonden.

Aan het eind van de middag op 26 april was de inhoud van het KEU € 74,35. 

Allen heel hartelijk bedankt hiervoor. 

Gerrie Slotboom-Bagerman

Folder - Bewaar ‘m

De vier pagina’s in het midden van 

dit kerkblad vormen samen een 

folder met daarin bijna alle informatie 

over de Protestantse gemeente 

Leusden. U kunt de folder uit het 

kerkblad halen om te bewaren, 

zodat u hem later nog een keer 

kunt raadplegen.



 

Gebouwen
Dorpskerk, Arnhemseweg 75,  (033) 494 10 40

Marcuskerk, Asschatterweg 1,  (033) 494 45 15

Coördinerend beheerder: Machteld Beek. Bij voorkeur mailen: 

beheerder@pgleusden.nl. Op ma/di/woe/vrij tussen 09.00 - 

12.00 uur bereikbaar op  (06) 28 44 78 24.

Predikanten
ds. Rob Doesburg

Breezand 16, 1274 TD Huizen,  

 (06) 22 04 74 86, dsdoesburg@kpnmail.nl

ds. Erica Hoebe

Rozengaarde 25, 3831 CC  Leusden.  

 (033) 785 45 84, ericahoebe@pgleusden.nl

Organisatie
Kerkenraad

Scriba: mw. L. Meiring,  (033) 495 10 01 

scriba@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau.

College van Kerkrentmeesters

Secretaris: dhr. Evert Overeem,  (06) 55 27 72 31

secretarisCvK@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau. 

Giften voor de kerk kunnen worden overgemaakt op  

NL95 RABO 0335 9141 95 t.n.v. Protestantse gemeente Leusden.

Diaconie

Voorzitter: dhr. Bouwe van der Eems, 

bouwevandereems@pgleusden.nl. Giften zijn welkom op 

NL35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie PgL.

Vertrouwenspersonen

Inge van Os,  (06) 41 16 23 75, vanosinge2@gmail.com en 

Rob de Peuter,  (06) 51 23 36 28, robdepeuter@outlook.com

Taakgroep pastoraat
Voorzitter: Paul Weijland, pweijland@gmail.com

Team Noord: Jos de Bruin (vz), j.m.de.bruin@kpnmail.nl 

en Wout Niezen, w.niezen@xmsnet.nl

Team Midden: Guus Doorn (vz), guusdoorn@hotmail.com 

Team Zuid: Martin Meurs (vz), martinmeurs@hotmail.com 

en Björn van der Poel, bjornvanderpoel@pgleusden.nl 

Jeugdambtsdragers
Jeugdouderling: Marco Oosterom, marcooosterom@pgleusden.nl

Jeugddiaken: Ineke van de Berkt, inekevandeberkt@pgleusden.nl

Telefonisch te bereiken via Ineke: (06) 29 56 77 71 

Gemeentediaconaat
Voorzitter: vacature, tijdelijk vervuld door Hans van Geet  

Secretaris: Jenny Meijlink,  (033) 494 00 90,  

jennymeijlink@online.nl 

Penningmeester: Teus Blanken, teunisblanken@gmail.com

Lid Dorpskerk: Hans van Geet,  (033) 494 82 30,  

j.van.geet@kpnmail.nl

Lid Marcuskerk: Diana Saaltink,  (06) 13 93 01 14, 

dianasaaltink@hotmail.com

Onze gemeente
Archief 
Heeft u stukken voor het archief van de PgL? Stuur die dan 

naar archief@pgleusden.nl of stuur een mail om te overleggen. 

Kerkelijk bureau
Bij het kerkelijk bureau kunt u terecht voor informatie 

over onder andere de ledenadministratie en �nanciële 

administratie, kerkwinkel en kerkelijke bijdragen. Het kerkelijk 

bureau is gevestigd in de Marcuskerk. Vrije inloop op 

maandag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en 

maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur. In de Dorpskerk is 

iedere dinsdagochtend van 10.00 - 12.00 uur inloop mogelijk.

Telefonisch is het kerkelijk bureau bereikbaar van maandag 

t/m donderdag 10.00 tot 12.00 uur en maandagavond van 

19.30 - 20.30 uur via  (06) 15 54 54 32. Mailen kan 

natuurlijk ook: voor declaraties en collectemunten graag naar 

�nancieel@pgleusden.nl en voor overige zaken graag naar 

kerkelijkbureau@pgleusden.nl t.a.v. Marjolein Zweverink.

Kerkelijke bijdragen kunnen worden overgemaakt op  

NL38 INGB 0002 8684 99 o.v.v. Kerkelijke bijdragen PGL.

Kerkwinkel

In de kerkwinkel zijn collectemunten, Liedboeken en de Bijbel in 

Gewone Taal te koop. Collectemunten zijn er in drie varianten: 

€ 0,70 (groen), € 1,10 (violet) en € 2,50 (geel). De munten 

gaan per 20 stuks. De verkoop in de kerkwinkel is ef�ciënter 

en makkelijker dan via de bank. De kerkwinkel is te vinden op 

de website (www.pgleusden.nl) rechtsboven onder de knop 

Geven, daarna: Naar de kerkwinkel.

Beschikt u niet over internet? Bestel de munten of bonnen dan 

door geld over te maken op NL82 RABO 0335 9157 87 t.n.v. 

Collecterekening PgL, met vermelding van het bezorgadres. 

Giften

Tussen 16 mei en 2 juli zijn de volgende bedragen binnen- 

gekomen op de bankrekening van de Diaconie:

€ 389,95 voor de groene kerk; € 556,80 voor de Diaconie;  

€ 512,65 voor Bijbelstudie e.d. Egypte; € 840,84 voor  

zwerfjongeren Leger des Heils en € 1.530,86 voor het project 

in Ulmu Moldavië.

Alle bedragen zijn inclusief de in de kerken gehouden collecten. 

Alle gevers, hartelijk dank.

Overige giften

24-06-2023 via Iemeke Ketel t.b.v. Diaconie: € 150; 05-07-

2023 via Betsy van der Hoeven t.b.v. Diaconie: € 32; 06-07-

2023 via Betsy van der Hoeven t.b.v. Bloemendienst: € 20; 

08-07-2023 via Titia Doorn t.b.v. de collecte: € 10

1612



In de afgelopen maanden hebben we gemeenteleden moeten 

loslaten. Zij zijn in de handen van God.

25 juli 2023, de heer Willem (Wim) Hienekamp

10 juli 2023, mevrouw Renate Tabak - Ven

2 juli 2023, mevrouw Annie Broekroelofs - Lodders

23 juni 2023, Aaltje Anna (Aline) van den Bos-Slager

20 juni 2023, Boudewijn (Bouw) van Leeuwen

Op de website van de gemeente is over hen een in memoriam  

te lezen. www.pgleusden.nl/zorgen/in-memoriam.

Heer,

er valt geen blad van een boom buiten U om. 

U bent aanwezig in alle leven en in de loop der dingen. 

U weet van mijn vreugden, van mijn beproevingen en van 

mijn tranen. 

Laat die gedachte mijn troost zijn. 

U raapt op wat is gevallen en maakt het nieuw.

Toon Hermans

In Memoriam

13

In verband met de privacyregels volgens de  

Algemene Verordening Gegegevensbeschereming 

(AVG) is het niet mogelijk dit deel van het  

Leusder Kerkblad via de website na te lezen.
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Bij de kerkdiensten

U/jij wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op de 

startzondag, 3 september. Het thema is: Geloof, hoop en liefde.

Deze keer vindt de startzondag plaats op het terrein van de 

stichting Scouting Cay-Noya, Heiligenbergerweg 177-183, 

Amersfoort. We beginnen zoals gewoonlijk met een dienst om 

10.00 uur, voor de kinderen is er kindernevendienst en oppas. 

Daarna is er kof�e/thee/limonade. Zoals altijd is meegebrachte  

(zelfgemaakte?) koek, cake of taart heel erg welkom.  

De kerktaxi rijdt.

De gezamenlijke lunch begint tussen 11.45 - 12.00 uur. Als 

iedereen iets te eten meebrengt, kunnen we met z’n allen 

delen en genieten. Fijn als u zelf een beker, bord en eventueel 

bestek mee neemt!

Het middagprogramma

Het middagprogramma begint 13.00 uur. Er worden verschillende 

workshops georganiseerd met veel verschillende onderwerpen, 

zoals meditatief wandelen, schilderen, muziekworkshop, leestafel, 

het spel kubb, ontmoetingstafel, Bijbels koken.

Voor de kinderen: het spel kubb, muziekworkshop speciaal 

voor kinderen, schilderen en misschien voor de kleintjes een 

uitstapje naar de Vosheuvel, naast het terrein van Cay-Noya.

3 september: Startzondag

Voor de tieners wordt er een speciale tienerworkshop  

georganiseerd.

De bedoeling is dat je aan drie verschillende workshops deel 

kunt nemen, elk van ongeveer 35 minuten. Na 15 uur gaan we 

met elkaar wat drinken en proeven van de hapjes die gemaakt 

zijn bij de workshop Bijbels koken. Rond 16.00 uur zullen we 

de dag besluiten.

Hou de donderdagse Nieuwsbrief in de gaten voor nadere 

mededelingen.

Het gebouw van Cay-Noya is per �ets en auto te bereiken via 

de Heiligenbergerweg richting Amersfoort, nadat u over het 

viaduct over de A28 gekomen bent bij het eerste verkeerslicht 

links (daar is ook de Vosheuvel).

Kom zo veel mogelijk op de fiets!

Als Startzondagcommissie hopen we dat velen van u aanwezig 

zullen zijn om het nieuwe seizoen met elkaar te beginnen! 

Wees welkom!

Voor vragen: paulweijland@pgleusden.nl of  

adrivanhoven@pgleusden.nl



Van 26 augustus tot en met 14 oktober 2023 
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Kerkdiensten

KERK TAXI Wilt u gebruik maken van de Kerktaxi? Neem dan contact op met Renze Steringa (06) 41 16 14 30. 

Mailen kan ook: r.steringa@kpnmail.nl.

U kunt de diensten op verschillende manieren mee beleven.

•  Meeluisteren: via kerkomroep.nl zijn diensten uit beide kerken 

te beluisteren.

•  Meekijken: één van beide diensten wordt live gestreamd. In het 

schema te herkennen aan      . U kunt deze vinden op YouTube 

(zoek op Protestantse gemeente Leusden). Op de website is 

eventueel ook een link te vinden. De dienst blijft één week te zien.

De liturgie wordt van te voren per mail toegestuurd. Ontvangt u de 

liturgie nog niet, maar wilt u die wel ontvangen, stuur dan een mail 

naar liturgiedk@pgleusden.nl of liturgiemk@pgleusden.nl. 

Lukt het u niet om online verbinding te krijgen, neem dan contact 

op met Teun den Heijer via d.heijer@hccnet.nl of (033) 494 78 33.

Zondag 24 september

Dorpskerk 10.00 uur ds. Rob Doesburg
Marcuskerk 09.00 uur ds. Erica Hoebe - Kerk & Schooldienst
 10.30 uur ds. Erica Hoebe - Kerk & Schooldienst

Zondag 10 september 

Dorpskerk 10.00 uur gastpredikant
Marcuskerk 10.00 uur dr. Erik Renkema

Zondag 27 augustus

Dorpskerk 10.00 uur ds. Rob Doesburg
Marcuskerk 10.00 uur  ds. Erica Hoebe

Zondag 17 september

Dorpskerk 10.00 uur ds. Erica Hoebe - Maaltijd van de Heer
Marcuskerk 10.00 uur ds. Rob Doesburg

Zondag 3 september - Startzondag 

De startzondag vindt plaats op het terrein van scouting Cay Nova in Amersfoort.  
Voorgangers zijn Rob Doesburg en Erica Hoebe.

Zondag 8 oktober

Dorpskerk 10.00 uur ds. Erica Hoebe - Duurzame viering
Marcuskerk 10.00 uur drs. Erik Renkema - Duurzame viering

Zaterdag 1 oktober - Israëlzondag

Dorpskerk 10.00 uur ds. W. Verschoor m.m.v. Cantorij
Marcuskerk 10.00 uur ds. Rob Doesburg

Zondag 15 oktober

Dorpskerk 10.00 uur ds. Rob Doesburg
Marcuskerk 10.00 uur ds. I.J. Smedema



Als ons licht dreigt uit te doven,

brengt Gods dag een nieuw begin.

Daarom durf ik te geloven

tegen beter weten in.

Als de dromen zijn verlopen

of gebroken in de knop,

dan blijf ik toch dapper hopen

tegen alle klippen op.

Als de liefde niet ontloken,

niet in mij geboren was,

had God zelf aan mij ontbroken,

was ik levenloos als as.

Zou men mij van al beroven

wat mij dierbaar is geweest,

blijven liefde, hoop, geloven,

maar de liefde ’t allermeest.

tekst: Wiebren J. Tabak

melodie: Cross of Jesus, cross of sorrow, 

John Stainer

Geloof, hoop en liefde


