
WIE DENKT MET ONS MEE OM GROENE KERK TE ZIJN? 

Missie

Sinds mensenheugenis hebben wij de opdracht de wereld te bebouwen en te bewaren, zo valt 

in Genesis te lezen. Het is nagenoeg bekend dat in de afgelopen eeuwen daarvan steeds 

minder terecht is gekomen. Ons bekommeren om elkaar, en heel de schepping vraagt van ons 

ons bewust te worden van en het veranderen van ons consumeergedrag, te zoeken naar 

rechtvaardige verdeling van goederen en ons te richten op duurzaamheid, vrede en gerech-

tigheid. Dit alles met liefdevolle inzet, zoals ons wordt voorgehouden in Matteüs 22:37-39 

(NBV21): “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, en met heel uw ziel en met heel uw 

verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: Heb uw naaste lief 

als uzelf.” 

In de kerk zou je mogen verwachten dat parochianen en gemeenteleden daarvoor gáán, maar 

uit onderzoek in 2022 is gebleken dat bij 40% van de christenen hun geloof geen rol speelt in 

hoe ze naar duurzaamheid kijken. Is dat teleurstellend of geeft het hoop om met elkaar in 

gesprek te blijven en te werken aan een leefbare wereld waarbij  liefde voor de Schepper en 

elkaar zichtbaar worden. Om ons zelf en anderen scherp te houden heeft de kerkenraad van de

Protestantse gemeente in Leusden, op initiatief van enkele gemeenteleden, de werkgroep 

Groene Kerk in het leven geroepen die zich inzet voor het gaande houden van het gesprek op 

het gebied van het behoud van de schepping in de meest brede zin van het woord. 

Samenwerking met andere kerkgenootschappen en organisaties in deze is zeer 

aanbevelenswaardig.

Visie

Als werkgroep GrK willen we ons laten inspireren door mensen, organisaties en teksten die 

helpen gestalte te geven aan genoemde opdracht. Franciscus van Assisi schreef in zijn 

zonnelied:

 “Wees geprezen mijn Heer om zuster aarde, die ons voedt en leidt 

en verschillende vruchten voortbrengt met kleurrijke bloemen en kruiden.” 

Met deze zin begint ook de encycliek  “LAUDATO SI “ (2015) van Paus Franciscus over de 

aarde en haar toekomst. Enerzijds spreekt hier dankbaarheid uit, anderzijds ook bezorgdheid, 

want zuster aarde lijdt, wordt gebruikt en geplunderd. In het dagblad Trouw (31-10-2022) 

zegt theologe Trees van Montfoort hierover: “We hoeven niet voor de aarde te zorgen, de 

aarde zorgt voor ons.” Zij legt dit uit als “De aarde zorgt dat ik kan ademhalen, dat ik zuurstof

heb. De aarde zorgt voor voedsel, voor regen. Doordat we de aarde uitputten zijn we 

belangrijke grenzen overgegaan en is de aarde minder goed in staat om voor ons te zorgen. 

Dat vraagt om herstel…” Zij geeft verder aan dat het mooi is om bomen te planten, maar beter

is te voorkomen dat bomen gekapt worden, want bomen kunnen zichzelf voortplanten. Dit 

ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid, alleen wij kunnen het beheer van de aarde 

niet aan, we hebben er geen controle over, maar we hebben wel invloed.” Mensen, dieren, 

planten, lucht, water, vuur en aarde zijn met elkaar verbonden en dus op elkaar betrokken. 

Wij, mensen, kunnen veel laten, zoals consuminderen. Omdat we de aarde te leen hebben van 

onze kinderen hebben we een grote verantwoordelijkheid deze aan hen zo goed mogelijk door



te geven. Dit alles vraagt ook van de kerk zich niet terug te trekken op het spirituele terrein, 

maar, zoals “laudato si” laat zien, zich aan te sluiten bij het alledaagse leven. Zonder elkaar de

maat te nemen over wat de ander fout doet, vraagt onze levenswijze een nieuwe veranderende

levensstijl. Onze verantwoordelijkheid laat zich goed vertalen in de woorden van psalm 8:6+7
(NBV21): 

“U hebt hem (de mens) bijna god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem

toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd…” 

Dit cadeautje mogen we in bruikleen goed besteden, niet naar willekeur. Met Ramses Shaffy’s

lied  “Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder” geeft die gedachte actie en hoop 

voor de toekomst.

Strategie

Vanuit de missie en visie wil de werkgroep GrK activiteiten, gesprekken en vieringen onder 

de aandacht brengen rond thema’s van duurzaamheid, rechtvaardigheid en milieu. Het is 

daarbij onontbeerlijk samen te werken met andere regionale kerkgenootschappen, moskeeën 

en groene organisaties. Op dit moment wordt samenwerking gerealiseerd met de kerkgenoot-

schappen verenigd in de plaatselijke Raad van Kerken te Leusden. Daarnaast onderhoudt de 

werkgroep GrK contacten met de Groene Belevenis. De Diaconie van de PgL heeft de 

activiteiten van de werkgroep GrK opgenomen in haar financieel beleidsplan vanaf 2023. De 

werkgroep GrK wil graag initiatieven, die door gemeenteleden en/of predikanten worden 

ondernomen, coördineren. Hierdoor kan een evenwichtig aanbod door het jaar heen ontstaan.

De kerkenraad geeft aan de “groene kerk” hoge prioriteit op de agenda. Daartoe heeft zij, of 

haar moderamen of de diaconie één keer per jaar een gesprek over bovenstaande visie, de 

ondernomen activiteiten en toekomstige gedachten en ideeën. Hierbij kan de werkgroep GrK 

uitgenodigd worden. De PgL heeft in januari 2023 een diaken bevestigd die als portefeuille de

Groene Kerk heeft en als zodanig lid is van de werkgroep GrK. De werkgroep GrK gebruikt 

regelmatig de communicatiekanalen van de PgL en andere, om zaken ten aanzien van 

genoemde thema’s voor het voetlicht te brengen. Te denken valt aan het Leusder Kerkblad, 

website PgL, nieuwsbrief PgL, PgL Facebook-pagina, Leusder Krant, digitale media en 

communicatiekanalen van samenwerkende kerkgenootschappen en organisaties. 

Zowel naar buiten als naar gemeenteleden is de vraag van belang: Wat kan en 

moet er gebeuren met betrekking tot verduurzamen en kan ik er wat aan doen?

groenekerk@pgleusden.nl
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