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Jubilate!

Zowel de cantorij als dit kerkblad bestaan vijftig jaar. Van harte met dit jubileum!

Wist u dat het woord ‘jubileum’ afstamt van het Hebreeuwse ‘joveel’, dat ramshoorn-
geschal betekent? Met dit hoorngeschal werd het Joodse Jubeljaar aangekondigd.
Dat jubeljaar was er altijd na zeven maal zeven jaar, dus ieder vijftigste jaar. Dan lag
het land braak, werden schulden kwijtgescholden en kon ieder opnieuw beginnen
(zie Leviticus 25 vers 8 en verder). Een bijzondere periode, waarnaar enorm werd
uitgekeken. In de christelijke traditie wordt dat jubeljaar ook gevierd, het ‘iubilaeus’.
In 2025 is in de Rooms-Katholieke kerk het eerstvolgende jubeljaar. ‘In de geest van
het Bijbelboek Leviticus is het een tijd van bekering, van rust, een tijd om een meer
intieme relatie met God, met jezelf en met de schepping aan te gaan’, staat te lezen
op de site van de Rooms-Katholieke Kerk Nederland.

Een jubileum... als een moment om stil te staan.
Je te bezinnen op wat achter je ligt. Met dankbaar-
heid, vreugde en weemoed terugblikken. Ik hoor
dat veel mensen dat ook doen bij een persoonlijk
jubileum, als het gaat om de alledaagse betekenis
van het woord. Als ze vieren hoe lang ze in dienst
zijn, getrouwd zijn, zingen als cantorij, of bestaan
als kerkblad...

Een jubileum nodigt uit tot bezinning. Bepaalt je
bij de tijd die achter je ligt, bij het heden en bij
dat wat nog komen gaat. Er is vaak dankbaarheid
om wat er is gedeeld, wat er is beleefd, wat er is gedaan. Mooi dat het Latijnse
woord ‘jubilate’, dat juichen of jubelen betekent, ook meeklinkt. Laat de vreugde
en dankbaarheid bij een jubileum maar horen. Dat kun je doen door je stem te
verheffen en zingen. Weer een ander uit vreugde en dankbaarheid in muziek. Of
zoekt juist de stilte... God loven, kan op zoveel manieren... In dit nummer leest u
hierover. Veel plezier!

ds. Erica

Zingt Jubilate voor de Heer, hemel en aarde, looft uw Vader.
Heiligen, engelen, mens en dier, sterren en stenen, Jubilate! (Lied 652)
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Dichter David

Wiebren denkt na over David. Hij was niet
alleen koning, hij dichtte ook psalmen en hij
was een begenadigd harpspeler. Bovendien
was hij een formidabele vechtjas.

Overzicht kerkdiensten tot en met 17
december 2023

Maak muziek
voor God
de Vader

Maak muziek voor God de Vader

in de ruimte van de tijd,

die in Christus ons bewaarde,

door zijn Geest ons heeft geleid.
Met de hemel als een koepel,

als een klankbord van de Heer,
komt het Iloflied als geroepen,

stijgt het op en daalt het neer.

Dank aan God die zetelt op de troon
Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.

Heer, zolang wij ademhalen

zingen wij U tegemoet

tot het klinkt in alle talen

in een niet te tellen stoet.

Komende van alle kanten

- tel de sterren, Abraham -

brengen wij in witte mantels

lof aan God en aan het Lam.

Dank aan God die zetelt op de troon
Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.

tekst: Ria Borkent

Overgenomen uit de bundel 'Een vogel is
er thuis', die op 14 oktober verschijnt'.
Uitgave KokBoekencentrum, 2023.




Van David weten we dat hij, met vallen

en opstaan, een groot koning is geweest.
Stichter van het Huis van David, waaruit
de Messias zal voortkomen. Maar ook als
musicus geniet hij grote faam. Ja goed,
we kennen het kalmerende effect van zijn
harpspel op Saul wanneer die het weer
eens op zijn heupen krijgt. Maar zijn invioed
reikt veel verder dan deze vorstelijke
muziektherapie. Zo wordt liefst meer dan
de helft van de psalmen aan David toege-
schreven. En bedenk wel dat hij niet alleen
de componist, maar ook de tekstdichter
daarvan is. Bovendien, maar nu loop ik
voor de muziek uit, zal hij ook nog eens
een aantal instrumenten ontwerpen.

Bijna wordt zijn carriére in de knop gebroken,
dankzij de paranoia van Saul. Had David
het alleen bij musiceren gelaten, dan zou
zijn bevoorrechte leventje aan het hof
waarschijnlijk nog tijden rustig zijn voort-
gekabbeld. Maar de fréle herdersjongen
die eertijds de reus Goliath met zijn slinger
heeft geveld, ontwikkelt zich tot een formi-
dabele vechtjas, die zich zelfs mag tooien
met de wapenrusting van koningszoon en
strijdmakker Jonatan. Zo succesvol is hij

op het slagveld, dat Saul hem tot legeraan-
voerder benoemt. Totdat het onvermijdelijke
gebeurt en het jaloezieduiveltje de kop
opsteekt. Tijdens de intocht van het leger,
na weer een overwinning op de Filistijnen,
worden de troepen feestelijk onthaald door
dansende en zingende vrouwen. En wat
zingen ze? “Saul versloeg ze bij duizenden,
David bij tienduizenden.” “Nog even en ze
geven hem het koningschap”, meesmuilt
Saul. Hij zal die vlerk wel een toontje lager
laten zingen. Zijn ergernis gaat al spoedig
over in achtervolgingswaanzin, binnen no
time is hij ervan overtuigd dat David op zijn
troon aast. Meerdere keren probeert Saul
hem met een werpspeer te doden, maar
zijn snelle reflexen stellen David in staat
het vege lijf te redden.

We maken een sprong in de tijd. Sauls
ergste vrees is inmiddels een selffulfilling
prophecy geworden. David zit op de troon van
Israél. En opnieuw triomfeert hij steevast over
al zijn vijanden. Was hij eerst een musicus
die ook het zwaard goed kon hanteren, nu
is het precies andersom. De krijgsman
ontpopt zich tot een uitmuntend toonkun-
stenaar. Ondanks alle wapengekletter

heeft David zijn lier niet aan de wilgen
gehangen. Zijn muzikaliteit kent geen
grenzen en hij componeert de ene psalm
na de andere. Daarbij verloochent deze
herder-koning zijn roots niet, met Psalm 23
als hoogtepunt. In de bewerking van Joost
van den Vondel resoneren vooral de vier
regels waarmee het laatste couplet afsluit.
‘lk zal Gods huis en zegenrijke tempel /
bewonen dag en nacht, / en nimmermeer
verlaten Arons drempel / maar sterven op
mijn wacht!’

Zo groot is de rol van de muziek in Israél
dat David maar liefst vierduizend zangers
en musici aanstelt. Onder hen benoemt hij
288 deskundigen, die de rest van de groep
trainen en er leiding aan geven. Bij de drie
jaarlijkse feesten — Pesach, Shavoeot,
Soekot — zijn alle vierduizend zangers en
musici in de tempel present. Stel je eens
voor hoe dat geklonken moet hebben!
Inmiddels is er trouwens ook een heel
arsenaal muziekinstrumenten in gebruik.
Naast de harp, koperen en houten blaas-
instrumenten als de schalmei, de hoorn,
de fluit en trompetten. En niet te vergeten
slagwerk als de tamboerijn en de kleine



en grote cimbalen. De muzikale traditie in
Israél, die David zo’n enorme stimulans
heeft gegeven, beklijft. Eeuwen later roept
Paulus, apostel van de Zoon van David,

in zijn brief aan de Kolossenzen op: ‘Zing
met heel uw hart psalmen en hymnen
voor God en liederen die de Geest u vol
genade ingeeft.

Wie heeft er niet van die momenten gekend
waarop hij uit zijn tenen staat te zingen.
Het gevoel boven jezelf uitgetild te worden.
Dat je ondanks een betraand gezicht en
gebroken stem, met dominee-dichter Sytze
de Vries kunt zingen:

Ons lied wordt steeds gedragen
door vieugels van de hoop,

het stijgt de angst te boven,
om leven dat verloopt.

Het zingt van vergezichten,

het ademt van uw Geest.

In ons gezang mag lichten

het komend bruiloftsfeest.

tekst Wiebren J. Tabak / beeld Shutterstock

PgL-muzikant:
Thomas Hoebe

Ik speel sinds mijn zesde contrabas, dus iets meer dan tien jaar. Ik liep in
Wageningen samen met mijn moeder mee in de stille tocht op 4 mei, en daar
ontmoette ik contrabassist Jasper Somsen. Hij nodigde me uit om bij een
optreden van hem te komen kijken, de volgende avond. Daar ben ik heen
geweest en ik vond de contrabas een leuk instrument, dus ging ik op les.

Met een contrabas kan je alle genres spelen, klassiek, rock, pop, jazz, wat
dan ook. Daarom vind ik het zo'n leuk instrument. Ook is het niet iets dat
veel mensen spelen, in tegenstelling tot gitaar of piano.

Mijn zusje speelt viool, mijn broertje heeft een tijdje gitaar gespeeld, maar
dat was niet iets voor hem. Mijn ouders hebben vroeger ook muziek gemaakt,
maar nu blijft het bij zingen in de kerk. Ik heb wel eens in de kerk gespeeld,
maar die liedjes passen nu niet meer zo veel bij mij. En om nou Dire Straights,
The Police of filmmuziek van Hans Zimmer in de kerk te gaan spelen.

Beroepsmuzikant worden lijkt me niks, ik kies dan voor werktuigbouwkunde.
Ik heb wel een tijdje in een orkest gezeten, maar dat werd een beetje te druk.

Ik ben vooral bezig met school, maar als ik tijd heb dan leer ik graag over
achtbanen, en hun operationele aspect, bijvoorbeeld hoe je veiligheidsbeugels
kan ontwerpen die even veilig zijn, maar die makkelijker dicht kunnen, wat
ervoor zorgt dat een achtbaantrein sneller kan vertrekken waardoor je een
hogere efficiéntie krijgt.



De cantorij in maart van dit jaar tijdens de bevestigingsdienst van dominee Erica Hoebe.

De cantorij is er om te dienen

De cantorij van de Protestantse gemeente bestaat vijftig jaar. Ze
viert dat in een feestelijke dienst op zondag 5 november in de
Marcuskerk. Voor één keer staat de cantorij in het middelpunt van
de belangstelling.

‘De cantorij is geen koor dat optreedt in de kerkdienst, maar heeft
een gelijkwaardige functie samen met de gemeente’, zegt Theo
Maat, die sinds 2010 meezingt in de cantorij. ‘Ik houd er daarom
niet van dat een voorganger aan het eind van de dienst de cantorij
bedankt “voor het opluisteren van de dienst”. Dat vind ik vreselijk.
Verder wordt nooit iemand bedankt, zoals de lector of de organist.

De cantorij met haar zeventien zangers, zingt tien keer per jaar:
acht diensten in de Marcuskerk en twee in de Dorpskerk. Het
liefst zou Theo Maat zien dat de cantorij vanzelfsprekend aanwezig
zou zijn in elke dienst. ‘De cantorij zou dan een antifoon van de
Psalm van de zondag kunnen zingen, een onbekend lied kunnen
voorzingen en meedoen met de acclamaties. In een paar diensten
door het jaar zou de cantorij dan meer kunnen doen, zoals het
zingen van een motet.’

Voor Inge van Laar is het jubileum van de cantorij ook een
persoonlijk jubileum. ‘Toen ik in 1998 aangaf dat ik belangstelling
had voor de cantorij, bleek dat die al was begonnen met de repetities
voor de 25-jarige jubileumviering. Ik heb gewacht tot die achter de
rug was. Tijdens de derde repetitie waar ik bij was, moest ik even

Theo Maat en Inge van Laar

naar de wc. Toen ik terugkwam zeiden ze: we hebben net besloten
dat je onze voorzitter wordt. Daar heb ik nha een weekje nadenken
mee ingestemd.’

Hoogtepunt voor Theo en Inge is het Triduum Sacrum, de drie
dagen van Pasen (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswake).
Die dagen is er 's avonds een dienst in de Marcuskerk, waarin de
cantorij een grote rol speelt. Theo: ‘Eigenlijk is het één dienst,
verdeeld over drie dagen. Het mooist zou dan ook zijn dat er in die
diensten ook steeds dezelfde predikant voorgaat. Een ander
hoogtepunt vond ik het maken van de cd met muziek van Wout van
Andel onder leiding van de toenmalige dirigente Tettie Wiechers.

Terugblikkend signaleert Inge heel wat bijzondere dingen. ‘Dirigent
Hans van Haeften schreef veel muziek voor de cantorij. Dat viel
niet mee. Het was pittige muziek en de klankkleur ervan vond niet
iedereen mooi.” Ook mooi om te doen vond ze de uitvoering van
paasoratorium ‘Het Lam dat ons doet leven’ van Ria Borkent en
componist Dirk Zwart. ‘Mooie melodieén en begrijpelijke teksten.
Verdere hoogtepunten waren het maken van de cd met muziek van
Wout van Andel, gedirigeerd door Tettie Wiechers. ‘Wout en Tettie
vormden een goeie combi: soepel, professioneel en secuur.

De cantorij kan alleen bestaan als er in de gemeente voldoende
mensen zijn die in de cantorij willen zingen. Kwaliteit leveren is
daarbij de beste reclame. De cantorij is volgens Inge op z'n best
‘als ze ondersteunend bezig kan zijn’. Inge vindt het daarom leuk
dat gastpredikanten als Erik Renkema en Paul van der Harst
vroegen om medewerking van de cantorij bij het voorzingen van
onbekende liederen, ook al staat de cantorij voor zo’'n dienst niet
op het rooster. ‘Er waren na een oproepje genoeg cantorijzangers
bereid om mee te doen.

Theo hoopt dat de cantorij blijft bestaan, ook als een van de kerk-
gebouwen in de toekomst mogelijk wordt afgestoten. ‘De cantorij
kan alleen bestaan bij bepaalde grootte van de gemeente. In een
huisgemeente heb je geen cantorij. De cantorij is nu al kwetsbaar

De cantorij in 1998 onder leiding



van Tettie Wiechers.

en de gemiddelde leeftijd van de cantorijleden is hoog. Ik hoop op
aanwas van onderaf, maar ik geef toe dat er jongeren zijn van 20,
30, 40 die een andere muzikale interesse hebben, bijvoorbeeld
liederen uit Opwekking en Hemelhoog en van Sela. Ik zou ook
graag aanvulling zien van instrumentalisten. Er zijn veel mensen in
de gemeente, 00k jongeren, die een muziekinstrument bespelen
zoals viool, trompet en contrabas. Die hoeven niet allemaal tegelijk.
De ene keer een fluit, de andere keer een ander instrument. Het
repertoire is volgens Theo niet in beton gegoten. Zoals Marcel
Barnard, onder meer hoogleraar liturgische studies aan de Vrije
Universiteit Amsterdam, zegt: “in elke dienst een toefje Opwekking
en een snufje Bach”.

“Als voorzitter ben je een soort meewerkend voorman’, zegt Inge.
De cantorij is een fijne club en het is daarom leuk om er iets voor
te doen. Toch heb ik besloten om per 1 januari van het komend
jaar te stoppen. Ik vind het tijd worden dat iemand anders het
gaat doen.” Ze vindt het heel erg leuk dat er zich de afgelopen
maand twee nieuwe leden bij de cantorij hebben gemeld: een
sopraan en een tenor. Lachend: “Wie weet zit daar een nieuwe
voorzitter bij.”

tekst Peter Sneep / foto’s Ko Groen en archief cantorij

Dirigenten van de cantorij

Henk Pieters (1973-1993)

Tettie Wiechers (1993 tot half 2014)

Teun van Dalen (tweede helft 2014, interim)
Hans van Haeften (2015-2018)

Teun van Dalen (2019, interim)

Jan Torny (vanaf 2019)

Jubileumdienst cantorij

Op zondag 5 november is er in de Marcuskerk een feestelijke
cantorijdienst met medewerking van Teun van Dalen, Willem
Eikelboom, orgel; Astrid Sparreboom, fluit en Thomas Hoebe,
contrabas. Gezongen wordt onder meer uit Psalmen Anders en
een koorstuk door de cantorij. Erica Hoebe is voorganger.

Wij zijn Joost en Dianne en samen met onze Joep (5) en Otis (3)
zZijn we vorig jaar vanuit Utrecht in Leusden komen wonen.

Onze eerste kennismaking met de PgL was vorig jaar in de
Marcuskerk. Wat wordt daar prachtig gezongen! We waren
ontroerd. Muziek is belangrijk voor ons. Onze relatie begon
toen ik (Dianne) op mijn zestiende Joost gitaarles ging geven,
zodat we samen konden afspreken.

Ondertussen speelt Joost veel beter gitaar dan ik, maar ik
ben dan ook meer piano gaan spelen. Als kind/tiener heb ik
negen jaar celloles gehad en bij ons thuis werd veel muziek
gemaakt en samen gezongen.

Dat is iets wat wij nu ook proberen te doen in ons gezin. Met
onze oudste, Joep, zijn we gaan zingen zodra we hem mochten
vasthouden. Hij wordt nog steeds rustig als hij die liedjes weer
hoort. Het lied ‘lk zal er zijn’ van Sela werd gespeeld tijdens
zijn doopdienst en noemt hij nog steeds zijn ‘dooplied’, waar
hij vol ontzag naar kan luisteren. Het lied ‘My lighthouse’ (over
dat God een vuurtoren in de storm is) luisterde ik toen veel
en wat werd er op Joeps eerste schooldag gezongen op het
schoolplein, My Lighthouse! Voor mij zo’'n bevestiging dat God
ook hier op school bij hem zal zijn.

We zingen vaak met de kinderen en luisteren veel muziek met
ze. Van vrolijk dansen tot afgeleid worden als je midden in
een peuter-driftbui zit en van maar zingen omdat je niet weet
wat je moet bidden of troosten, tot Hem uit volle borst de lof
toe te zingen. Onze kinmderen doen mee met hun instrumenten
en als vrienden langskomen wordt er ook vaak samen gezongen.
Ontzettend verbindend is dat!

Muziek en kerk zijn voor ons ook nauw verbonden. In onze
vorige gemeente, de Jacobikerk in Utrecht, heb ik (Dianne)
jaren in de muziekgroep gezeten, waarmee we ongeveer acht
keer per jaar in de dienst muziek maakten. Wij kunnen van
veel muziek genieten, een prachtig klassiek stuk, vrolijke
praise-muziek, een gevoelige opwekking maar ook een gezang
of psalm waarbij je weet dat dit al eeuwen mensen naar God
toe brengt. Het lijkt ons heel fijn als er een mix van soorten
muziek in de kerk kan zijn, waarbij iedereen op zijn/haar eigen
manier het geloof kan beleven.



Relation is meer dan een koor

We zitten aan de eettafel bij de voorzitter
Yvonne Reimerink van het koor Relation.
Twee koorleden met een lange staat van
dienst schuiven aan: Evert Jan van de
Lagemaat werd in 1984 lid en Hans
Lamberink in 1987. De nodige paperassen,
cd’s, en flyers van optredens uit het rijke
verleden liggen op tafel. Yvonne zorgt

van achter haar laptop voor de juiste
feitelijke informatie.

Kleine terugblik

In 1970 is het jongerenkoor Reformation
opgericht. In de tachtiger jaren loopt

het ledental terug. Het jongerenkoor in
Woudenberg kampt met hetzelfde euvel.
Fuseren ligt voor de hand. Weer later,

in 2013, gaan Reformation en het koor
Reliance uit Amersfoort samen verder.

Een nieuw begin met een nieuwe naam:
Gospelkoor Relation. Relation was een vast
onderdeel van de Protestantse gemeente
Leusden, ook financieel. Er zijn dan afspraken
over optredens in de Marcuskerk en de
Dorpskerk. Met de dienstdoende predikanten
is altijd overleg over de te zingen liederen.
De repetities vinden plaats in het Jeugd-
honk. Gouden jaren met optredens tijdens
de Pinksterdienst op 't Plein in Leusden,
meewerken aan Startzondagen en optredens
met Adrian Snell.

En nu?

Alleen maar nostalgie? Absoluut niet.
Onder leiding van de dirigent Sifra Provoost
(geb. 1999) zijn er veel nieuwe liederen
ingestudeerd en die worden overal waar het
koor komt enthousiast ontvangen. Het koor
telt 33 leden. Ook hier niets nieuws onder
de zon: gebrek aan tenoren en bassen.
Dus: als je van zingen houdt, welkom. Dat
is meteen de enige toelatingsvoorwaarde.
Yvonne: “Uiteraard moet het repertoire je
aanspreken. Wij omschrijven dat als ‘vrolijk,
christelijk’. Je moet wel achter de teksten
staan. En we zijn geen gospelkoor meer.
We zijn nu een zelfstandig koor, betalen
huur voor de repetities in het Stiltecentrum
van de Marcuskerk en voor de optredens
in de PgL krijgen we gewoon betaald.
Financieel redden we ons. En we zijn niet
losgezongen van de PgL, gevoelsmatig is
die band er altijd nog. Dat willen we ook
graag zo houden.”

Ereleden

Hans is met hart en ziel verbonden met
Relation. Hij heeft gouden handen. “Voor
mij zit het kerk-zijn in Relation. Daar beleef
ik mijn geloof. Naast het zingen laat ik dat
het liefst zien door praktisch bezig te zijn.”
Het podium is het werk van zijn handen en
hij zorgt ook voor de techniek. Vanwege

deze bijzondere verdiensten is Hans erelid
van het koor.

Astrid Sparreboom is ook erelid. Onvermoei-
baar zet zij haar muzikale talenten in voor
het koor. Haar begeleiding op de dwarsfluit
is altijd van meerwaarde.

Meer dan een koor

Natuurlijk staat voor Relation het zingen
op de eerste plaats. De warme sfeer, het
omzien naar elkaar en het kaartje voor

een jarige zijn een extra dimensie. Er zijn
vriendschappen ontstaan. Het komt ook
zelden voor dat iemand een repetitie
overslaat. Beurtelings verzorgt een van de
leden de opening. Daarmee is dan meteen
de toon gezet. Dirigente Sifra omschrijft
het zo in ‘Relation Report’: “Het is fijn om
elke week met zoveel mensen muziek te
maken, het koor leert en inspireert mij elke
repetitie weer niet alleen op muzikaal gebied,
maar ook als het gaat om mens-zijn”.

Hoogtepunten

De optredens voor mensen met een
verstandelijke beperking springen eruit. Er
is veel interactie in deze diensten, waardoor
het koor boven zichzelf wordt uitgetild.
Evert Jan: “Dan voel je met elkaar dat je
christen bent. Ook in verzorgingshuizen,



zoals Nijenstede komen we graag. Met
elkaar beleef je dan mooie diensten.”
Favoriete liederen heeft Relation ook:

‘Sia hamba/We are marching in the name
of God en Breathe.

Toekomst

Het is geen geheim, dat de gemiddelde
leeftijd van de koorleden vrij hoog is. Dat
maakt het lastig in de verre toekomst te
kijken. Daarom is elk jaar met geslaagde
optredens en inspirerende koorrepetities
er één. En wat nieuwe jonge aanwas
betreft: de wonderen zijn de wereld nog
niet uit. Het jongste koorlid is 30 jaar.

tekst Tineke Overeem / foto’s Relation

PglL-muzikant:
Tamar van de Kamp

i

Ik speel al viool sinds september 2018, dus dat is al vijf jaar dat ik aan het
viool spelen ben. Ik speelde daarvoor blokfluit, maar ik wou eigenlijk na een
tijdje dat te hebben gespeeld toch een verandering. |k was kort daarna naar
een open dag gegaan van Scholen in de Kunst in Leusden, met de intentie om
dwarsfluit te proberen, want ik dacht dat de overstap van blokfluit naar dwars-
fluit wel logisch was. Maar toen ik dat probeerde, bleek dat ik dat helemaal niks
vond. Daarom ben ik verder gaan kijken. Al snel kwam ik bij de viool terecht en
ik vond dat eigenlijk meteen al heel leuk. Ik vind het leukst aan het spelen van
een instrument, dat er heel veel vrijheid aan zit. Je kan zelf kiezen wanneer je
speelt, wat je speelt, met wie je speelt, voor wie je speelt. Ik vind het ook heel
erg leuk om voor iets te spelen, zoals bijvoorbeeld in de kerk of voor school.

Mijn ouders en één van mijn zusjes spelen al een tijdje op de piano. Ik heb
ook al vaak met mijn vader stukken gespeeld, hij op de piano en ik op de
viool. Mijn andere zusje heeft blokfluit en gitaar gespeeld, maar doet dat op
dit moment niet meer. Het lijkt mij zeker erg leuk om mee te spelen in de kerk
en niet alleen tijdens een jeugddienst. Ik vind het leuk om ook aan anderen te
laten horen hoe leuk het is om een instrument te spelen.

Ik heb zelf ook een tijdje in een orkest gespeeld, maar ben daar uiteindelijk
mee gestopt. Ik vond het optreden altijd echt heel erg leuk en ik vond het ook
wel jammer toen ik wegging uit het orkest. Ik heb vorig jaar meegedaan aan
een klein groepje voor school. Met een paar andere leerlingen kwamen we bij
elkaar om een stuk in te studeren en dat hebben we voor kinderen uit groep 7
en 8 gespeeld.

Ik heb nooit over muziek gedacht als een beroep. Het zou mij wel leuk lijken
om later nog wel iets met muziek te doen, maar ik weet niet of ik er ook echt
mijn beroep van zou maken. Ik heb eigenlijk nog geen idee wat ik wel zou
willen worden.

Naast viool spelen, vind ik het heel erg leuk om te korfballen en ik doe dat nu
ook al ongeveer 11 jaar.



Peter Sneep laat Willem Hekhuis een Deens liedboek zien.

“Het zijn er ongeveer 450, ik heb ze voor je
geteld”, zegt Peter Sneep. Ze staan alle in
een paar boekenkasten onder het schuine
dak van zijn skidakwoning. We hebben het
over zijn verzameling liedboeken, liederen-
bundels, hoe je ze ook wilt noemen. Van
allerlei kerken, uit allerlei landen, van vroeger
en van nu.

“Eigenlijk heb ik altijd belangstelling gehad
voor liederen”, zegt Peter Sneep (1962).
"Vroeger als jongetje in de kerk zat ik al op
de verschillen te letten: lange regels, korte
regels, hoeveel regels per couplet. We zongen
(in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van
Rotterdam-Delfshaven — red.) nog de psalm-
berijming van 1773. Toen kwam er een
nieuwe, in 1975. Daar werd naar uitgekeken!
Sensatie!” In het muzikale gezin waarin Peter
opgroeide als de jongste van zeven, kenden
ze ook andere bundels. ‘Alles wordt nieuw’
van Hanna Lam en Wim ter Burg bijvoorbeeld
en toen een oudere zus naar de Pedagogi-
sche Academie ging, kwam het rode Liedboek
uit 1973 huize Sneep binnen. “Ook luisterden
we altijd naar NCRV-programma’s over muziek.
Daar heb ik veel liederen leren kennen.”

‘Zingen schept een band. Roept
saamhorigheid op’

Franse bundel

De belangstelling voor wat in kerken werd
en wordt gezongen, werd sterker toen Peter
op z'n 17e voor het eerst een kerkdienst
begeleidde. In 1986 kocht hij in de Franse
stad Bourges zijn eerste buitenlandse
bundel na een dienst in de Eglise Reformée.
“Altijd als ik ergens kom, wil ik weten uit
welke bundel ze er zingen. In elke kerk
waar ik kom, kijk ik op het psalmbord naar
wat ze hebben gezongen. Dat zoek ik dan
op, tegenwoordig kan dat op je telefoon”.
Gebruikt een kerk een bundel die hij nog
niet kent, dan probeert hij die te kopen.
“Soms zijn ze niet te koop, of vertellen ze
dat ze er geen kunnen missen.” Dan stiekem
zo’n bundel meenemen? “De verleiding is
soms groot. Maar nee, eerlijk, nooit gedaan.”

Adam en Jubal

“Zingen”, zegt onze organist, “schept een
band en roept saamhorigheid op. Mensen
zeggen vaak: we hebben lekker gezongen.
De nadruk ligt op het wij. Zingen is gericht
zijn op elkaar, en met elkaar gericht op God.”
Waarém we eigenlijk zingen, niemand die
het weet — behalve dat de bijbel zegt dat
God op onze liederen troont, en dus onze
liederen graag hoort. Peter Sneep: “Wel
weten we dat Adam het (in Genesis 2:23)

al uitjubelde van vreugde - in het Hebreeuws
schijnt er een mooie rijmende tekst te staan
- en in Genesis 4 komen we Jubal tegen, die
muziekinstrumenten maakte. Van Jubals
naam komt ons woord jubelen.”

In het christendom zingt de gemeente, maar
in veel andere godsdiensten zingt of reciteert
alleen de imam, voorganger, priester, maar
de aanwezige gemeenschap tijdens religieuze
samenkomsten zingt niet.”

‘In elke kerk waar ik kom, kijk ik
op het psalmbord naar wat ze het
laatst hebben gezongen.’

Lied 416

Een even groot raadsel, weet Sneep, is de
vraag waarom het ene lied populair wordt
en het andere niet. “Dat weet je nooit.
Wonderlijk eigenlijk. Toeval? Geluk? Tijd-
geest? Kwaliteit of gebrek aan beter? Hoe
komt het dat elk lied van de band Sela
aanslaat? En hoe komt het dat iedereen
na verschijning van het huidige Liedboek
afstoof op lied 416, ‘Ga met God en hij
zal met je zijn’, tot dan toe onbekend?
Geen idee.”

Wel weet hij dat een groot deel van de
christelijke wereld tegenwoordig neigt naar



Een Schots liedboek met doorgesneden
pagina's.

de evangelische kant en dat brengt een
andere liedbeleving mee. “De omloopsnel-
heid van liederen is daar hoog. Wat ik in
mijn jeugd zong uit de bundel Opwekking,
bijvoorbeeld ‘Zijn goedheid en genade’,

of ‘Zingt, zingt en jubelt’, dat kent nu echt
niemand meer.”

Waarom het ene lied populair
wordt en het andere niet, is
een raadsel.

Nog een raadsel voor hemzelf is hoe vijf
door hem gecomponeerde liederen terecht
zijn gekomen in de nieuwe vrijgemaakte
bundel (uit 2017). “Als je vraagt hoe ze er
in komen, ik zou het niet weten. Wie heeft
ze geselecteerd, wie heeft ze aangedragen?
Ik niet. Liederen bewandelen wonderlijke
wegen en gaan hun eigen gang.”

Telefoontjes

Een onbekende bundel op de kop tikken is
altijd een geschenk, zegt Peter. Zo’'n bundel
komt op zijn nachtkastje terecht en elke
avond zingt hij eruit. Waardoor hij, naar hij
zegt ‘de weg weet in de kerkliederen’.
“Ondertussen weten veel mensen dat.
Bijna elke week krijg ik wel een telefoontje
van een dominee, een organist, een
bruidspaar of een familie die een uitvaart
voorbereidt: Ken jij dit of dat lied, of ken
je een lied dat daar en daar over gaat?
Meestal kan ik meteen iets noemen, maar
soms moet ik lang zoeken. Als ik dan iets
passends heb gevonden, ben ik erg blij.”

tekst Willem Hekhuis; foto’s Ko Groen

Gemeentediaconaat

Het diaconaat behoort tot een van de kerntaken van onze kerkelijke gemeente.
Hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben. Het gemeentediaconaat van de
Protestantse gemeente Leusden omvat een aantal activiteiten, die worden ontwikkeld
en uitgevoerd door gemeenteleden en een dienstbaar (diaconaal) karakter hebben.

Ditmaal: de Dag van de Mantelzorg

Op 10 november is het landelijke Mantelzorgdag. Door het hele land is er dan
aandacht voor de mensen die langdurig zorgen voor een zieke, gehandicapte, partner,
ouder, kind, familielid of buur. Mantelzorg komt in alle leeftijdsgroepen voor. Ook
in Verpleeghuizen zijn mantelzorgers onmiskenbaar verbonden aan de zorg voor
hun naasten.

Mensen die mantelzorger zijn,
hebben een zeer waardevolle maar
ook zware taak in de samenleving
en zijn vaak onzichtbare helden.

Zij vinden hun werk vaak vanzelf-
sprekend maar dat is het niet.

De komende jaren zal het aantal
mantelzorgers — door personeels-
tekort in de zorg — nog verder oplopen.

Van belang is dat onze kerkelijke
gemeente oog en aandacht heeft
en houdt voor de vele mantelzorgers
en hen aandacht en steun biedt.

Als gemeentediaconaat Leusden
geven wij vele jaren aandacht aan
de Mantelzorger door op of rond

10 november persoonlijk bij hen
langs te gaan met een presentje.
Dit zal door veel vrijwilligers ook dit
jaar weer worden gedaan. Zo willen
wij onze waardering uitspreken voor
de Mantelzorger.

Ons werk als gemeentediaconaat is dan ook om zo zorgvuldig mogelijk te inven-
tariseren wie wij kennen als mantelzorger. Zo vragen wij in een brief aan de
predikanten, ouderlingen, diakenen en pastoraal werkers of zij ons willen helpen
om een zo volledig mogelijke lijst te kunnen maken. Alleen zo kunnen wij “Omzien
naar de ander”.

tekst Nolly Knoop en Jenny Meijlink; foto Hanneke Buisman




Op pad met dominee Erica

Deze keer met Margriet van Andel

Als ik bij de Marcuskerk kom, zit Margriet
van Andel al in het zonnetje te wachten.
Het is een heerlijke nazomerse dag. Dat
komt goed uit, want Margriet wil me twee
plekken laten zien: het stiltecentrum van
de Marcuskerk en een tweede plek waar ze
stilte ervaart.

We lopen achterin de kerkzaal door naar
het stiltecentrum. Een ruimte die licht aan-
voelt, maar het licht is wel wat gedempt.
Centraal staat het kruis, dat aan de muur
hangt tussen twee kleurrijke glas-in-lood
ramen. Er staan kaarsen en het groene
antependium hangt over een kamerscherm.
De ruimte doet gelijk wat met ons, we gaan
bijvoorbeeld zachter spreken. Er staat een
rijtje stoelen en we nemen naast elkaar
plaats en kijken zo uit op de glas-in-lood
ramen. Margriet vertelt over de bouw van
het stiltecentrum, de groepen die hier
bijeenkwamen, de mooie ontmoetingen die
er waren en de mensen met wie ze zoveel
heeft gedeeld.

De ramen kleuren prachtig, met de zon
die er doorheen valt. ‘Ramen van hoop’,
noemt Margriet ze. Vanwege de groene
twijgen, die staan voor het leven, die maar
blijven groeien en groeien, tot ver in de
hemel. Jammer eigenlijk, dat je alleen van
binnenuit ziet hoe mooi het glas-in-lood

is. De mensen buiten zien er niks van.
Net zoals ze geen weet hebben van deze
prachtige plek, waar je rust kunt vinden
als het leven hectisch is. Waar je op adem
kunt komen en woorden niet nodig zijn. Je
kunt immers niet alles in woorden vatten,
woorden schieten vaak tekort.

Dan blijft de stilte. Een stilte die ruimte
biedt, hoop schenkt en rust geeft. Het
brengt ons op een gedeeld verlangen: de
kerk meer openstellen. Niet alleen voor
koffie en ontmoeting, maar ook voor stilte
en gebed. Wat zou het mooi zijn als je

op dinsdagmorgen, als je naar de markt
gaat, of als het wankelt in de wereld (zoals
recent bij de aardbeving in Marokko of

de overstroming in Libié) een kaars kunt
ontsteken, kunt bidden of stil kunt zijn.

o

We besluiten de zon in te gaan en fietsen
richting de Rode Brug, een plekje in Den
Treek. Onderweg spreken we over muziek,
hoe woorden vaak tekort doen aan wat je
voelt en hoe muziek juist zoveel meer kan
zeggen dan woorden. We spreken over de
kracht van samenzang, over het meegenomen
worden, opgetild worden, door die andere
stemmen. Van mensen die net als jij - en
toch zo totaal anders - geraakt worden door
het geheimenis, zoeken naar verbinding,
liefde willen delen...

Als we onze fietsen tegen een boom hebben
gezet en een voorbijganger ons heeft
gefotografeerd, drinken we thee die Margriet
heeft meegenomen. Twee reeén komen uit
de bosjes tevoorschijn en grazen gedurende
onze theepauze in het veld voor ons. Wat
een mooi moment.

Dat is wat Margriet raakt, altijd weer,
tijdens het lopen. Hoe de natuur je verrast
en je blik verruimt. Ze vertelt me over de
meditatieve wandelingen door dit gebied.
Er liggen zoveel herinneringen aan mooie
momenten... Al lopend vertelt ze me van

alles over het gebied en wijst ze me op
mooie plekjes. ‘Voel je hoe de grond hier
veert? Eigenlijk zouden we even op blote
voeten moeten staan.

Ze geeft me een boekje mee. ‘Aarde mijn
aarde. Teksten om van de aarde te gaan
houden’. Het is een boekje van het
Franciscaans milieuproject in Stoutenburg.
Thuis lees ik onderstaand gedicht. Het past
voor mij bij onze middag, die begon bij de
‘Ramen van hoop’ en eindigde in Den Treek.
Een gedicht dat je uitnodigt, om je te blijven
verwonderen, te leven met open ogen! Dank
Margriet, voor een prachtige ontmoeting!

Brandend braambos

De aarde zit boordevol hemel

En elke struik, hoe gewoon 00k,

Staat in lichterlaaie van God.

Maar enkel hij die het ziet doet zijn schoe-
nen uit. De rest zit eromheen en plukt
bramen.

Elizabeth Barett Browning

tekst Erica Hoebe / foto voorbijganger



Leiding van de
Kindernevendienst maakt

canon van dertig kinderliederen

Zing en
dans
voor God

Wie graag zingt, heeft het vast en zeker
zelf ook ervaren: zingen is gezond en goed
voor je hart. Zingen is ook een prachtige
en actieve manier om je kind bekend te
maken met het geloof. Kinderen leren
makkelijk liedteksten uit het hoofd en al
zingend leren ze Bijbelverhalen (beter)
begrijpen. Voor kinderen is het fijn dat de
liedjes die ze thuis of op school zingen,

ook regelmatig in de kerk worden gezongen.

Dat is precies de reden waarom de leiding
van de Kindernevendienst (KND) een
Kindercanon gaat samenstellen voor de
jonge kinderen van onze gemeente. Of je
nu thuis bent, in de auto zit of lekker buiten
speelt, zingen kan altijd en overal. Zingen
is superleuk, gezond, ook nog leerzaam en
de meeste kinderen vinden zingen heerlijk.

Netty van Herwaarden zingt bij een
Gospelkoor waar het lied ‘lk wens jou’
van Trinity vaak werd gezongen. Speciaal
voor haar zoon Ruben zingt ze bij het
naar bed gaan: ‘Ik wens je vrede toe om
wie je bent’ en voor Floor zong ze vaak:
‘Dat je lacht en huilt met alle mensen
die je kent’. Netty vertelt wat haar hierin
vooral aanspreekt: “Samen zingen over
vriendschap en nabijheid. Jezelf mogen
zijn. God heel dichtbij als een muur voor
de wind, een vuur voor de kou, een jas
voor de regen en een vriend dichtbij jou.
Dit lied is een dansje door de kamer
waard voor ons.”

“Samuel en ik zingen best veel liedjes
samen. Gewoon door de dag heen. Soms
geeft een woordje dat gezegd wordt of iets

Kinderen zingen tijdens het kinderkerstfeest in de Dorpskerk.

wat we zien al aanleiding om te zingen.
Het laatste liedje voor het slapengaan is
al heel lang ‘De Heere zegent jou.” De dag
afsluiten met Hem en tegelijk om Zijn
nabijheid bidden en de ander toewensen
voor de nacht”, zegt mama Rienette Rigter.

‘God heeft een plan met je leven, je bent
hier met een doel. Geloof het diep vanbinnen,
't is meer dan een gevoel.” (Opwekking 233)
zingen Bram en Nelly van Uden graag met
Annemijn en Suze.

Niet alleen zelf zingen, maar ook luisteren
naar christelijke liedjes via een cd, eigen
Play list of via YouTube, er is tegenwoordig
een enorme variéteit. Toch zullen er altijd
favoriete kinderliedjes blijven die regelmatig
thuis en in de kerk worden gezongen en
die dus worden toegevoegd aan de Kinder-
canon van de kindernevendienst.

Sarah en David genieten van liedjes van
Kinga Ban. ‘Doe je oogjes maar dicht, ga

nu maar slapen, jij bent moe. Doe je oogjes
maar toe.” “Al vanaf dat ze twee jaar was,
vindt Sarah het fijn om met dit lied in slaap
te vallen”, vertelt mama Mirjam Renkema.

Een ander lievelingslied van Sara is:

‘lets van alle dieren’ waarin deze zinnen
voorkomen: ‘daarom is er tussen mens en
dier een hele nauwe band, omdat ze zijn
geschapen door Gods Hand. En David
luistert ook graag naar Engelse liedjes.

Alieke Degen zegt: “Onze kinderen vinden
het gezellig als er verschillende christelijke
kinderliedjes aanstaan. Gewoon even

’s ochtends tijdens het ontbijt of wanneer
ze uit school aan het spelen zijn.”

Guus Doorn, een van de leiders van de
Kindernevendienst zegt: “We zijn momenteel
bezig met het opstellen van een Kindercanon:
een vaste collectie aan liederen die we
regelmatig in de kerk en kindernevendienst
gaan zingen. Muziek moet ook voor
kinderen toegankelijk zijn en worden
tijdens de kerkvieringen. Zo’n verzameling
kan daarbij helpen!”

tekst Jenny Jansma / foto Ko Groen



De startzondag van de Protestantse
gemeente Leusden op 3 september op
het terrein van Cay Noya in Amersfoort
werd goed bezocht. Na de openluchtdienst
met voorgangers Erica en Rob konden de
gemeenteleden elkaar ontmoeten en
bijpraten tijdens koffiedrinken en een
lunch. Voor kinderen en voor jongeren was
er een aparte dienst, maar voor de zegen
kwam iedereen weer bij elkaar.

Na de lunch kon iedereen een workshop
kiezen, bijvoorbeeld schilderen op doek of
op stenen, een leesworkshop en een work-
shop over muziek. Kinderen leerden een
dansje van accordeonist Teun van Dalen
en gingen daarna marshmellows roosteren
bij het kampvuur. Tot slot was er een borrel
waarbij hapjes klaarstonden die tijdens de
workshop Bijbels Koken waren bereid.




Ontmoetingsmiddagen

De komende maanden zijn er de volgende Ontmoetingsmiddagen in de Marcuskerk.

14 november 2023 Dhr. Bonno van der Zwaag, Amersfoort — Leger des Heils, Korps
Eemland ‘Ontstaansgeschiedenis, Kerk en Maatschappij’.

12 december 2023 Kerstviering

9 januari 2024 Dhr. Marinus van Santen, Leusden: Huis Doorn, ‘Der Kaiser’
in Nederland

13 februari 2024 Dhr. Henk Tromp, Nieuwegein: ‘Rondom het Wad’

19 maart 2024 Viering in de Stille Week

De middagen zijn van 14.30 uur tot 16.30 uur.
U bent allen van harte welkom!
Namens het Team: lemeke Ketel (tel. 4343500)

Senioren Dorpskerk

Op 6 september stond onze bijeenkomst in het teken van kennismaken met ds. Erica en
met elkaar. Bij binnenkomst kregen de aanwezigen een sticker op met hun doopnaam.
Wat opvalt is dat iedereen van deze generatie vernoemd is naar een van de voorouders en
dat de naam zeker niet altijd als mooi wordt ervaren. Ook is de aanwezigen gevraagd
waar zij geboren zijn en welke kerk in hun geboorteplaats van betekenis is, bijvoorbeeld
omdat ze daar gedoopt zijn. Zie de gele stickers op de foto.

Na de pauze kreeg iedereen de gelegenheid om iets te vertellen over zijn afkomst, terwijl
tegelijkertijd een afbeelding van de kerk uit hun jeugd op het scherm verscheen.

De verhalen kwamen los, levensverhalen over doop, huwelijk en rouw. Over kerken
die nog altijd in het hart van het dorp staan, over afgebroken kerken en over kerken
die een nieuwe bestemming hebben gekregen. Heel bijzonder om te ervaren welke
emoties kerken oproepen en welke rol zij spelen in ons leven. Duidelijk is dat een
kerk meer is dan een stapel stenen. Het kerkgebouw brengt ons terug bij onze Bron
en speelt een belangrijke rol in onze verbondenheid met de Here God en met elkaar.
Verbondenheid, dat is wat we hebben ervaren deze middag.

De komende ontmoetingsmiddagen zijn op de woensdagmiddagen 1 november en
20 december 2023 en 24 januari, 20 maart en 24 april 2024. Voor het thema: zie
de uitnodiging die u later ontvangt of de informatie in de Nieuwsbrief. U kunt worden
opgehaald en na afloop brengen we u weer thuis. Van harte welkom!

Een hartelijke groet namens het Team, Wil Brethouwer-Anker (tel: 06-30622440)



Dorpskerk, Arnhemseweg 75, & (033) 494 10 40
Marcuskerk, Asschatterweg 1, & (033) 494 45 15
Coordinerend beheerder: Machteld Beek. Bij voorkeur mailen:
beheerder@pgleusden.nl. Op ma/di/woe/vrij tussen 09.00 -
12.00 uur bereikbaar op & (06) 28 44 78 24.

ds. Rob Doesburg

Breezand 16, 1274 TD Huizen,

. (06) 22 04 74 86, dsdoesburg@kpnmail.nl
ds. Erica Hoebe

Rozengaarde 25, 3831 CC Leusden.

. (033) 785 45 84, ericahoebe@pgleusden.nl

Kerkenraad

Scriba: mw. L. Meiring, & (033) 495 10 01
scriba@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau.

College van Kerkrentmeesters

Secretaris: dhr. Evert Overeem, & (06) 55 27 72 31
secretarisCvK@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau.
Giften voor de kerk kunnen worden overgemaakt op

NL95 RABO 0335 9141 95 t.n.v. Protestantse gemeente Leusden.
Diaconie

Voorzitter: dhr. Bouwe van der Eems,
bouwevandereems@pgleusden.nl. Giften zijn welkom op

NL35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie PgL.
Vertrouwenspersonen

Inge van 0s, & (06) 41 16 23 75, vanosinge2@gmail.com en
Rob de Peuter, & (06) 51 23 36 28, robdepeuter@outlook.com

Voorzitter: Paul Weijland, pweijland@gmail.com

Team Noord: Jos de Bruin (vz), j.m.de.bruin@kpnmail.nl
en Wout Niezen, w.niezen@xmsnet.nl

Team Midden: Guus Doorn (vz), guusdoorn@hotmail.com
Team Zuid: Martin Meurs (vz), martinmeurs@hotmail.com
en Bjorn van der Poel, bjornvanderpoel@pgleusden.nl

Jeugdouderling: Marco Oosterom, marcooosterom@pgleusden.nl
Jeugddiaken: Ineke van de Berkt, inekevandeberkt@pgleusden.nl
Telefonisch te bereiken via Ineke: (06) 29 56 77 71

Voorzitter: vacature, tijdelijk vervuld door Hans van Geet
Secretaris: Jenny Meijlink, & (033) 494 00 90,
jennymeijlink@online.nl

Penningmeester: Teus Blanken, teunisblanken@gmail.com
Lid Dorpskerk: Hans van Geet, & (033) 494 82 30,
j.van.geet@kpnmail.nl

Lid Marcuskerk: Diana Saaltink, & (06) 13 93 01 14,
dianasaaltink@hotmail.com

Heeft u stukken voor het archief van de PgL? Stuur die dan
naar archief@pgleusden.nl of stuur een mail om te overleggen.

Bij het kerkelijk bureau kunt u terecht voor informatie

over onder andere de ledenadministratie en financiéle
administratie, kerkwinkel en kerkelijke bijdragen. Het kerkelijk
bureau is gevestigd in de Marcuskerk. Vrije inloop op
maandag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en
maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur. In de Dorpskerk is
iedere dinsdagochtend van 10.00 - 12.00 uur inloop mogelijk.
Telefonisch is het kerkelijk bureau bereikbaar van maandag
t/m donderdag 10.00 tot 12.00 uur en maandagavond van
19.30 - 20.30 uur via & (06) 15 54 54 32. Mailen kan
natuurlijk ook: voor declaraties en collectemunten graag naar
financieel@pgleusden.nl en voor overige zaken graag naar
kerkelijkbureau@pgleusden.nl t.a.v. Marjolein Zweverink.
Kerkelijke bijdragen kunnen worden overgemaakt op

NL38 INGB 0002 8684 99 o.v.v. Kerkelijke bijdragen PGL.

Kerkwinkel

In de kerkwinkel zijn collectemunten, Liedboeken en de Bijbel in
Gewone Taal te koop. Collectemunten zijn er in drie varianten:
€ 0,70 (groen), € 1,10 (violet) en € 2,50 (geel). De munten
gaan per 20 stuks. De verkoop in de kerkwinkel is efficiénter
en makkelijker dan via de bank. De kerkwinkel is te vinden op
de website (www.pgleusden.nl) rechtsboven onder de knop
Geven, daarna: Naar de kerkwinkel.

Beschikt u niet over internet? Bestel de munten of bonnen dan
door geld over te maken op NL82 RABO 0335 9157 87 t.n.v.
Collecterekening PgL, met vermelding van het bezorgadres.

Giften

Tussen 2 juli en 30 augustus zijn op de rekening-courant

van de Diaconie de volgende bedragen binnengekomen:

Voor de Diaconie € 2.090,40; voor Het vergeten kind € 1.308,60;
voor KiA Noord-Ghana € 1.057,32; voor Moldavié € 91,00.

De bedragen zijn inclusief de in de kerken gehouden collecten.
Alle gevers hartelijk dank.



In verband met de privacyregels volgens de
Algemene Verordening Gegegevensbeschereming
(AVG) is het niet mogelijk dit deel van het
Leusder Kerkblad via de website na te lezen.

In Memoriam

Heer, In de afgelopen maanden hebben we gemeenteleden moeten
er valt geen blad van een boom buiten U om. loslaten. Zij zijn in de handen van God.
U bent aanwezig in alle leven en in de loop der dingen.
U weet van mijn vreugden, van mijn beproevingen en van 16 september 2023, de heer Johannes Elbertus
mijn tranen. (Joop) Dee
Laat die gedachte mijn troost zijn.
U raapt op wat is gevallen en maakt het nieuw. 15 september 2023, de heer Anthon Marinus
(Ton) van der Geer
Toon Hermans
15 september 2023, de heer Jozias (Joop) Neve

Op de website van de gemeente is over hen een in memoriam
te lezen. www.pgleusden.nl/zorgen/in-memoriam.




Gezegend ben je, broeder zon

Gezegend ben je, broeder zon,

je brengt ons steeds een nieuwe dag.

Jij meesterschilder van het licht,
je straalt van innerlijke kracht,
vervult ons met ontzag.

Gezegend ben je, zuster maan,

wij zien Gods avondlicht in jou.

Je troost ons met je zachte glans,
vervult met weemoed ons bestaan,
versiert het gras met dauw.

Gezegend ben je, broeder wind,
je streelt en prikkelt onze huid,

je striemt ons lijf en maakt ons sterk.

Je bent de geest die in ons werkt
en die ons hart ontsluit.

Gezegend ben je, lieve zus,

Jjij waterdruppel, levensbron,

Jje vult de bedding van de beek,
Jje vult de greppel en de poel,
de beker en de kom.

Gezegend ben je, broeder vuur,
de geest vat hevig vlam in jou.
Je trekt je niets van grenzen aan,
Jje deelt je uit in duizendvoud,
verjaagt voor ons de kou.

Gezegend ben je, zusterlief,

Jjij goede aarde, moederschoot.
God heeft je aan ons toevertrouwd,
je bent een sieraad in zijn oog,

de akker van ons brood.

Gezegend ben je, zuster dood,

je bent ons allen wezensvreemd,
maar één kent jou tot op het bot,
hij die je ondoorgrondelijk

je plaats gewezen heeft.

Dit is het vroegste loflied op de schepping
uit de geschiedenis van de kerk.
Franciscus van Assisi schreef het in 1225,
zijn laatste levensjaar, toen hij ernstig
ziek was. Hij besloot de Heer te danken
met een loflied. Het lied is in vele talen
vertaald, bewerkt en op muziek gezet.

Dit is een bewerking van de Culemborgse
dichter René van Loenen. Overgenomen
uit: In wolken gesneden, Buijten &
Schipperheijn Motief, Amsterdam 2020.

foto Shutterstock




Kerkdiensten van 22 oktober 2023 tot en met 12 december 2023

Zondag 22 oktober

Dorpskerk 10.00 uur . Evert Overeem
Marcuskerk 10.00 uur . Rob Doesburg

Zondag 29 oktober
Dorpskerk 10.00 uur ds. Rob Doesburg - Jeugddienst
Marcuskerk 10.00 uur ds. mw. G.J. van 't Slot

Zondag 5 november
Dorpskerk 10.00 uur . Paul van der Harst
Marcuskerk 10.00 uur . Erica Hoebe - Jubileumdienst vijftig jaar cantorij

Zondag 12 november
Dorpskerk 10.00 uur ds. Pieter van den Berg (Koningshof)
Marcuskerk 17.00 uur ds. Rob Doesburg

Zaterdag 19 november
Dorpskerk 10.00 uur . Rob Doesburg - Maaltijd van de Heer
Marcuskerk 10.00 uur . Erica Hoebe

Zondag 26 november - gedachtenis van de gestorvenen
Dorpskerk 10.00 uur ds. Erica Hoebe
Marcuskerk 10.00 uur ds. Rob Doesburg

Zondag 3 december - Eerste Advent
Dorpskerk 10.00 uur . Erica Hoebe
Marcuskerk 10.00 uur . E. Fokkema

Zondag 10 december - Tweede Advent
Dorpskerk 10.00 uur ds. Rob Doesburg
Marcuskerk 10.00 uur ds. Erica Hoebe

Zondag 17 december - Derde Advent
Dorpskerk 10.00 uur . Erica Hoebe
Marcuskerk 10.00 uur . Rob Doesburg - Maaltijd van de Heer

KERK TAX Wilt u gebruik maken van de Kerktaxi? Neem dan contact op met Renze Steringa (06) 41 16 14 30.
Mailen kan ook: r.steringa@kpnmail.nl.

U kunt de diensten op verschillende manieren mee beleven. De liturgie wordt van te voren per mail toegestuurd. Ontvangt u de
Meeluisteren: via kerkomroep.nl zijn diensten uit beide kerken liturgie nog niet, maar wilt u die wel ontvangen, stuur dan een mail
te beluisteren. naar liturgiedk@pgleusden.nl of liturgiemk@pgleusden.nl.
Meekijken: één van beide diensten wordt live gestreamd. U kunt
deze vinden op YouTube (zoek op Protestantse gemeente Lukt het u niet om online verbinding te krijgen, neem dan contact
Leusden). Op de website is eventueel ook een link te vinden. op met Teun den Heijer via d.heijer@hccnet.nl of (033) 494 78 33.

De dienst blijft één week te zien.



Zingen

Zingen heeft een grote kracht

en macht om het hart vgn nense

en in gloed te zetten,
om God aan te roepen

met een zeer hevig en

Johannes Calvijn (1509

K




