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De verkiezingsuitslag was buitengewoon verrassend. Zeker een behoorlijke groep 

kiezers was zeer teleurgesteld en geschokt. Maar ontegenzeggelijk een grote groep 

Nederlanders was zeer blij en gelukkig. Voor hen gloorde er weer hoop. Hoop dat 

de verkiezingsbeloftes van de winnende partijen voor hen een betere toekomst 

brengen. Natuurlijk moet het allemaal nog blijken, maar de hoop op veranderingen 

ten goede is er.

De afgelopen maanden zijn we met elkaar aan 

het nadenken over de toekomst van onze kerk in 

Leusden. Er zijn verschillende gemeente-avonden 

geweest en ook in de kerkenraad besteedden 

we er iedere vergadering veel aandacht aan. U 

leest er elders in dit blad veel meer over. Wat mij 

enorm veel hoop geeft, is dat er zoveel mensen 

zijn die de kerk ter harte gaat. Samen vragend en 

zoekend: hoe staan we er nu als gemeente voor, 

welke scenario’s kunnen we bedenken voor de 

toekomst? Wat moet het pro�el, het karakter van 

onze gemeente zijn? En misschien nog wel  

belangrijker, welke opdracht voor onze kerk horen we in de Bijbel? Wanneer ik 

iedereen zo bezig en betrokken zie, dan hoop ik, geloof ik, weet ik, dat de kerk in 

Leusden toekomst heeft. Samen hebben wij er �ducie in dat de kerk een vindplaats 

is en blijft van geloof, hoop en liefde.

De periode van Advent die nu is aangebroken, past daar helemaal bij. Er is ontzettend 

veel donkerheid, wanhoop en onzekerheid in de wereld om ons heen. Maar de  

geschiedenis laat ons zien dat er in de duisternis altijd lichtsignalen van hoop  

zijn geweest. Mensen die zich niet lieten vangen of verlammen door angst en  

uitzichtloosheid, maar moedige lichtbakens werden en perspectief en moed gaven.

Met Advent kijken we uit naar de doorbraak van Licht. Licht voor de wereld, Licht 

voor ons zelf. Licht dat de wereld en je leven in een hoopvol perspectief zet. Voor 

ons als kerk is dat onlosmakelijk verbonden met Jezus Christus. Hij is de hoop in 

hoogst eigen persoon. Zijn campagne en beloftes voor deze wereld zijn geen beloftes 

waarvan je hoeft af te vragen in hoeverre zij gerealiseerd worden. Jezus' hoop kent 

geen compromissen. Deze hoopgever van Godswege vraagt ons niet om toe te kijken, 

maar om mee te doen.

Dominee Rob

2

Van de redactie 

Er is hoop!

Heb je een vraag of een opmerking of 

een idee voor het kerkblad? 

Mail ons! kerkblad@pgleusden.nl

Colofon
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Kerk in de wereld

18 Collecte voor kinderen in Oekraïne

  De kerstcollecte is dit jaar voor kinderen in 

Oekraïne. Hun scholen zijn kapotgeschoten en 

door de oorlog hebben ze trauma’s opgelopen. 

Onze gemeente

8 Nieuwe scriba

 Frank Jansen volgt Lia Meiring op als scriba 

van de Protestantse gemeente Leusden. 

Ze blikken terug en kijken vooruit.

12 Op pad met dominee Erica

  Dominee Erica praat met Riet Jansen in de 

vlindertuin. Riet is regelmatig in de tuin omdat 

ze imker is en hier haar bijenkasten heeft staan. 

14 De toekomst van Protestants Leusden

  Kerkenraadsvoorzitter Bert de Velde Harsenhorst 

praat ons bij over de toekomst van de 

Protestantse gemeente Leusden.

16 Onze gemeente

  Praktische informatie en persoonlijke berichten

Vieren en geloven

4 Wijzen uit het oosten

   Wiebren denkt na over de wijzen uit het Oosten. 

Deze magiërs hebben eerder door dat er een 

koning is geboren dan de mensen in Israël.

10 Geestelijke buren

   Dominee Peter Hommes van de Koningshof 

wilde los van God, maar God hield hem 

vast. Zijn preken worden steeds korter en 

persoonlijker.

18 Bij de kerkdiensten

   Avondmaal voor zieken en ouderen. 

De Sint-Maartenviering in Achterveld.

19  Overzicht kerkdiensten tot en met 

17 december 2023

Inhoud

3

Aan de coördinatoren en vrijwilligers van het 

Gemeentediaconaat Leusden. 

Advent is begonnen, Kerst en oud en nieuw staan 

voor de deur. 

Wij zijn heel dankbaar dat wij dit jaar in alle 

onderdelen ons werk in het Gemeentediaconaat 

weer konden doen en willen jullie dan ook heel 

hartelijk bedanken voor jullie inzet.

Voor het jaar dat voor ons ligt, wensen wij jullie 

veel plezier bij wat je ook doet in de gemeente 

en in de ontmoeting met de ander die je tegen-

komt op je pad.

Het bestuur van het Gemeentediaconaat wenst 

jullie gezegende kerstdagen, een � jne jaarwisseling 

en een ontmoetingsvol 2024. 

Dat Zijn licht mag schijnen

in je huis en in je hart.

Dat Zijn vrede neer mag dalen

in vreugde en in smart.

Dat Zijn Hoop je vooruitzicht mag zijn

in de toekomst die wacht.

Dat Zijn liefde mag zijn

je Bron van kracht.

Bestuur gemeentediaconaat Leusden

Hans van Geet (waarnemend voorzitter)

Diana Saaltink (lid MK)

Teus Blanken (penningmeester)

Jenny Meijlink (secretaris)

Kerstgroet 

Gemeentediaconaat
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Wie van hen als eerste op het idee is gekomen, valt niet te zeggen. 

Misschien wel allemaal tegelijk. Zoals een uitvinding door meerdere 

individuen op min of meer hetzelfde moment kan zijn gedaan, 

simpelweg omdat de tijd er rijp voor is. Al claimt natuurlijk elke 

nationaliteit tot op heden die briljante vondst als de hare. Van de 

wijzen waarover Matteüs in zijn kerstevangelie spreekt, weten we 

gelukkig alleen dat ze uit het oosten komen. Dat bespaart ons 

een hoop internationale touwtrekkerij.

De wijzen vormen een combinatie van astrologen en astronomen. 

Het eerste, ook wel sterrenwichelarij genoemd, helpt hen bij het 

interpreteren van de ster van Bethlehem, dankzij het tweede – 

sterrenkunde – zijn ze onder meer in staat via hemellichamen 

te navigeren. Maar goed ook, want hun wacht een lange reis. 

Met als gids een uiterst simpel gps: ‘De wijzen, de wijzen / die 

gingen samen reizen / vertrouwend op een Koningsster / zij 

wisten niet hoever.’

Een wonderbaarlijk verhaal is het. In Israël weet niemand nog 

van iets – nou ja, behalve de herders dan – maar deze heidense 

geleerden uit Verweggistan hebben uit de plotse verschijning van 

een heldere ster die zij in hun voorstelling van het heelal niet kun-

nen plaatsen, de conclusie getrokken dat er een koning moet zijn 

geboren. En niet zomaar een. Daarop hebben ze waardevolle

geschenken ingeslagen, hun kamelen gezadeld en de tocht 

aanvaard. Kosten noch moeite gespaard. Geen ruimte ook voor 

twijfel. Anders begin je niet aan zo’n ongewis avontuur.

De wijzen worden ook wel magiërs genoemd, van het Griekse 

‘magoi’, en in de volksmond staan ze bekend als de drie Koningen. 

Dat cijfer is ontleend aan de drie geschenken die zij meenemen: 

goud, wierook en mirre. De legende vermeldt zelfs hoe ze heten: 

Balthasar, Melchior en Caspar. Maar de Bijbel rept niet van aantallen, 

laat staan namen. Met hoevelen deze doorzetters uiteindelijk 

in Jeruzalem aankomen, weten we dus niet. Wel dat ze met hun 

vraag waar zij de Koning der Joden die geboren is kunnen vinden 

grote commotie veroorzaken. Koning Herodes met name schrikt 

zich lam. Maar het vreemde is, hij informeert niet bij zijn geheime 

dienst waar die mogelijke troonpretendent uithangt. Nee, hij belegt 

een vergadering met alle overpriesters en schriftgeleerden. ‘En 

trachtte van hen te vernemen waar de Christus geboren zou worden’, 

vertelt Matteüs. Kennelijk voelt Herodes aan zijn water dat er 

hogere machten in het spel zijn. Al kan hij daar totaal niet bij.

Wanneer zijn theologen hem vertellen dat hij het in Bethlehem 

moet zoeken, roept Herodes de wijzen bij zich, in het geniep om 

De wijzen, de wijzen, 
die gingen samen reizen…
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geen verdenking te zaaien. Hij vraagt naar de tijd dat de ster heeft 

geschenen, om zo de bandbreedte van zijn aanstaande moordpartij 

vast te kunnen stellen, en maakt de oosterse bezoekers wijs dat 

ook hij het kind hulde wil bewijzen. Of ze hem dus zodra ze het 

hebben gevonden, willen inlichten. Dan beginnen de wijzen aan 

het laatste traject van hun reis. Met de ster als TomTom arriveren 

ze ten slotte op het juiste adres: “Bestemming bereikt, bestemming 

bereikt.” Daar vallen de mannen in opperste vreugde op hun 

knieën. ‘Zij hebben gevonden / het Kind door God gezonden / dat 

koning en dat knecht wil zijn / voor ieder groot en klein.’ 

De lange reis, in feite één grote gok, is niet vergeefs geweest.  

De hoop en verwachting van de wijzen, die hen al die tijd overeind 

heeft gehouden, is niet beschaamd. En Herodes, die denkt dat hij 

de geschiedenis naar zijn hand kan zetten door zijn hemelse  

concurrent te doden, komt van de koude kermis thuis. Van Godswege 

in een droom gewaarschuwd laten de wijzen Jeruzalem links liggen 

en keren via een andere weg naar hun land terug. Vervuld van 

blijdschap en wijzer dan ooit.

tekst Wiebren J. Tabak

In de Protestantse gemeente Leusden is in de kerstperiode 

veel ruimte voor gezinnen en kinderen. Op deze manier 

proberen we de verhalen rondom Kerst eigentijds en goed 

aan te laten sluiten op de beleveniswereld van kinderen.

Advent

Zo kunnen kinderen alle adventszondagen (dus tot en met 

24 december) tijdens de kindernevendienst luisteren naar 

de verhalen uit het evangelie van Lucas. Ook gaan we daar 

creatief mee aan de slag. Van de aankondiging van de 

geboorte van Johannes tot aan de geboorte van Jezus. De 

vieringen in de Dorpskerk beginnen om 10.00 uur. Voor baby’s 

en peuters is oppas aanwezig. Verder kunnen kinderen uit 

heel Leusden weer meedoen met de Kerstlichtjestocht in het 

dorp. Er kan op zaterdag 16 december tussen 17.00 uur en 

19.00 uur gelopen worden en de start is bij de St. Jozefkerk. 

Organisatie is in handen van de Raad van Kerken in Leusden.

Kerstavond

Kerstavond 24 december wordt ook weer uitgebreid gevierd. 

Zo is er in de Dorpskerk om 15.30 uur een speciale viering 

voor gezinnen met jonge kinderen, de inmiddels bekende 

Kerst op Schoot-viering (voor baby’s en peuters van 0 tot 

4 jaar). We luisteren, zingen en beleven het kerstverhaal. 

Om 19.00 uur begint in de Marcuskerk een kinderkerst-

nachtdienst. Op een eigentijdse manier zingen, luisteren en 

denken we na over het thema ‘Samen bouwen aan hoop’. 

Deze viering is speciaal bedoeld voor kinderen van 4 tot en 

met 12 jaar.

Kerst

Op Eerste Kerstdag begint om 10.00 uur de kerstviering  

in de Dorpskerk. Tijdens de kindernevendienst staan we 

stil bij de geboorte van Jezus. Ouders kunnen de viering 

in de kerk meemaken, voor kinderen tot en met 3 jaar is 

oppas aanwezig.

Wilt u op de hoogte blijven van de kinder- en gezins- 

activiteiten in de PgL? Meld u aan voor de informatiemails 

via kindernevendienst@pgleusden.nl.

Advent en Kerst(avond)  

voor kinderen en gezinnen
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Het zijn de donkere dagen voor kerst. Misschien heb je dit zelf 

ook al eens gezegd of gevoeld in de afgelopen periode. Doel je 

dan op het weer of is het een verwijzing naar je leven? Of wellicht 

beide? De dagen worden korter, het wordt alweer vroeg donker en 

binnen doe je het licht aan. In deze tijd is dat gezellige en veelal 

ook feestelijke verlichting. De een houdt van sfeer en gezelligheid; 

de ander hoopt dat deze tijd maar gauw voorbij zal zijn. De een 

is rondom kerst druk met familie en vrienden; de ander voelt zich 

alleen en brengt deze dagen in eenzaamheid door.

Wat jouw situatie ook is, lees de uitnodiging van dominee Erica 

om dit jaar eens een tegendraadse kerst te vieren.

Dominee Erica: “Als we afgaan op de reclamemakers, is kerst 

een samenzijn met familie en volop eten en cadeaus. Een tijd van 

warmte, je welkom weten, rust… Als je dan naar het kerstverhaal 

in de Bijbel kijkt, dan is dat geen zoet verhaal. Het vertelt over  

een jong stel, zij hoogzwanger, op zoek naar een slaapplaats.  

Ze zijn ver van huis, ontheemd, nergens welkom. Hun kindje wordt 

geboren en bedreigd met de dood, waardoor het jonge gezin  

moet vluchten.

En ook het verdere levensverhaal is niet dat van een held, anders 

dan verwacht. Jezus gaat buiten gebaande wegen, schijnt zijn licht 

op plaatsen die machthebbers graag verborgen wilden houden en 

zet zich in voor mensen die door anderen aan de kant gezet worden. 

Jezus is tegendraads, wil een andere weg laten zien: Gods weg, 

waardoor mensen tot hun recht komen. Dát vieren we in de kerk 

met kerst. De geboorte van een kind dat de wereld veranderde 

door tegendraads te zijn. Hij gaf hoop aan velen die door anderen 

waren opgegeven. Hij hield vast waar anderen loslieten. Hij bracht 

licht in de duisternis. En dat kerstkind vraagt of jij dat ook durft…

Als je dit jaar een ‘tegendraadse’ kerst viert, dan kan dat prima 

samengaan met gezelligheid en lekker eten. Juist dán, te midden 

van dierbaren, kun je laten zien wat kerst voor jou betekent. Steek 

bij het diner eens een kaars aan en spreek daarbij uit voor wie jij 

tot een licht wilt zijn. Wie jij, op dat moment, voor Gods aangezicht 

en voor elkaar wilt brengen. Omdat je gelooft dat jij, net als dat 

kleine kind, licht kunt brengen, verschil kunt maken, door er te 

zijn. Als vriend, als vrijwilliger, als mantelzorger, als �nancieel 

ondersteuner. Geef anderen ook de gelegenheid een kaars aan 

te steken en je zult zien: dan schijnt er een ander licht over 

Schijn eens een 
licht over Ker

Verbrande kerstboom in 2022 in de kapotgeschoten Oekraiense 

stad Irpen.



Het diaconaat behoort tot een van de kerntaken van onze 

kerkelijke gemeente. Hulp bieden aan mensen die dat nodig 

hebben. Het gemeentediaconaat van de Protestantse 

gemeente Leusden omvat een aantal activiteiten, die worden 

ontwikkeld en uitgevoerd door gemeenteleden en een 

dienstbaar (diaconaal) karakter hebben. 

Ditmaal: de kerstgroetenactie

Al vele jaren verzorgt het Gemeentediaconaat een kerstgroet 

in de vorm van een plantje met een bijpassend kerstkaartje. 

Gemeenteleden die ouder zijn dan tachtig jaar, chronisch 

en ernstig zieke mensen ontvangen deze attentie. Ook zij 

voor wie het op dat moment zinvol is, krijgen deze pastorale 

groet. De coördinatoren ontvangen hun namen van de 

predikanten, ambtsdragers, contactpersonen en van het 

Kerkelijk Bureau. 

Bloemenzaak Van Beest verzorgt al de planten. Ze worden 

ingepakt en op de afgesproken dag en tijd bezorgd bij de 

Dorpskerk en Marcuskerk. De coördinatoren hebben aan 

alle contactpersonen doorgegeven op welk moment de 

planten kunnen worden opgehaald bij de desbetreffende 

kerken. Dit jaar is dat op 14 december.

Vanuit de Marcuskerk worden er meestal rond de 150 

planten bezorgd door ruim twintig vrijwilligers. Vanuit de 

Dorpskerk zijn dat er rond de 180 planten, bezorgd door 

ongeveer vijftien vrijwilligers.

De gemeenteleden die in Zorgcentrum Lisidunahof wonen, 

krijgen ook altijd een kerstgroet met een zelfgemaakte 

kerstkaart. Tevens krijgen de huiskamers (zeker) een extra 

attentie. Het afgelopen jaar was dit voor elke huiskamer 

een houten ster op een standaard met lichtjes. Deze sterren 

zijn gemaakt door deelnemers van Zorgboerderij Blommendal 

uit Stoutenburg. Ook dit jaar verzorgen zij de attentie.

Dorpskerk, Henny van Dijk en Aart van Ruler

Marcuskerk, Ina Woltinge en Carla van der Vliet

kerst! En weet je welkom in de kerkdiensten. Waar dat licht ook 

ontstoken wordt en waar we samen volop zingen, het kerstverhaal 

luisteren en we bidden om vrede en licht. Waar we hoop delen!” 

Tot zover dominee Erica.

Kerstlichtjeswandeling

Wie ook een ander licht over kerst laten schijnen zijn de mensen 

achter de schermen van de Kerstlichtjeswandeling op zaterdag 

16 december van 17.00 tot 19.00 uur. De lichtjestocht wordt 

georganiseerd door de Commissie van Kids Revival in samenwerking 

met de gezamenlijke kerken van Leusden. Dit jaar niet rond het 

water van het Buiningpark, maar met de start vanaf de St. Jozef-

kerk is het lichtjesfeest zichtbaarder en aantrekkelijk voor een 

breed publiek. “Figuranten brengen het kerstverhaal tot leven; 

een mogelijkheid tot evangelisatie op een toegankelijke manier”, 

zegt Mandy van Valkengoed, als enthousiaste kartrekker van 

deze wandeling.

Vespers in de St. Jozefkerk

Misschien ben je wel eens op woensdagavond in de St Jozefkerk 

bij het wekelijks oecumenisch avondgebed geweest. Een half uur 

van stilte, rust, afgewisseld door gebed en samen (Taizé-)liederen 

zingen. Dit samenzijn maakt tijdens Advent plaats voor de wekelijkse 

vespers, die om 19.00 uur beginnen.

Paulien Flinkerblusch van de Sint-Jozefkerk in Leusden nodigt je 

hiervoor van harte uit: “Een half uurtje, even los komen van de 

drukte van het dagelijks leven, om stil te staan bij het komende 

Kerstfeest. In de wereld zoals wij die nu kennen, met oorlogsgeweld, 

natuurrampen en onzekerheid, zou je bijna de hoop verliezen dat 

er een toekomst is. In donkere tijden verlangen we naar een 

lichtpuntje, de belofte van het Kerstkind mag in ons de hoop 

doen oplaaien. In de vesper op 6 december staan we stil bij hoe 

Jesaja al uitriep ‘Scheurde u maar de hemel open om af te dalen’. 

Op 13 december denken we na over waar we dan op hopen, 

als God de hemel open zou scheuren. In de laatste vesper voor 

Kerstmis, op 20 december bezinnen we ons op onze eigen rol. 

Zo zetten we samen drie stappen op weg naar het Kerstfeest.”

De vespers beginnen om 19.00 uur.

tekst Jenny Jansma / beeld Shutterstock
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Schijn eens een ander 

ver Kerst Gemeentediaconaat
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Lia Meiring is bijna acht jaar scriba geweest. Frank Jansen volgt 

haar op. De redactie praat bij Lia thuis met de gaande vrouw en 

de komende man.

Terugblik van Lia

Wat doet de scriba?

“In een onbewaakt ogenblik heb ik destijds gezegd, dat ik wel 

scriba wilde worden. Ik ben er open ingestapt en het heeft me 

veel gebracht. Je bent een radertje in het geheel; het meeste werk 

vindt achter de schermen plaats. Dat past bij me. Ik ben niet zo 

geschikt voor het podium. Het notuleren van de vergaderingen is 

een van de taken. Verder zorg je ervoor, dat de vergaderingen goed 

verlopen en met de voorzitter van de kerkenraad bewaak je de 

voortgang van de vergadering. Iets eenvoudigs als het regelen van 

een locatie, hoort er ook bij. Hoe cruciaal dat is, merk je als dat 

een keer misloopt. Uit een vergadering komen altijd acties voort, 

die bewaakte ik ook. Het regelen van bloemen en afscheidsca-

deautjes hoort er ook bij. Kortom: organiseren moet in je DNA 

zitten. Dat geldt ook voor de communicatieve vaardigheden. 

In het dagelijks leven is Lia of�cemanager bij ARAG rechtsbijstand 

in Leusden. Op LinkedIn schrijft ze: ‘Het organiseren van werk-

zaamheden en informatie is mijn grote kracht. Ik ben een logische 

denker en praktisch ingesteld.’ Van deze eigenschappen heeft de 

Protestantse gemeente Leusden dankbaar gebruik gemaakt.

Wat heeft indruk gemaakt?

“De kroon op heel veel teamwork van de beroepingscommissie, 

de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters was het 

brengen van de beroepsbrief naar ds. Erica in Wageningen. Zoiets 

blijft je bij.

De Coronatijd vergeet ik niet gauw. De kerk was eerst dicht. Later 

mocht er een beperkt aantal mensen fysiek naar de kerk komen. 

Je moest je daarvoor digitaal aanmelden. Dat kwam bij mij terecht. 

Niet iedereen is handig met de computer, dat betekende veel  

telefoontjes plegen. Gelukkig heb ik daar hulp bij gehad. Vergaderen 

deden we via Teams. Met de kleine kerkenraad ging dat nog wel. 

Voor de voltallige kerkenraad was dit medium ongeschikt.

Het werk als ouderling heeft mij persoonlijk een meer ontspannen 

geloof gebracht. Het strakke, onwrikbare en het zekere weten zijn 

op de achtergrond geraakt. Twijfelen mag en zaken ter discussie 

stellen ook.”

Overdracht

“Het scribaat kost je ongeveer 2 tot 3 uur per week. In de vergader- 

weken kan het een keer een uurtje meer zijn. Heel veel dingen 

doe je tussen de bedrijven door. Het uitwerken van de verslagen 

van de (kleine) kerkenraad deed ik zo snel mogelijk, dan zit het 

nog in je hoofd. Het nadeel van het notuleren is, dat je tijdens de 

vergaderingen niet goed mee kunt doen, omdat je aan het schrijven 

bent. Dan is je inbreng vaak al weer mosterd na de maaltijd. 

Wat ik belangrijk vind, is investeren in de onderlinge ontmoeting. 

Een keer samen eten voorafgaand aan de vergadering heeft echt 

meerwaarde.”

Frank en Lia kennen elkaar al jaren. En de lijntjes zijn kort. Zo 

nodig weet Frank Lia wel te vinden.

Wisseling van de wacht



 

Wij nodigen u uit voor de jaarlijkse kerstviering op woensdag 

20 december. Het thema van deze middag is ‘In de Gloria’. 

Gezellig samen én een viering waarin we stilstaan bij de 

geboorte van Jezus, ruim tweeduizend jaar geleden. Wat 

betekent ‘in de Gloria’-zijn voor u? Ds. Erica Hoebe is  

de voorganger en Astrid Sparreboom en Teun van Dalen 

verzorgen de muziek.

Vanaf 15.00 uur (let op: gewijzigde begintijd) bent u 

welkom in Het Trefpunt voor kof�e/thee met iets lekkers. 

Om circa 15.45 uur begint de viering in de kerkzaal en na 

a�oop van de dienst gaan we weer terug naar het Trefpunt 

voor ontmoeting en een maaltijd. In verband met de  

catering vragen wij u zich voor 16 december op te geven. 

Dat kan per e-mail: wjbrethouweranker@gmail.com of  

telefonisch bij Gerrie Slotboom (tel.: 494 73 30) of Betsy 

van der Hoeven (tel.: 494 01 81). Naar deze twee dames 

kunt u ook bellen voor vervoer.

Rond 18.30/19.00 uur sluiten we de bijeenkomst weer af.

Wij hopen op een sfeervolle middag. U bent van harte welkom!

Namens het team

Wil Brethouwer (tel.: 06 - 30 62 24 40)

In januari, februari, maart en april 2024 zijn er de volgende 

Ontmoetingsmiddagen in de Marcuskerk.

•  9 januari 2024: dhr. Marinus van Santen, Leusden – 

Huis Doorn, “Der Kaiser” in Nederland.

•  13 februari 2024: dhr. Henk Tromp, Nieuwegein over: 

Rondom het Wad

•  19 maart 2024: Viering in de Stille Week

•  9 april 2024: Ds. Eugeen Baljet, Leusden over: De Bijbel 

als Cultureel Erfgoed

De middagen zijn van 14.30 uur tot 16.30 uur.

U bent allen van harte welkom!

Namens het Team 

Iemeke Ketel (tel.: 434 35 00)
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Wie is Frank?

“Scriba worden, is dat niet wat voor jou?”, vroeg Lia bij het uitgaan 

van de kerk aan Frank. Frank reageerde in eerste instantie afwijzend. 

Na zijn pensionering, over een jaar of vier zou een beter moment 

zijn voor zo’n functie. Het liet hem toch niet los; dit komt op zijn 

pad. Lia gaf nadere informatie en dominee Rob kwam hem  

persoonlijk vragen. Dat resulteerde in een volmondig ja.

Frank is goed thuis binnen de Protestantse gemeente Leusden 

en hij voelt zich er ook thuis. De kerkenraad is voor hem bekend 

terrein. Hij is eerder ouderling geweest.

Frank heeft natuurkunde gestudeerd. De niet levende natuur, 

bijvoorbeeld hoe kerndeeltjes werken is de korte omschrijving van 

zijn studie. Daarbij wordt gewerkt met modellen van de werkelijkheid. 

“Ik werk vanaf 1989 bij KPN in verschillende functies.  

Als gedetacheerde ben ik begonnen bij de automatisering, gevolgd 

door allerlei netwerkklussen. Bij de millenniumwisseling was het 

heel spannend. Iedereen was toen bang voor een enorme computer- 

crash, omdat de systemen niet berekend zouden zijn op de overgang 

van 1999 naar 2000. Ik had allerlei modellen ontwikkeld voor 

doemscenario’s. Tot mijn verrassing ontdekte ik zo het raakvlak 

met mijn studie. Het opstellen van beleid voor het borgen van de 

continuïteit van de dienstverlening is nu mijn hoofdtaak (business 

continuity). Ook daarbij werk ik weer met modellen.

Als scriba heb ik nu een paar vergaderingen bijgewoond. Dat is 

allemaal nog vrij nieuw voor mij. Ik ga graag zorgvuldig te werk, 

in dat opzicht past dit werk wel bij mij. Of ik alles kan behappen 

naast mijn volledige baan, houdt me nog wel bezig.”

Waar staat de Protestantse gemeente Leusden over tien jaar?

Een scriba is een spin in het web en is nauw betrokken bij het  

bestuur en beleid van de kerk. Het is duidelijk, dat de Protestantse 

gemeente Leusden in een krimpsituatie zit. 

Frank: “Corona heeft ons geen goed gedaan. Het kerkbezoek lijdt 

er blijvend onder. De gemiddelde leeftijd wordt steeds hoger. Dat 

heeft consequenties voor het vrijwilligerswerk. Op een gegeven 

moment ben je daar te oud voor.”

Lia: “Ik denk aan kleinschalig wijkgericht gemeente-zijn. Je kent 

elkaar dan en ziet naar elkaar om. Je weet ook waar elkaars 

talenten liggen. Er zijn al gemeenten die zo werken. Op zoek naar 

vrijwilligers draaien we nu steeds in hetzelfde kringetje. Dat moet 

anders kunnen; er zijn zoveel getalenteerde mensen onder ons. 

Een vrijwilligersbank kan mooie matches opleveren. Jonge mensen 

houden zich wel bezig met zingevingsvragen, maar niet in kerkverband. 

Een kleinschaliger aanpak kan net dat beetje extra geven.”

Frank en Lia in koor: “De kerkdienst blijft, dat kan gemakkelijk in 

één gebouw. We zijn ook één gemeente. Investeren in sfeer en 

betrokkenheid is belangrijk. Het kof�e drinken na kerktijd is een 

mooi voorbeeld. En als je verder kijkt dan de eigen kerk, dan is 

samenwerking met de Koningshof een waardevolle stap.”

Het laatste woord is aan Lia

“Join the club. Kerkenraadswerk is leuk. Je betekent iets voor 

anderen, je steekt er wat van op. Het cliché: ‘je krijgt er zoveel 

voor terug’, klopt.”

tekst Tineke Overeem / foto Ko Groen

Senioren Dorpskerk: kerstviering

Ontmoetingsmiddagen Marcuskerk



Hij deed lang over zijn studie in Kampen (‘Die tijd had ik nodig 

om mijn geloof te herontdekken’) maar maakte die toch af en 

werd dominee in de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Eerst 

in Leerdam, daarna in Leusden. Peter Hommes is sinds 2017 als 

predikant verbonden aan De Koningshof. “God is onvoorstelbaar 

geduldig en liefdevol.”

In onze serie ‘Geestelijke buren’ praten we met Peter Hommes (42). 

Hij is geboren in Assen, ging in Groningen naar de middelbare 

school en wist toen al dat zijn toekomst lag in de richting van 

zingeving: “Ik dacht aanvankelijk aan maatschappelijk werk”.  

Maar het werd theologie en met de nodige strubbelingen (‘Ik wilde 

los van God. En kreeg toen het gevoel dat God mij niet losliet.’) 

rondde hij die studie af.

Hij koos voor het gemeentepredikantschap en gevraagd naar 

het waarom zegt hij: “Hoe mooi is het als je in een christelijke 

gemeente elkaar kunt vasthouden op weg naar het Koninkrijk  

van God. Ik zie de gemeente als oefenruimte voor het Koninkrijk. 

Met elkaar optrekken, elkaar vasthouden.”

‘Het mooie van mijn gemeente is de enorme  

bandbreedte in meningen en opvattingen over van 

alles en nog wat.’ 

Vindt hij dat in de Nederlandse Gereformeerde Kerk (want zo heten 

de vrijgemaakten sinds mei) van Leusden? “Het mooie van mijn 

gemeente is de enorme bandbreedte in meningen en opvattingen 

over van alles en nog wat. En toch proberen we samen op te 

trekken.” En hij vervolgt: “In de kerk is er altijd wel iemand die het 

met je oneens is. Ook dat is kostbaar.”

Leuke gemeente

De Koningshof is een leuke gemeente om te werken, vindt Peter 

Hommes. De kerk telt circa 780 leden. En heeft twee predikanten. 

“Dat is een enorme luxe.”

 Wie is God voor u? 

“Voor mij is God iemand die onvoorstelbaar geduldig en liefdevol 

is. Die een groot hart heeft en die zijn kinderen ook wel eens  

laat vastlopen.” 

En hoe ziet u het beroep van predikant? 

“Verkondigen is eigenlijk de kern. Een predikant is iemand die 

mensen bij Christus brengt. Ook bij huisbezoeken, in het jeugdwerk.” 

Tien geboden

Na de coronaperiode is er, aldus Peter Hommes, meer ruimte in 

de liturgie gekomen. “De tien geboden bijvoorbeeld, uit Exodus 20, 

‘Verkondigen is de kern’

Geestelijke buur: ds. Peter Hommes 

van De Koningshof
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die lees ik niet vaak meer. Ik lees liever een Nieuwtestamentische 

verwerking. Vroeger lag de orde van dienst helemaal vast. 

Maar de vanzelfsprekendheid van vroeger is er niet meer. Dat is 

zuiverend geweest.”

“De vrijgemaakte kerk”, verduidelijkt hij, “was een kerk van stand-

punten. Daar werd je op beoordeeld. We moeten erkennen dat we 

met een bepaalde bril de Bijbel hebben gelezen. Sommige delen 

van de Bijbel kregen veel aandacht, andere sloegen we over. De 

spannende vraag is: kan de heilige Geest op een andere manier 

zijn licht over de Bijbel laten schijnen. De vrouw in het ambt? Dat 

is nu aanvaard. Maar dat is wel een heel traject geweest.”

‘De vanzelfsprekendheid van vroeger is er 

niet meer.’ 

Zijn preken zijn anders geworden, zegt hij, “Korter en persoonlijker. 

Ik ben daardoor veel ontspannener geworden als ik preek. Hoe het 

in zijn werk gaat? Je neemt de gekozen tekst mee door de week 

heen. Op vrijdag schrijf ik de preek uit, dan staat het op papier, en 

dan is het ook klaar. In het algemeen ben ik blij met de feedback 

die ik krijg op mijn diensten. Het is zelden echt negatief.” 

Synode

Hommes is naast zijn voltijdse functie in Leusden redacteur van 

het (binnenkerkelijke) maandblad OnderWeg. Zijn lidmaatschap 

van de huidige synode kost hem twee dagen per maand. Met zijn 

echtgenote Marieke voedt hij hun drie zonen (13, 11 en 8) op. 

“En dan blijft er eigenlijk weinig tijd over”. 

‘De preken zijn anders geworden, korter en 

persoonlijker.’

Als er vrije tijd is, gaat hij graag met een groepje bevriende mannen 

naar een escaperoom. Hij leest graag. En deze dominee gamet. 

“De overeenkomst is dat je met al deze dingen even helemaal in 

een andere wereld bent.’’

Voor een gamende dominee heeft de digitale wereld waarschijnlijk 

weinig geheimen? 

“Ik doe alles digitaal. Ook vanwege de duurzaamheid, we zijn 

tenslotte Groene Kerk. Maar de preek, die komt nog op papier. 

Ik moet er niet aan denken dat zo’n tablet ineens hapert.” 

tekst Willem Hekhuis / foto Ko Groen

11



Vanaf Pinksteren van 2023 zijn we in 

gesprek over de toekomst van de 

Protestantse gemeente Leusden, hoe gaat 

dit proces verder?

Vlak voor en na de zomer zijn er drie 

bijeenkomsten geweest.

We zijn begonnen in de kerkdienst van 4 

juni. In die dienst hebben we geprobeerd 

met elkaar te benoemen wat we ten minste 

nodig hebben om ons een christelijke 

gemeente te noemen. 

U ziet de centrale woorden staan. Omzien 

naar elkaar, dienstbaar aan de naaste en 

samen zijn. Maar ook het geloof delen en 

missionair zichtbaar zijn. Op dinsdag 15 

juni zijn we daar met elkaar op doorgegaan. 

Wat zeggen deze centrale woorden voor 

de jongeren, ouderen, gezinnen (met jonge 

kinderen) in onze gemeente. Wat hebben 

wij hun te bieden met betrekking tot het 

delen van het geloof en omzien naar elkaar? 

De derde avond stond gepland op 13 

september daar hebben we met elkaar 

gepraat over de keuzes die we moeten 

maken.

Na deze avonden is er op 7 oktober een 

dag van de kerkenraad geweest. Op die 

dag hebben we het vervolg van het gesprek 

met de gemeente uitgestippeld.

Waarom ook al weer? 

Nadenken over de toekomst doe je niet 

zo maar. Al heel lang geleden hebben de 

kerkrentmeesters een meerjarenbegroting 

opgesteld die de periode tot en met 2024 

beslaat. De einddatum van deze begroting 

werd ingegeven door twee zaken. Op 1 

januari 2025 is dominee Rob Doesburg 

AOW-gerechtigd. Daarnaast hebben we 

in het verleden besloten meer geld uit 

te geven aan predikantsformatie dan we 

eigenlijk kunnen betalen.

De noodzaak om na te denken over de 

toekomst van onze gemeente wordt ook 

ingegeven door een aantal zaken die we 

niet hebben voorzien, maar die er wel zijn. 

Door de stijging van de energiekosten 

geven we bijna het bedrag van één 

predikantsplaats uit aan de verwarming 

van onze gebouwen.

De kosten van alles in onze gemeente zijn 

door de in� atie van meer dan tien procent 

enorm gestegen en onze inkomsten zijn 

niet met een gelijke tred gegroeid.

Daarnaast merken we dat we steeds meer 

moeite krijgen om vrijwilligers te vinden die 

meedraaien in onze activiteiten. Voor een 

kerkdienst hebben we nu twaalf vrijwilligers 

nodig. We hebben acht diensten in één 

maand. Dus in één maand vragen we de 

inzet van honderd vrijwilligers. Dan hebben 

we het nog niet gehad over het bezoekwerk, de

ouderenmiddagen, de mensen die gedurende 

de week kof� eschenken voor de huurders 

van onze gebouwen, kerkenraadsleden of 

de vrijwilligers van het kerkelijk bureau.

De tijden zijn veranderd en wij als 

Protestantse gemeente Leusden gaan ook 

mee veranderen.

De tijden veranderen en 

wij veranderen mee

PgL 2030
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Uw kerkelijke gemeente in �nanciële ademnood? Nog niet direct, maar als het 

zo door gaat over enkele jaren wel! Dringend is uw hulp nodig om de �nanciële 

toekomst van uw kerk veilig te stellen! Wat is de reden?

Het ledenbestand neemt door overlijden en kerkverlating gestaag af en ouderen 

geven per adres een stuk meer dan jongeren.

Ter illustratie:

· 80 jaar en ouder geven gemiddeld  € 452

· 70 - 80 jaar geven gemiddeld  € 363

· 60 - 70 jaar geven gemiddeld  € 311

· 50 - 60 jaar geven gemiddeld  € 237

· 40 - 50 jaar geven gemiddeld  € 192

· 30 - 40 jaar geven gemiddeld  € 135

· Jonger dan 30 jaar geven gemiddeld  €   31

U ziet hierboven waarom wij niet vrolijk gestemd zijn, zeker kijkend naar het beeld 

wat de toekomst ons schetst.

Daarnaast is het ook nog zo, dat de helft van onze leden niet bijdraagt.

De statistiek hieronder geven u nog wat meer informatie.

Om onze exploitatie rond te kunnen krijgen hebben we tussen de € 350.000 en  

€ 375.000 op jaarbasis nodig. Hier komen we gelukkig nu nog in de buurt maar 

over enkele jaren niet meer. Energieprijzen en salarisstijgingen treffen ook uw kerk.

Wij vragen u om ruimhartiger te geven aan uw kerk als u haar toekomst wilt geven 

en het goede werk dat uw kerk doet continuïteit wilt bieden.

Natuurlijk hebben wij begrip voor draagkracht en weten wij dat niet iedereen in 

staat is om meer te geven. Ter informatie: De richtlijn van PKN Nederland is dat u 

2% geeft van uw netto inkomen. Natuurlijk is het een vrijwillige bijdrage, u beslist 

zelf, maar wij geloven dat we op u �nanciële ondersteuning mogen rekenen!

Namens het college van Kerkrentmeesters,

Gerard van Houwelingen en Bram van Uden

Kerkbalans 2024
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Bezint eer gij begint

Wat gaan we doen met de energiekosten 

van onze gebouwen, hoeveel predikants-

plaatsen hebben we, hoeveel vrijwilligers 

hebben we nodig voor ons jeugd- of 

bezoekwerk? Dat zijn allemaal vragen die 

teruggaan op één vraag: wat wil je en vooral 

wie ben je als Protestantse gemeente 

Leusden. Daar hebben we als kerkenraad 

over gepraat op zaterdag 7 oktober.

Heel kort samengevat zijn de uitkomsten 

van die dag:

-  We zijn één kerk, één gemeente. Vanuit 

die gedachte werken we.

-  Wat zijn de exploitatiemogelijkheden 

van de gebouwen, naast de kerkelijke 

functie.

-  Kunnen we in een ander kerkgebouw 

gaan kerken in Leusden?

-  Neem duurzaamheid mee. Welke kerk is 

duurzaam naar de toekomst toe?

-  Kunnen we straks twee dominees houden? 

Indien niet, wat moet er gebeuren om dit 

mogelijk te maken? Hoe kunnen de  

voorwaarden daarvoor worden geschapen?

-  Als kerkenraad moeten we ook aan het 

werk om te zorgen dat geloofsbeleving in 

de kerken versterkt wordt.

Routekaart

We lopen nu twee routes. In de kerkenraads- 

vergadering van november praten we met 

elkaar over ‘zorg voor elkaar’. Hoe gaan 

we om met pastoraat en de inzet van 

vrijwilligers. In januari komen de kerkrent-

meesters met een notitie over de kansen 

die er zijn met betrekking tot gebouwen en 

predikant. In februari of maart gaan we de 

uitkomsten van het gesprek over pastoraat 

en �nanciën met u delen tijdens een  

gemeenteavond.

Na iedere vergadering van de kerkenraad 

treft u een verslag aan. Via de nieuwsbrief 

wordt u daarop attent gemaakt.

Er worden een aantal gemeenteavonden 

gepland om u te informeren over het proces 

om het toekomstig beleid te formuleren. 

Via de nieuwsbrief informeren we u over 

deze data.

We hopen dat u met ons meedenkt om 

onze gemeente op een goede manier de 

toekomst in te dragen.

Bert de Velde Harsenhorst

jonger dan 30 jaar
€ 1.000

80 jaar en ouder
€ 115.000

70 - 80 jaar
€ 100.000

60 - 70 jaar
€ 63.000

50 - 60 jaar
€ 33.000

40 - 50 jaar
€ 15.000

30 - 40 jaar
€ 7.000



Thuis op plaatsen zonder hoop

klimaatrechtvaardigheid = naastenliefde

Dan bent U met ons

Schrijvers voor Gerechtigheid
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Hoelang al ruikt U het branden van de bossen?

Hoelang al voelt U het vuur?

Hoelang al ziet U de oogsten mislukken?

Hoelang al vraagt U aan ons

hoelang het nog duurt?

Hoelang al ziet U de opgedroogde meren?

Hoelang al lijdt de natuur?

Hoelang al heeft U de dieren zien sterven?

Hoelang al vraagt U aan ons

hoelang het nog duurt?

Kom, Jezus, kom.

U lijkt ver bij ons vandaan,

maar het is juist andersom,

Heer, U bent nooit weggegaan.

Want U woont waar niemand meer kan leven.

U bent thuis op plaatsen zonder hoop,

waar de aarde niets meer heeft te geven,

waar de zee de dorpen binnenstroomt.

U bent vrienden met de allerarmsten,

U zit naast hen in de hete zon.

En zijn wij met hen,

dan bent U met ons.

Hoelang nog hebben uw kinderen geen eten?

Hoelang nog roept U om recht?

Hoelang nog vraagt U of wij U vergeten?

Hoelang nog voordat wij doen

wat U heeft gezegd?

Kom, Jezus, kom.

U lijkt ver bij ons vandaan,

maar het is juist andersom,

Heer, U bent nooit weggegaan.

Want U woont waar niemand meer kan leven.

U bent thuis op plaatsen zonder hoop,

waar de aarde niets meer heeft te geven,

waar de zee de dorpen binnenstroomt.

U bent vrienden met de allerarmsten,

U zit naast hen in de hete zon.

En zijn wij met hen,

dan bent U met ons.

groenekerk@pgleusden.nl
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Als ik de Groene Zoom overgestoken 

ben, rijd ik het Vlinderpad op. Het smalle 

weggetje eindigt bij een hek. Daar zet ik 

mijn � ets neer. Riet Jansen zit me al op te 

wachten onder de overkapping, met een 

grote glimlach op haar gezicht. Zij laat me 

vandaag de plek zien waar ze zoveel tijd 

doorbrengt, de vlinder- en bijentuin.

We beginnen op haar lievelingsplekje, aan 

de rand van de vijver. Er staat een bankje 

in de zon, waar ze graag neerstrijkt als ze 

even pauzeert met het werk. De tuin is 

prachtig aangelegd, met behulp van een 

tuinarchitect, en staat vol met planten 

die geliefd zijn bij bijen en vlinders. Riet 

is regelmatig in de tuin omdat ze imker is 

en hier haar bijenkasten heeft staan. We 

zien de bijen overal, maar horen ook het 

gekwaak van de kikkers, het � uiten van 

de vogels en zien vlinders � adderen. Riet 

herkent ze, dat heeft ze door de jaren heen 

geleerd. We bewonderen een gehakkelde 

aurelia, een vlinder die haar naam te danken 

heeft aan de gekartelde vleugels. 

Riet vertelt dat de bijen- en vlindertuin 

sinds twee jaar is uitgebreid met een 

voedselbos. De vrijwilligers zijn nog volop 

bezig met het aanplanten van vruchten- en 

notenbomen, bessenstruiken, wijnranken 

en de pluktuin. Iedere ‘tuin’ heeft een 

eigen groep vrijwilligers, met een gezamenlijk 

doel: met dit stukje groen in Leusden 

willen ze zorg dragen voor de natuur. Er is 

de afgelopen jaren zoveel verloren gegaan. 

De bijen en vlinders, maar ook andere 

insecten, hebben het moeilijk. Hier creëren 

ze een plek waar zij kunnen � oreren. 

Door de tuin op zaterdag open te stellen, 

willen de vrijwilligers de Leusdenaren 

enerzijds laten genieten van de pracht van 

de natuur, maar anderzijds ook voorlichten. 

Er is een speurtocht voor kinderen, er zijn 

informatieborden waarop volop uitleg staat 

over vlinders en bijen, er zijn vrijwilligers 

aanwezig die uitleg geven en vragen 

beantwoorden. Ook zijn er vaak creatieve 

workshops.

Als ik vraag wat Riet ervaart, als ze tijdens 

haar pauze op het bankje zit en over het 

water uitkijkt, dan vertelt ze dat ze hier 

vaak aan haar vader en grootvader moet 

denken. Zij hielden ook bijen en van hen 

heeft ze meegekregen dat ze zorg moet 

dragen voor de natuur. Dat ‘zorg dragen’ 

is voor haar onlosmakelijk verbonden 

met haar geloof. Daarbij is Jezus heel 

belangrijk. “Hem kan ik volgen”, zegt ze, 

“door medemens te zijn, goed te doen in 

de wereld om me heen.” Jezus is daarbij 

tot voorbeeld. Ze is altijd heel actief bezig 

geweest in de tuin, helaas is dat gezien 

haar leeftijd en gezondheidsklacht nu minder 

geworden. Maar, zo zegt ze: “daardoor 

geniet ik nu mogelijk nog meer.”

We lopen een rondje, waarbij ik in een 

bijenkast kan kijken, poppen van vlinders 

zie en hoor hoeveel liefde, tijd en zorg 

er zit in deze tuin. Ook krijg ik een potje 

honing mee, van haar eigen bijen. “Heel 

veel Leusdenaren kennen deze plek nog 

niet”, zegt Riet. Wat bof ik dat ik deze 

plek zo snel heb mogen bewonderen. Ik 

kom snel weer eens terug en als u/jij hier 

nog nooit geweest bent: Van mei tot en 

met september ben je iedere zaterdag- en 

zondagmiddag welkom! 

tekst en foto: Erica Hoebe

Riet Jansen 
op pad met 
dominee 

Erica 



 

Gebouwen
Dorpskerk, Arnhemseweg 75,  (033) 494 10 40

Marcuskerk, Asschatterweg 1,  (033) 494 45 15

Coördinerend beheerder: Machteld Beek. Bij voorkeur mailen: 

beheerder@pgleusden.nl. Op ma/di/woe/vrij tussen 09.00 - 

12.00 uur bereikbaar op  (06) 28 44 78 24.

Predikanten
ds. Rob Doesburg

Breezand 16, 1274 TD Huizen,  

 (06) 22 04 74 86, dsdoesburg@kpnmail.nl

ds. Erica Hoebe

Rozengaarde 25, 3831 CC Leusden.  

 (033) 785 45 84, ericahoebe@pgleusden.nl

Organisatie
Kerkenraad

Scriba: dhr. Frank Jansen,  (033) 495 18 39 

scriba@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau.

College van Kerkrentmeesters

Secretaris: dhr. Evert Overeem,  (06) 55 27 72 31

secretarisCvK@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau. 

Giften voor de kerk kunnen worden overgemaakt op  

NL95 RABO 0335 9141 95 t.n.v. Protestantse gemeente Leusden.

Diaconie

Voorzitter: dhr. Bouwe van der Eems, 

bouwevandereems@pgleusden.nl. Giften zijn welkom op 

NL35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie PgL.

Vertrouwenspersonen

Inge van Os,  (06) 41 16 23 75, vanosinge2@gmail.com en 

Rob de Peuter,  (06) 51 23 36 28, robdepeuter@outlook.com

Taakgroep pastoraat
Voorzitter: Paul Weijland, pweijland@gmail.com

Team Noord: Jos de Bruin (vz), j.m.de.bruin@kpnmail.nl 

en Wout Niezen, w.niezen@xmsnet.nl

Team Midden: Guus Doorn (vz), guusdoorn@hotmail.com 

Team Zuid: Martin Meurs (vz), martinmeurs@hotmail.com 

en Björn van der Poel, bjornvanderpoel@pgleusden.nl 

Jeugdambtsdragers
Jeugdouderling: Marco Oosterom, marcooosterom@pgleusden.nl

Jeugddiaken: Ineke van de Berkt, inekevandeberkt@pgleusden.nl

Telefonisch te bereiken via Ineke: (06) 29 56 77 71 

Gemeentediaconaat
Voorzitter: vacature, tijdelijk vervuld door Hans van Geet  

Secretaris: Jenny Meijlink,  (033) 494 00 90,  

jennymeijlink@online.nl 

Penningmeester: Teus Blanken, teunisblanken@gmail.com

Lid Dorpskerk: Hans van Geet,  (033) 494 82 30,  

j.van.geet@kpnmail.nl

Lid Marcuskerk: Diana Saaltink,  (06) 13 93 01 14, 

dianasaaltink@hotmail.com

Onze gemeente
Archief 
Heeft u stukken voor het archief van de PgL? Stuur die dan 

naar archief@pgleusden.nl of stuur een mail om te overleggen. 

Kerkelijk bureau
Bij het kerkelijk bureau kunt u terecht voor informatie 

over onder andere de ledenadministratie en �nanciële 

administratie, kerkwinkel en kerkelijke bijdragen. Het kerkelijk 

bureau is gevestigd in de Marcuskerk. Vrije inloop op 

maandag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en 

maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur. In de Dorpskerk is 

iedere dinsdagochtend van 10.00 - 12.00 uur inloop mogelijk.

Telefonisch is het kerkelijk bureau bereikbaar van maandag 

t/m donderdag 10.00 tot 12.00 uur en maandagavond van 

19.30 - 20.30 uur via  (06) 15 54 54 32. Mailen kan 

natuurlijk ook: voor declaraties en collectemunten graag naar 

�nancieel@pgleusden.nl en voor overige zaken graag naar 

kerkelijkbureau@pgleusden.nl t.a.v. Marjolein Zweverink.

Kerkelijke bijdragen kunnen worden overgemaakt op  

NL38 INGB 0002 8684 99 o.v.v. Kerkelijke bijdragen PGL.

Kerkwinkel

In de kerkwinkel zijn collectemunten, Liedboeken en de Bijbel in 

Gewone Taal te koop. Collectemunten zijn er in drie varianten: 

€ 0,70 (groen), € 1,10 (violet) en € 2,50 (geel). De munten 

gaan per 20 stuks. De verkoop in de kerkwinkel is ef�ciënter 

en makkelijker dan via de bank. De kerkwinkel is te vinden op 

de website (www.pgleusden.nl) rechtsboven onder de knop 

Geven, daarna: Naar de kerkwinkel.

Beschikt u niet over internet? Bestel de munten of bonnen dan 

door geld over te maken op NL82 RABO 0335 9157 87 t.n.v. 

Collecterekening PgL, met vermelding van het bezorgadres. 

Giften

Op de bankrekening van de Diaconie zijn tussen 31 augustus 

en 26 oktober de volgende collecten en giften binnen- 

gekomen: Voor de zending in Syrië € 1.424,23; voor de Shan 

Nerseryschool (project Joop Neve) € 2.126,00; voor gered 

gereedschap € 1.050,01; voor de Diaconie € 734,74; voor de 

voedselbank (vers fruitactie) € 711,55 en voor West Papoea  

€ 887,32.

Op 28-09-2023 via Betsy van der Hoeven t.b.v. Zending € 20,-; 

1-10-2023 via Dinie Kok van Fam. Veen-Pook t.b.v. Bloemendienst 

€ 50,-; 2-10-2023 via Simone van Kuijzen t.b.v. Bloemendienst 

€ 20,-; 21-11-2023 via Betsy van der Hoeven t.b.v. Bloemen-

dienst € 100,-.
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In de afgelopen maanden hebben we gemeenteleden moeten 

loslaten. Zij zijn in de handen van God.

16 november 2023, mevrouw Dica Labots-Blom

13 november 2023, de heer Jacob (Jaap) Droppert

19 oktober 2023, mevrouw Lydia van Kalkert

4 oktober 2023, mevrouw Wilhelmina (Willy) Onvlee-Bruijel 

Op de website van de gemeente is over hen een in memoriam  

te lezen. www.pgleusden.nl/zorgen/in-memoriam.

Heer,

er valt geen blad van een boom buiten U om. 

U bent aanwezig in alle leven en in de loop der dingen. 

U weet van mijn vreugden, van mijn beproevingen en van 

mijn tranen. 

Laat die gedachte mijn troost zijn. 

U raapt op wat is gevallen en maakt het nieuw.

Toon Hermans

In Memoriam
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In verband met de privacyregels volgens de  

Algemene Verordening Gegegevensbeschereming 

(AVG) is het niet mogelijk dit deel van het  

Leusder Kerkblad via de website na te lezen.



Bij de kerkdiensten

De Kerstcollecte is dit jaar bestemd voor kinderen in 

Oekraïne. Kerk in Actie wil hun veiligheid, stabiliteit en 

psychosociale ondersteuning bieden. Ze krijgen een veilige 

plek om te spelen, psychosociale hulp om mentaal gezond 

te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en 

zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. 

In getroffen steden zijn mobiele opvangplekken, waar 

kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal 

kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van 

kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen 

kunnen blijven leren.

De collectes worden gehouden tijdens de Kinderkerstnacht-

dienst in de Marcuskerk en op Eerste Kerstdag in onze 

beide kerken. 

Uw bijdrage is welkom tijdens de collecte-momenten of via 

bankrekening NL35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie 

Protestantse gemeente Leusden o.v.v. Kerstcollecte 2023 

KINDEREN IN OEKRAÏNE.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank!

De ZWO-groep

Kerstcollecte 2023 voor 

kinderen in Oekraïne
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De gezamenlijke kerken in 

Leusden (Jozefkerk, Koningshof, 

Dorpskerk en Marcuskerk) 

nodigen iedereen uit voor een 

Kerstsamenzang op zaterdag 

23 december 2023, om 19.30 

uur in kerkgebouw De Koningshof. 

De aanwezigen zingen bekende kerstliederen, vooral uit 

de protestantse en katholieke traditie, maar ook liederen 

die bekend zijn bij degenen die zich niet verbinden met 

kerk of geloof. Korte fragmenten uit de Bijbel, die tussen 

de liederen worden voorgelezen, herinneren aan wat de 

overlevering vertelt over Jezus.

Annemiek van der Niet dirigeert een groep zangers en 

zangeressen uit de verschillende kerken, Peter Sneep 

(foto) begeleidt de samenzang op het orgel. Na a� oop is 

er warme chocolademelk en met iets erbij. 

De toegang is vrij.

foto Jeroen Jumelet

Kerstsamenzang 

in De Koningshof

met Peter Sneep

In januari 2024 zijn er geen kerkdiensten in de Marcus-

kerk. In februari is de Dorpskerk op zondag gesloten. 

De zogenoemde Wintersluiting is ingesteld om energie te 

besparen. Vanaf maart zijn er op zondag weer diensten in 

beide kerkgebouwen.

Wintersluiting Dorpskerk 

en Marcuskerk



Van 17 december 2023 tot en met 18 februari 2024 
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Kerkdiensten

Maandag 25 december - Eerste Kerstdag

Dorpskerk 10.00 uur ds. Erica Hoebe
Marcuskerk 10.00 uur ds. Rob Doesburg m.m.v. de Cantorij

Zondag 17 december - Derde Advent

Dorpskerk 10.00 uur ds. Erica Hoebe
Marcuskerk 10.00 uur  ds. Rob Doesburg - Maaltijd van de Heer

Zondag 31 december - Oudejaarsdag

Dorpskerk 10.00 uur ds. Rob Doesburg
 19.30 uur Bert de Velde Harsenhorst
Marcuskerk  Geen dienst

Zondag 24 december - Vierde Advent

Dorpskerk 10.00 uur ds. Rob Doesburg en Bert de Velde Harsenhorst
 15.30 uur ds. Erica Hoebe - Peuterkerstfeest
 22.00 uur ds. Rob Doesburg - Kerstnacht
Marcuskerk 10.00 uur Geen dienst
 19.00 uur ds. Erica Hoebe - Kinderkerstfeest
 22.00 uur ds. Erica Hoebe - Kerstnacht

KERKTAXI
Wilt u gebruik maken van de Kerktaxi? Neem dan contact op met Renze Steringa (06) 41 16 14 30.  

Mailen kan ook: r.steringa@kpnmail.nl.

U kunt de diensten op verschillende manieren mee beleven.

•  Meeluisteren: via kerkomroep.nl zijn diensten uit beide kerken 

te beluisteren.

•  Meekijken: één van beide diensten wordt live gestreamd. U kunt 

deze vinden op YouTube (zoek op Protestantse gemeente 

Leusden). Op de website is eventueel ook een link te vinden. 

De dienst blijft één week te zien.

De liturgie wordt van te voren per mail toegestuurd. Ontvangt u de 

liturgie nog niet, maar wilt u die wel ontvangen, stuur dan een mail 

naar liturgiedk@pgleusden.nl of liturgiemk@pgleusden.nl. 

Lukt het u niet om online verbinding te krijgen, neem dan contact 

op met Teun den Heijer via d.heijer@hccnet.nl of (033) 494 78 33.

Zondag 7 januari

Dorpskerk 10.00 uur ds. Erica Hoebe
Marcuskerk 10.00 uur Geen dienst

Zondag 21 januari

Dorpskerk 10.00 uur ds. Erica Hoebe
Marcuskerk 10.00 uur Geen dienst

Zondag 4 februari

Dorpskerk 10.00 uur Geen dienst
Marcuskerk 10.00 uur ds. Erica Hoebe

Zondag 18 februari 

Dorpskerk 10.00 uur Geen dienst
Marcuskerk 10.00 uur ds. Rob Doesburg

Zondag 14 januari

Dorpskerk 10.00 uur ds. Rob Doesburg
Marcuskerk 10.00 uur Geen dienst

Zondag 28 januari

Dorpskerk 10.00 uur ds. Erica Hoebe - Maaltijd van de Heer; m.m.v. de Cantorij 
Marcuskerk 10.00 uur Geen dienst

Zondag 11 februari 

Dorpskerk 10.00 uur Geen dienst
Marcuskerk 10.00 uur ds. Erica Hoebe m.m.v. de Cantorij




