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Dat was een mooie en uitbundige avond, op vrijdag 12 januari. De Protestantse 

gemeente Leusden bedankte tijdens een uitbundige feestavond in een volle Martuskerk 

alle vrijwilligers voor hun werk. Ze werden bediend door de vijf die in vaste dienst 

zijn bij de kerk: de predikanten Rob Doesburg en Erica Hoebe, beheerder Machteld 

Beek, administrateur Marjolein Zweverink en ik. Gehuld in schorten van dienstbaar-

heid. De ongeveer 175 aanwezige vrijwilligers hoefden niets te doen dan alleen 

maar genieten.

In onze gemeente zijn ongeveer zeshonderd vrijwilligers actief. Dat doen ze op 

allerlei terreinen, zoals pastoraat, onderhoud van gebouwen en tuinen, diaconaat, 

kerktaxi, organiseren van ouderenmiddagen. Het is echt teveel om op te noemen  

en veel gebeurt in het verborgene – en dat is goed. 

Sinds die avond loop ik te kauwen op het woord vrijwilliger. Ik vind het een mooi 

woord. Er zit ‘vrij’ en ‘wil’ in. Dus je kiest zelf om iets te doen. Niemand dwingt 

en er is niets verplicht. Er zit dus een grote factor van dienstbaarheid in. Je helpt 

omdat je vindt dat het nodig is. Ik ben onthutst, want opeens dringt tot me door: 

Er zijn in onze gemeente maar liefst zeshonderd mensen die dat gewoon doen. 

Onbaatzuchtig. 

Hans van der Valk kreeg als eerste de vrijwilligers-

bokaal. Het is de bedoeling dat deze bokaal elke 

maand wordt doorgegeven aan een andere vrijwilliger. 

“Als elke vrijwilliger de bokaal een keer krijgt, zijn 

we 13,5 jaar verder’’, zei Erica Hoebe.

Na de rumoerige pubquiz kreeg �uitiste en zangeres 

Astrid Sparreboom de Gouden speld voor vrijwilligers 

van de landelijke Protestantse Kerk. Zij verleent al 

45 jaar medewerking aan kerkdiensten en andere 

bijeenkomsten als �uitiste en zangeres. Haar foto 

staat op de voorkant van dit Kerkblad. Ze is nog 

steeds beduusd en heel erg dankbaar voor haar onverwachte onderscheiding. Ze 

draag het insigne nu overal waar ze optreedt.

Aart van Ruler kreeg zilveren speld. Hij is al vele jaren op allerlei gebieden zeer 

actief, als organisator van ouderenmiddagen (waar hij onlangs mee is gestopt) en 

als lector (voorlezer) tijdens de kerkdiensten.

De Veertigdagentijd is begonnen. We denken de komende weken aan Jezus die 

vrijwillig naar de aarde kwam, die onbaatzuchtig het goede deed; die als een slaaf 

onze voeten wast, die uit dienstbaarheid zijn leven offerde. Kortom: vrijwilligers zijn 

het handelsmerk van de kerk.

Peter Sneep

foto: Jeroen Jumelet
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Van de redactie 

Vrijwilligers

Heb je een vraag of een opmerking of 

een idee voor het kerkblad? 

Mail ons! kerkblad@pgleusden.nl

Colofon
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Kerk in de wereld

9 Paasgroetenactie  

  Paasgroeten bieden gevangenen in het  

buitenland een sprankje hoop. De opstanding 

van Jezus opent de weg uit het donker naar 

het licht.

10 Groene Kerk 

  U houdt van de natuur, maar houdt de natuur 

ook van u? Wij zijn allemaal deel van Gods 

schepping en we moeten ons zo gedragen dat 

de natuur ook van ons zal houden.

Onze gemeente

8 Jeugdkerk

  Tineke Overeem ging naar de jeugdkerk. 

De tieners willen hun gebeden delen met 

gemeenteleden. Kerkgangers kunnen een 

kaartje meenemen voor het gebed thuis.

12 Onze gemeente

  Praktische informatie en persoonlijke berichten

14 De toekomst van Protestants Leusden

  Kerkenraadsvoorzitter Bert de Velde Harsenhorst 

praat ons bij over de toekomst van de  

Protestantse gemeente Leusden. 

Vieren en geloven

4 Wachters bij het graf

   Wiebren denkt na over de wachters bij het 

graf van Jezus. Zij zagen de opstanding van 

de Heer, maar ze lieten zich betalen om hun 

mond te houden.

6 Geestelijke buren

   Pastoor Harrold Zemann heeft vijftien kerken 

onze zijn hoede, waaronder de Sint-Jozefkerk 

in Leusden. Elke mis is een pelgrimstocht:  

je brengt wat en je neemt wat mee.

14 Bij de kerkdiensten

   Collectes in de Veertigdagentijd.

15  Overzicht kerkdiensten tot en met 18 april 2024

Inhoud
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En toen zij hem wegleidden, grepen zij een  

zekere Simon van Cyrene, die van het land 

kwam, en legden hem het kruis op om achter 

Jezus te lopen. Lucas 23:26.

Simon

Simon,

je was er niet bij,

alle opschudding gemist,

werk aan de winkel.

Recht trok je de voren,

bestuurde je ploeg

met vaste hand,

want de akker lag braak,

wachtend

op de voorboden van de oogst.

Toch Simon,

kwam pas de vervulling

op de weg naar Golgotha.

Toen jij,

zwoegend onder Zijn kruis,

boven jezelf werd uitgetild.

Is toen het zaad

in jou ontkiemd,

Simon?

Wiebren J. Tabak
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Een opmerkelijk gegeven aan het verhaal 

over de wacht bij het graf van Jezus is dat 

het de Joodse leiders zijn, die bij Pontius 

Pilatus op het instellen van deze bewaking 

aandringen. Waar de discipelen na de 

kruisiging van de Heer alle hoop hebben 

opgegeven, zijn zij degenen die zich 

herinneren “dat deze verleider gezegd heeft 

toen Hij nog leefde: Na drie dagen zal Ik 

opgewekt worden.” Stel je voor dat zijn 

aanhangers zijn lichaam ’s nachts zouden 

stelen en dan beweren dat Hij uit de dood 

is opgestaan. Dat moest er nog bijkomen. 

‘Nou’, denkt Pilatus op zijn beurt, ‘dit kan 

er ook nog wel bij.’ En hij stelt een sectie 

legionairs ter beschikking. Maar daarmee 

is voor hem de kous de� nitief af. Dat met 

Herodus alles weer koek en ei is, vormt wat 

de Romeinse prefect betreft het enige plus-

punt aan deze hele schimmige affaire. Nu

alleen nog de echtelijke ruzie met zijn vrouw 

Claudia, die hem dringend had gevraagd 

Jezus niet te veroordelen, bijleggen.

De Romeinse soldaten die voor het graf 

geposteerd worden, zullen wel opgekeken 

hebben van hun opdracht. Moeten ze 

hier nachten lang voor jan doedel een lijk 

bewaken. Ja goed, hun zijn wel verhalen ter 

ore gekomen over bijzondere gebeurtenissen 

die zouden hebben plaatsgevonden bij de 

kruisdood van deze terechtgestelde, maar 

toch. Is dit niet wat vergezocht? Misschien 

hebben sommigen van hen zich over die 

absurditeit wel beklaagd bij de wacht-

commandant. Maar deze volgt ook alleen 

maar zijn orders. En laten we eerlijk wezen, 

liever dit corvee dan ergens aan de grenzen 

van het Romeinse Rijk een obscure oorlog 

uitvechten. Hoe dan ook, de consignes zijn 

duidelijk: Geen onbevoegden toelaten en 

voorkomen dat de overledene de benen 

neemt, al dan niet met assistentie.

Zoals verwacht is het een saaie bedoening. 

Goede Vrijdag gaat rimpelloos over in Stille 

Zaterdag, al heten die dan nog niet zo. De 

soldaten posten bij het graf en 

vervelen zich stierlijk. Geen enkele dreiging. 

Zelfs geen nieuwsgierig publiek om op 

afstand te houden. Nog één nacht en dag 

Wachters

op de morgen
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volmaken. Als die net zo rustig verlopen, 

hebben ze hun soldij in elk geval makkelijk 

verdiend. Maar dan, in de vroege ochtend 

van de derde dag, Paasmorgen, gebeurt 

het. Plots begint de aarde hevig te beven. 

Een blinkende gestalte daalt af van de 

hemel en rolt de steen weg van het graf. 

Hij licht op als de bliksem en de bewakers 

schrikken zich dood. Misschien heeft één 

dappere ziel nog geroepen: “Halt, wie daar!” 

Maar daar blijft het bij. Deze beroeps- 

militairen, normaal voor geen kleintje  

vervaard, verstijven van angst en laten  

het allemaal gebeuren. 

Wat precies, kunnen ze achteraf niet  

recapituleren. Maar één ding weten ze zeker. 

Niemand zal hen geloven. Men zal zeggen 

dat ze hebben liggen pitten en nu via een 

doorzichtige smoes aan hun lot pogen te 

ontkomen. Tijdens de wacht in slaap vallen, 

vormt in oorlogstijd – en Rome is continu 

in oorlog – immers een krijgstuchtelijk 

vergrijp, waarop zware straffen staan. Met 

lood in de schoenen melden ze zich bij de 

Joodse hogepriesters die hen voor deze 

klus hebben ingehuurd. En laten die hun 

nu een reddingsboei toewerpen. Ja, de 

soldaten moeten toegeven dat ze zijn inge-

dommeld en het gerucht verspreiden dat 

de leerlingen van Jezus daarvan misbruik 

hebben gemaakt door zijn lichaam stiekem 

weg te halen. Maar geen zorgen, de geeste- 

lijken zullen hen zo nodig bij Pilatus dekken. 

Nou, dat laten ze zich geen twee keer 

zeggen. Ter compensatie en aanmoediging 

krijgen ze bovendien ook nog smeergeld 

toegestopt. Is me dat even een meevaller!

Het hoeft geen verbazing te wekken dat de 

militairen zich voor het karretje van de Joodse 

Raad laten spannen. Maar wel, dat dit 

karretje nog steeds hetzelfde spoor volgt. 

Nóg ligt de redding voor het grijpen. Maar 

zelfs nu is uitgekomen wat Jezus heeft 

geprofeteerd en waarvoor zij vreesden,  

volharden de godgeleerden in hun ongeloof. 

De discipelen echter, die anders dan deze 

theologen de belofte van Jezus dat Hij na 

drie dagen uit de dood zou herrijzen totaal 

vergeten waren of domweg niet konden 

bevatten, omarmen nu het wonder van 

de Paasmorgen. En belijden: ‘De Heer is 

waarlijk opgestaan.’

Wiebren J. Tabak 

foto: Shutterstock

Tijdens twee kerkdiensten en twee gemeenteavonden zijn we met elkaar in gesprek 

gegaan over de toekomst van onze gemeente. Daar kwam een aantal vragen aan 

de orde. De vraag ‘waar zijn we als gemeente toe geroepen?’ stond hierbij centraal. 

In alle bijeenkomsten horen we hetzelfde geluid terug:

- omzien naar elkaar

- dienstbaar aan de naaste (in brede zin)

- betrokkenheid op elkaar

Het omzien naar elkaar is geen wens voor de toekomst. Het is een kernwaarde 

van onze gemeente die we nu ook vorm proberen te geven. Dat doen we onder 

andere in het pastoraat. Onze ouderlingen, predikanten en contactpersonen zijn 

daarin de voortrekkers.

Ontmoeting

Pastoraat is niet alleen een kwestie van huisbezoek, we komen elkaar ook in allerlei 

kringen tegen. In de kring van de eredienst, de kof�e ná de dienst, bijeenkomsten 

door de week, de ouderenmiddagen, kortom er zijn veel plekken waar we elkaar 

ontmoeten kunnen en omzien naar elkaar. De gemeenteleden die daar niet (kunnen) 

komen, maar wel contact willen, proberen we regelmatig te bezoeken. Ook digitale 

vormen van verbondenheid, zoals de uitzendingen van de erediensten en de nieuw 

aankomende eigen PgL-kerkapp via Donkey Mobile dragen bij aan onderlinge 

verbondenheid. 

Nieuwe wegen

We merken dat we moeten nadenken over een andere vorm van pastorale zorg 

wanneer we waar willen maken, dat omzien naar elkaar centraal staat in onze 

gemeente. Die herbezinning wordt ingegeven door twee redenen: de veranderende 

tijdgeest (veel gemeenteleden verlangen niet jaarlijks door een ouderling bezocht 

te worden) én het gebrek aan menskracht en middelen. 

Hoe dan?

Op de gemeenteavond van 12 februari legde de kerkenraad u een uitgewerkt idee 

voor, waarin zij een plan voorstelt van ‘toekomstgericht pastoraat’. 

Een plan waarin we als gemeente omzien naar elkaar. De kerkenraad wil dat we 

voor zowel gemeenteleden als voor alle Leusdenaren vindbaar zijn. Dat betekent 

dat de kerk open en toegankelijk is voor vragen, voor het branden van een kaars, 

voor een gesprek.

‘Een soort meldpunt voor vreugde, verdriet en zorg.’ Dat vraagt om een betaalde 

kracht, die aanvragen voor pastorale bijstand binnenkrijgt en coördineert. Het 

werk van de contactpersonen ondersteunt, aanvult en toerusting organiseert. Het 

belangrijke verschil is ook dat een gemeentelid bij deze vorm zelf actief contact 

moet opnemen wanneer er een wens is voor pastoraal contact en er niet meer 

‘automatisch’ een keer in de zoveel tijd iemand langskomt. Tegelijkertijd kan men 

hier ook aangeven dat een ander (gemeentelid) gebaat is bij een bezoek.

Zo hopen we als gemeente ‘een vindplaats te zijn van geloof, hoop en liefde’, voor ieder.

tekst: kerkenraad; foto: Shutterstock

Omzien naar elkaar
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In de serie ‘Geestelijke buren’ ditmaal pastoor Harrold Zemann 

van de Sint-Lucasparochie, oftewel de Sint-Jozefkerk aan de  

Hamersveldseweg. Hij heeft liefst vijftien kerken onder zijn hoede.

Als kleine jongen wist Harrold Zemann (1968) uit het Achterhoekse 

Beltrum al: het schildersbedrijf van zijn ouders was niets voor 

hem. Hij zat liever met zijn neus in de boeken. Omdat hij ook 

op school een buitenbeentje was, werd hij naar de kostschool 

gestuurd, van de fraters Maristen in Azelo. Daar was hij op zijn 

plaats: “De fraters probeerden ieders talent te ontwikkelen.”

Hij wist ook al jong dat hij iets met mensen wilde doen “Maat-

schappelijk werk, politieagent of zoiets.” En voegt eraan toe: “Kerk 

en God zijn altijd belangrijk voor me geweest.” Toen een oom op 

jonge leeftijd overleed “realiseerde ik me de kracht van het gebed. 

Ik kreeg echt het gevoel: ik kan iets kwijt, ik praat tegen iemand.” 

Toen nog wel, zegt hij, met het beeld van de man met een baard.

Vuilnisman

Na de middelbare school koos hij voor de priesteropleiding in  

het Ariënskonvikt in Utrecht. Bij die opleiding hoorde een ‘maat-

schappelijke stage’ en in dat kader was Harrold Zemann een half 

jaar lang vuilnisman in Dordrecht, met een tijdelijk onderdak in de 

volkswijk Krispijn in die stad. “Daar heb ik geleerd hoe belangrijk 

het is dat de kerk oog heeft voor mensen in de wijk.”

In april 1995 werd hij tot priester gewijd, na de nodige twijfel (“Je 

geeft een leven in gezinsverband op.”) Hij werkte in Denekamp, in 

Oldenzaal, in Duiven en tien jaar in Apeldoorn. Ook daar bleek  

belangrijk wat zijn verblijf in Dordrecht hem had geleerd over werken 

in de wijk: “De kerk moet er ook door de week zijn.”

Emotie

Sinds januari 2014 is Zemann pastoor in de Sint-Maartenparochie 

(Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Woudenberg). Een jaar later kwam daar 

de Sint-Lucasparochie (onder andere Leusden) bij. Beide parochies 

werken nauw samen en willen per 1 januari 2025 fuseren. Naar 

een naam voor de nieuwe parochie wordt nog gezocht.

“Dan willen we ook duidelijk een missionaire kerk zijn. Ik wil mensen 

bereiken, ráken vooral. Je werkt namens Christus, namens de 

kerk, niet als Harrold Zemann.”

Mensen raken, zal hij later zeggen in het gesprek, is voor hem de 

kern van zijn priesterschap. “Dat het goed is samen te zijn, samen 

te bidden.”

‘Kerk en God zijn altijd belangrijk 

voor me geweest’

Tot wie bidt Harrold Zemann dan? “God is voor mij de bron van 

alle leven. Ik ben altijd heel sterk bij de Vader, Zoon en Heilige 

Geest gebleven. De man met de baard van vroeger heeft een 

‘Ik wil 

mensen raken’

Pastoor Harrold Zemann:



De uiterste datum voor het inleveren van kopij voor dit 

kerkblad was 29 januari, de datum waarop begonnen werd 

met het tellen van de papieren toezeggingen. Ik kan u dus 

alleen een tussenstand geven.

Digitaal: na 499 van 745 toezeggingen:  € 202.000

Papier: na 287 van 649 toezeggingen:  € 90.000

Totaal: € 292.000

Daarmee zijn we op 90% van het streefbedrag 

van € 322.000

In de Nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het verdere 

verloop van de toezeggingen. We zijn nu vooral bezig met 

het sturen van herinneringen aan mensen die nog niet 

hebben toegezegd. Ook dat gaat een stuk eenvoudiger voor 

onze leden die digitaal deelnemen dan voor degenen die 

hun toezegging op papier doen.

U maakt het voor ons een stuk eenvoudiger door digitaal in 

plaats van op papier mee te doen. Vooral het rondbrengen 

en ophalen van de papieren toezeggingen kost veel tijd en 

is niet ongevaarlijk, doordat het in januari nogal eens glad 

is. Dit jaar heb ik niet gehoord van ongelukken, maar vorig 

jaar zijn twee lopers lelijk gevallen. Daarom nogmaals de 

vraag om, als het kan, digitaal deel te nemen.

Een ander punt waar ik uw hulp bij vraag, is mijn eigen 

opvolging. Eind van dit jaar heb ik er twee termijnen van 

vier jaar opzitten als ouderling-kerkrentmeester. Berend de 

Jonge wilde de organisatie van de Actie Kerkbalans van mij 

overnemen en heeft dit jaar meegeholpen, maar hij gaat 

Leusden verlaten. Ik hoop dat u zich meldt om de organisatie 

van Kerkbalans van mij over te nemen. Ik zal u dan de 

komende actie inwerken.

Ik kan u verzekeren dat dit werk veel voldoening geeft.

Met vriendelijke groeten,

Gerard van Houwelingen

gezicht gekregen in Jezus Christus. En de Heilige Geest is de 

emotie van ons geloof. Emotie is meer dan gevoel: het is ook 

hoop, vertrouwen, verbinding.”

Groot gebied

Zijn nu nog twee parochies omvatten een groot gebied, ruwweg 

van Zeist tot Harderwijk. Kan de pastoor dat aan? “Het is een 

groot gebied, we proberen zoveel mogelijk mensen in te zetten 

voor allerlei taken. Ik was bang alleen manager te worden; dat 

valt mee. Het meeste wat ik doe is toch pastoraat. Wel kan ik niet 

meer, zoals vroeger, bij een ernstig zieke elke week even langs 

gaan. Nu volstaat één bezoek. Maar dan ben ik er ook helemaal, 

een uur lang. Ik kan gelukkig goed afstand nemen, maar er is 

altijd het besef van wat ik vroeger leerde van het schildersbedrijf 

van mijn ouders: als er een klant aanklopt, sta je hem te woord, 

ook na sluitingstijd.”

‘Ik was bang alleen manager te worden; 

dat valt mee’

In de meeste van de vijftien kerken waaruit zijn werkgebied bestaat, 

is er elke week een dienst. Soms een lekendienst. Er zijn twee 

eucharistische centra: Leusden en Zeist. Daar is elke week een 

mis. “Het is een heel heen-en-weer-gerij, maar elke keer is het ook 

een beetje een pelgrimstocht: je brengt wat en je neemt wat mee.”

Open en gastvrij

Gevraagd naar Leusden zegt Zemann: “Een open en gastvrije 

gemeenschap. Gemoedelijk. Actieve mensen. Ik voel me hier 

thuis.” Hij looft het oecumenisch contact in ons dorp, wijst op de 

maandelijkse ontmoeting van de Leusdense pastores. “Dat kan 

niet overal.”

“Ik heb me altijd thuis gevoeld bij de middengroep; houd niet zo van 

vakjes. In het bisdom Utrecht is er, binnen de kaders, ruimte voor 

iedereen. De paus zegt: De kerk is geen douanekantoor waar wordt 

beslist wie de grens over mag. In het pastoraat wordt nooit iemand 

verketterd. De communie is geen beloning, maar een geneesmiddel. 

Dat vraagt om blijvend zoeken naar de goede wegen.”

‘De kerk moet er ook door 

de week zijn’

Hij vertelt van een vriend van hem die getrouwd is met een man. 

“Nee. Die relatie kan ik niet inzegenen. Maar ik heb, daar op 

bezoek, aan tafel wel met ze gebeden.”

Waar zijn toekomst hem brengt, weet Harrold Zemann niet. 

Maar hij blijft zeker priester, weet hij. “Ik hou van mijn werk en 

we mogen tot ons 75e. Maar na mijn pensioen wil ik geen eind-

verantwoordelijkheid meer dragen.”

Intussen staat hij met zijn straks gefuseerde parochie voor nog 

een uitdaging: Groene kerk worden. “We hebben al een Team 

Groen gevormd. We willen zo duurzaam mogelijk parochie zijn”. 

tekst: Willem Hekhuis; foto: Ko Groen
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Kerkbalans: de tussen-

stand van 29 januari
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Elke tweede zondag van de maand komt een groep tieners bij elkaar 

in de jeugdkerk. Met elkaar bespreken ze waar zij mee bezig zijn, 

wat hen bezighoudt en waar dat raakt aan God, de Bijbel en het 

geloof. De leiding is deze zondag (14 januari) in handen van Ineke 

van de Berkt, onze jeugddiaken. 

We staan in een kring in de hal van de Marcuskerk: Ingrid, Noor, 

Neeltje, Simon, Ruben, Nathan, Amber, Tamara, Stijn, Jochem en 

Thomas. We gaan aan de tafel zitten waar voor iedereen iets te 

drinken is. Er zijn ook koekjes, die als sneeuw voor de zon verdwijnen. 

In een kort liturgisch moment steekt een jongere een kaars aan 

en spreekt Ineke een gebed uit.

Waar denk je aan bij (on)veiligheid?

Vandaag is het thema van de Jeugdkerk ‘veiligheid en respect’.

Iedereen schrijft op een Post-It wat hem of haar te binnen schiet 

bij het woord veilig. ‘Thuis’ scoort hoog evenals ‘jezelf mogen 

zijn’. Het ‘geloof’ inclusief ‘je mag geloven wat je wilt, zonder 

dat dit goed of fout is of dat je wordt aangevallen’, wordt op de 

� ap-over geplakt. Vrede komt er ook tussen. En dat Nederland 

een veilig land is. De onveilige situaties vinden eveneens hun 

weg naar de Post-It: ‘steegjes (’s nachts), hangjongeren, donker, 

racisme, oorlog, Rotterdam (Feijenoord/Ajax) en niet op tijd weg 

kunnen komen bij een ontruiming.’ Bij het nakaarten blijkt dat het 

duidelijk aangeven van je grenzen helpt bij je gevoel van veiligheid. 

Een ander die wil bepalen hoe je eruit moet zien en wat je wel of 

niet doet, helpt bepaald niet.

Respect en de gulden regel

In tweetallen vertellen we elkaar wat respect inhoudt: iedereen 

in zijn of haar waarde laten en elkaar accepteren zoals je bent, 

vormen de kern. Goed naar elkaar luisteren, helpt respectvol met 

anderen om te gaan evenals elkaar de ruimte geven. We zijn immers 

ook nog eens allemaal gelijk! Heel speci� ek noemt iemand ‘niet 

agressief worden als je het ergens niet mee eens bent’. Ook 

ouderen respecteren wordt genoemd. Je kunt bijvoorbeeld je 

zitplaats aanbieden in bus of trein. En natuurlijk moeten ouderen 

jongeren ook respecteren! In de kerk betonen we God respect door 

even stil te zijn aan het begin van de dienst en bij een mededeling 

van overlijden zijn we ook even stil. 

Ineke vraagt vervolgens of iemand de gulden regel kent. Er gaat 

niet direct een lampje branden. De mobiele telefoons bieden 

uitkomst. We komen uit bij Matteüs 7:12. ‘Behandel de mensen 

zoals jullie door hen behandeld zouden willen worden.’ 

Bijbelverhalen

In de bijbel staan meer verhalen, die het thema raken. De jongeren 

dagen we uit om een verhaal te noemen, en ook te bekijken wat je 

daarin verwondert of aanspreekt. In de gelijkenis van de Barmhartige 

Samaritaan wordt een man door rovers overvallen. De vreemdeling 

die zich uiteindelijk over de man ontfermt, behandelt de man zoals 

hij zelf behandeld wil worden. Iemand noemt Dorcas, de naaister uit 

Handelingen 9, die zo heel veel voor de armen doet. Zij sterft. Petrus 

wordt erbij gehaald. Hij zegt ‘Sta op’ en de vrouw opent haar ogen. 

Thema: 

veiligheid en respect

De Jeugdkerk



 

 

Kledingbeurs op 17 april
Op woensdag 17 april is er de voorjaarskledingbeurs in het 

Trefpunt naast de Dorpskerk van 14.00 tot 16.30 uur. 

U kunt uw kleding en schoenen inleveren op maandag 15 

april van 19.00 tot 20.00 uur en op dinsdag 16 april van 

14.00 tot 15.00 uur. Mensen die niet naar de Dorpskerk 

kunnen komen of hun kleding aan iemand mee kunnen 

geven, u kunt uw kleding inleveren op dinsdag 16 april van 

10.30 tot 11.30 in de Marcuskerk en dan kan u gelijk een 

kopje kof�e drinken in de open Marcuskerk.

De opbrengst is bestemd voor Hospice Dôme en het Toon 

Hermans Huis, beide in Amersfoort. Hospice Dôme geeft 

zorg aan mensen voor wie genezing niet meer mogelijk is en 

waarbij de zorg thuis niet meer gaat. De zorg wordt gegeven 

in een omgeving die de thuissituatie zoveel mogelijk 

benadert. Het Toon Hermans Huis is een inloophuis voor 

mensen met kanker en hun naasten.

Bezoekers kunnen ervaringen delen met lotgenoten, een 

luisterend oor en ondersteuning vinden, informatie krijgen 

en themabijeenkomsten bijwonen.

Betsy van der Hoeven en Gerrie Slotboom

Ontmoeting senioren Dorpskerk
In de komende periode zijn er de volgende bijeenkomsten 

voor ‘de Jeugd van Vroeger’ in de Dorpskerk.

•  20 maart: Paasviering met muziek en zang.

•  24 april: Schilderkunst – Margreet Pels Rijcken en Riet 

Huurdeman over ‘inspiratie door kijken naar kunst’.

De middagen zijn van 14.00 uur tot 16.30 uur. Om ook alvast 

te noteren: op 19 juni 2024 is ons jaarlijkse uitje met de 

bus. Waarheen? Dat is nog een verrassing.

Voor vervoer kunt u bellen naar Betsy van der Hoeven  

(tel. 033-4940181) of Gerrie Slotboom (tel. 033-4947330).

Iedereen is van harte welkom, neem gerust uw vrienden of 

buren mee.

Een hartelijke groet namens het Team,

Wil Brethouwer (tel. 06-30622440)

Ontmoetingsmiddagen Marcuskerk
In maart, april, mei en juni 2024 zijn er de volgende  

Ontmoetingsmiddagen in de Marcuskerk.

•  19 maart: Viering ‘Op weg naar Pasen’

•  9 april: ds. Eugeen Baljet, Leusden: ‘De Bijbel als  

Cultureel Erfgoed’

•  14 mei: José Huurdeman, Leusden: ‘Dorpen op drift’

•  11 juni: Busreis

De middagen zijn van 14.30 uur tot 16.30 uur.

 

U bent allen van harte welkom!

Namens het Team

Iemeke Ketel (tel. 033-4343500)
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Met behulp van een mini-bibliodrama verdiepen we ons in Zacheüs. 

Een lege stoel verbeeldt de boom. Wie dat wil, gaat daarop zitten 

en zegt: “Ik ben Zacheus en ik klim niet uit de boom, want…” 

Een greep uit de reacties: “Ik ben maar klein, ik moet wel, anders 

kan ik Jezus niet aan zien komen. Ik ben klimaatactivist en ik zit 

hier vastgeplakt.” Het logische vervolg is “Ik ben Zacheüs en ik 

klim wel uit de boom, want… ik wil die Jezus wel eens van dichtbij 

bekijken, en ik wil mijn leven beteren.” We lezen met elkaar Lucas 

19 : 1-10: wat is een mobiele telefoon dan een mooie uitvinding. 

In het nagesprek blijkt dat inzet voor ons klimaat een thema is, 

waar we wat mee moeten. Onze veiligheid en die van de wereld  

is in het geding. Om daar nu aandacht te vragen door je aan de 

A12 vast te lijmen of een kunstwerk te besmeuren, wordt als 

middel afgewezen. 

Meebidden en meedoen

De Jeugdkerk heeft een eigen gebedsbord gemaakt. Op kaartjes 

kun je schrijven waar je dankbaar voor bent of voor wilt bidden. 

Het bord is al een poosje in gebruik. Een breder bereik is onderwerp 

van gesprek. De tieners willen hun gebeden graag delen met 

gemeenteleden. Kerkgangers kunnen dan een kaartje meenemen 

voor het gebed thuis. Mooi om zo kwetsbaarheid met elkaar te 

delen. Neem gerust een kijkje, als u nieuwsgierig bent geworden. 

Heeft u ook een talent, een goed verhaal of een passie die u  

wilt delen in de Jeugdkerk? Heel welkom om onze jongeren te 

ontmoeten en uw aandeel te hebben in de geloofsbeleving van  

de jongeren! Vraag Ineke van de Berkt of Marco Oosterom.

Het deed wat met mij een uur deel uit te maken van Jeugd-

kerk. De sfeer is open, de grapjes vliegen over de tafel, 

dan ligt de focus weer op het onderwerp. Ineke beweegt 

mee met het programma in haar achterhoofd. De jongeren 

openden hun kring letterlijk en �guurlijk voor mij. Ik deed 

gewoon mee, passend bij mijn rol als bezoeker. Wat mij 

betreft: voor herhaling vatbaar.

Tineke Overeem



In het boek van Elizabeth Gilbert ‘Big Magic’ 

las ik een hoofdstuk over de natuur, dat ik 

graag met jullie wil delen. Ze heeft het over 

een vriendin, dr. R.W. Kimmerer, die micro-

biologie doceert aan jonge milieuactivisten 

die allemaal graag de wereld willen redden.

Zij stelt hun de vraag “Houden jullie van 

de natuur?” en natuurlijk gaan alle handen 

omhoog.

Daarna stelt ze de vraag “Denken jullie 

dat de natuur ook van jullie houdt?” en 

meteen zakken alle handen en kijken ze 

haar verbaasd aan. Ze beweert dat alle 

wereldverbeteraars denken dat de levende 

aarde zich niets van hen aantrekt. Dat wij 

louter passieve consumenten zijn.

De oude volken, vooral de oorspronkelijke 

volken in Amerika, handelden altijd zo dat 

ze met hun fysieke omgeving een wederkerige 

relatie hadden en waren voortdurend ‘in 

gesprek met de natuur’. Hun opvatting was 

dat je respect moet hebben voor alle levende 

wezens, zoals dieren, planten, bomen. En 

ook moet je delen in alles wat de aarde je 

geeft en niet alles voor jezelf houden.

Als je deze relatie in acht neemt, is het 

goed voor de natuur en de mensen. De 

wisselwerking doet een beroep op de 

creatieve gaven van beide. De aarde geeft, 

maar verwacht ook gaven terug, het weder-

kerige karakter van leven en creativiteit. Of 

om het eenvoudiger te zeggen: de natuur 

zorgt voor het zaadje en de mens voor de 

tuin, en allebei zijn ze dankbaar voor de 

hulp van de ander. Wij zijn allemaal deel 

van Gods schepping en we moeten ons 

zodanig gedragen dat de natuur ook van 

ons zal houden, anders schiet niemand en 

ook niet de aarde er ooit iets mee op.

Kunnen wij straks allemaal ons hand  

opsteken als de vraag gesteld wordt 

“houdt de natuur ook van jou/u?”

Tine van der Meulen

lid van de Groene Kerk werkgroep

Reageren? 

groenekerk@pgleusden.nl

Wees goed voor deze aarde, het dier, de 

boom, de plant,

want alles heeft zijn waarde, is schepping 

uit Gods hand.

Wees goed voor al het leven, het heeft zijn 

eigen recht,

de Heer gaf het zijn zegen, Hij is er aan 

gehecht.

Hans Bouma in de bundel ‘Zolang je zingt, 

leef je’

foto: Shutterstock

Houdt u, hou jij ook van 

de natuur?
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Van 2018 tot en met 2023 waren de 

opbrengsten van diverse acties en collectes 

bestemd voor de meerjarenprojecten in 

Moldavië. Samen hebben we veel bereikt. 

Moldavië staat op de kaart in Leusden 

en daarbuiten. Het is één van de zeven 

actielanden geworden van Kerk in Actie en 

veel gemeenten in Nederland gaan zich voor 

dit land inzetten. Leusdense activiteiten 

dienen daarbij soms als voorbeeld. Hoe 

mooi is dat! En Moldavië blijft in ons hart.

Voor 2024 gaan we Ghana op de kaart 

zetten. Ghana ligt aan een 550 kilometer 

lange kust in West-Afrika. Het land is vijfen-

half keer zo groot als Nederland en heeft 

bijna twee keer zoveel inwoners. Accra aan 

de kust is de hoofdstad. De belangrijkste 

taal is Engels, maar daarnaast worden er 

veel lokale Ghanese talen gesproken.

Stabiel en democratisch

Ghana is een vredig, stabiel en democratisch 

land. Toen Barack Obama president was van 

Amerika, bezocht hij Ghana eerder dan Kenia

waar zijn vader vandaan kwam. Hij prees 

Ghana als voorbeeld voor Afrikaanse landen. 

Overwegend christelijk

Voor Ghanezen is het vanzelfsprekend dat 

je gelooft. Ze zijn er heel open over. Het hoort 

bij hun dagelijks leven: je ziet het aan 

teksten op auto's en winkeltjes. De grote 

meerderheid is christen. Ze laten zich graag 

inspireren door religieuze leiders. Vooral de 

Pinksterkerken zijn populair en zogenoemde

‘Prosperity-churches’, die gelovigen voorspoed 

beloven. Daarnaast zijn er ook Protestanten 

(zoals Methodisten, Anglicanen, 

Presbyterianen) en Rooms-Katholieken. Als 

Protestantse Kerk in Nederland hebben we 

lange historische banden met de Presbyte-

riaanse Kerk in Ghana. 

Eén vijfde van de Ghanezen is moslim. Zij 

wonen vooral in het minder ontwikkelde 

noorden. Christenen zijn daar in de minder-

heid. Dat komt door het verleden: christelijke 

zendelingen en missionarissen kwamen 

vanuit de kust het land bekeren, terwijl 

islamitische nomaden vanuit het noorden 

over land hun geloof verspreidden. 

71,3 procent van de bevolking is christelijk, 

waarvan 31,6 procent Pinksterkerk, 

17,4 procent Protestant, 10 procent 

Rooms-Katholiek en 12,3 procent is overig 

christelijk.

Er zijn grote verschillen in ontwikkeling 

tussen noord- en zuid-Ghana. Het zuiden 

ontwikkelt zich in rap tempo. Het noorden 

is erg droog, wat de landbouw bemoeilijkt 

en er zijn veel slechte wegen, een tekort 

aan elektra en schoon drinkwater waardoor 

het leven voor veel mensen een uitdaging 

is. Ghana is voor dit jaar één van de actie-

landen geworden van Kerk in Actie. Ook 

in dit land wordt door Kerk in Actie nauw 

samengewerkt met lokale partners en wij 

gaan graag ons steentje bijdragen.

Welk speci� ek project wij als Protestantse 

gemeente Leusden gaan steunen, hebben 

wij u als gemeente laten kiezen in de kerk-

dienst van 28 januari.

Op Palmzondag op 24 maart is de collecte 

bestemd voor ons nieuwe project in Ghana.

De ZWO-groep
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ZWO gaat in 2024 

voor Ghana



 

Gebouwen
Dorpskerk, Arnhemseweg 75,  (033) 494 10 40

Marcuskerk, Asschatterweg 1,  (033) 494 45 15

Coördinerend beheerder: Machteld Beek. Bij voorkeur mailen: 

beheerder@pgleusden.nl. Op ma/di/woe/vrij tussen 09.00 - 

12.00 uur bereikbaar op  (06) 28 44 78 24.

Predikanten
ds. Rob Doesburg

Breezand 16, 1274 TD Huizen.  

 (06) 22 04 74 86, dsdoesburg@kpnmail.nl

ds. Erica Hoebe

Rozengaarde 25, 3831 CC Leusden.  

 (033) 785 45 84, ericahoebe@pgleusden.nl

Organisatie
Kerkenraad

Scriba: dhr. Frank Jansen,  (033) 495 18 39 

scriba@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau.

College van Kerkrentmeesters

Secretaris: dhr. Evert Overeem,  (06) 55 27 72 31

secretarisCvK@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau. 

Giften voor de kerk kunnen worden overgemaakt op  

NL95 RABO 0335 9141 95 t.n.v. Protestantse gemeente Leusden.

Diaconie

Voorzitter: dhr. Bouwe van der Eems, 

bouwevandereems@pgleusden.nl. Giften zijn welkom op 

NL35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie PgL.

Vertrouwenspersonen

Inge van Os,  (06) 41 16 23 75, vanosinge2@gmail.com en 

Albert Jan van Koerten,  (06) 11 12 35 82, ajvankoerten@gmail.com

Taakgroep pastoraat
Voorzitter: Paul Weijland, pweijland@gmail.com

Team Noord: Jos de Bruin (vz), j.m.de.bruin@kpnmail.nl 

en Wout Niezen, w.niezen@xmsnet.nl

Team Midden: Guus Doorn (vz), guusdoorn@hotmail.com 

Team Zuid: Martin Meurs (vz), martinmeurs@hotmail.com 

en Björn van der Poel, bjornvanderpoel@pgleusden.nl 

Jeugdambtsdragers
Jeugdouderling: Marco Oosterom, marcooosterom@pgleusden.nl

Jeugddiaken: Ineke van de Berkt, inekevandeberkt@pgleusden.nl

Telefonisch te bereiken via Ineke: (06) 29 56 77 71 

Gemeentediaconaat
Voorzitter: vacature, tijdelijk vervuld door Hans van Geet  

Secretaris: Jenny Meijlink,  (033) 494 00 90,  

jennymeijlink@online.nl 

Penningmeester: Teus Blanken, teunisblanken@gmail.com

Lid Dorpskerk: Hans van Geet,  (033) 494 82 30,  

j.van.geet@kpnmail.nl

Lid Marcuskerk: Diana Saaltink,  (06) 13 93 01 14, 

dianasaaltink@hotmail.com

Onze gemeente
Archief 
Heeft u stukken voor het archief van de PgL? Stuur die dan 

naar archief@pgleusden.nl of stuur een mail om te overleggen. 

Kerkelijk bureau
Bij het kerkelijk bureau kunt u terecht voor informatie 

over onder andere de ledenadministratie en �nanciële 

administratie, kerkwinkel en kerkelijke bijdragen. Het kerkelijk 

bureau is gevestigd in de Marcuskerk. Vrije inloop op 

maandag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en 

maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur. In de Dorpskerk is 

iedere dinsdagochtend van 10.00 - 12.00 uur inloop mogelijk.

Telefonisch is het kerkelijk bureau bereikbaar van maandag 

t/m donderdag 10.00 tot 12.00 uur en maandagavond van 

19.30 - 20.30 uur via  (06) 15 54 54 32. Mailen kan 

natuurlijk ook: voor declaraties en collectemunten graag naar 

�nancieel@pgleusden.nl en voor overige zaken graag naar 

kerkelijkbureau@pgleusden.nl t.a.v. Marjolein Zweverink.

Kerkelijke bijdragen kunnen worden overgemaakt op  

NL38 INGB 0002 8684 99 o.v.v. Kerkelijke bijdragen PGL.

Kerkwinkel

In de kerkwinkel zijn collectemunten, Liedboeken en de Bijbel in 

Gewone Taal te koop. Collectemunten zijn er in drie varianten: 

€ 0,70 (groen), € 1,10 (violet) en € 2,50 (geel). De munten 

gaan per 20 stuks. De verkoop in de kerkwinkel is ef�ciënter 

en makkelijker dan via de bank. De kerkwinkel is te vinden op 

de website (www.pgleusden.nl) rechtsboven onder de knop 

Geven, daarna: Naar de kerkwinkel.

Beschikt u niet over internet? Bestel de munten of bonnen dan 

door geld over te maken op NL82 RABO 0335 9157 87 t.n.v. 

Collecterekening PgL, met vermelding van het bezorgadres. 

Giften

Tussen 27 oktober en 31 december zijn de volgende bedragen 

ontvangen op de rekening van de Diaconie.

Voor Rudolfstichting “de Glind” € 1.500,05; voor de Diaconie 

€ 3.071,15; voor de EO jongerendag € 776,43 en

Voor Kinderen in de Knel Oekraïne € 3.088,66. Alle bedragen 

zijn inclusief de in de kerken gehouden collectes.

Na de Kerstmiddag van de senioren in de Dorpskerk was de 

inhoud van de KEU € 151,20 en na de middag van 24 januari 

was de inhoud € 60,20. Allen hartelijk bedankt.
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In de afgelopen maanden hebben we gemeenteleden moeten 

loslaten. Zij zijn in de handen van God.

3 januari 2024, Jacqueline Hendrina (Jacqueline) Moraal - 

Ramaker

16 januari 2024, mevrouw Ine (Ine) Cornelia de Vries - 

Bruins

Op de website van de gemeente is over hen een in memoriam  

te lezen. www.pgleusden.nl/zorgen/in-memoriam.

Heer,

er valt geen blad van een boom buiten U om. 

U bent aanwezig in alle leven en in de loop der dingen. 

U weet van mijn vreugden, van mijn beproevingen en van 

mijn tranen. 

Laat die gedachte mijn troost zijn. 

U raapt op wat is gevallen en maakt het nieuw.

Toon Hermans

In Memoriam
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In verband met de privacyregels volgens de  

Algemene Verordening Gegegevensbeschereming 

(AVG) is het niet mogelijk dit deel van het  

Leusder Kerkblad via de website na te lezen.



Bij de kerkdiensten

Een goede wens met Pasen voor Nederlandse gevangenen 

in het buitenland.

Op zondag 18 februari aanstaande staan leden van de 

ZWO-groep (voor en na de dienst) met Paasgroetenkaarten 

in de hal van de Marcuskerk. Wij vragen u daarop een 

groet/bemoediging te schrijven. Een tekst kan zijn: ‘Houd 

goede moed, verlies de hoop niet, u wordt niet vergeten!’ 

Deze kaarten gaan via Kerk in Actie naar Nederlandse 

gevangenen in het buitenland.

Het zijn niet zomaar groeten. De afbeelding op de paas-

groetenkaart van 2024 is gemaakt door een gedetineerde 

vrouw in de penitentiaire inrichting in Zwolle. De afbeelding 

verbeeldt: ‘Ga mee! De opstanding van Jezus uit de dood 

opent de weg vanuit het donker naar het licht.’

Zo’n Paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat 

er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich 

inleven in hun situatie. Pasen is een nieuw begin. Het is 

goed om de boodschap van Pasen door te geven.

Schrijft u mee? Alvast hartelijk dank! 

de ZWO-groep 

Paasgroetenactie 2024
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Hoe zit het met de verdeling van de collecte voor Diaconie 

en het College van Kerkrentmeesters? Ook voor dit jaar is 

er nog voor één collecte per dienst gekozen.

Op jaarbasis wordt gestreefd naar een eerlijke verdeling 

van de collecte-doelen voor Diaconie en College van 

Kerkrentmeesters.

Tijdens de veertigdagentijd is de verdeling als volgt: er worden, 

net als vorig jaar, de zes collecte-doelen bestemd voor 

(wereld-)diaconale doelen. Die doelen zijn aangedragen door 

de diverse werkgroepen van de Diaconie: het Vakantie-fonds, 

het Interventiefonds, het Gemeentediaconaat, de Groene 

Kerk, het Jeugd- en jongerenwerk en de ZWO-groep. Meer 

informatie over het concrete doel staat steeds in de wekelijkse 

Nieuwsbrief van de Protestantse gemeente Leusden.

Omdat er een collecterooster is gemaakt waarin op jaar-

basis de collectes verdeeld moeten worden, zijn er ná de 

veertigdagentijd zes opeenvolgende collectes bestemd voor 

diverse doelen van het College van Kerkrentmeesters.

Collectes in de 

Veertigdagentijd



Van 25 februari tot en met 21 april 2024 
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Kerkdiensten

Zondag 10 maart

Dorpskerk 10.00 uur ds. Erica Hoebe - Jeugddienst

Marcuskerk 10.00 uur ds. Rob Doesburg

Zondag 25 februari

Dorpskerk 10.00 uur geen dienst

Marcuskerk 10.00 uur  dr. Leo Koffeman

Zondag 17 maart

Dorpskerk 10.00 uur ds. Erica Hoebe

Marcuskerk 10.00 uur ds. W. Verschoor

Zondag 3 maart

Dorpskerk 10.00 uur ds. Erica Hoebe

Marcuskerk 10.00 uur ds. Rob Doesburg

KERKTAXI
Wilt u gebruik maken van de Kerktaxi? Neem dan contact op met Renze Steringa (06) 41 16 14 30.  

Mailen kan ook: r.steringa@kpnmail.nl.

U kunt de diensten op verschillende manieren mee beleven.

•  Meeluisteren: via kerkomroep.nl zijn diensten uit beide kerken 

te beluisteren.

•  Meekijken: één van beide diensten wordt live gestreamd. U kunt 

deze vinden op YouTube (zoek op Protestantse gemeente 

Leusden). Op de website is eventueel ook een link te vinden. 

De dienst blijft één week te zien.

De liturgie wordt van te voren per mail toegestuurd. Ontvangt u de 

liturgie nog niet, maar wilt u die wel ontvangen, stuur dan een mail 

naar liturgiedk@pgleusden.nl of liturgiemk@pgleusden.nl. 

Lukt het u niet om online verbinding te krijgen, neem dan contact 

op met Teun den Heijer via d.heijer@hccnet.nl of (033) 494 78 33.

Zondag 24 maart - Palmzondag

Dorpskerk 10.00 uur ds. Erica Hoebe

Marcuskerk 10.00 uur ds. Rob Doesburg

Vrijdag 29 maart - Goede Vrijdag

Dorpskerk 19.30 uur ds. Erica Hoebe - Maaltijd van de Heer

Marcuskerk 19.30 uur ds. Rob Doesburg m.m.v. de Cantorij

Zondag 31 maart - Pasen

Dorpskerk 10.00 uur ds. Rob Doesburg

Marcuskerk 10.00 uur ds. Erica Hoebe

Zondag 14 april

Dorpskerk 10.00 uur ds. Erica Hoebe - Maaltijd van de Heer 

Marcuskerk 10.00 uur ds. René Rosmolen

Donderdag 28 maart - Witte Donderdag

Marcuskerk 19.30 uur ds. Rob Doesburg - Maaltijd van de Heer; m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 30 maart - Stille Zaterdag

Marcuskerk 22.00 uur ds. Rob Doesburg m.m.v. de Cantorij

Zondag 7 april

Dorpskerk 10.00 uur ds. Aleida de Hoog

Marcuskerk 10.00 uur dr. Marjo Korpel

Zondag 21 april

Dorpskerk 10.00 uur ds. Elsbeth Gruteke-Vissia

Marcuskerk 10.00 uur ds. Erica Hoebe m.m.v. de Cantorij



Hoor ik het echt? De engel zegt:

Het graf is leeg van binnen.

Hij is hier niet, want Hij verliet

Het levenloze linnen.

Leven zal overwinnen.

Ria Borkent

Herrijzenis


