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Tja, daar gaan we dan. De start van een nieuw kerkelijk seizoen staat voor de deur 

en de laatste drie maanden voor mijn pensioen. Het is en blijft onwennig. Ik vind 

het maar moeilijk me voor te stellen dat ik straks niet meer hoef te werken. Gelukkig 

komt er voor mij een opvolger en om de vacaturetijd te overbruggen, wordt er een 

beroep gedaan op een interim-predikant.

Maar goed, een nieuw kerkelijk seizoen staat voor 

de deur. Samen met een heel team bereiden we de 

startzondag voor, op een grandioze plek en met een 

fantastisch programma. Thema van de startzondag 

‘vertrouwen’ is dubbel en dwars op zijn plaats. 

Allereerst vertrouwen op de Here God, verwoord in de 

liederen van het geloof, zichtbaar in een indrukwekkende 

‘pelgrimsreis’ naar Taizé. Daarnaast concreet vertrouwen 

in het bijzondere en ondersteunende werk van de diaconie, en in een adequate en 

voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. In dit kerkblad artikelen hierover.

Onze eigen kerk staat voor ingrijpende keuzes. Wij moeten ons aanpassen, onze 

kerk wordt kleiner. De komende maanden moeten er beslissingen genomen worden. 

Natuurlijk wordt u uitvoerig op de hoogte gebracht, ook uw inbreng is uiterst belang-

rijk. Uiteindelijk zal de kerkenraad keuzes moeten maken en beslissingen nemen. 

De kerkenraad vraagt niet alleen om uw betrokkenheid, maar ook om uw vertrouwen! 

Ik reken erop en vertrouw erop dat de kerk in Goede Handen blijft.

Nog een paar maanden ben ik samen met dominee Erica uw predikant. Ik ga er nu 

nog even dubbel en dwars van genieten.

Dominee Rob
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Van de redactie 

Een nieuw seizoen

Heb je een vraag of een opmerking of 

een idee voor het kerkblad? 

Mail ons! kerkblad@pgleusden.nl

Colofon
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Kerk in de wereld

10	 Jongeren in Taizé 

	� Jongeren uit Amersfoort en Leusden waren 

deze zomer een week in Taizé. Eenmaal terug 

kon deelnemer Esmee Brokman maar moeilijk 

wennen aan het gewone leven.

14	 Integraal Zorgakkoord  

	� De zorgsector dreigt overbelast te raken. Om 

te voorkomen dat de zorg vastloopt, moeten 

we af van de gedachte dat de thuiszorg bij je 

moet komen als je iets hebt.

Onze gemeente

6	 Op pad met dominee Erica 

	 �Als afsluiting van de wandelserie draaien we 

de rollen om. Onze ingeburgerde dominee 

Erica mag nu zelf vertellen wat ze het mooiste 

plekje van Leusden vindt.

8	 Liederen van vertrouwen

	 �Bij het jaarthema over vertrouwen, valt veel te 

zingen. Organist Peter Sneep zocht alvast een 

paar liederen uit die we op de startzondag  

kunnen aanheffen.

18	 Jaarthema

	� Dominee Rob vertelt alvast iets over het 

nieuwe jaarthema. Geloven en vertrouwen 

betekenen in het Nieuwe Testament hetzelfde.

Vieren en geloven

4	 Sta op en loop

�	� Wiebren denkt na over de genezing van een 

verlamde man. De verlamde wordt beter,  

omdat Jezus het geloof van zijn vrienden ziet.

13	 Diaconie zoekt talent

�	� De diaconie van de Protestantse gemeente 

Leusden zoekt diaconaal talent. Vraag je  

eens af hoe je voor een ander van betekenis 

kunt zijn.

19	� Overzicht kerkdiensten tot en met  

13 oktober 2024

Inhoud
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Zingen 

Wie durft er nog te zingen,

wie zingt er nog het licht,

wie zingt er nog de kleuren,

zingt woorden tot gedicht?

Wie zingt glashard het onrecht stuk,

wie zingt er tegen schaduw in,

wie zingt de wereld in balans,

wie zingt er van een nieuw begin?

Zing met tranen in je ogen,

zing de stenen harten stuk,

zing, ondanks je onvermogen,

zing de woede tot geluk.

Zing de sterren aan de hemel,

zing liefde los uit alle kelen,

zing van onbezorgde spelen,

zing alle talen om te delen!

Zing de handen: wat te doen,

zing aan mensen vreugdegroet,

zing het leven, zing het licht,

zing vooruit, een vergezicht.

Zing de warmte en het leven

zing de stilte en de dank.

Als jouw stem het mag begeven,

zing ik verder, leven lang. 

tekst: Nelleke van Vliet

uit: Zangen van Zoeken en Zien, 244
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Maar liefst drie van de vier evangelisten – Johannes uitgezonderd 

– reppen erover. De genezing van de verlamde in Kafarnaüm.  

Het moet dus behoorlijk indruk hebben gemaakt. Alsof het er 

in de serie wonderen die Jezus verrichtte op de een of andere 

manier uitsprong. En eerlijk is eerlijk, het vormt ook wel een 

bijzonder verhaal. Over vriendschap, vergeving en verheffing. 

Letterlijk en figuurlijk.

Na een zegenrijke reis door Galilea te hebben gemaakt, is Jezus 

weer thuis in Kafarnaüm en zodra dat nieuws de ronde doet, 

stromen de mensen van alle kanten toe. Behalve dan die ene 

verlamde man. Die ligt aan bed gekluisterd. End of story. Jammer 

maar helaas. Of toch niet? Want waar ziekten of een handicap in 

die dagen dikwijls gezien worden als een zaak van eigen schuld 

dikke bult, kan deze man bogen op trouwe vrienden, die niet met 

de vinger wijzen. Zij zullen hem naar het huis van Jezus dragen. 

Eenmaal daar, merken ze dat het voor diens deur een drukte van 

belang is. Geen doorkomen aan. 

Maar de vrienden zijn niet voor een gat te vangen. Ze sjouwen 

‘Neem uw bed op 

en wandel’



Gemeentediaconaat: 

Kinderoppasdienst
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hun menselijke last het dak op en maken daar een opening in 

waardoor ze hun makker op zijn draagbed – zeg maar brancard – 

voor de verblufte ogen van de menigte aan touwen naar beneden 

laten zakken. Met als risico dat Jezus de verlamde, die zomaar 

plompverloren komt binnenvallen, de deur wijst. Maar de vrienden 

kennen zijn reputatie en hebben er vertrouwen in. En vertellen 

de evangelisten: Bij het zien van hun geloof, zei Jezus tegen de 

verlamde “Uw zonden worden u vergeven.” Ja, we lezen het goed. 

Niet het geloof van de man, maar dat van zijn vrienden geeft hier 

de doorslag. ‘Hun’ staat er.

Alle seinen op groen dus. Maar de Farizeeërs zijn er ook nog 

en komen prompt in actie. Ho even. Je zonden zijn je vergeven? 

Godslasterlijk! En bovendien, lekker makkelijk. Bewijs het maar 

eens. Jezus gaat de confrontatie aan, ook al heeft Hij inmiddels 

al wel het verlossende woord gesproken. “Wat is gemakkelijker te 

zeggen”, voegt hij zijn uitdagers toe: “‘Uw zonden worden u vergeven’ 

of ‘Sta op en loop?’” Bij de omstanders slaat de spanning toe. 

Zal Hij…?

We weten niet hoe de patiënt die nu aan Jezus wordt toevertrouwd 

verlamd is geraakt. Verkeert hij al van jongsaf aan in die toestand 

of is hem dat op latere leeftijd overkomen? In het Bijbelse Israël is 

het hoe sowieso niet belangrijk, alleen het waarom. En dan komt 

de schuldvraag om de hoek kijken. Wat heeft deze man misdaan 

om zo’n straf te verdienen? Terwijl wij, in onze dagen, ons eerder 

afvragen: had zijn paralyse een fysieke of psychische oorzaak? 

Kan het zijn dat hij zo terneergedrukt werd door zijn verleden dat 

de kracht uit zijn benen was weggevloeid? Dusdanig, dat hem dit 

totaal verlamde?

“Uw zonden worden u vergeven.” En er valt een last van de man 

af. Nee, hij springt nog niet jubelend overeind. Maar hij voelt zich 

nu al wel opgericht, verheven; door dat woord van vergeving, dat 

een bevrijding voor hem betekent. De kluisters zijn verbroken. 

Eindelijk ziet hij licht aan het einde van de tunnel. Keren zijn 

levenskracht en levensmoed terug. En kan hij weer op eigen benen 

staan. Bijna dan. Want daar is nog wel een laatste aansporing van 

Jezus voor nodig. Mede bedoeld om de schriftgeleerden, die nog 

altijd zijn gezag betwisten, het zwijgen op te leggen. “Ik zeg u, sta op, 

pak uw bed en ga naar huis.” Of zoals het er in oudere vertalingen 

zo kernachtig stond: “Neem uw bed op en wandel.”

En warempel. Tot ieders verbijstering komt de verlamde overeind, 

pakt zijn bed en vertrekt. Het verhaal vertelt niet hoe de vrienden 

van de man dit wonder hebben ervaren. Waarop ze hadden gehoopt 

en waarvoor ze zich hadden ingespannen. Maar misschien zit het 

echte wonder zelfs hierin: namelijk in hun geloof, waardoor hij tot 

genezing kwam, lichamelijk en geestelijk. Zo staan wij er als 

gelovigen niet alleen voor, maar mogen wij elkaar tot zegen zijn. 

Soms alleen met wat touw en een brancard.

Wiebren J. Tabak

Het diaconaat behoort tot een van de kerntaken van 

onze kerkelijke gemeente. Hulp bieden aan mensen 

die dat nodig hebben. Het gemeentediaconaat van de 

Protestantse gemeente Leusden omvat een aantal 

activiteiten, die worden ontwikkeld en uitgevoerd 

door gemeenteleden en een dienstbaar (diaconaal) 

karakter hebben.

Ditmaal: de kinderoppasdienst

Elke zondagochtend, tijdens de kerkdienst, is er ook een 

oppasdienst voor de allerkleinsten van onze gemeente. 

De oppasdiensten worden verzorgd door enthousiaste 

gemeenteleden: tieners en volwassenen. Elke zondag 

is er, volgens schema, een ander team aan de beurt.

Afgelopen jaar hebben we met elkaar nagedacht hoe 

we tijdens de oppasdienst de kinderen ook meer 

kunnen betrekken en geloofsinhoudelijk ook echt iets 

mee kunnen geven. We zijn hier al in het klein mee 

begonnen en vanaf komende startzondag worden de 

oppasdiensten zo verder ingericht.

We hebben een mooie koffer op de kop getikt en deze 

is gevuld met een lantaarn, een lichtje, stoffen schaapjes, 

boekjes, muziekinstrumenten en een klein boxje. Aan 

het begin gaan we met elkaar in de kring zitten en mag 

één van de kinderen het lichtje aanzetten, net zoals in 

de kerk en de kindernevendienst. Ook zingen/luisteren 

we met elkaar naar het liedje ‘Welkom, welkom’ van 

Marcel en Lydia Zimmer en mogen de kinderen een 

muziekinstrument pakken en meedoen. Hierna mag elk 

kind een schaapje ophangen op het mooie wandkleed 

en zeggen we: wat � jn dat jij er vandaag bent! Vervolgens 

mag een kind een boekje kiezen uit de koffer dat we 

met elkaar gaan lezen. U zult vast begrijpen dat dit 

vaak niet bij één boekje blijft.

tekst: Rieneke van Mourik / foto Ko Groen



Een wandeling met  

een wedergeboren optimist

De serie waarin gemeenteleden dominee Erica laten zien waar zij 

stilte en rust ervaren, krijgt een nabrander. We draaien de rollen 

om. Dominee Erica laat mij zien waar zij graag loopt. We laten 

onze �etsen vastgeketend aan een bankje achter bij de brug over 

het Valleikanaal en gaan het Jaagpad op richting Amersfoort. “Ik 

kende Leusden helemaal niet, totdat vrienden van ons twee jaar 

geleden vroegen of we meegingen suppen – staand roeien op 

een soort surfplank – rondom Leusden. Hier aan dit pad zijn we 

begonnen. Ook de toren van de Dorpskerk zagen we liggen, later 

zochten we op wat voor kerk dit is. Het groen trof ons. Een paar 

weken later belde Piet Renkema, de voorzitter van de beroepings-

commissie, mij op met de vraag ‘Ken je Leusden?’ Ik antwoordde: 

‘Alleen vanaf het water.’ En zo is het gekomen.”

Draai gevonden

“De Protestantse gemeente Leusden heeft haar zaakjes goed voor 

elkaar. Ik kwam in een gespreid bedje, doordat mijn voorgangers 

– onder anderen dominee Anette en dominee Maria – hun beste 

krachten hebben gegeven. En dominee Rob is mijn naaste collega 

om mee te sparren: wat wil een mens nog meer. En als dominee Rob 

met emeritaat gaat, komt er een ambulant predikant. De vrijwilligers 

binnen de gemeente zorgen er ook voor dat ik mij welkom voelde 

en voel. Iedereen is taakgericht. Een mooi voorbeeld is, dat bij de 

opening en sluiting van een vergadering niet automatisch naar de 

dominee gekeken wordt. 

“Ook als gezin hebben we hier goed onze draai gevonden. We zijn 

een onderdeel van de gemeenschap. Thomas heeft eindexamen 

gedaan. Hij gaat straks werktuigbouwkunde studeren in Eindhoven. 

Jochem en Neeltje gaan in Amersfoort naar de middelbare school. 

Jochem is actief bij de Antilopen (korfbalvereniging). Hij traint 

daar ook kinderen. Neeltje speelt viool. Alle drie doen ze graag 

mee met het tienerwerk. Last but not least: met Niels vorm ik een 

hecht team.”

Ook als gezin hebben we hier goed onze draai gevonden. 

We zijn een onderdeel van de gemeenschap.

“Ik heb mensen om mij heen nodig die met mij meedenken. Dat 

gebeurt binnen de kerkenraad, er is ook ruimte voor een kritische 

noot. Binnen de werkgemeenschap van collega’s in de regio 

Amersfoort delen we veel. We voeren het geloofsgesprek. En zaken 

Tineke Overeem op  

pad met dominee Erica
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Dominee Erica (rechts) en Tineke Overeem bij het Jaagpad langs het Valleikanaal, waar Erica graag loopt.



 

Wees van harte welkom om mee te doen met onze wekelijkse 

Lectio Divina. Iedere donderdagochtend vieren we met vijf 

tot acht mensen een kort moment van Bijbellezing en stilte. 

Iedereen kan hiervoor aanschuiven van 9.30 - 10.00 uur in  

het stiltecentrum van de Marcuskerk aan de Asschatterweg. 

Een Lectio Divina omvat een korte lezing van een tekst 

en daarna stilte om die te overdenken. We lezen dezelfde 

tekst een paar keer. Na elke lezing is iedere deelnemer 

enkele minuten stil om de tekst goed tot zich door te laten 

dringen. Tijdens de Lectio Divina is er verder geen overleg 

of uitwisseling. De deelnemer ontvangt slechts stilte en 

het woord. 

Iedereen kan meedoen. De tekst geeft altijd iets moois mee 

om die dag verder op te teren. Doorgaans lezen we een 

Bijbeltekst uit het Taizérooster. Taizé is een interkerkelijke 

kloostergemeenschap in Frankrijk. 

Wees welkom om een keer mee te doen. We vieren iedere 

donderdagochtend de Lectio Divina, de schoolvakanties 

uitgezonderd. Eenmalig, onregelmatig of elke week langs-

komen? Dat kan, meedoen kent geen voorwaarden. 

tekst Jacolien Vieveen / foto Lectio Divina

Lectio Divina: 

Elke week even  

samen stil in kerk 

als: hoe pakken we de draad weer op na de coronatijd, bespreken 

we ook. Die coronajaren hebben behoorlijk impact gehad binnen 

onze gemeente. Het kerkbezoek is teruggelopen en het kringenwerk 

lag stil. Die toerusting hebben we dit seizoen weer opgepakt en 

dominee Rob en ik merken, dat dit in een behoefte voorziet.”

Eén gemeente

“We gaan naar één gebouw toe. Dat is de opgave waar we voor 

staan. En soms doet dat pijn, omdat je afscheid neemt van een 

plek waar je van houdt. Toch is het ‘één gemeente zijn’ leidend: 

samen brood en wijn delen en alle generaties onder één dak. Dat 

brengt ons verder. Het is beslist geen gedwongen huwelijk, maar 

een kans. Bij de gesprekken over de toekomst van onze kerk komt 

die verbinding tussen de generaties steeds weer terug. Of het nu 

gaat om het geloofsgesprek of het meedraaien bij de oppasdienst: 

we hebben elkaar nodig.” 

Werk en vrije tijd

“Als dominee heb je veel vrijheid. Woensdag overdag probeer ik vrij 

te houden; in mijn agenda is altijd wel ruimte voor onverwachte dingen, 

dat kan een begrafenis zijn, maar ook een spontane ontmoeting 

met vrienden. Ik ben graag buiten, dat zorgt voor een leeg hoofd. 

En kijk eens even om je heen, hoe prachtig groen alles is. In ons 

vak moet je er zelf voor zorgen, dat je bijblijft. Je moet blijven 

studeren, bij het maken van een preek doe je dat sowieso. Ik ben 

verder redacteur van het Ouderlingenblad. De hoofdredacteur verdeelt 

de thema’s. Ik protesteer wel eens: ‘Ik weet hier niets van.’ De 

reactie is dan: ‘Daarom juist.’ De nascholing van de PKN zorgt ook 

voor verdieping.”

Contacten buiten de Protestantse gemeente Leusden hebben 

hun eigen dynamiek. Dominee Erica noemt de werkgroep ‘Zin in 

Leusden’ over zingeving in de breedste zin van het woord. “Met 

veel maatschappelijke organisaties van de Rotary tot en met het 

mantelzorgcafé denken we na over wat er al is in Leusden en 

waar gaten zitten. De huisartsen brachten bijvoorbeeld in, dat 

er behoefte is aan een rouwverwerkingsgroep. Verder ga ik naar 

bijeenkomsten, bezoek buurten en ben ik zichtbaar. Kerk in de 

wereld zijn is een opdracht.”

Hoopvol

“Ik hoop dat ik mensen in mijn tijd hier kan inspireren en bemoedigen. 

En mensen met elkaar en met God kan verbinden. Ik ben als een 

spin in het web, die heel veel mensen kent en lijntjes trekt. In mijn 

tweede gemeente zeiden mensen: ‘Wij willen jou beroepen, omdat 

wij zien dat jij de gemeente los kunt laten: de mensen gaan het 

zelf doen en oppakken.’ Het is niet van mij afhankelijk.

“De wereld om ons heen is turbulent. Toch ben ik hoopvol. Psalm 8 

zingt daarover; dat neem ik mee naar elke gemeente.”

‘Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, 

de maan en de sterren door u daar bevestigd, 

wat is de sterveling, dat u aan hem denkt,

het mensenkind, dat u naar hem omziet?

U hebt hem bijna een god gemaakt,

hem gekroond met glans en glorie,

hem toevertrouwd het werk van uw handen

en alles aan zijn voeten gelegd.

tekst Tineke Overeem / foto Ko Groen
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Deel van de Duitse tekst van ‘Beveel  

gerust uw wegen’. De eerste woorden van 

elk couplet vormen samen de tekst van 

Psalm 37:5.

Bij een jaarthema moet je zingen. ‘Moed 

om te vertrouwen, vertrouwen moet.’ Ik 

kreeg een mailtje van dominee Rob over 

de voorbereidingen van de startzondag. 

“De preek zal een uitwerking zijn van de 

begrippen vertrouwen en geloof. In onze 

taal lijkt het verschillend, in de Bijbel is 

het één en hetzelfde.”

In het dagelijks spraakgebruik zijn geloof 

en vertrouwen woorden die onzekerheid en 

twijfel uitdrukken. Vraag: “Weet je het ze-

ker?” Antwoord: “Ik geloof van wel.” In de 

Bijbel zijn geloof en vertrouwen heel stellige 

woorden: geloven is zeker weten, of: het 

bewijs van de dingen die je niet ziet. Wij, 

christenen van de 21ste eeuw, zijn niet 

meer zo goed in sterke geloofsuitspraken 

en er zijn liederen die daarop inspelen. In 

ons vorige liedboek stonden bijvoorbeeld 

deze regels in gezang 360 (Heer, wij komen 

vol verlangen):

Sterk ons wankelend vertrouwen,

geef ons zelf wat Gij gebood.

Het christendom draait om geloof. Je zou 

dus denken dat er dan heel erg veel liederen 

zijn die over geloof en vertrouwen gaan. 

Maar dat is niet zo. Misschien is dat ook 

wel goed, want als een lied teveel over een 

dogma’s gaat – zeg maar de geloofsleer – 

kan de inhoud tenenkrommend worden.

Het woord ‘geloof’ komt in de Psalmen 

niet voor, maar het woord ‘vertrouwen’ 37 

keer. Al is dat bij in de Psalmberijming die we 

gebruiken niet in alle gevallen terug te vinden.

Acrostichon

Een heel mooi lied over geloven en  

vertrouwen vind ik ‘Beveel gerust uw wegen’ 

(Liedboek, 904). Het is een bekend lied, 

geschreven door de Duitse dichter Paul 

Gerhardt (1607-1676). Paul Gerhardt 

maakte er een bijzonder lied van. De begin-

woorden van de twaalf coupletten vormen 

een acrostichon (naamdicht) die samen 

de tekst van Psalm 37:5 opleveren. Daar 

staat ‘Be�ehl dem Herren dein’ Weg und 

hoff auf ihn, er wird’s wohl machen’, wat 

vrij vertaald luidt: ‘Vertrouw je levensweg 

toe aan de Heer en hoop op Hem, Hij 

zorgt ervoor dat het goedkomt.’ Vanuit 

deze beginwoorden behandelen de strofen 

het thema Godsvertrouwen (en ook Gods 

voorzienigheid) via allerlei beelden en 

vergelijkingen.

Helaas is er geen Nederlandse vertaling 

van dit lied waarin de vertaler het bijzon-

dere woordenspel van Paul Gerhardt heeft 

herkend of gehonoreerd. In de Hervormde 

Bundel (1938) heeft het lied elf coupletten, 

het Liedboek voor de kerken (1973) nam 

daar acht van over. Liedboek – zingen en 

bidden in huis en kerk heeft er nog maar vijf.

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

gebruikte het eerste couplet van dit lied 

in zijn Matthäus Passion. Jezus staat voor 

Pilatus, waar hogepriesters en oudsten 

Zingen over geloof 

en vertrouwen

Johann Sebastian Bach gebruikt het eerst 

couplet van ‘Beveel gerust uw wegen’ in zijn 

Matthäus Passion.



hem van van alles beschuldigen. Maar 

hoe Pilatus ook aandringt, Jezus zegt 

helemaal niets (Matteüs 27:14). En op dat 

moment programmeert Bach het eerste 

vers van ‘Be� ehl du deine Wege’, alsof 

de componist daarmee niet alleen Psalm 

37:5 in herinnering lijkt te roepen, maar 

heel Psalm 37, ook het vers dat precies op 

deze situatie past:

De zondaar loert op de rechtvaardige

en zoekt een kans om hem te doden,

maar de HEER laat zijn dienaar niet los:

wordt hij aangeklaagd, vrijspraak zal 

volgen.

Bach gebruikt de hierbij melodie die wij 

kennen van ‘O Haupt voll Blutt und Wunden’. 

In Nederland zingen we het lied op de 

hartstochtelijke negentiende-eeuwse melodie 

van Johannes Gijsbertus Bastiaans, die de 

tekst als een handschoen past.

Geloofsgetuigen

Er zijn in de Bijbel niet alleen valse getuigen, 

maar ook geloofsgetuigen. Het Liedboek 

dat wij gebruiken, heeft twee rubrieken die

met geloof en vertrouwen te maken hebben. 

De gezangen 737 tot en met 745 vormen 

de sectie ‘geloofsgetuigen’ en verderop staan 

de gezangen 898 tot en met 946 onder het 

kopje ‘geloof’. De rubriek ‘geloofsgetuigen’

bevat een aantal markante liederen. 

‘Jeruzalem, mijn vaderstad’ (737) bijvoor-

beeld begint met een reeks coupletten die 

het leven in Gods koninkrijk beschrijven, 

als hemel en aarde een zijn geworden. 

Daarna komen de geloofsgetuigen: David, 

Maria, Simeon, Mirjam en Hanna. Maar 

ook geloofshelden uit de na-Bijbelse tijd: 

Ambrosius, Luther, Bach en mensen van 

alle kleur en ras. In deze rubriek staan ook 

liederen over geloofsgetuigen Willibrord (742), 

Sint-Maarten (744) en Sint-Nicolaas (745).

De rubriek ‘geloof’, verderop in het Liedboek 

is groot: bijna vijftig liederen. Het mooie 

vind ik, dat veel liederen hier wel over geloof 

(en vertrouwen) gaan, maar dat de woorden 

geloof en vertrouwen zelf niet worden 

genoemd. Toch spat het geloof ervan af: 

‘zou ik leven, als ik niet / wist, dat God 

de Heer mij ziet’ (903). Of: ‘Je kunt niet 

dieper vallen / dan in Gods eigen hand’ 

(916). Hier vinden we ook het vrolijke 

kinderlied ‘Wil je wel geloven dat het 

groeien gaat’ (923), dat gaat over geloof 

als een mosterdzaad.

Acclamatie

Rubriceringen in liedboeken zijn altijd een 

beetje riskant. Want ook buiten het kopje 

‘Geloven’ vinden we geloof en vertrouwen 

in ons liedboek. Indrukwekkend vind ik het 

tweede couplet van lied ‘Door de nacht van 

strijd en zorgen’ (801): 

Liederen zingend van vertrouwen 

tot zij in het eeuwig licht

in elk ander mens aanschouwen

’t lichten van Gods aangezicht.

Tot slot: De Hengelose dichter en predikant 

Robert Roth heeft onlangs een liederen-

cyclus geschreven als re� ecties op de 

Heidelbergse Catechismus. Het afsluitende 

lied gaat over geloof en vertrouwen en zou 

zomaar kunnen dienen als gebedsacclamatie.

Wij vertrouwen U,

want meer nog dan wij weten,

sterker dan wij voelen,

dan wij verlangen,

hoort U ons,

U bent God.

Amen

tekst: Peter Sneep / beeld Wikipedia

Op woensdag 25 september van 14.00 

tot 16.30 uur vindt in het Trefpunt 

naast de Dorpskerk de najaarskleding-

beurs plaats. 

U kunt daar uw kleding en schoenen 

inleveren op maandag 23 september 

van 19.00 tot 20.00 uur en op dinsdag 

24 september van 14.00 tot 15.00 uur. 

Kunt u niet naar Het Trefpunt komen of 

uw kleding aan iemand meegeven, dan 

mag u ook op dinsdag 24 september 

van 10.30 tot 11.30 uur uw kleding 

inleveren in de Marcuskerk, tijdens de 

Open Marcuskerk.

Een deel van de opbrengst gaat naar 

Woongroep De Wissel in Amersfoort 

van de stichting Timon, waar onze kerk 

bij is betrokken. Timon is een inter-

kerkelijke stichting voor jongerenhulp-

verlening. De Timon-woongroep is een 

woonvorm voor jonge mensen van 18 

tot 30 jaar die na een therapeutische 

behandeling worden geholpen om weer 

zelfstandig te wonen. In hun leven hebben 

zij te maken met bijvoorbeeld lastige 

opvoedingssituaties, traumatische 

ervaringen, verslavingsproblemen. Timon 

zet zich vanuit de diaconale opdracht 

van de kerk voor deze jongeren in voor 

de Woongroep De Wissel.

Het andere deel van de opbrengst 

gaat naar stichting Straatpastoraat 

in Amersfoort. De stichting heeft een 

straatpastor in dienst die vorm en 

inhoud geeft aan de geestelijke zorg 

voor mensen die op straat leven en die 

in de opvang verblijven. De stichting is 

een interkerkelijk initiatief. Kerken die 

zich verenigd hebben in de Raad van 

Kerken Amersfoort ondersteunen het 

werk van de stichting � nancieel.

Betsy van der Hoeven en Gerrie Slotboom

foto Shutterstock

9

25 september: 

Kledingbeurs in 

Het Trefpunt
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In juli 2024 gingen twintig jongeren en vijf 

begeleiders uit verschillende kerken uit 

Amersfoort en Leusden op reis naar Taizé in 

Frankrijk. In dit artikel leest u hun ervaringen 

en ziet u beelden van hun week bij de 

oecumenische broedergemeenschap.

Dingen die in Taizé niet aanwezig zijn

• Lekker drinkwater

• Altijd werkende wi� 

• Warme douches

• Goede kof� e

• Rugleuningen

• Overal elektriciteit 

• Schone, frisse badkamers

• Peper en zout

• Stoelen

Dingen die in Taizé in overvloed aanwezig zijn

• Rust, reinheid, regelmaat

• Wachtrij voor het eten

• Chaos

• Prachtige liederen in de kerk

• Heerlijke meezingers in Oyak

• Leuke activiteiten in bijbelgroepjes

• Stilte

• Heerlijke ijsjes bij Oyak

• Taizé crushes

•  Leuke corveebaantjes in de keuken-, 

kerk- en wc-teams.

• Ruige weersomstandigheden

• Muffe slaapzalen

•  Een fantastische, gezellige, diverse en 

vooral lieve groep mensen uit Amersfoort 

en Leusden

• Nieuwe internationale vrienden

•  Leuke en inspirerende ontmoetingen met 

(Nederlandse) broeders

• Bijbelteksten die je raken

• Diepe gesprekken

•  Nederlanders (ons bezoek vond plaats in 

de grootste Nederlandse week van dit jaar)

Dat wat we gemist hebben én dat waarvan 

we in overvloed hebben genoten, maakte 

het een onvergetelijke week! 

tekst Annemarie Hoogland; foto’s Margriet 

Drent, Erica Hoebe, Annemarie Hoogland, 

Suzanne Meijer, Frederieke Oudeman

Een onvergetelijke week 

in Taizé
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Iedereen mag horen hoe 

fantastisch Taizé was

Na thuiskomst uit Taizé heb ik toch 

maar boodschappen gedaan, aangezien 

ik met mijn dienblad bij het aanrecht 

bleef wachten en niemand er iets op 

zette. Mijn mealticket bleek helaas ook 

verlopen te zijn. In de winkel zat het 

liedje Herre, visa mich vägen in mijn 

hoofd, dat ik zacht in de winkel en bij 

de kassa zong. Blijkbaar kon de caissière 

het horen, want ze begon in het Engels 

tegen me te praten en zei dat ze dacht 

dat ik niet uit Nederland kwam door 

de taal die ze opving. Heimwee heb ik 

zeker! De muziek uit de radio is vreemd 

om te horen en de televisie is een vreemd 

apparaat geworden. Ja, de liefde voor 

mijn bed is wel gegroeid! Ik heb er tot 

11.30 uur in gelegen vandaag.

Iedereen mag weten hoe fantastisch 

Taizé was. Hoewel het wennen aan 

het gewone leven erg vreemd is. Erger 

dan verwacht. Ook nog nooit zoveel 

verbaasde blikken gezien op straat 

toen ik ze allemaal enthousiast begroette. 

Ik vroeg nog net niet waar ze vandaan 

kwamen en hoe het met ze gaat.

Ik vind de wereld in Taizé toch echt 

mooier. Het is daar zelfs zo’n ideale 

wereld dat ik daar mijn werk als 

reclasseringsambtenaar niet uit kan 

voeren. Er gebeuren daar alleen maar 

mooie dingen.

tekst Esmee Brokman
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‘Toekomst bedrijven’ is de titel van een 

boek dat binnen het bedrijfsleven opgang 

maakt. Het boek beschrijft de absurditeit 

van het aandeelhoudersmodel en pleit voor 

steward-ownership, ofwel: rentmeesters 

zijn eigendom van bedrijven. De auteurs 

van het boek maken een vergelijking met 

het christendom. “In het christendom wordt 

regelmatig gesproken over rentmeester-

schap. Het idee van rentmeesterschap is 

dat de Aarde door God aan de mensen is 

geschonken om te bewonen en te verzorgen. 

Vanuit het christelijke perspectief is verant-

woord met de Aarde omgaan een manier 

om God te dienen’ Kijk ook eens op  

https://www.climatestewards.nl/over-ons.

En wij – de Protestantse gemeente Leusden 

( PgL) – geven daar als Groene Kerk vorm 

en inhoud aan in ons dagelijkse gewone 

leven, in de liturgie, in het pastoraat en 

vanuit de diaconie. 

Vanuit de Werkgroep Groene Kerk doen 

wij voorstellen en organiseren wij voor de 

gemeente activiteiten. Voor het komende 

seizoen liggen veel plannen klaar. Op 29 

augustus komt de Werkgroep samen om 

de voorbereidingen af te ronden.

Om alvast een idee te geven: ‘De Groene 

Belevenis’ heeft enkele suggesties 

aangedragen voor activiteiten tijdens de 

Startzondag op 15 september. ‘Micha  

Nederland’ is met de Werkgroep in gesprek 

voor een jongerenprogramma. Evenals 

voorgaande jaren hebben inspirerende 

mensen als Carla Dik-Faber (landelijk 

projectleider GroeneKerken) toegezegd om 

naar Leusden te komen.

Naar aanleiding van de klimaatveranderingen 

en de afname van de biodiversiteit, heeft 

de werkgroep een aantal doelstellingen 

geformuleerd onder het thema ‘het geven 

om de ander’. Het gaat dan om voedsel-

voorziening, armoedebestrijding, onderdak 

bieden, vluchtelingenopvang en andere 

sociaaleconomische thema’s waar wij een 

spreker voor willen uitnodigen.

Maandelijks gaan wij een agenda van 

bijzondere dagen en activiteiten verzorgen. 

Daarover zullen wij u blijven informeren.

tekst Bert Nagelhout / foto Orinda van  

den Bergh 

Groene data

1 september tot 4 oktober:  

Scheppingsperiode https://michane-

derland.nl/scheppingsperiode-2024

3 september: Duurzame dinsdag:  

https://www.duurzamedinsdag.nl/

7 september: Internationale dag van de 

Schone Lucht 

15 september: Startzondag (Scouting-

terrein Cay Noya)

20 september: Wereldschoonmaakdag 

https://www.supportervanschoon.nl/

alle-aanpakken/campagnes/world- 

cleanup-day/

22 september: Autovrije zondag  

(advies), weer �etsen/wandelen in den 

Treek (?)

24 september: Wereld Rivierendag 

https://watereducatie.nl/agenda/ 

wereld-rivieren-dag?vcal=1

26 september: Werelddag voor  

een Gezonde Leefomgeving  

https://www.ifeh.org/wehd/

Mocht u ideeën/suggesties hebben  

of meer willen weten/lezen over de 

GroeneKerken kunt u mailen naar  

groenekerk@pgleusden.nl

Roel Bosch, predikant in Zeist, heeft 

het volgende gebed geschreven bij De 

Eerste Dag:

We bidden om bomen, om mensen  

als bomen.

Om de wilg, vroeg in het voorjaar een 

oase voor de eerste hommels. 

Om de linde, zoet van geur, die uitnodigt 

tot een lied.

Om de els, die het uithoudt, waar de 

grond nat is, een winterse rustplaats 

voor de kleinste vogels.

Om de eik, trouw, trouw, traag, zwijg-

zaam, boom van recht en stevigheid.

Om de kers met bloemen in het voorjaar 

en vruchten die mens en dier vrolijk 

maken.

Om bomen, geworteld op de plaats waar 

ze kunnen groenen en groeien.

Wat voor boom ben jij?

Op zondag 1 september staat Marcus 

8:22-36 op het leesrooster. Een bijdrage 

uit de Eerste dag stelt voor te re�ecteren 

over de bijzondere relatie die mensen 

met bomen hebben: ‘Je zou het eens 

kunnen vragen: Stel dat iemand jou 

voor een boom aanziet, wat voor boom 

zou je dan zijn? Een treurwilg, een 

vrolijke tulpenboom, een knoestige 

jeneverbes, een betrouwbare eik?’

Geen aandeelhouders 

maar rentmeesters



13

Het afgelopen jaar hebben we als 

gemeenteleden gesproken hoe we met 

elkaar willen omgaan en hoe we als 

gemeente onszelf geloofwaardig kerk 

kunnen noemen. Wat heel sterk naar 

voren kwam als belangrijkste punten was: 

‘Omzien naar elkaar’ en ‘Dienstbaar aan 

je naaste (dichtbij en veraf)’.

Met de woorden ‘elkaar’ en ‘naaste’ geven 

we duidelijk aan dat we de weg van Jezus 

willen volgen. Ook Jezus stelde zich dienst-

baar op, hielp en zorgde voor de mensen 

die hem om hulp vroegen, gaf raad waar 

dat nodig was en onderwees hoe men 

sterker kon worden in het geloof.

Als wij dat als gedachtengoed willen 

koesteren en ook willen uitvoeren, zijn 

daar vele mogelijkheden voor – binnen de 

gemeente en erbuiten. Het zou mooi zijn 

als we allemaal onze talenten inzetten 

om het omzien naar elkaar in de praktijk 

te brengen.

Binnen onze gemeente worden veel activi-

teiten georganiseerd om het ‘Omzien naar 

elkaar’ vorm te geven. Denk aan alles wat 

het gemeentediaconaat uitvoert, zoals de

bloemendienst, kerktaxi, vriendendienst, 

kaartschrijfacties, oppasdienst, ontmoetings-

middagen. Daarnaast draagt de diaconie 

ook de zorg voor de mensen buiten de 

gemeente, mensen die het moeilijk 

hebben, in de knel zitten, zowel direct 

als indirect, lokaal als wereldwijd. Het 

pastoraat onderhoudt het contact met de 

gemeenteleden via de contactpersonen, 

verzorgt toerustingsavonden en bezoek-

teams voor de gemeenteleden, betrekt de 

jeugd bij de kerk.

De termen ‘Omzien naar elkaar’ en 

‘Dienstbaar aan je naaste’ geven ook aan 

onszelf een stuk verantwoordelijkheid mee. 

Je hebt de roeping om een naaste te zijn 

voor de ander, ook als dat een vreemde is 

(zoals Jezus ons ook heeft geleerd) én om 

te zorgen voor Gods schepping. Door onze 

inzet kunnen we een radertje zijn in de 

kerk die leeft én vooruit wil.

Dus help mee de kerk een toekomst 

te geven!!

Ga voor uzelf/jezelf eens na wat uw/je 

talenten zijn: wat kan ik goed en/of vind ik 

leuk om te doen. Stel jezelf de vragen zoals: 

Vind ik het leuk om vorm te geven aan de 

gemeente van morgen? Ben ik iemand 

die iets wil organiseren met anderen? Wil 

ik liever actief bezig zijn met een bepaald 

vast doel? Wil je zorgen voor andere mensen 

die het minder hebben? Vind je het � jn 

om een onderhoudend gesprek te hebben 

met een ander? Vind je het makkelijker 

om dingen te doen voor anderen dan om 

te luisteren en te praten? Vind je � jn om 

met jongeren te werken? Ben je goed thuis 

in � nanciële zaken? Op welke momenten 

zou ik iets voor de kerk kunnen betekenen: 

vaste regelmaat of incidenteel? 

Zo kunt u/je zich veel vragen stellen om 

te bepalen waar uw/je talenten liggen, het 

leuke is dat de kerk als geheel mensen nodig 

heeft, waar hun gaven optimaal gebruikt 

kunnen worden. Tenslotte organiseren we 

veel zoals hierboven al is aangegeven. Doe 

mee en zet je talenten in!

Wilt u/je na het lezen van bovenstaande je

actief gaan inzetten voor de kerk?

Stuur dan een mail naar 

bouwevandereems@pgleusden.nl waar je 

talenten liggen én op welke momenten 

je die zou kunnen inzetten (periodiek of 

incidenteel). 

tekst Bouwe van der Eems

Omzien naar elkaar: 

Hoe kunnen we dat doen?
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In het najaar van 2022 is het Integraal 

Zorgakkoord (IZA) ondertekend door 

partijen uit zorg, ondersteuning en welzijn. 

Samen werken deze partijen toe naar 

passende zorg en ondersteuning, tezamen 

met de patiënt, op de juiste plek en met 

de nadruk op gezondheid. Wat betekent dit 

voor (oudere) mensen die afhankelijk zijn 

van dagelijkse zorg?

Iemand die vanuit haar werk dagelijks 

met deze vraag te maken heeft, is Yvonne 

Reimerink. Zij is specialist ouderengenees-

kunde en werkzaam als kaderarts geriatrische 

revalidatie (GRZ), de revalidatie van ouderen 

na een ziekenhuisopname.

Yvonne vertelt dat het aantal ouderen  

toeneemt en daarmee ook het aantal 

mensen met lichamelijke of psychische 

klachten dat een beroep doet op zorg en 

ondersteuning. Deze toename, in combinatie 

met schaarste aan personeel, zorgt voor hoge 

druk op de zorg- en sociale voorzieningen. 

Het gevolg daarvan is dat de zorgkosten 

stijgen. In het Integraal Zorgakkoord zijn 

daarom afspraken gemaakt om de samen-

werking tussen huisarts, sociaal domein 

en de geestelijke gezondheidszorg te 

verbeteren, zodat de druk op de zorg kan 

worden opgevangen.

Hoe ziet de huidige situatie eruit?

“Wanneer je thuis woont en hulp nodig 

hebt, dan ga je naar je huisarts of je belt 

het wijkteam van de gemeente (Lariks) en 

geeft aan wat je nodig hebt. Dan komt de 

wijkverpleegkundige bij je thuis om te  

beoordelen welke zorg nodig is en deze 

kan ook zelf een indicatie stellen.”

Nederlanders worden gemiddeld steeds 

ouder. De kans op chronische aandoeningen 

en daarmee de vraag naar ondersteuning 

en zorg neemt toe. Met als risico: oplopende 

zorgkosten, verminderde kwaliteit van zorg 

en toenemende tekorten op de arbeidsmarkt. 

Niets doen is geen optie. Het vorige kabinet 

nam zijn verantwoordelijkheid en tekende 

in het najaar van 2022 het Integraal Zorg 

Akkoord (IZA) met als slogan: Het moet en 

kan beter, anders lopen we vast!

“Aan alle kanten wordt nagedacht hoe we de 

stijging van deze kosten in de hand kunnen 

houden en daarom is de IZA gekomen”, legt 

Yvonne uit. “IZA is een akkoord tussen het 

ministerie van VWS en verschillende partijen 

in de zorg om de zorg in de toekomst te 

verbeteren.”

Mensen moeten 

zo lang mogelijk 

zelfredzaam blijven

Mensen leren zichzelf te verzorgen en daardoor minder afhankelijk te worden van thuiszorg.
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Wat zijn de consequenties van het  

Integraal Zorgakkoord? 

Yvonne vertelt dat zij op haar werk hier al 

volop mee bezig zijn, ook al is het akkoord 

nog niet volledig uitgewerkt. “Een van de 

gedachten is ernaar te streven dat mensen 

leren zichzelf te verzorgen en daardoor 

minder afhankelijk worden van thuiszorg. 

Heb je bijvoorbeeld steunkousen nodig, dan 

is het niet vanzelfsprekend dat je hiervoor 

thuiszorg krijgt, maar dat je aangeleerd 

krijgt hoe je ze zelf aan en uit kunt doen.” 

Een hoogleraar ouderengeneeskunde heeft 

dit in Nederland geïntroduceerd en heeft het 

zelf in Denemarken meegemaakt. De term 

die hiervoor wordt gebruikt is reablement. 

Dit is een manier om samen met de  

oudere te werken aan herstel van zijn leven 

en zelfredzaamheid. Denemarken loopt 

in Europa voorop met reablement. “Het 

heeft als doel om mensen zo onafhankelijk 

mogelijk te maken van zorg. Ook ik volg 

scholing hierover.”

Hoe kijk jij vanuit jouw beroep naar deze 

plannen?

“Ik denk dat het altijd goed is als mensen 

zo lang mogelijk zelfredzaam blijven en 

dus onafhankelijk van zorg zijn. Dat is toch 

voor iedereen �jn?” Tegelijkertijd realiseert 

Yvonne zich dat het niet voor iedereen is 

weggelegd. Als tip noemt ze dat wellicht de 

buurt via een buurtapp best (tijdelijk) hulp 

kan bieden. Wanneer je in deze app een 

gerichte vraag stelt, kun je elkaar helpen. 

Zo helpt Yvonne zelf haar buurvrouw een 

aantal dagen, zodat zij geen thuiszorg hoeft 

aan te vragen. “Familie en mantelzorgers 

zijn vaak al overbelast, daar valt niet veel 

winst meer te behalen. Toch moeten we 

af van de gedachte dat als je iets hebt, de 

thuiszorg moet komen.” 

Er zijn inmiddels ook apparaten voor  

medicijngebruik die op het gewenste 

tijdstip een seintje geven en vervolgens 

het zakje met de medicatie ‘uitspugen’. 

“De thuiszorg gaat zich dus steeds meer 

richten op complexere zorgvragen.”

Een (nadelig) gevolg hiervan kan zijn dat 

ouderen meer in een isolement komen. 

Daarin zouden wij als kerk dan weer onze 

verantwoordelijkheid kunnen nemen:  

omzien naar elkaar.

Beperkte financiële middelen

De ervaring van Yvonne is dat opname in 

een zieken- of verpleeghuis wordt ingekort 

en mensen bijvoorbeeld na een heupoperatie 

sneller naar huis gaan, maar daar nog 

wel echt hulp nodig hebben. Dat is de 

complexere zorg waar ze eerder op doelde. 

“Korte opname en dan meer thuis hulp 

bieden.” Yvonne noemt het akkoord geen 

bezuiniging, maar een kijken naar welke 

�nanciële middelen beschikbaar zijn en 

daarop beleid maken. Nietsdoen is geen 

optie, waarschuwt ook het Centraal Bureau 

voor Statistiek (CBS). Toch kan het ook 

iets goeds opleveren, want kwaliteit van 

leven zit ook in zelfredzaamheid. 

De toekomst

“In de toekomst is het echt de bedoeling 

dat we minder gaan zorgen en eerst kijken 

wat mensen zelf nog kunnen.” Yvonne  

vermoedt dat dit over niet al te lange tijd 

het eerst merkbaar is bij mensen die  

minder complexe zorg nodig hebben.

Maar ze realiseert zich dat het in de praktijk 

niet zomaar uitvoerbaar is. “In verpleeg-

huizen mogen er bijvoorbeeld geen bedden 

meer bijkomen. Mensen die nog thuis 

wonen, worden na een val in het zieken-

huis opgenomen. Soms kunnen ze daarna 

niet meer zelfstandig wonen, maar in een 

verpleeghuis is geen plek. Als zij niet meer 

kunnen doorstromen naar chronische 

zorg, ontstaan er opstoppingen. Dat is 

een complex vraagstuk waar niet zomaar 

een oplossing voor is. Laten we hopen dat 

we lang gezond blijven en geen zorg nodig 

hebben. Fit oud worden is overigens een 

ander interessant thema uit de IZA, om 

over na te denken.”

tekst Jenny Jansma / foto Shutterstock



 

Gebouwen
Dorpskerk, Arnhemseweg 75,  (033) 494 10 40

Marcuskerk, Asschatterweg 1,  (033) 494 45 15

Coördinerend beheerder: Machteld Beek. Bij voorkeur mailen: 

beheerder@pgleusden.nl. Op ma/di/woe/do tussen 09.00 - 

12.00 uur bereikbaar op  (06) 28 44 78 24.

Predikanten
ds. Rob Doesburg

Breezand 16, 1274 TD Huizen.  

 (06) 22 04 74 86, dsdoesburg@kpnmail.nl

ds. Erica Hoebe

Rozengaarde 25, 3831 CC Leusden.  

 (033) 785 45 84, ericahoebe@pgleusden.nl

Organisatie
Kerkenraad

Scriba: dhr. Frank Jansen,  (033) 495 18 39 

scriba@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau.

College van Kerkrentmeesters

Secretaris: dhr. Evert Overeem,  (06) 55 27 72 31

secretarisCvK@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau. 

Giften voor de kerk kunnen worden overgemaakt op  

NL95 RABO 0335 9141 95 t.n.v. Protestantse gemeente Leusden.

Diaconie

Voorzitter: dhr. Bouwe van der Eems, 

bouwevandereems@pgleusden.nl. Giften zijn welkom op 

NL35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie PgL.

Vertrouwenspersonen

Inge van Os,  (06) 41 16 23 75, vanosinge2@gmail.com en 

Albert Jan van Koerten,  (06) 11 12 35 82, ajvankoerten@gmail.com

Taakgroep pastoraat
Voorzitter: Paul Weijland, pweijland@gmail.com

Team Noord: Jos de Bruin (vz), j.m.de.bruin@kpnmail.nl 

en Wout Niezen, w.niezen@xmsnet.nl

Team Midden: Guus Doorn (vz), guusdoorn@hotmail.com 

Team Zuid: Martin Meurs (vz), martinmeurs@hotmail.com 

en Björn van der Poel, bjornvanderpoel@pgleusden.nl 

Jeugdambtsdragers
Jeugdouderling: Marco Oosterom, marcooosterom@pgleusden.nl

Jeugddiaken: Ineke van de Berkt, inekevandeberkt@pgleusden.nl

Telefonisch te bereiken via Ineke: (06) 29 56 77 71 

Gemeentediaconaat
Voorzitter: vacature, tijdelijk vervuld door Hans van Geet  

Secretaris: Jenny Meijlink,  (033) 494 00 90,  

jennymeijlink@online.nl 

Penningmeester: Teus Blanken, teunisblanken@gmail.com

Lid Dorpskerk: Hans van Geet,  (033) 494 82 30,  

j.van.geet@kpnmail.nl

Lid Marcuskerk: Diana Saaltink,  (06) 13 93 01 14, 

dianasaaltink@hotmail.com

Onze gemeente
Archief 
Heeft u stukken voor het archief van de PgL? Stuur die dan 

naar archief@pgleusden.nl of stuur een mail om te overleggen. 

Kerkelijk bureau
Bij het kerkelijk bureau kunt u terecht voor informatie 

over onder andere de ledenadministratie en �nanciële 

administratie, kerkwinkel en kerkelijke bijdragen. Het kerkelijk 

bureau is gevestigd in de Marcuskerk. Vrije inloop op 

maandag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en 

maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur. In de Dorpskerk is 

iedere dinsdagochtend van 10.00 - 12.00 uur inloop mogelijk.

Telefonisch is het kerkelijk bureau bereikbaar van maandag 

t/m donderdag 10.00 tot 12.00 uur en maandagavond van 

19.30 - 20.30 uur via  (06) 15 54 54 32. Mailen kan 

natuurlijk ook: voor declaraties en collectemunten graag naar 

�nancieel@pgleusden.nl en voor overige zaken graag naar 

kerkelijkbureau@pgleusden.nl t.a.v. Marjolein Zweverink.

Kerkelijke bijdragen kunnen worden overgemaakt op  

NL38 INGB 0002 8684 99 o.v.v. Kerkelijke bijdragen PGL.

Kerkwinkel

In de kerkwinkel zijn collectemunten, Liedboeken en de Bijbel in 

Gewone Taal te koop. Collectemunten zijn er in drie varianten: 

€ 0,70 (groen), € 1,10 (violet) en € 2,50 (geel). De munten 

gaan per 20 stuks. De verkoop in de kerkwinkel is ef�ciënter 

en makkelijker dan via de bank. De kerkwinkel is te vinden op 

de website (www.pgleusden.nl) rechtsboven onder de knop 

Geven, daarna: Naar de kerkwinkel.

Beschikt u niet over internet? Bestel de munten of bonnen dan 

door geld over te maken op NL82 RABO 0335 9157 87 t.n.v. 

Collecterekening PgL, met vermelding van het bezorgadres. 

Giften

Tussen 20 mei en 24 juli zijn de navolgende collecten en giften 

op de bankrekening van de Diaconie ontvangen:

Voor de Diaconie € 2.233,25; voor de voedselbank € 475,00; 

voor ons project kindslaven visserij in Ghana € 1.600,20;

Voor KiA collecte opleiding thuiszorg in Libanon € 1.223,01; 

voor Moldavische projecten € 266,20.

Alle gevers hartelijk dank.
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In de afgelopen maanden hebben we gemeenteleden moeten loslaten. Zij zijn in de 

handen van God.

25 juli 2024	 Johanna Klomp-van de Haar

Op de website van de gemeente is over hen een in memoriam te lezen.  

www.pgleusden.nl/zorgen/in-memoriam.

Ga maar, en laat los.

Je leven hier op aarde

is voltooid. Je hebt geleerd

wat je hier leren mocht.

Je hebt gegeven wat je

van binnenuit te geven had.

Nu mag je in vrede

het nieuwe leven binnengaan.

Hans Stolp

In Memoriam
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Na een heerlijke zomerperiode maken we ons op voor het nieuwe 

seizoen. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdagmiddag 

4 september 2024. Johan de Kruijff uit Woudenberg komt ons 

vertellen over gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog op 

Landgoed Den Treek Henschoten. Volgens Johan kijkt u na deze 

lezing met heel andere ogen naar het gebied rond Den Treek.  

Ds. Piet Gilhuis verzorgt de meditatie voor ons.

De ontmoetingsmiddagen zijn altijd op woensdagmiddag van 

14.00 tot 16.30 uur. Het vervoer hoeft geen belemmering te zijn, 

onze vrijwilligers halen u op en brengen u na a�oop weer naar huis. 

U kunt bellen met Gerrie Slotboom, 033 - 494 73 30.

Wilt u in het vervolg een uitnodiging voor de seniorenmiddag  

ontvangen, dan graag een e-mail naar wilbrethouwer@pgleusden.nl

Wij kijken uit naar uw komst en zouden het leuk vinden nieuwe 

bezoekers te verwelkomen.

Vriendelijke groeten namens het hele team:

Wil Brethouwer-Anker

In september, oktober en november 2024 zijn er de volgende 

Ontmoetingsmiddagen in de Marcuskerk.

•	�10 september: Muziekmiddag met vele muzikale ontdekkingen, 

met ds. Wim Verschoor, Leusden

•	�8 oktober: Bernadette van Dijk, Amersfoort - ‘Straatpastoraat’

•	�12 november: Gert Smink, Leusden: ‘Aardrijkskunde: van feiten-

kennis naar…?’

De middagen zijn van 14.30 uur tot 16.30 uur. U bent allen van 

harte welkom!

Namens het Team,

Christa Koelewijn (06 - 53 37 26 31)

Senioren  

Dorpskerk

Ontmoetingsmiddagen  

Marcuskerk



Bij de kerkdiensten

In ons dagelijks taalgebruik hebben 

woorden als geloof en vertrouwen een 

duidelijk verschil. Geloof geeft je  

verbondenheid aan met God, vertrouwen 

zegt iets over de verwachtingen die 

je hebt van een ander. Zeker in het 

Nieuwe Testament ligt de betekenis 

van deze beide woorden veel dichter 

bij elkaar. Sterker nog, in het Grieks 

van het Nieuwe Testament is het één 

en het zelfde woord. Het dunne lijntje 

tussen de betekenis van geloven en 

vertrouwen wordt scherp aangegeven 

door twee verschillende vertalingen van 

een bekende tekst uit Matteüs 9. 

Matteüs 9:2 - Naardense Bijbel

En zie, ze hebben tot hem een verlamde 

gebracht, neergeworpen op een draag-

bed. Bij het zien van hun vertrouwen 

zegt Jezus tot de verlamde: vat moed, 

kind, jóuw zonden worden vergeven!

Matteüs 9:2 - Nieuwe Bijbelvertaling

Daar brachten een paar mensen een 

verlamde bij Hem op een draagbed. 

Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen 

de verlamde: ‘Houd moed, mijn kind, 

uw zonden zijn u vergeven.’

Een ander voorbeeld is het verhaal van 

Charles Blondin, een Franse koord-

danser. Zijn grootste prestatie was 

het om op een koord over de woeste 

Niagara-watervallen te lopen, terwijl hij 

een kruiwagen voortduwde. Voordat hij 

aan zijn kruiwagenstunt begon, vroeg 

hij de toeschouwers of ze geloofden 

dat hij het kon, en ze brulden allemaal: 

ja. Toen hij na de stunt vroeg of iemand 

van hen in de kruiwagen wilde zitten, 

terwijl hij die weer langs het koord 

zou voortduwen, bleef iedereen stil… 

Iedereen geloofde dat hij het kon, maar 

niemand vertrouwde het voor honderd 

procent.

Geloven in en vertrouwen op sluiten 

een risico in. De goede a�oop is nooit 

afdwingbaar. Ook al ging het 99 keer 

goed, er is in je hoofd altijd gerede 

twijfel dat het de honderdste keer toch 

anders gaat. In beide kun je enorm 

bevestigd, maar ook zeer teleurgesteld 

worden. En toch kunnen we niet zonder. 

We kunnen niet zonder te geloven in 

de goedheid van mensen en van God. 

We kunnen ook niet zonder vertrouwen. 

Soms is er zelf moed voor nodig om 

vertrouwen te hebben. Je hebt moed 

nodig om je leven in de handen van 

een ander te leggen. Of die ander nu 

de dokter is die je gaat opereren of 

de Here God. Je hebt moed nodig om 

voor honderd procent te rekenen op de 

beloften van een (A)ander. Tegelijkertijd 

kun je niet leven zonder vertrouwen. 

Wie naar een restaurant gaat, of een 

pizza bestelt, gaat niet voordat eerst 

een hap wordt genomen, uitgebreid 

testen of er geen gif in zit. Wie aan het 

verkeer deelneemt, kan niet anders 

dan erop vertrouwen dat iedereen 

rechts rijdt.

‘Moed om te vertrouwen, vertrouwen 

moet’ is het thema van de eredienst op 

startzondag. Dominee Erica en ik zullen 

daarin voorgaan. Bij muziek en zang 

worden wij begeleid en geassisteerd 

door het koor Relation en Peter Sneep. 

Ik geloof en vertrouw erop dat dat  

helemaal goed komt. 

Namens de voorbereidingsgroep, 

dominee Rob 

Programma

Na de eredienst is er tijd om even 

bij praten met kof�e en een zelf-

meebreng-lunch. Dan volgt er een 

prachtig middagprogramma. U kunt 

meedoen met één of meerdere 

volgende onderdelen: 

-	 Wandelen met themavragen

-	 Groene kerk presenteert

-	 Muzikale activiteiten

-	 Creatief schrijven

-	 Broodbakken op een kampvuur

-	� Bijbels koken (koekjes voor bij de 

borrel)

-	 Schilderen;

-	 Kubben

Natuurlijk is er volop aandacht voor 

de kinderen. We sluiten de dag 

gezellig af met een borrel en de 

koekjes van eigen deeg. 

foto Ko Groen

Startzondag ‘Moed 

om te vertrouwen, 

vertrouwen moet’
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De startzondag begint met een viering in de open lucht. De foto is gemaakt op de 

startzondag van vorig jaar, ook op het terrein van Cay Noya in Amersfoort.



Van 25 augustus 2024 tot en met 13 oktober 2024
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Kerkdiensten

Zondag 8 september

Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. Erica Hoebe

Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Rob Doesburg

Zondag 25 augustus

Dorpskerk	 geen dienst

Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Erica Hoebe - Maaltijd van de Heer

Zondag 15 september - Startzondag

Cay Noya	 10.00 uur	 ds. Erica Hoebe en ds. Rob Doesburg	

Zondag 1 september

Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. Rob Doesburg

Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Erica Hoebe

KERKTAXI
Wilt u gebruik maken van de Kerktaxi? Neem dan contact op met Renze Steringa (06) 41 16 14 30.  

Mailen kan ook: r.steringa@kpnmail.nl.

U kunt de diensten op verschillende manieren mee beleven.

•	� Meeluisteren: via kerkomroep.nl zijn diensten uit beide kerken 

te beluisteren.

•	� Meekijken: één van beide diensten wordt live gestreamd. U kunt 

deze vinden op YouTube (zoek op Protestantse gemeente 

Leusden). Op de website is eventueel ook een link te vinden. 

De dienst blijft één week te zien.

De liturgie wordt van te voren per mail toegestuurd. Ontvangt u de 

liturgie nog niet, maar wilt u die wel ontvangen, stuur dan een mail 

naar liturgiedk@pgleusden.nl of liturgiemk@pgleusden.nl. 

Lukt het u niet om online verbinding te krijgen, neem dan contact 

op met Teun den Heijer via d.heijer@hccnet.nl of (033) 494 78 33.

Zondag 22 september

Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. Rob Doesburg - Maaltijd van de Heer

Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Paul van der Harst

Zondag 6 oktober - Israëlzondag

Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. Erik Iedema

Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Rob Doesburg - afscheid en bevestiging ambtsdragers m.m.v. Cantorij

Zondag 20 oktober - Groene Kerk / Duurzame viering

Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. Rob Doesburg

Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Erica Hoebe

Zondag 29 september

Dorpskerk	 10.00 uur	 dr. Marjo Korpel

Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Erica Hoebe

Zondag 13 oktober

Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. Erik Renkema

Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Rob Doesburg



Herre, visa mig vägen, 

och gör mig villig att vandra den. 

Herre, visa mig vägen. 

Ge mitt hjärta ro.

Heer, wijs mij de weg 

en maak mij bereid die te bewandelen. 

Heer, wijs mij de weg. 

Geef mijn hart rust.

tekst (Zweeds en Nederlands): Taizé / Birgitta van Zweden,  

naar Psalm 86:11

foto Esmee Brokman

zie pagina 10 en 11


