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De zomer… 

Voor de één een lonkend perspectief, met eindelijk rust en ruimte, tijd om stil te 

zijn, niks te doen… 

Voor de ander een tijd die men zo snel mogelijk voorbij wil laten zijn, omdat het zo 

stil is, té rustig en er niks te doen is… 

 

Voor mij is de zomer een tijd van ‘Ruminatio’. Dát woord neem ik mee. Juist nu er 

zoveel onrust is, in de wereld om ons heen, in de kerk, heb ik het nodig om de stilte 

te zoeken, me af te stemmen op Gods stem.

Ik kwam ‘ruminatio’ op het spoor bij de Lectio Divina. 

Dat is een manier van Bijbellezen die vraagt om 

stil te worden, te luisteren, je openstellen voor wat 

er via de Bijbeltekst tot je komt. Lectio Divina gaat 

niet om ‘weten’, of om ‘kennis’, maar om ‘ontvangen’  

en je laten raken. Wat zeggen de woorden je  

vandaag? Wat kun je vandaag doen of zijn? Wat 

mag je van Godswege ontvangen? 

Ruminatio betekent daarin ‘herkauwen’, zoals koeien 

dat doen. Koeien slikken het gegraasde gras 

snel door, maar kauwen het later opnieuw, en dat 

herhalen ze verschillende keren. Ze hebben maar liefst vier magen om het voedsel 

helemaal te verteren, zo halen ze alle voedingsstoffen uit het gras. 

Bij de Lectio Divina word je uitgenodigd om te kauwen op de woorden die je leest. 

Om de tijd te nemen om te ontdekken en te ervaren hoe ze je raken, wat je eruit 

kunt halen. En dan helpt het om een zin, of Bijbelgedeelte, verschillende keren te 

lezen, de tijd te nemen om bij woorden stil te staan. Dan zul je merken dat je het 

‘als nieuw’ leest en andere woorden of betekenissen je opvallen. Dat je ontdekt dat 

woorden raken aan jouw bestaan en richting geven, of troost, of kracht.

Ruminatio. De tijd nemen en maken om stil te staan. Je af te stemmen op de stilte. 

Dat kan thuis, dat kan op de camping, dat kan overal. Je te laten raken, voor even 

je eigen ‘weten’ en ‘beter weten’ loslaten. Niet denken in oplossingen, maar stil 

worden, je verwonderen en ontvangen wat je toevalt. 

Neem en maak deze zomer de tijd! 

Neem en maak de tijd om stil te staan en je open te stellen. 

Wil je daarbij inspiratie? Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft hiervoor 

tientallen leesplannen. Elke dag lees je een Bijbelgedeelte en krijg je een korte 

uitleg. Dat kan als podcast, in de app, of je kunt teksten uit (laten) printen. Je 

vindt op www.debijbel.nl heel veel leesplannen. Laat je inspireren door Rembrandts 

schilderijen bij Bijbelteksten, door Psalmen, of duik dieper in een bepaald thema. 

Inspiratie genoeg!

Een mooie zomer!

Erica Hoebe
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Van de redactie 

Ruminatio

Heb je een vraag of een opmerking of 

een idee voor het kerkblad? 

Mail ons! kerkblad@pgleusden.nl

Colofon
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Kerk in de wereld

12	 Pinksterdienst 

	� Vanwege regen, wind en kou kon de  

Pinksterviering van de gezamenlijke kerken in 

Leusden niet buiten plaatsvinden. Dominee 

Peter Hommes vertelde binnen over het  

enthousiasme van Jezus.

14	 Groene kerk 

	� Theanne Boer schreef een boek in de geest 

van de jong overleden milieuactiviste Martine 

Vonk. Geloof, duurzaamheid en gemeenschap 

zijn, met elkaar verweven.

Onze gemeente

6	 Ben Wassink neemt afscheid als organist

	� Ben Wassink was vijftien jaar toen hij zijn  

eerste kerkdienst speelde. Nu stopt hij na  

59 jaar als kerkorganist. Zijn handen willen 

niet meer. 

8	 Werkstromen stellen zich voor

	� De werkstromen die de komende jaren de  

Protestantse gemeente Leusden gereedmaken 

voor de toekomst stellen zich voor.

10	 Einde van de vriendendienst

	� De vriendendienst stopt ermee. Maar Jos en 

Wout zitten niet bij de pakken neer. Er zijn in 

Leusden genoeg andere initiatieven om elkaar 

te helpen.

Vieren en geloven

4	 Jacob wordt beetgenomen

�	� Wiebren denkt na over Jacob, Rachel, Lea en 

Laban. Tegen zijn zin trouwde Jakob eerst met 

een vrouw van wie hij niet hield. Laban speelde 

een vreemd spelletje met zijn schoonzoon.

19	� Overzicht kerkdiensten tot en met  

31 augustus 2025

Inhoud
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In de hemel onze vader

In een hemel die te hoog is – 

waarom zijt Gij niet op aarde

hier nu God in mensen vrede?

Zijt Gij God en niet bij machte

moord en doodslag te voorkomen?

Waarom geeft Gij ons de vrijheid

elkaar zinloos te doen leiden?

Scheur de wolken

kom bevrijden.

Plant uw geest in onze harten

zend uw kracht in onze handen

dat wij leren lief te krijgen

onze naaste, vriend en vreemde.

Dat wij medicijnen vinden

tegen het ondraaglijk lijden.

Dat de groten dezer aarde

zich bekeren tot de armen.

Dat wij nieuwe wetten maken

om de honger uit te bannen,

dat wij gouden plannen smeden

tot beëindiging van lijden.

Scheur de wolken

kom bevrijden.

tekst Huub Oosterhuis

In de hemel  

onze vader
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Moeders mooiste is ze niet. En dat weet Lea. 

Daarvoor hoeft ze niet eens in de spiegel 

te kijken. Een blik op haar knappe zus 

volstaat. ‘Rachel was mooi en aantrekkelijk’, 

vertelt ons Genesis. Geen wonder dat 

Jakob als een blok voor haar valt. Hij is er 

als de kippen bij om haar te helpen haar 

schaapskudde bij de waterput, waar hij 

haar tegen het lijf loopt, te drenken. Zodra 

zij hoort dat hij familie van haar is, sprint 

Rachel naar haar vader. “Wat me nu over-

komen is!” Oom Laban bedenkt zich geen 

tel en snelt zijn neef Jakob tegemoet. En 

als deze hem zijn verleden uit de doeken 

heeft gedaan, antwoordt Laban veelzeggend: 

“Het is duidelijk dat je familie van me bent.” 

Soort zoekt soort.

Jakob mag blijven logeren en steekt de 

handen uit de mouwen. Zozeer zelfs dat 

Laban hem ervoor wil betalen. En dan 

biedt Jakob aan zeven jaar voor hem te 

werken als loon voor zijn jongste dochter. 

Laban hapt toe – aan Rachel wordt niets 

gevraagd – en de jaren vliegen voorbij. Als 

het moment daar is, richt Laban een feest 

aan, waar de drank rijkelijk vloeit; Jakob 

heeft niet eens door dat hij het bed na 

a�oop niet met Rachel, maar haar oudere 

zus Lea deelt. We weten niet of Lea een 

actief aandeel in dit bedrog heeft gehad, 

maar ze zal de ontmaskering met angst 

en beven tegemoet hebben gezien. En wat 

moet Rachel niet gedacht hebben. Wanneer 

Jakob verhaal haalt bij Laban, komt die met  

de smoes dat het niet de gewoonte is om 

de jongste dochter voor de oudste uit te 

huwelijken. Maar als Jakob zich nog eens 

zeven jaar voor hem wil uitsloven, mag hij ook 

Laban komt met de smoes dat het niet de gewoonte is om de jongste dochter voor de oudste uit te huwelijken.

De laatsten worden de eersten



 

Prikkelingen
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Rachel tot vrouw nemen. En zo geschiedt.

Terwijl Jakob bezig is met de afbetaling 

van Rachel, baart Lea de ene zoon na de 

andere. En elk kind ziet ze als een Godsge-

schenk. Al weet ze dat Jakob verliefd is op 

Rachel, nu moet hij toch wel van haar gaan 

houden! Maar nee. Lea mag dan Jakobs 

eerste vrouw zijn, Rachel is voor hem de 

echte nummer een. Al blijft ze vooralsnog 

wel kinderloos, wat op haar beurt scheve 

ogen geeft. Dan maar haar slavin als 

draagmoeder aan Jakob uitgeleend. En 

warempel, die baart twee zonen. Goed 

voorbeeld doet goed volgen en ook Lea, 

die gelooft dat haar vruchtbare tijd er na 

vier zonen op zit, komt met een slavin op 

de proppen. Weer worden er twee zonen 

geboren. Op een dag vindt Ruben in het 

veld liefdesappels die hij aan moeder Lea 

geeft; in ruil daarvoor mag zij van Rachel 

met Jakob slapen. Ze raakt zowaar wéér 

in verwachting en brengt achtereenvolgens 

twee zonen en een dochter ter wereld. Pas 

dan wordt ook Rachel eindelijk zwanger en 

krijgt een zoon: Jozef.

We maken een sprong in de tijd tot waar 

Jakob de trucjes van Laban, die zijn 

uiterste best doet om de voorwaarden van 

het verlengde arbeidscontract met zijn 

neef te saboteren, zat is. Komt bij dat de 

veestapel die hij desondanks heeft weten 

te vergaren, de jaloezie van zijn neven 

opwekt. Hij zit dus al op de wip, maar krijgt 

het laatste zetje van boven. God roept hem 

in een droom op terug te keren naar zijn 

geboorteland. Wanneer Jakob aan Lea en 

Rachel zijn besluit meedeelt, reageren ze 

positief. En dat doen ze niet alleen omdat 

in de patriarchale cultuur van die dagen 

Jakobs wil wet is, maar ook omdat ze door 

hun vader als koopwaar zijn verhandeld. 

Dat zit hen na al die jaren nog steeds  

niet lekker.

Lea mag Jakob dan van een hele kinder-

schaar hebben voorzien, Rachel blijft zijn 

oogappel. Bij de gevreesde ontmoeting 

met Esau positioneert hij haar in de veilige 

achterhoede. Ergens daarvoor loopt Lea, 

zij krijgt zo opnieuw haar plaats gewezen. 

Enige tijd na de reünie met Esau slaat het 

noodlot toe. Rachel, in verwachting van 

Benjamin, sterft in het kraambed. Met  

haar dood eindigt ook het verhaal van die 

beklagenswaardige �guur Lea. We lezen 

niets meer over haar. Of toch? Want als 

Jakob op zijn sterfbed in Egypte aangeeft 

waar hij begraven wil worden, is dat niet 

naast Rachel. Nee, hij verkiest het  

familiegraf. “Daar zijn Abraham en Sara 

begraven, daar zijn Isaak en Rebekka 

begraven en daar heb ik Lea begraven.” 

‘De laatsten worden de eersten’, laat de 

dichter Willem Barnard ons zingen. En in 

dat koor mengt zich ook de stem van Lea: 

eerste vrouw van Jakob en eerste stam-

moeder van Israël.

tekst Wiebren J. Tabak

afbeelding Shutterstock

Piet Gilhuis leest veel en luistert veel. 

Hij verzamelt voor het Leusder Kerkblad 

opvallende uitspraken en spreuken 

die hij daarbij tegenkomt. “Ik doe dat 

om mensen te prikkelen en aan het 

denken te zetten.” A�evering 2

Over ‘God zien’

Mozes wilde Gods majesteit zien. Maar 

dat kan niet: hij moet wachten in een 

rotsholte tot God voorbij is. ‘God is 

alleen op de rug te zien, voor ons uit in 

de tijd. Sporen nalatend voor wie zijn 

wegen willen gaan.’

Anton Houtepen in ‘Theologen op zoek 

naar God’

Over ‘In God geloven’

‘Geloven is niet het hebben van een 

idee over wie God is en wat Hij zou 

moeten doen, maar het volgen van een 

weg: het is wandelen met God.’

H.J. Heering in ‘Wat heeft God met 

�loso�e te maken?’

Over God denken

‘Zodra ik God probeer te begrijpen, 

keer ik de verhoudingen om. God  

begrijpt mij en dat is al erg genoeg.’

Willem Barnard in ‘Stille Omgang’ 



Bijna had hij de zestig jaar volgemaakt 

als kerkorganist. Maar nee, het is genoeg 

geweest. De handen willen niet meer zo 

makkelijk en vooral: hij voelt zich steeds 

minder thuis in de Protestantse gemeente 

Leusden. Misschien wel in de kerk in het 

algemeen. Zondag 29 juni speelt Ben 

Wassink in de Marcuskerk zijn laatste 

dienst.

Op zijn vijfentwintigste kwam Ben Wassink 

(Emmeloord, 1951) , met echtgenote Chienie, 

vanuit zijn geboorteplaats naar Leusden. 

De hts-ingenieur weg- en waterbouw, met 

een afstudeerproject in de verkeerssector, 

had in 1976 een mooie baan gekregen  

bij ingenieursbureau DHV (nu Royal  

HaskoningDHV). Hij zou er 29 jaar blijven, 

als verkeersadviseur van vele gemeenten 

en buitenlanden. Reisde naar menig (Oost-)

Europees buitenland. Een detachering bij  

de gemeente Leusden liep over in een 

dienstverband van twaalf jaar als beleids- 

medewerker verkeer en vervoer. Hij deed  

er ‘interessante dingen’, zegt hij: de  

verdubbeling van de Randweg, het doortrekken 

van de Groene Zoom, de Arnhemseweg. 

Laatste project voor zijn pensioen was de 

vervanging van de openbare verlichting.

Organist

Maar we kennen in de Protestantse  

gemeente Leusden Ben Wassink vooral als 

organist. Al bijna sinds mensenheugenis. 

“We woonden nog niet lang in Leusden toen 

ik gevraagd werd, eerst in de Marcuskerk, 

daarna ook in de Dorpskerk. En Lisidunahof 

niet te vergeten – heel dankbaar werk.” 

Het was de tijd dat er in beide kerken 

nog twee ochtenddiensten waren en de 

dienstdoende organist beide achter elkaar 

moest spelen. 

Het begon allemaal in Emmeloord, toen 

de jonge Ben elf jaar was. Thuis stond een 

harmonium waar niet op werd gespeeld. 

Iemand gaf hem een muziekboek en Bens 

belangstelling was gewekt. Vier jaar later, 

op zijn vijftiende, speelde hij zijn eerste 

kerkdienst. Een kerk in Emmeloord zat 

plotseling zonder organist en Ben moest 

bijspringen. En zo is het begonnen. In 

de Noordoostpolder met zijn toen nog 

vele kerken in hoofdplaats Emmeloord 

en de tien omringende dorpen. “Werd je 

’s zondagsmorgens vroeg opgehaald en 

later met een bos bloemen weer thuis 

afgeleverd.”

‘Op de een of andere manier krijg 

ik de mensen altijd mee’

Bijzonder is dat Ben speelt volgens het 

Klavarskribo-muziekschrift. Een Nederlandse 
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Ben Wassink is 

uitgespeeld

‘Veel plezier beleefd aan het begeleiden 

van de gemeentezang’
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vinding met verticale notenbalken. 

“Doodsimpel”, zegt Ben. “Je kunt er alles 

mee spelen. Ik ben het altijd blijven doen.” 

Het traditionele notenschrift kan hij dan 

ook niet lezen. 

Gemeentezang

Ben Wassink heeft aan het begeleiden 

van de gemeentezang veel plezier beleefd, 

zegt hij. En beleeft dat nog. “Op de een 

of andere manier krijg ik de mensen altijd 

mee. Al moet je ze soms onder het spelen 

wel eens even zangles geven. Als het niet 

goed gaat, speel ik bijvoorbeeld tussen 

twee coupletten in met extra nadruk de 

melodie een keer voor. Meestal pikken 

ze het dan wel op. Ik ben ook eens een 

keer gewoon gestopt met spelen. Ik dacht: 

als jullie het zoveel beter weten, ga dan 

je gang maar.” Als het om het orgel gaat, 

speelt hij het liefst in de Dorpskerk. “Een 

grandioos instrument.” 

Er is, in zijn lange staat van dienst, veel 

veranderd. “Vroeger belde op vrijdagavond 

Aart van Ruler (toen koster in de Dorpskerk 

– red.) om ‘de versjes’ door te geven. Meer 

wist je niet. Nu komt de hele liturgie tijdig 

van te voren en staan de dominees open 

voor suggesties van de organist. Soms 

vragen ze er zelfs om.”

Stoppen

Maar straks is het voorbij. Ben heeft 

besloten te stoppen. “De vingers worden 

stijf, groeien wat krom. Maar het echte 

probleem is dat ik langzamerhand begin 

los te raken van de kerk. Ik ben een van 

die mensen die moeite hebben met de 

behoudende positie van de kerk. Ik snap 

er bijvoorbeeld helemaal niets van dat de 

kerk geen standpunt inneemt over Gaza. 

En met de hele evangelische hoek, die vooral 

in de Dorpskerk zit, daar heb ik niks mee.” 

Hij beleeft veel meer, vertelt hij, aan de 

teksten van Huub Oosterhuis dan aan de 

teksten uit de evangelische bundel Hemel-

hoog waaruit in de Dorpskerk elke week 

wordt gezongen. Hoewel, voegt hij daaraan 

toe, hij juist in die bundel onlangs een lied 

tegenkwam dat hem raakte. Lied 282:

Maak ons hart onrustig, God

dat het ontevreden klopt

als we mooie leugens horen

en gemakkelijke woorden!

Bezorgdheid

Ben was, met echtgenote Chienie, op 18 

mei aanwezig in Den Haag bij de grote  

demonstratie voor Gaza. Beiden hebben 

een lange geschiedenis van bezorgdheid 

voor de aarde en de mensen die erop 

wonen. Dat was al het geval in Emmeloord, 

waar ze elkaar ontmoetten in het jeugd-

dienstwerk van de hervormde gemeente en  

zich inzetten voor de toenmalige actie,  

in de jaren zeventig, voor het boycotten 

van Zuid-Afrikaanse Outspan-sinaasappelen 

die ‘bloedsinaasappelen’ waren vanwege 

de Apartheid en onderdrukking in dat land. 

(“Het werd ons toen niet in dank afgenomen.”)  

Van die sinaasappelen loopt de lijn verder 

door beider leven, via onder meer Fair 

Trade-kof�e, Wereldwinkel, Groene Kerk, 

Leusden als Fair Trade-gemeente naar Bens 

huidige inzet voor de energiecoöperatie DEEL 

(Duurzame Energie voor Elke Leusdenaar). 

De Loesje-slagzin “Verbeter de wereld, 

begin!” is hem uit het hart gegrepen. “De 

mensen blijven maar kletsen, blijven maar 

nadenken. En zo komen ze nergens.”

‘De kerk is veel te gezapig, moet 

zich veel meer uitspreken’

Opnieuw windt hij zich op over de kerk: 

“De kerk is veel te gezapig, moet zich veel 

meer uitspreken. Niemand die zich druk 

maakt om de milieuvervuiling door bijvoor-

beeld Tata Steel. Ik kan het niet begrijpen 

dat je altijd maar met alles rekening moet 

houden. Er moet zoveel gebeuren. Als we 

zo doorgaan met energie verslinden… De 

toekomst zal het leren.”

Intussen blijft Ben voorlopig wel actief voor 

de kerk als redacteur van de Nieuwsbrief 

en van de website. Maar op de orgelbank 

zien we hem, na zoveel jaren trouwe 

dienst, niet meer zitten. Hooguit, wie weet, 

toch nog een enkele keer als invaller. 

Want spelen blijft een bron van vreugde en 

plezier. Thuis blijft de piano dan ook zeker 

niet onaangeroerd.

tekst Willem Hekhuis

foto's Ko Groen
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In december 2024 heeft de Kerkenraad 

besloten om toe te werken naar één 

kerkgebouw voor één gemeente. Na een 

proces van anderhalf jaar, waarin de  

gemeente is meegenomen, viel de keus op 

de Dorpskerk. Nu moet er nog heel wat 

werk verzet worden. Om de gemeenteleden 

op de hoogte te houden, organiseerde  

de stuurgroep voor de werkstromen  

“van 2 naar 1 gebouw” op 27 mei een 

gemeenteavond.

Voorzitter van de stuurgroep Marcel Sem  

opende de vergadering met een korte 

toelichting op de stuurgroep en de 

werkstromen. Na het samen zingen van 

een lied gaf dominee Erica de aanwezigen 

een boodschap van hoop mee, dat we één 

gemeente zijn onafhankelijk van het dak 

boven ons hoofd. We mogen vertrouwen op 

God en op elkaar als gemeente in dit proces 

waar we met zijn allen doorheengaan. 

Namens de kerkenraad nam Paul de 

aanwezigen mee door het proces tot nu 

toe. Bij het kiezen van een gebouw is 

overwogen welk gebouw het beste zou 

aansluiten bij wie wij als gemeente willen 

zijn, en de �nanciën, nu en in de toekomst. 

Het besluit is genomen en daarvan kan 

alleen worden afgeweken bij juridische of 

zwaarwegende (�nanciële) bezwaren. Omdat 

de Kerkenraad begrijpt dat gemeenteleden 

hier nog vragen over hebben of mee  

worstelen, heeft de Kerkenraad besloten 

een aantal extra bijeenkomsten te houden 

om hierover met elkaar in gesprek te gaan. 

Na een aantal verhelderende vragen was 

het woord aan de werkstromen om hun 

voortgang toe te lichten.

 

Werkstroom Pastoraal Centrum 

De Werkstroom Pastoraal Centrum is een 

werkgroep die bestaat uit zes gemeenteleden.  

Zij hebben in eerste instantie breed  

nagedacht over de vraag hoe een pastoraal 

centrum gestalte kan worden gegeven.  

Uit deze dagdromen zijn de volgende 

eerste ideeën ontstaan. Het pastoraal 

centrum zou een centrale plek moeten 

hebben in het centrum van Leusden. Een 

keuken is wenselijk om op deze manier 

ook gemeenschappelijke maaltijden te 

kunnen presenteren. Het pastoraal centrum 

moet een plaats worden waar ruimte is 

voor elkaar ontmoeten, een luisterend oor, 

zingeving, een stiltecentrum. Het moet 

meer zijn dan een activiteitencentrum voor 

ouderen, de koppeling met zingeving is 

essentieel. Het zou goed zijn als er samen-

gewerkt kan worden met andere kerken, 

oecumenisch maar ook vanuit �nancieel 

oogpunt. Wellicht kan ook samengewerkt 

worden met het platform ‘Zin in Leusden’. 

Belangrijk is het ontwikkelen van een 

visie en het voorkomen van dubbele 

voorzieningen in Leusden. De acties die de 

werkstroom nog verder wil uitvoeren zijn: 

het opstellen van een visie voor het  

pastoraal centrum, bekijken van initiatieven  

elders en wellicht een enquête voor 

gemeenteleden en mogelijk breder om te 

bepalen waar echt behoefte aan is. Ofwel: 

wat mist er in Leusden.

Werkstroom Verbinding 

De werkstroom Verbinding richt zich op de 

onderlinge verbinding in onze gemeente 

tijdens het proces van twee naar één kerk-

gebouw. Denk aan activiteiten die worden 

georganiseerd met als doel om elkaar te 

ontmoeten en elkaar beter te leren kennen 

en die bijdragen om het samengaan als 

gemeente te ondersteunen. 

De werkgroep heeft in de eerste twee  

vergaderingen breed nagedacht over welke 

activiteiten we al hebben en welke willen 

we voortzetten. Welke willen we samenvoegen,  

welke willen we uitbreiden of nieuw starten?

Uit de eerste inventarisatie is naar voren 

gekomen dat de werkstroom de meeste 

activiteiten wil behouden, maar die toegan-

kelijk wil maken voor alle gemeenteleden. 

Een aantal activiteiten, die in beide kerken 

plaatsvinden, moeten worden samengevoegd, 

zodat we elkaar beter leren kennen. Nieuwe 

activiteiten en initiatieven uitbreiden, 

bijvoorbeeld wandelingen. De werkgroep 

heeft ook nagedacht over diverse (nieuwe) 

activiteiten gericht op bepaalde leeftijds-

Werkstromen presenteren  

zich tijdens gemeenteavond



groepen (jongeren, midlife, senioren en  

ouderen), die dus in een andere levensfase 

verkeren.

Werkstroom aanpassing Dorpskerk 

Namens de veertien deelnemers van de 

Werkstroom aanpassing Dorpskerk vertelde 

Adri van Hoven hoe ze van start zijn 

gegaan. Van beide gebouwen is de binnen-

kant bekeken en het terrein van de Dorps-

kerk ook. Iedereen mocht dromen: wat 

zou je willen behouden en wat kan anders. 

De groep is divers in geloofsachtergrond, 

leeftijd, lang of kort in Leusden wonend. 

De ideeën liepen dan ook uiteen van alles 

behouden tot alles strippen. Ook dacht 

de groep aan de activiteiten die we nu en 

mogelijk in de toekomst willen faciliteren in 

de kerk. Wat zou daarvoor nodig zijn? 

We moeten rekening houden met de  

gemeente (vergunningen, parkeerplaatsen), 

de buren en het feit dat de Dorpskerk 

een monument is. In zijn presentatie liet 

Marcel Sem zien dat de Dorpskerk een 

geschiedenis kent met verschillende 

interieurveranderingen. Ideeën over wat 

monumentaal is, wijzigen in de loop van 

de tijd.

In overleg is de werkstroom gekomen tot 

een programma van eisen, gericht op een 

multifunctionele kerkzaal en �exibele  

ruimtes. De belangrijkste punten zijn: 

•	�aanbouw vergroten: grotere hal, zaal 

erbij met bergruimte 

•	�exibele wanden bij de zalen 

•	�kerkzaal aanpassen met gladde vloer en 

groter liturgisch centrum 

•	�voorzijde kerk: stiltecentrum en garderobe 

Duurzaamheid is meegenomen en de 

veiligheid is zeer zeker een aandachtspunt. 

Er wordt subsidie aangevraagd om het 

gebouw duurzamer te maken. Hoeveel 

het hele plan kost, weten we nog niet. En 

hoeveel subsidie er komt of misschien 

sponsoring weten we niet. Veiligheid blijft 

een belangrijk punt. 

De volgende stap in deze werkstroom is 

dat een architect naar de plannen gaat 

kijken en zijn of haar ideeën met de 

werkstroom deelt. Op het moment dat de 

werkstroom een concreter beeld heeft, legt 

zij dat aan de gemeente voor. 

Werkstroom communicatie 

De werkstroom communicatie (Gerda,  

Bouwe, Maryse, Evert) heeft als doel om 

de communicatie rondom het proces van 

twee naar één kerkgebouw te faciliteren. 

Ze streeft ernaar om ten minste een keer 

per maand schriftelijk te communiceren 

met de kerkleden, op basis van de input 

van de andere werkstromen. Kanalen  

die gebruikt worden in de communicatie 

zijn: de website, de nieuwsbrief en de 

gemeenteapp. Bij alle communicatie- 

uitingen gebruiken we het logo. Voor 

vragen of ideeën is er een e-mailadres: 

ikdenkmee@pgleusden.nl. 

Afsluiting

Na de informatie van de werkstromen was 

er de mogelijkheid om met de werkstromen 

in gesprek te gaan en ideeën aan te 

dragen. Daar is veel gebruik van gemaakt. 

Hierbij nogmaals de uitnodiging om dat  

te blijven doen en voor een aantal 

werkstromen is er nog ruimte voor meer 

vrijwilligers om aan te haken! Bereik ons 

via ikdenkmee@pgleusden.nl.

De avond werd afgesloten met een lied en 

een gebed. In de herfst wordt er nogmaals 

een gemeenteavond gehouden over dit thema.  

Hopelijk mogen we dan weer rekenen op 

net zo'n grote opkomst! 

Neem ook een kijkje op de webpagina: 

pgleusden.nl/ samen-op-weg-naar-de-kerk-

van-morgen.

Werkstroom communicatie

Werkstroom verbinden

9



810

De naam Vriendendienst zegt het al: een 

dienst bewijzen aan vrienden, lees: je 

medemens. Ofwel je ‘talenten ten dienste 

stellen van de ander’, zoals Jos de Bruin 

het verwoordt. Jos de Bruin en Wout Niezen 

waren jarenlang de coördinatoren van de 

Vriendendienst en hebben onlangs in de 

Nieuwsbrief aangekondigd dat ze per 1 mei 

2025 zijn gestopt met hun werkzaamheden.  

Hun belangrijkste taak was vraag en 

aanbod bij elkaar brengen. Sinds 2016 

maakte de Vriendendienst deel uit van het 

Gemeentediaconaat. 

Hoe gestart?

De Vriendendienst startte in 2007 (toen 

nog onder de naam Talentenmatch, opgezet 

door Wim Couwenberg) met een talenten- 

inventarisatie. Er kwamen zeventig reacties 

binnen, zowel hulpvragen als mensen die 

hun talenten aanboden, uiteindelijk meer 

aanbieders dan hulpvragen. Toen er  

eenmaal meer bekendheid was, kwamen 

er gerichte vragen binnen en ontstonden 

soms blijvende contacten, ofwel: men  

stelde de vraag rechtstreeks aan degene 

Jos de Bruin en Wout Niezen stoppen met het organiseren van de vriendendienst. Er zijn tegenwoordig voldoende 

instanties waar mensen hulp kunnen vragen, zoals Automaatje wanneer je een vervoersvraag hebt, de Wensboom 

wanneer je een eenvoudige klusvraag hebt, of het Maatjesproject.

die eerder hulp had geboden. Dat hebben 

Jos en Wout altijd als positief ervaren, omdat  

het doel van de Vriendendienst was mensen 

bij elkaar brengen. Jos: “Je bent als gemeente- 

lid bereid je talenten in te zetten voor de 

ander die daar behoefte aan heeft.”

Tijden veranderen

Wout en Jos hebben gezien dat de beschik-

baarheid van mensen veranderde. Wout: 

“De vrijwilligers werkten overdag en de 

hulpvragen waren ook voor overdag, meestal 

niet voor het weekend.” Mensen die in 

de opbouw van hun carrière zitten, jonge 

kinderen hebben of mantelzorger worden 

van hun ouders, willen zich vaak niet voor 

langere termijn binden aan een taak. Dat 

zien beide coördinatoren in de sportwereld, 

binnen de kerk en bij hun eigen kinderen. 

Regelmatig maakte de gemeente Leusden 

via de Huiskamer ook gebruik van de  

Vriendendienst. 

Zij vroegen dan bijvoorbeeld of de  

Vriendendienst vrijwilligers had die een zolder 

konden leegmaken bij oudere mensen 

omdat hun woning werd gerenoveerd. Deze 

samenwerking was altijd positief en zorgde 

ervoor dat ook niet-kerkleden hulp kregen 

wanneer dit werd gevraagd. 

Doel bereikt 

Het doel van de Vriendendienst was 

mensen bij elkaar brengen. Jos en Wout 

beamen dat de Vriendendienst eigenlijk 

overbodig is geworden. Rechtstreekse 

aanvragen kwamen steeds minder binnen; 

in 2024 waren dat er twee. Ook zijn er 

tegenwoordig voldoende instanties waar 

mensen hulp kunnen vragen, zoals  

Automaatje wanneer je een vervoersvraag hebt, 

de Wensboom wanneer je een eenvoudige 

klusvraag hebt, of het Maatjesproject. 

Daarnaast noemt Jos nog de Wijkkamers, 

ook een prachtig initiatief waar mensen 

in de eigen wijk elkaar opzoeken en hulp 

bieden. “In de Leusder Krant lees je regel-

matig wat de gemeente Leusden allemaal 

heeft te bieden”, zegt Jos, terwijl hij de 

meest recente Leusder Krant met een 

overzicht van alle activiteiten overhandigt.

Vriendendienst zorgde voor  

blijvende contacten

De Vriendendienst stopt na 18 jaar
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De toekomst

Dat de Vriendendienst niet meer bestaat, 

bekent niet dat we elkaar loslaten, want 

dienen is de hoogste vorm van liefhebben; 

aandacht en vriendschap blijft belangrijk. 

Wout en Jos hebben nog wel een tip voor 

de PgL-app. Zoals we onlangs gestart zijn 

met ‘update zonnebloem’, zou er ook een 

onderdeel kunnen komen waar mensen 

een hulpvraag kunnen plaatsen. Noem  

het geen ‘vraag en aanbod’, zeggen ze  

lachend, anders gaan mensen hun bankstel 

aanbieden.

Jos en Wout hebben zich al die jaren met 

veel plezier en enthousiasme ingezet voor 

de Vriendendienst. Ze benadrukken dat ze 

altijd prettig hebben samengewerkt met 

alle vrijwilligers die ze nogmaals bedanken 

– uiteraard hebben ze dit ook in een  

persoonlijke mail gedaan – en ook iedereen 

die een hulpvraag heeft gesteld en zo de 

Vriendendienst wist te vinden. 

tekst Jenny Jansma / foto Ko Groen

Afscheid van Machteld Beek
Machteld Beek heeft op zondag 13 april in de kerkdienst in de Marcuskerk 

afscheid genomen van de Protestantse gemeente Leusden. Ze stopt met haar 

werk als beheerder van de Dorpskerk en de Marcuskerk. “De 60-jarige leeftijd 

is een mooi moment om meer tijd te maken voor kinderen, kleinkinderen en 

mijn ouders. Een iets rustiger bestaan is welkom en meer genieten van de 

woonboerderij met de schapen.” Machteld begon op 1 mei 2013 onze gemeente 

als coördinerend beheerder. 

In de dienst werd ze hartelijk toegesproken door dominee Erica. Op de zaterdag 

ervoor nam ze afscheid van de vele vrijwilligers die ze aanstuurde. Op maandag 

was er nog een taartmoment voor anderen met wie ze veel had samengewerkt.

foto’s Ko Groen
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De oecumenische Pinsterviering die op 8 juni gepland stond 

op ’t Plein in Leusden is, vanwege de overvloedige regen, niet 

buiten gehouden, maar in De Koningshof. De kerk was helemaal 

vol en het was een prachtige viering met de pastores Paulien 

Flinkerbusch van de Rooms-katholieke parochie ‘Heilige Familie 

Jezus, Maria en Jozef’ - Jozefkerk Leusden, Peter Hommes van 

de Nederlandse Gereformeerde Kerk - De Koningshof Leusden en 

Erica Hoebe van Protestantse Gemeente Leusden - Marcuskerk, 

Dorpskerk. 

“Als je ergens enthousiast van wordt, dan gaat er iets in je open. 

Dan word je er blij van. Dan heb je het gevoel: dit doet er echt toe. 

Dit is iets, dat heeft waarde”, zei Peter Hommes in zijn preek. 

“Met Pinksteren gaat hemel gaat open en je hart gaat open. In 

een donkere wereld, waar het kwaad zo aanwezig is, komt Jezus 

dichtbij met zijn Geest. Je krijgt dubbele hulp en troost. Jezus 

heeft het overzicht vanuit de hemel en de heilige Geest komt in je 

De Geest: het 

enthousiasme van Jezus
hart. Alsof je in vuur en vlam wordt gezet, alsof het gaat waaien in 

je leven. Je wordt enthousiast. Er gaat iets open in je. De Geest in 

je hart, dat klinkt een beetje vaag. Maar het is wel de ervaring van 

de mensen die bij Jezus horen. De Geest maakt je enthousiast 

voor God. Je bloeit open en je wordt zacht. Het enige dat je daarvoor 

hoeft te doen, is openstaan voor de heilige Geest en om hem 

vragen en de bereidheid om de controle los te laten, om je leven 

uit handen te geven aan God.”

De heilige Geest is een gids. Een raadgever, legde Peter Hommes 

uit. “Door de Geest krijg ik inzicht welke weg ik moet gaan. Soms 

door een helder idee, soms ook door wijze raad van mensen om 

mij heen. De Geest is een Gids. De Geest is ook een trooster.”

Erica Hoebe en van de Protestantse gemeente Leusden en 

dominee Peter Hommes hielden een gesprek met de kinderen. 

Ze legden de manier waarop de heilige Geest werkt aan de hand 

van een popcornmachine. Die machine werkt op wind en vuur. Een 
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handje harde mais verandert erdoor in lekkere warme popcorn.

Vanwege regen, wind en temperatuur werd de gezamenlijke 

pinksterviering verplaatst naar binnen. De aanwezigen zongen liederen 

met begeleiding van de van KingsChord van De Koningshof.

Myriam Voorburg gaf een toelichting op de inzameling voor Stichting 

WALO en er werd gul gegeven. 

Omdat de viering binnen was, konden mensen deze ook online 

meebeleven via de Kerkomroep en het Youtube kanaal van de 

Koningshof, voor mensen dichtbij en ver weg.

Het was heel � jn om zo met zoveel verschillende mensen samen 

het Pinksterfeest te kunne vieren. 

foto’s Minne Modderman

tekst Peter Sneep / Tineke van Dis, Raad van Kerken Leusden

Ontmoetingsmiddag 

Senioren in het Trefpunt

In de zomermaanden is er één ontmoetingsmiddag. Die 

vindt plaats op woensdagmiddag 9 juli in het Trefpunt, 

naast de Dorpskerk. Het programma is ook wat anders 

dan gebruikelijk, het accent ligt op informeel samenzijn 

en ontmoeting.

Vanaf 14.00 uur verwelkomen we u in het Trefpunt met 

kof� e en thee.

Aansluitend is er een quiz en spelen we spelletjes.

Voor vervoer kunt u bellen naar Gerrie Slotboom, tel: 

4947330 of Betsy van der Hoeven, tel: 4940181. 

Senioren Marcuskerk kunnen bellen met Jan Berends: 

033-4945491

Komt u ook? Iedereen is welkom, bezoekers Dorpskerk, 

Marcuskerk, vrienden en bekenden.

Na de zomer ontmoeten we u graag weer in de 

Dorpskerk op woensdagmiddag 10 september en in de 

Marcuskerk op dinsdagmiddag 14 oktober.

Een hartelijke groet namens het Team,

Wil Brethouwer 
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Sommige boeken zijn bijna onmogelijk  

samen te vatten, omdat ze niet alleen 

ideeën bevatten, maar ook iets losmaken 

in je hoofd en hart. Samen genieten van 

genoeg is zo’n boek. Het is geen gewone 

bundel over duurzaamheid, maar een 

inspirerende verzameling van verhalen, 

inzichten en voorbeelden die laten zien 

hoe ‘genoeg’ niet minder is, maar juist 

meer: meer rust, meer verbondenheid, 

meer vreugde. 

Het boek is samengesteld door Theanne 

Boer, naar het gedachtengoed van Martine 

Vonk (1974–2019). Martine was milieu- en 

religiewetenschapper, verbonden aan de 

Vrije Universiteit Amsterdam en later lector 

Ethiek & Technologie aan Saxion Hogeschool. 

Samen genieten  

van genoeg 

Theanne Boer (foto) dacht verder in het spoor van Martine Vonk en schreef er een boek over.
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Over stabilitas loci en duurzaam reizen

De zomermaanden nodigen uit om eropuit te trekken. Tegelijk laat Samen genieten van 

genoeg zien hoe waardevol het is om juist te wortelen: de benedictijnse regel stabilitas 

loci roept op tot trouw aan je plek, tot aandachtig en betrokken leven.

Toch sluit dit het reizen niet uit, mits we het bewust doen. Het boek 80 Duurzame reizen

van Lonely Planet biedt tachtig inspirerende routes door Europa zonder vliegtuig – met de 

trein, op de � ets of in een kajak. Inclusief kaarten, CO2-informatie en tips.

Zo kan vakantie ook een oefening zijn in eenvoud, vertraging en verbinding – met de 

omgeving, de schepping én elkaar.

Of je nu thuisblijft of op pad gaat: deze tijd geeft ruimte om stil te staan bij wat ‘genoeg’ 

is, en hoe we onderweg kunnen zijn zonder onze wortels te verliezen.

tekst Bert Nagelhout

Wortelen en onderweg zijn – 
Duurzaam leven in vakantietijd

Ze combineerde haar wetenschappelijke 

werk met een diepe christelijke overtuiging: 

zorg voor de schepping hoort bij het volgen 

van Christus. Ze stond aan de wieg van A 

Rocha Nederland en de jongerenbeweging 

Time to Turn, en schreef met hoop en 

overtuiging over een eenvoudig, betekenisvol 

leven. 

In dit boek komt haar visie tot leven via 

persoonlijke verhalen van ‘denkers en doeners’

 – mensen die in hun dagelijks leven, hun 

werk of hun gemeenschap kiezen voor een 

ander ritme, een andere economie, een 

andere manier van samenleven. 

Eén van de bijdragen is van een oud-collega

van mij, die vertelt over twee lokale 

initiatieven: LETS Zwolle, een ruilkring 

waar diensten en spullen worden gedeeld 

zonder geld, en Het 8ste Werk in Kampen, 

een eigentijdse vorm van samenwonen 

en samen zorgen. Zulke voorbeelden 

laten zien dat duurzaam leven niet alleen 

noodzakelijk is, maar ook haalbaar en 

verrijkend. 

Het boek is geworteld in drie belangrijke 

lessen die Martine Vonk ons naliet. Ten 

eerste: Kies voor kwaliteit boven kwantiteit. 

In plaats van steeds meer, beter en sneller, 

gaat het om waarde, eenvoud en aandacht. 

Ten tweede: Zoek nieuwe vormen van 

gemeenschap. We kunnen het leven niet in 

ons eentje dragen; door te delen ontstaat 

verbinding én overvloed. En als derde: 

Streef naar re� ectieve ontwikkeling. 

Ontwikkeling is pas echte vooruitgang als 

ze doordacht is, en rekening houdt met 

mens, milieu én zingeving.

Verweven

Het bijzondere aan Samen genieten van 

genoeg is dat het laat zien dat geloof, 

duurzaamheid en gemeenschap geen losse 

thema’s zijn, maar met elkaar verweven. 

De zorg voor de schepping begint bij de 

manier waarop we leven, consumeren, 

delen en vieren – in vertrouwen op God en 

in verbondenheid met elkaar. 

Dit boek is niet in één zin samen te vatten, 

al zou je kunnen zeggen: door je leven, 

je spullen en je talenten te delen met 

anderen, wordt duurzaam leven hoopvol en 

haalbaar. 

Een aanrader voor wie verlangt naar een 

ander geluid in onze consumptiemaat-

schappij, en zich wil laten inspireren door 

verhalen van hoopvolle eenvoud.

foto D.J. Gjeltema

omslag boek: Marianne de Fouw

tekst Bert Nagelhout



 

Gebouwen
Dorpskerk, Arnhemseweg 75,  (033) 494 10 40

Marcuskerk, Asschatterweg 1,  (033) 494 45 15

Coördinerend beheerder: Machteld Beek. Bij voorkeur mailen: 

beheerder@pgleusden.nl. Op ma/di/woe/do tussen 09.00 - 

12.00 uur bereikbaar op  (06) 28 44 78 24.

Predikanten
ds. Bram Bregman

 (06) 36 43 59 01, bram.bregman@kpnmail.nl

ds. Erica Hoebe

Rozengaarde 25, 3831 CC Leusden.  

 (033) 785 45 84, ericahoebe@pgleusden.nl

Organisatie
Kerkenraad

Scriba: dhr. Frank Jansen,  (033) 495 18 39 

scriba@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau.

College van Kerkrentmeesters

Secretaris: dhr. Evert Overeem,  (06) 55 27 72 31

secretarisCvK@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau. 

Giften voor de kerk kunnen worden overgemaakt op  

NL95 RABO 0335 9141 95 t.n.v. Protestantse gemeente Leusden.

Diaconie

Voorzitter: dhr. Bouwe van der Eems, 

bouwevandereems@pgleusden.nl. Giften zijn welkom op 

NL35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie PgL.

Vertrouwenspersonen

Inge van Os,  (06) 41 16 23 75, vanosinge2@gmail.com en 

Albert Jan van Koerten,  (06) 11 12 35 82, ajvankoerten@gmail.com

Taakgroep pastoraat
Voorzitter: Paul Weijland, pweijland@gmail.com

Team Noord: Jos de Bruin (vz), j.m.de.bruin@kpnmail.nl 

en Wout Niezen, w.niezen@xmsnet.nl

Team Midden: Guus Doorn (vz), guusdoorn@hotmail.com 

Team Zuid: Martin Meurs (vz), martinmeurs@hotmail.com 

en Björn van der Poel, bjornvanderpoel@pgleusden.nl 

Jeugdambtsdragers
Jeugdouderling: Marco Oosterom, marcooosterom@pgleusden.nl

Jeugddiaken: Ineke van de Berkt, inekevandeberkt@pgleusden.nl

Gemeentediaconaat
Voorzitter: vacature, tijdelijk vervuld door Hans van Geet  

Secretaris: Jenny Meijlink,  (033) 494 00 90,  

jennymeijlink@online.nl 

Penningmeester: Teus Blanken, teunisblanken@gmail.com

Lid Dorpskerk: Hans van Geet,  (033) 494 82 30,  

j.van.geet@kpnmail.nl

Lid Marcuskerk: Diana Saaltink,  (06) 13 93 01 14, 

dianasaaltink@hotmail.com

Onze gemeente
Archief 
Heeft u stukken voor het archief van de PgL? Stuur die dan 

naar archief@pgleusden.nl of stuur een mail om te overleggen. 

Kerkelijk bureau
Bij het kerkelijk bureau kunt u terecht voor informatie 

over onder andere de ledenadministratie en �nanciële 

administratie, kerkwinkel en kerkelijke bijdragen. Het kerkelijk 

bureau is gevestigd in de Marcuskerk. Vrije inloop op 

maandag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en 

maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur. In de Dorpskerk is 

iedere dinsdagochtend van 10.00 - 12.00 uur inloop mogelijk.

Telefonisch is het kerkelijk bureau bereikbaar van maandag 

t/m donderdag 10.00 tot 12.00 uur en maandagavond van 

19.30 - 20.30 uur via  (06) 15 54 54 32. Mailen kan 

natuurlijk ook: voor declaraties en collectemunten graag naar 

�nancieel@pgleusden.nl en voor overige zaken graag naar 

kerkelijkbureau@pgleusden.nl t.a.v. Marjolein Zweverink.

Kerkelijke bijdragen kunnen worden overgemaakt op  

NL38 INGB 0002 8684 99 o.v.v. Kerkelijke bijdragen PGL.

Kerkwinkel

In de kerkwinkel zijn collectemunten, Liedboeken en de Bijbel in 

Gewone Taal te koop. Collectemunten zijn er in drie varianten: 

€ 0,70 (groen), € 1,10 (violet) en € 2,50 (geel). De munten 

gaan per 20 stuks. De verkoop in de kerkwinkel is ef�ciënter 

en makkelijker dan via de bank. De kerkwinkel is te vinden op 

de website (www.pgleusden.nl) rechtsboven onder de knop 

Geven, daarna: Naar de kerkwinkel.

Beschikt u niet over internet? Bestel de munten of bonnen dan 

door geld over te maken op NL82 RABO 0335 9157 87 t.n.v. 

Collecterekening PgL, met vermelding van het bezorgadres. 

Collectes

Tussen 8 januari en 25 maart zijn de volgende collectes voor 

Diaconale doelen ontvangen:

Voor kindslaven visserij Ghana € 1.340,75; voor samen tegen 

armoede(KiA) € 646,33; voor het interventiefonds € 846,83; 

Voor werelddiaconaat Ethiopië € 650,95; voor kerk in het 

Midden-Oosten (KiA) € 1.661,75 incl. extra gift door Diaconie; 

Voor het gevangenispastoraat € 685,20; voor voorjaarszending 

Egypte (KiA) € 560,82; voor stichting Dorcas € 716,10; Voor de 

vlindertuin/voedselbos € 490,35; voor een boomgaard bij 

Groot Schutterhoef € 844,95; voor stichting Sera�m € 898,40.

Giften

13-04-2025, via Gerrie Wijntjes, € 50,- t.b.v. de Bloemendienst

14-04-2025, via Simon de Vrij, € 20,- ,- t.b.v. de Bloemendienst

18-04-2025, via Betsy van der Hoeven, € 10,- voor de  

Bloemendienst, € 30 voor de Voedselbank en € 30,- Oekraïne.

26-05-2025, via Betsy van der Hoeven, € 35,- Onderhoud 

gebouwen en € 35,- t.b.v. Kinderhulp
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In de afgelopen maanden hebben we gemeenteleden moeten loslaten. Zij zijn in de 

handen van God.

21 mei 2025	 Jacob (Jaap) Wassenaar

14 mei 2025	 Tiny Jonker-Landman

18 april 2025	 Cornelis Hillebrand (Cor) de Haan

3 april 2025	 Sijtje Graafland-de Vos

Op de website van de gemeente is over hen een in memoriam te lezen.  

www.pgleusden.nl/zorgen/in-memoriam.

Ga maar, en laat los.

Je leven hier op aarde

is voltooid. Je hebt geleerd

wat je hier leren mocht.

Je hebt gegeven wat je

van binnenuit te geven had.

Nu mag je in vrede

het nieuwe leven binnengaan.

Hans Stolp

In Memoriam
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In verband met de privacyregels volgens de  

Algemene Verordening Gegegevensbeschereming 

(AVG) is het niet mogelijk dit deel van het  

Leusder Kerkblad via de website na te lezen.



Bij de kerkdiensten
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Wij scholen samen rond het Woord 

dat ons van God verhaalt. 

De Geest schrijft het met vuur en vaart 

in onze eigen taal. 

Wij leven van dit gouden Woord 

dat ons de wegen wijst. 

Het biedt aan ieder onderdak 

die naar Gods toekomst reist. 

Wij vieren hoe zijn eerste Woord 

ons met elkaar verbindt; 

te zingen van zijn liefde maakt 

ons tot zijn huisgezin. 

Wie door zijn Adem wordt bezield 

gaat nooit de weg alleen; 

wij raken aan elkaar gehecht 

over de grenzen heen. 

Wij scholen samen

Want niet de grond waarop wij staan 

noch bloed maakt ons verwant, 

alleen het onderweg zijn naar 

dat verre vaderland. 

Maar hier mag de oase zijn 

waar wij worden gelaafd: 

wat ons beloofd is heeft voorgoed 

het reizen licht gemaakt. 

Wij vinden leven in dit Woord, 

wij delen hier het Brood 

dat spreekt van Hem die tot het eind 

ons al zijn liefde bood. 

Wij schuilen even bij elkaar 

en putten uit de bron, 

als reisgenoten naar de stad 

waar God straalt als de Zon.

tekst Sytze de Vries

foto Minne Modderman



Van 29 juni tot en met 31 augustus 2025 

19

Kerkdiensten

Zondag 29 juni

Dorpskerk	 geen dienst

Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Bram Bregman 

Zondag 6 juli

Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. Erica Hoebe - doopdienst

Marcuskerk	 geen dienst

Zondag 13 juli

Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. Erica Hoebe

Marcuskerk	 geen dienst

Zondag 20 juli

Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. Bram Bregman

Marcuskerk	 geen dienst

Zondag 27 juli

Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. Bram Bregman

Marcuskerk	 geen dienst 

Zondag 3 augustus juni

Dorpskerk	 geen dienst

Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Erica Hoebe

Vrijdag 8 augustus - Avondmaal in kleine kring

Marcuskerk	 15.00 uur	 voorganger nog niet bekend

Zondag 10 augustus

Dorpskerk	 geen dienst

Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Bram Bregman

Zondag 17 augustus

Dorpskerk	 geen dienst

Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Bram Bregman

Zondag 24 augustus

Dorpskerk	 geen dienst

Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Harmen Jansen

Zondag 31 augustus

Dorpskerk	 geen dienst

Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Erica Hoebe - Maaltijd van de Heer

KERKTAXI
Wilt u gebruik maken van de Kerktaxi? Neem dan contact op met Renze Steringa (06) 41 16 14 30. 

Mailen kan ook: r.steringa@kpnmail.nl.

U kunt de diensten op verschillende manieren meebeleven.

•	� Meeluisteren: via kerkomroep.nl zijn diensten uit beide kerken 

te beluisteren.

•	� Meekijken: één van beide diensten wordt live gestreamd. U 

kunt deze vinden op YouTube (zoek op Protestantse gemeente 

Leusden). Op de website is eventueel ook een link te vinden. 

De dienst blijft één week te zien.

De liturgie wordt van te voren per mail toegestuurd. Ontvangt u de 

liturgie nog niet, maar wilt u die wel ontvangen, stuur dan een mail 

naar liturgiedk@pgleusden.nl of liturgiemk@pgleusden.nl. 

Lukt het u niet om online verbinding te krijgen, neem dan contact op 

met Teun den Heijer via d.heijer@hccnet.nl of (033) 494 78 33.



You don’n need a weatherman 

to know which way the wind blows

(Bob Dylan)

Het gedicht is afkomstig uit de bundel ‘Weersomstuit en 80 andere 

klimaatgedichten’, onder redactie van Ria Borkent en Alfred 

Valstar. Het boek bevat 80 +1 klimaatgedichten van 26 dichters 

die tussen de 12 en 85 jaar jong zijn. De meeste gedichten 

zijn nieuw en werden speciaal voor dit boek geschreven. De 

klimaatcrisiskomt erin aan de orde zonder politiek pam� ettisme 

en opgeheven vingertjes.

Weer is een product, met een strik erom,

gouden handel om in het hart te sluiten.

Een goede verwachting valt te gebruiken,

met enige zekerheid loopt het storm;

op de terrassen wordt het snel onstuimig

door fi jnproeverij in kleine ruimte.

Weer is een product, een gekleurde bom,

uitgepakt keert hij zijn binnenste buiten,

verrassingseffect in gewilde vorm,

een roulette, die leeft van goede buien.

Dorstigen nemen in met open mond,

hitte zal wie cool is, never nooit stuiten.

Weer is een product met een strik erom.

Alfred Valstar

Veranderlijk


