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Het huis wacht op mijnheer Kobald als een goede vriend. Nu hij het nadert, voelt 

hij dat zijn tenen nat zijn. Het water moet zijn schoenen zijn binnengeslopen als de 

motregen de septemberdag.

Want het is alweer september. Mijnheer Kobald heeft een hekel aan september 

evenals aan zijn naam. Aan zijn naam omdat die hem aan Kobold denken doet of 

aan kleurstof en aan september omdat dan de zomer voorbij is. In september moet 

hij aan die gedachte nog helemaal wennen, evenals aan de advertenties over de 

hoest en dat de r weer in de maand is, en aan de speculaas en aan elke morgen een 

convocatie in de bus voor een vergadering waar de heer Kobald dringend verwacht 

wordt nu de prettige vakantietijd weer achter de rug is, waarvan het bestuur hoopt 

dat zij meneer Kobald met nieuwe energie heeft vervuld om ook het komend seizoen 

weer zijn schouders mede te zetten onder de arbeid die wacht, hoogachtend namens 

het bestuur de secretaris. Waar de vent de moed vandaan haalt, denkt mijnheer 

Kobald altijd. In oktober heeft hij er geen last meer van; dan is hij al buiten het bereik 

geraakt van de heimwee naar de zomer, Hij heeft zich dan al ingesteld op de winter.

Zo laat auteur Bé Nijenhuis in 1958 zijn  

roman ‘De hordenloop van J. Kobald’ beginnen. 

Ik heb dat boek al vaak gelezen. En ik denk 

er aan terug nu (op het moment dat u dit 

leest) de zomer voorbij is en september (bijna) 

begonnen. Dat weemoedige gevoel dat er 

tot aan de volgende zomer geen zwoele 

avonden meer zijn, dat het niet meer licht is 

tot bijna middernacht, dat je opeens weer 

van alles moet. Ik voel het mee. Maar het 

is ook gewoon gezeur. Ik heb als organist 

gewoon mijn diensten gespeeld, ik heb 

gewoon gewerkt. En de werkelijkheid is dat 

het op moment dat ik dit schrijf buiten 33 

graden is. Ik zit binnen het Leusder Kerkblad 

in elkaar te �ansen.

De zomerperiode is voor veel mensen extra eenzaam. Alles is gestopt, iedereen op 

vakantie. Het gemeentediaconaat van onze gemeente bestaat vijftig jaar. Waarnemend 

voorzitter Hans van Geet vertelt verderop in dit kerkblad dat erover wordt nagedacht 

om tegen die zomereenzaamheid iets te doen. Misschien is de oplossing eenvoudig. 

Vijf jaar geleden organiseerden dominee Anette en dominee Marleen tegen die 

eenzaamheid een zomerschool, met allerlei activiteiten voor iedereen.

Dat gemeentediaconaat, daar mogen we echt trots op zijn. Honderden gemeente-

leden zijn erbij betrokken om binnen en buiten onze gemeente anderen te helpen. 

Het meeste ervan zie je niet, maar je merkt het wel. Geloof in God is niet iets 

alleen in je hoofd. Het is ook onbevangen en onbekommerd het goede doen met je 

handen, vanuit je hart. 

Peter Sneep
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Van de redactie 

Zomerheimwee

Heb je een vraag of een opmerking of 

een idee voor het kerkblad? 

Mail ons! kerkblad@pgleusden.nl

Colofon
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Kerk in de wereld

12-13	 Jongeren naar Taizé 

	� Een groep jongeren van de Protestantse 

gemeente Leusden ging de eerste week 

van de zomervakantie naar de klooster-

gemeenschap van Taizé. Guus Reijmerink 

doet verslag.

14	 Groene kerk 

	� Wat moet je doen als je terugkomt van 

vakantie en je tuin ziet er ontploft uit?  

De werkgroep Groene Kerken weet raad  

en geeft tips.

Onze gemeente

6-9	 Gemeentediaconaat bestaat vijftig jaar

	� Op zondag 5 oktober is het feest. Dan  

viert het gemeentediaconaat van de  

Protestantse gemeente Leusden zijn  

vijftigjarig bestaan. En wij vieren mee.

8	 Werkstroom communicatie

	� De werkstroom communicatie praat ons 

bij over de stand van zaken van het project 

van 2 naar 1 kerk.

11	 Kledingbeurs

	� Op 24 september is er weer een kleding-

beurs in gebouw het Trefpunt naast de 

Dorpskerk. De opbrengst gaat deze keer 

naar de Lepra Stichting en het Liliane 

Fonds.

Vieren en geloven

4	 Absalom, mijn zoon!

�	� Wiebren denkt na over prins Absalom en 

zijn vader, koning David. Te gemakkelijk  

stel je je vertrouwen op onbetrouwbare 

hooggeplaatsten.

19	� Overzicht kerkdiensten tot en met  

26 oktober 2025

Inhoud
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Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,

te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 

en op te vangen wie zijn thuis verloor, 

halleluja, 

om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 

te helpen wie geen helper had ontmoet: 

wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 

halleluja, 

om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 

om op te komen voor wie is verstomd, 

voor wie gevangen zit of is gewond, 

halleluja, 

roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 

gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 

uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 

Halleluja!

Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk), 

gezang 973

tekst Delores Dufner; vertaling Gert Landman

Om voor elkaar te zijn 

uw oog en oor
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Knappe knul, die Absalom. Zoals in 2  

Samuel 14 te lezen valt, is er in heel 

Israël geen man die zo om zijn uiterlijk 

bewonderd wordt. ‘Van voetzool tot kruin 

was er niets dat hem ontsierde.’ En reken 

maar dat hij dit weet! Slechts eenmaal 

per jaar laat Absalom zijn haar, waar hij  

zo trots op is, knippen. Doof voor de  

toespelingen van zijn vrouw(en): “Zeg  

Ab, zou jij niet eens naar de kapper…” 

Die narcist kijkt wel uit. Maar wie  

veronderstelt dat hij alleen maar een 

mooi leeghoofd is, vergist zich lelijk.

Deze dandy is als het erop aankomt zo 

hard als een spijker. Neem de manier 

waarop hij met zijn halfbroer afrekent. 

Amnon, Davids oudste zoon, heeft zich aan 

zijn halfzus Tamar vergrepen en Absalom 

– wetend dat wraak een gerecht is dat 

zich het beste koud laat opdienen – wacht 

twee jaar voordat hij hem in de val lokt 

en ombrengt. Daarna neemt hij de wijk 

naar Gesur. David huilt tranen met tuiten. 

Wanneer de rouwperiode voorbij is, wil hij 

Absalom zijn verdiende loon geven, maar 

legercommandant Joab weet de twee met 

elkaar te verzoenen. In die zin dat Absalom 

op voorspraak van Joab weliswaar weer 

in Jeruzalem mag komen wonen, maar hij 

hoeft er niet op te rekenen dat hij bij David 

welkom is. Pas na twee jaar, wederom 

dankzij Joab, ontmoeten beiden elkaar weer.

En dan blijkt andermaal dat de discipline 

in het koninklijk gezin, ook al is David een 

ervaren militair, nogal te wensen overlaat. 

Want terwijl Absalom de poten onder 

zijn troon vandaan zaagt, weet David van 

de prins geen kwaad. Niet alleen schaft 

Vest op prinsen geen betrouwen



 

Prikkelingen
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Absalom zichzelf een wagen, paarden en 

escorte aan en steekt daarmee zijn vader 

naar de kroon. Hij posteert zich ook dagelijks 

bij de stadspoort, vangt daar allen op die 

David om een uitspraak willen vragen in 

een rechtsgeding en maakt hun wijs dat zij 

bij de Koning geen gehoor zullen vinden, 

al hebben ze nog zo gelijk. Op die manier 

palmt hij het volk van Israël in. “En nu we 

toch bezig zijn, waarom maken jullie míj 

geen koning?” Zo geschiedt. Te Hebron om 

precies te zijn. Waar David van Godswege  

door de profeet Samuel tot koning is 

gezalfd, laat Absalom zich door zijn 

aanhangers installeren. ‘Vest op prinsen 

geen betrouwen’, waarschuwt weliswaar 

psalm 146. Maar ja, die moet David dan 

nog componeren. En ondertussen reiken 

Absaloms aspiraties hemelhoog.

Wanneer David eindelijk doorkrijgt dat 

er een paleisrevolutie gaande is, weet 

hij maar een ding te doen: vluchten. Hij 

ontraadt zijn elite-eenheden om voor hem 

een bij voorbaat verloren strijd aan te 

gaan, maar de soldaten blijven hem trouw. 

Zij zullen met hun koning overwinnen of ten 

onder gaan. In de beslissende slag tussen 

de legers van David en Absalom trekt de 

laatste zowaar aan het kortste eind. Als 

deze tijdens zijn aftocht op een aantal 

manschappen van David stuit, gaat hij er 

op zijn muildier vandoor. Het beest rent 

onder een terebint door en onze adonis 

blijft met zijn prachtige lange pruik in de 

takken daarvan hangen. Al heeft David 

vooraf bevolen dat Absalom geen haar 

gekrenkt mag worden, generaal Joab, die 

meermaals als vredestichter tussen vader 

en zoon is opgetreden, vindt het nu welletjes. 

Samen met zijn wapendragers maakt hij 

een einde aan het leven van de prins.  

Exit Absalom.

En David dan? Want dit verhaal gaat net 

zo goed over hem. De voorspelling van de 

profeet Nathan, na Davids dwaling met 

Batseba, dat moord en doodslag in zijn 

koningshuis om zich heen zullen grijpen,  

is helaas maar al te waar geworden. Gaat 

David hierin mee? Keert hij triomferend 

terug in Jeruzalem om er korte metten te 

maken met zijn vijanden en ieder die met 

hen geheuld heeft? Nee dus. Ze worden 

weer in genade aangenomen, zelfs Simi, 

een man uit de familie van Saul die hem 

tijdens zijn vlucht vol leedvermaak voor 

rotte vis heeft uitgemaakt. Anders dan 

Absalom kent David namelijk de bron 

van het koningschap, die tot op de dag 

van vandaag voor elke vorst geldt en de 

reden vormt waarom hij/zij zich in of�ciële 

stukken van het pluralis majestatis, het 

majesteitelijk meervoud, bedient: ‘Wij, …, 

Koning(in) bij de gratie Gods…’ Dat besef 

stemt nederig én barmhartig. Om niet te 

zeggen koninklijk.

tekst Wiebren J. Tabak

afbeelding Shutterstock

Piet Gilhuis leest veel en luistert veel. 

Hij verzamelt voor het Leusder Kerkblad 

opvallende uitspraken, spreuken en  

citaten die hij daarbij tegenkomt. “Ik 

doe dat om mensen te prikkelen en 

aan het denken te zetten.” A�evering 3

Geloven is nooit af. 

Daar zingen we wel eens van. Ook in 

onze eigen kerk, in Leusden.

‘Dat wij versteende zekerheden

verlaten om op weg te gaan.

Dat niet de greep van het verleden

ons achterhaalt en stil doet staan’.

René van Loenen - Liedboek 816:2

Daar lezen we wel eens over.

‘Het geloof is de zekerheid van alles 

waar we op hopen en de het bewijs van 

de dingen we niet zien’. 

Hebreeën 11:1,2 

Dat gebeurt ook om ons heen.

‘Als we het uithouden met de taaie  

problemen van het bestaan, het  

uithouden ook met het heimwee naar 

een leven dat meer vervuld en  

verzoend is dan het bestaande.  

Pioniers gaan ons daar in voor.’ 

vrij naar Erik Borgman

En als we blijven zingen - het is een 

canon! - :

‘Geef dat ik volhard in uw vergezicht’. 

Huub Oosterhuis – Liedboek 330



In en rond de dienst van zondag 5 oktober in 

de Marcuskerk is er uitgebreid aandacht 

voor de viering van vijftig jaar Gemeente-

diaconaat van de Protestantse gemeente 

Leusden. Dominee Erica staat erbij stil in 

haar preek. Na de dienst is er onder andere 

een tentoonstelling te zien en presenteren 

werkgroepen van het gemeentediaconaat 

zich.

In 1975 werd de Hervormde Vrouwen Dienst

opgericht. De groep stond vele jaren onder 

de bezielende leiding van Rianette Nobel. 

De dienst groeide uit tot een groot netwerk 

van vrijwilligers dat tot en met vandaag 

binnen de Protestantse gemeente Leusden 

een stevige basis vormt voor veel activiteiten. 

Eerst bestond de dienst uit twee organisaties 

maar sinds 2017 vallen de werkgroepen 

onder één bestuur. Onze vrijwilligers mochten 

zelfs ooit de Leusdense vrijwilligersprijs in 

ontvangst nemen.

In 2025 kennen we deze groep als het 

Gemeentediaconaat en dat bestaat dus 

vijftig jaar. Een organisatie die onder het 

motto ‘Omzien naar elkaar’ de handen uit 

de mouwen steekt voor wie dat nodig heeft. 

Soms zichtbaar, zoals de bloemendienst, 

de ontmoetingsmiddagen en de kerktaxi, 

soms minder zichtbaar zoals de kerkpost, 

aandacht voor mantelzorgers in onze 

gemeente of, tot voor kort, de Vriendendienst. 

We mogen gelukkig en dankbaar zijn met 

al het werk dat vol overgave verricht werd 

en wordt.

Zondag 5 oktober halen we het Gemeente-

diaconaat voor het voetlicht. In de viering, 

waarin dominee Erica zal voorgaan, en na 

de dienst is er aandacht voor het tiende 

lustrum. Het Gemeentediaconaat zal het 

collectedoel van deze zondag vaststellen. 

Alle kerkgangers kunnen bij het kof� edrinken 

van een lekkernij genieten. Verder wordt 

een tentoonstelling ingericht. Dit tijdsbeeld 

is een erkenning en een feest van herkenning 

en toont vele gebeurtenissen uit de afgelopen 

vijf decennia in foto en document. Bovendien 

worden enkele activiteiten uitgelicht waarbij 

iedereen de handen uit de mouwen kan 

steken. Leden van de werkgroepen die 

onder het Gemeentediaconaat vallen, richten 

een aantal tafels in. De kerkgangers worden 

nadrukkelijk uitgenodigd bij een of meerdere 

tafels te helpen. Hoe is nog even een 

verrassing. Maar iedere aanwezige kan op 

zijn eigen wijze bijdragen en omzien naar 

een ander. 

We hopen nog lang Gods zegen over het 

werk van ons Gemeentediaconaat te mogen 

ontvangen.

Namens de organisatie, 

Diana Saaltink, Henny Vons en Angelique 

van Houwelingen

foto Angelique van Houwelingen

Op pagina 7, 8 en 9: 

Interviews over het 

gemeentediaconaat.
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Viering 50 jaar Gemeentediaconaat

Diana Saaltink en Henny Vons bereiden de tentoonstelling voor.



Kort nadat wij ruim 41 jaar geleden als gezin 

in Leusden waren komen wonen, kregen 

we bezoek van de kerk. Toen ik had 

verteld dat ik wel iets voor de kerk wilde 

doen, kwam ik als diaken in de kerkenraad. 

Specifi eke taak: penningmeester. Als 

vanzelf kwamen er meer taken bij en ik 

vond het allemaal machtig interessant. 

Na ruim zeven jaar liep de eerste periode 

in de kerkenraad af. Enkele jaren daarna 

werd ik weer gevraagd voor een functie in 

de Diaconie. Deze keer met veel minder 

taken. Mijn kerntaak was: het Gemeente-

diaconaat. Toen alleen nog voor de Dorpskerk. 

Er waren in die tijd, rond 1995, eigenlijk 

twee gemeente-diaconaten die afzonderlijk 

van elkaar werkten: één rondom de 

Marcuskerk en één rondom de Dorpskerk. 

Ieder met een eigen leiding, die bovendien 

uit twee personen bestond, namelijk een 

Gereformeerde en een Hervormde. Daar 

werd strikt op gelet. 

Het is pas tien jaar geleden dat er samen-

werking vanuit deze twee organisaties 

is gezocht en gevonden. We zijn nu één 

Gemeentediaconaat voor heel Protestants 

Leusden. 

Vanaf midden jaren ’90 ben ik dus betrokken 

bij het Gemeentediaconaat en dat geeft 

veel voldoening en vreugde. Het is een 

voorrecht om met een kleine tweehonderd 

vrijwilligers de diverse activiteiten voor de 

gemeenteleden te mogen uitvoeren. Veel 

van wat we doen, gebeurt al heel lang. U kent 

ons van onder andere de Bloemendienst, 

Kerktaxi, Kaarten schrijven, Breikring, 

Mantelzorgdag, Open Marcuskerk, Kerst-

groeten, Kledingbeurs en de Ontmoetings-

middagen in beide kerken. 

Tot onze vreugde blijven de meeste 

vrijwilligers erg lang verbonden aan het 

Gemeentediaconaat en mochten ze om 

welke reden toch (moeten) stoppen, zorgt 

men meestal zelf voor opvolging. We hebben 

dan ook niet of nauwelijks moeite met het 

invullen van vacatures. Soms komen er 

activiteiten bij, soms valt er wat weg, 

doordat er nieuwe behoeften ontstaan of 

er geen behoefte meer aan is. 

Een wens die nog altijd leeft, is om vooral 

de ouderen onder ons juist in de zomer-

maanden iets te bieden tegen eenzaamheid. 

Want in die periode liggen alle activiteiten 

veelal stil. En ook het sociale leven is, 

wegens vakanties, grotendeels weggevallen. 

We denken na over de praktische invulling 

daarvan. 

Het Gemeentediaconaat als middel van 

ontmoeting en helpende hand vervult een 

belangrijke kernwaarde voor onze kerk en 

is hierin van een onmisbare betekenis. En 

dat al vijftig jaar! Dat stemt tot dankbaarheid.

Hans van Geet, waarnemend voorzitter

foto Ko Groen
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Vrijwilligers blijven lang bij 

het Gemeentediaconaat

Hans van Geet: Een wens die nog altijd leeft, is om vooral de ouderen onder ons juist in de 

zomermaanden iets te bieden tegen eenzaamheid.
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Rianette Nobel-De Vaal is een werker van 

het eerste uur van het gemeentediaconaat. 

Veertig jaar lang was ze er actief bij 

betrokken.

Wanneer ben je begonnen met gemeente-

diaconaatswerk?

“Vanaf de start van het Gemeentediaconaat 

ben ik betrokken geweest. In september 

1975 werd ik gevraagd als diaken namens 

de Hervormde Gemeente Marcuskerk. 

Graag wilden wij dat het Gemeentediaconaat 

voor en door zowel vrouwen en mannen 

van alle leeftijden toegankelijk werd. De 

activiteiten waren verdeeld in drie groepen. 

Allereerst de groep rond de kerkdienst op 

zondag: zoals bloemendienst, kinderoppas, 

kerktaxi, ophalen en begeleiden van 

bewoners van de Lisidunahof tijdens de 

kerkdiensten; met cassettebandjes werden 

de kerkdiensten opgenomen en wekelijks 

bij zieken gebracht.

Ten tweede het organiseren van activiteiten 

voor ouderen: bijvoorbeeld bezoekwerk, 

ontmoetingsmiddagen en invalidebezoek 

en kerstgroeten. En tenslotte ook Hulp-

diensten en autovriendendienst: hulp in de 

Lisidunahof, het Hamersveld, de kerk en 

de kapeldiensten.

Er kwamen steeds meer activiteiten en 

nieuwe onderdelen bij, aangedragen door 

verschillende mensen; bijvoorbeeld door 

de coördinatoren, maar ook door de 

leiding zelf.”

Wat heb je nog meer gedaan voor de kerk? 

“Naast het Gemeentediaconaat heb ik 25 

jaar leiding gegeven aan de kindercantorij, 

de organisatie van het kinderkerstfeest in 

de Marcuskerk en de kinderzangdiensten, 

tevens was ik lid van de commissie ‘Zin-

gen op Zondag’ in de Dorpskerk en vele 

jaren was ik lector.”

Wat is je leukste herinnering aan gemeen-

tediaconaatswerk? 

“Mijn mooiste herinnering aan het Ge-

meentediaconaat is dat je met elkaar 

andere mensen gelukkig kunt maken door 

allerlei activiteiten te organiseren.”

Welk moment is je het meest bijgebleven?

“In 2010 heeft het Gemeentediaconaat de 

vrijwilligersprijs en trofee van de Gemeente 

Leusden gekregen, dat moment is mij het 

meest bijgebleven. Vooral de waardering 

en erkenning die je hierin ontvangt. Ook 

de koninklijke onderscheidingen die een 

aantal mensen voor hun werkzaamheden 

voor het Gemeentediaconaat hebben 

ontvangen, waren voor mij hoogtepunten. 

Het moeilijkste moment was dat ik na ruim 

veertig jaar afscheid heb moeten nemen 

van het Gemeentediaconaat, het was een 

zeer belangrijk onderdeel van mijn leven.”

Wat is volgens jou het belang van het 

gemeentediaconaat?

“Het belangrijkste van dit alles is omzien 

naar elkaar, omdat God naar ons omziet. 

Iets doen voor een ander, daar word je zelf 

rijker van. 

Graag wens ik het Gemeentediaconaat het 

allerbeste toe en Gods liefdevolle nabijheid 

en Zijn Zegen. Ik hoop dat er altijd mensen 

zich willen blijven inzetten voor het Ge-

meentediaconaat, zolang de kerk bestaat 

zal vrijwilligerswerk altijd op prijs gesteld 

worden en omzien naar elkaar blijft nodig!”

foto Ko Groen

Met elkaar andere mensen 

gelukkig maken

Rianette de Vaal: Zolang de kerk bestaat, zal vrijwilligerswerk altijd op prijs worden gesteld.



Het Gemeentediaconaat is het hart van de 

gemeente, zegt Jenny Meilink, secretaris van 

het Gemeentediaconaat. Met veel vrijwilligers 

geven wij het geloof handen en voeten.

Zomaar wat voorbeelden van wat het 

Gemeentediaconaat allemaal doet: bloemen 

brengen naar zieken of als bemoediging, 

kerstgroeten, de taxidienst, een presentje 

voor de mantelzorgers, de kledingbeurs 

twee keer per jaar, waar drie dagen zo rond 

de 45 mensen mee bezig zijn. En aan het 

einde van de woensdagmiddag is er dan 

een mooie opbrengst waar wij een mooi 

doel mee kunnen steunen. Verder nog het 

ouderenwerk, rondbrengen van liturgieën 

bij mensen die thuis de kerkdiensten 

volgen. 

Een paar jaar nadat wij als gezinnetje in 

Leusden kwamen wonen (1974), was ik 

jaren contactdame in de wijk Groenhouten. 

In die rol heette ik nieuw ingekomenen in 

de gemeente welkom met een bloemetje 

namens de kerk en in januari de Kerkbalans.

In de jaren negentig werd mij gevraagd of ik 

diaken wilde worden en om als afgevaardigde

vanuit de diaconie de vergaderingen van 

het Gemeentediaconaat bij te wonen. Ik 

bezocht deze vergaderingen al omdat ik 

samen met Ger van Triet de Vrijwillige 

Hulpdienst in Leusden-Zuid coördineerde. 

De Vrijwillige Hulpdienst viel ook onder het 

Gemeentediaconaat. Ik heb dat jaren met 

heel veel plezier gedaan.

Uiteindelijk ben ik twee keer een periode 

diaken geweest, bijzondere periodes 

waaraan ik nog vaak terugdenk. Daar heb 

ik gezien hoeveel werk er verzet moet 

worden, ik noem het altijd: een beetje in 

de keuken van de kerk kijken. 

Nu zit ik, ik denk al een jaar of veertien, in 

het bestuur van het Gemeentediaconaat 

en de afgelopen vier jaar organiseerde ik 

samen met Nolly Knoop ook de Dag van 

de Mantelzorg. Een moment in het jaar om 

aandacht te besteden aan alle mensen die 

– soms al jarenlang – voor iemand in hun 

omgeving zorgen.

Wat mij van al deze jaren in het gemeente-

diaconaatswerk het meest is bijgebleven, 

is toch het moment dat wij één Protestantse 

gemeente werden. Vanaf toen kon iemand 

coördinator worden zonder dat hij/zij 

gereformeerd of hervormd moest zijn om 

iemand te vervangen.

In de loop der jaren zijn er taken bijgekomen 

en soms afgevallen en ik ben benieuwd wat 

gemeenteleden missen, waar zij denken 

dat het Gemeentediaconaat nog meer 

zou kunnen doen. Reacties zien wij als 

bestuur van het Gemeentediaconaat graag 

tegemoet.

Jenny Meijlink (secretaris)

foto Ko Groen

Omzien naar elkaar

9

Jenny Meijlink: werk voor de Vrijwillige Hulpdienst heb ik jarenlang met plezier gedaan.
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De gemeente wordt kleiner, de inkomsten  

dalen en het aantal vrijwilligers ook. Daardoor 

wordt het op een gegeven moment te duur 

om twee kerkgebouwen te onderhouden. 

Ook zullen we naar kleinere predikants- 

aanstellingen moeten gaan. Het proces om 

van twee naar één kerkgebouw te gaan, 

is bezig. De kerkenraad heeft daarvoor 

verschillende werkstromen opgestart. In 

mei werd u hierover geïnformeerd op de 

gemeenteavond en in september is de 

volgende avond gepland. In dit artikel leest 

u hoe we ondertussen zijn verdergegaan.

Terugblik gesprekken met gemeenteleden

Er bleek onduidelijkheid te bestaan over 

de manier waarop de kerkenraad tot het 

besluit van één kerkgebouw is gekomen. 

De kerkenraad had daarom aangeboden 

om in gesprek te gaan met gemeenteleden. 

Ongeveer veertig mensen maakten daarvan 

gebruik. Dit gebeurde in juni. Kleine groepen 

startten op dezelfde manier, met het 

noemen van ieders doopnaam, het lezen 

vanuit Genesis 1 en het ontsteken van het 

Licht. Mooi om te zien dat we elkaar vinden 

in het woord van God, hoe verschillend we 

ook zijn. Daarna zijn er verhelderende vragen 

gesteld en waar mogelijk beantwoord. Ook 

kregen de mensen de ruimte om te uiten 

dat ze het niet eens zijn met hoe het proces 

verlopen is. We leren hiervan dat het belangrijk 

is om de gemeente goed te informeren en 

daarvoor de tijd te nemen. We zullen regel-

matig informatie met u delen. Daarvoor is 

de werkstroom communicatie opgericht. 

Werkstroom aanpassing Dorpskerk

Na de gemeenteavond zijn we weer bij elkaar 

gekomen. Een architect heeft een eerste 

ontwerp gemaakt met onze wensen. Voor 

het zalengedeelte willen we een grotere 

hal, praktische doorloop en extra zaalruimte. 

De kerkzaal willen we �exibel kunnen  

gebruiken. De architect kwam verschillende 

mogelijkheden aan ons voorleggen. Het 

blijkt dat we buiten het toegestane bouw-

vlak uit zullen komen. Dat betekent dat we 

een verbouwingsvergunning bij de gemeente 

Leusden moeten indienen. Zo ver zijn we 

nog niet, we gaan eerst de besproken 

mogelijkheden uitwerken. 

Wel hebben we contact gehad met de 

gemeente in verband met het indelen van 

de buitenruimte. Met verkeerskundigen 

is gesproken over de verkeersveiligheid 

en parkeren. De burgerlijke gemeente 

wil graag meedenken, voordat we een 

verbouwingsvergunning gaan aanvragen. 

Het bezoek van de architect was heel 

behulpzaam om onze ideeën verder uit te 

werken. Na de zomer willen we dat aan de 

kerkleden laten zien.

Werkstroom verbinding

Deze werkstoom heeft de bestaande 

gemeentebrede activiteiten in kaart 

gebracht: welke willen we behouden en 

welke zouden vanwege het proces van 2 

naar 1 gebouw gestopt kunnen worden. 

Ook hebben we gekeken naar mogelijke 

nieuwe activiteiten met als uitgangspunt 

‘verbinding’. Regelmatig spreken we op een 

informele wijze andere gemeenteleden. In 

de afgelopen periode hebben wij concrete 

nieuwe ideeën verzameld om in te zetten 

om de verbinding tijdens het proces van 

2 naar 1 gebouw te verstevigen. Deze 

zijn doorgegeven aan de stuurgroep van 

de kerkenraad. Wij hebben ook contact 

opgenomen met de werkstroom ‘pastoraal 

De wens om samen  

gemeente te zijn

Overzicht activiteiten van 2 naar 1 kerkgebouw
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Op 24 september is er van 14.00 

tot 16.30 uur weer een kledingbeurs 

in het Trefpunt, naast de Dorpskerk. 

De opbrengst gaat naar twee goede 

doelen die allebei al eerder een  

bijdrage van onze kledingbeurs hebben 

ontvangen.

Het eerste is de Lepra Stichting, die 

zich ten doel stelt de bestrijding van 

lepra, het tegengaan van de gevolgen 

van de ziekte en het steunen van de 

mensen die eraan lijden. De stichting 

is actief in een groot aantal landen 

in Afrika en Latijns-Amerika. Met 

weinig geld kunnen mensen worden 

geholpen.

Het tweede project is het Liliane 

fonds, dat ook met weinig geld kan 

helpen om gehandicapte kinderen te 

opereren zodat ze weer kunnen lopen 

en weer naar school kunnen. 

U kunt uw kleding en schoenen inle-

veren op maandag 22 september van 

19.00 tot 20.00 uur en op dinsdag 

23 september van 14.00 tot 15.00 uur 

in het Trefpunt. Als u uw kleding niet 

naar de Dorpskerk kunt brengen, mag 

u die op dinsdag 23 september van 

10.30 tot 11.30 in de Marcuskerk 

a�everen. De kleren die na de verkoop 

overblijven, worden opgehaald door 

Zending over Grenzen.

Betsy van der Hoeven en Gerrie Slotboom

foto Shutterstock

Kledingbeurs op 

24 september

centrum’ om te kijken waar overlap zit en 

waar wij gezamenlijk kunnen optrekken. 

De werkstroom heeft geen organiserende 

rol. Aandachtspunt bij alle activiteiten is de 

capaciteit van vrijwilligers. 

Samen gemeente zijn

Dominee Bram deelde de evaluatie van de 

leeskring Volwassen geloven en denken van  

dit voorjaar. Hier is ervaren dat we allemaal 

verschillend zijn in het geloof, maar dat het 

daarover praten heel �jn kan zijn. Je geloof 

kan veranderen in de loop van de tijd en de  

kerk ook. De een wil graag stilte, de ander 

muziek, inspiratie of bezinning. Maar de wens 

om samen gemeente te zijn onder één dak 

is er ook, een open gastvrije gemeente 

met respect voor elkaar.

Heeft u goede ideeën over onze kerk in 

de toekomst of wilt u meedenken in een 

van de werkstromen? Stuur een e-mail 

naar ikdenkmee@pgleusden.nl. Heeft u 

geen e-mail maar wel ideeën, neemt u dan 

contact op met iemand die namens u een 

e-mail kan sturen.

De kerkenraad heeft een gemeenteavond 

gepland op 30 september. De uitnodiging 

hiervoor en het programma zult u nog 

ontvangen.

tekst werkstroom communicatie

foto's Ko Groen
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In de eerste week van de zomervakantie ging een groep jongeren 

uit de Protestantse gemeente Leusden naar de oecumenische 

kloostergemeenschap in het Franse dorp Taizé. Ze reisden 

er met de bus heen, samen met andere jongeren uit de regio 

Amersfoort. Guus Reijmerink hield in de kerkapp een verslag bij.

De jongeren kwamen op zaterdag 19 juli aan in Taizé. De volgende 

dag, zondag, begon vroeg met een dienst waarin ook het avondmaal 

werd gevierd. Daarna was er meteen een klusje voor Guus en Thomas. 

“Thomas Hoebe en ik hebben de kerk gestofzuigd. Geheel toevallig 

dat we werden gevraagd toen we achter bleven na de dienst.” 

Later op de dag werd het kloosterterrein verrast door een enorme 

plensbui. “De meeste tenten waren ongedeerd, sommige hadden 

wat waterschade.” Maar na het onweer klaarde het op. “Sommigen 

hadden wat gewandeld, en prachtige uitzichten gespot.”

Bidden dat onze tenten 

het zouden houden
Op maandag begonnen de bijbelintroducties en de werkzaamheden. 

De mensen onder de 18 hebben taken toegewezen gekregen en 

mensen van 18+ mochten zich zelf inschrijven. Op de moeilijke taken. 

De Bijbelstudies staan onder leiding van de broeders van Taizé. Er 

zijn hier rond de zestig broeders van verschillende nationaliteiten.

“Wat een bijzondere afgelopen dagen!”, meldt Guus op woensdag. 

“We hebben veel gepraat, gegeten en gezien. De klokken luiden 

tien minuten voor elke dienst. We hebben veel in de kerk gezeten 

en geluisterd naar de meest mooie muziek.”

Jongeren van 18+ gaan praten met de hoofdbroeder Matthew. 

“Vandaag konden de eerste aanschuiven, waaronder ik”, schrijft 

Guus. “Ds. Erica werd verrast door de rups die uit de boom viel.” 

De groep had ook een gesprek met de Nederlandse broeder 

Sebastiaan over het kloosterleven en andere zaken.

Bidden dat onze tenten 

Jongeren waren een week in Taizé
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Op woensdag was er weer veel regen en onweer. “We waren allemaal 

aan het bidden dat de tenten het zouden houden.”

Het eten is heel erg divers en soms wordt het opgediend in rare 

combinaties, schrijft Guus op woensdag. “Het ontbijt is elke dag 

hetzelfde: een soort bolletje met twee chocolade stokjes, boter 

en thee of chocolademelk. De lunch is elke dag anders, maar is 

wel warm. Op woensdag was het rijst met verschillende groenten 

en een tortilla.” Ook het avondeten verschilt elke dag, ook warm. 

“Vandaag was het een AVG’tje: doperwten, wortel en aardappelen 

met een worstje. We krijgen ook bij bijna alle maaltijden fruit. Het 

verschilt. Gisterenavond was het een nectarine en bij de lunch 

was het een wilde perzik.”

En dan is het alweer tijd om naar huis te gaan. “Wat een heerlijke 

week hebben we gehad. Wat een hoop mensen hebben we gesproken 

en vriendschappen gemaakt. Dankjewel Taizé, voor je lessen, rust 

en het genieten. Op naar volgend jaar!”

tekst en foto’s Guus Reijmerink

Afscheid Ben Wassink

In de kerkdienst op 29 juni nam Ben Wassink afscheid 

als organist van de Protestantse gemeente Leusden. 

In totaal was hij 59 jaar organist, waarvan lange tijd 

in Leusden. Hij kreeg na de dienst het Draaginsigne 

in Goud met Briljant van de kerkrentmeesters van de 

Protestantse Kerk Nederland met de bijbehorende 

oorkonde. Van de kerk in Leusden kreeg hij een bloemstuk. 

In de dienst werden liederen gezongen die Ben had 

aangedragen. Toespraken wilde hij niet. Na a� oop kon 

iedereen hem persoonlijk een zachte hand geven en 

hem bedanken voor zijn jarenlange inzet.

tekst Peter Sneep / foto’s Ko Groentekst Peter Sneep / foto’s Ko Groen

Op woensdag w

aan het bidden dat de tenten het zouden houden.

Het eten is heel erg diver

combinaties,
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Heb je dat ook, als je terugkomt van vakantie, 

dat je hele tuin is ‘ontploft’? Door de veel 

te hoge grassprieten kun je er met de 

grasmaaier bijna niet meer doorheen. Het 

lijkt soms een grote wildernis. Voordat we 

de tuin weer ‘winterklaar maken’ is het 

tijd om je eigen gewassen te oogsten: 

kruiden, fruit, groenten, noten. Ik zie nu 

al aankomen dat er bij ons thuis veel 

courgettes gegeten gaan worden dit najaar. 

Misschien is een ruilactie van eigen geteelde 

gezonde natuurlekkernijen een aardige 

gemeenteactiviteit. Bijvoorbeeld: Heb je 

voor mij een bakje aardbeien in ruil voor 

een kilo appels? Ik moet erbij zeggen dat 

onze aardbeien het goed doen, maar de 

goudrenet- en de gala-appelboom geven dit 

jaar geen enkele vrucht, wel veel loof. Was 

er op verkeerde momenten te veel droogte 

en op andere verkeerde momenten te veel 

nattigheid?

Boswachter Bart Zwiers (Natuurmonumenten)  

vertelt dat door verandering van het klimaat 

periodes van extreme droogte en water-

overlast elkaar steeds vaker afwisselen. 

“We moeten anders met water omgaan”, 

vindt Bart. Het water dient daarbij niet zo 

snel mogelijk afgevoerd te worden, maar 

moet worden opgevangen en vastgehouden, 

waarbij je eigen tuin als een spons gaat 

fungeren. Natuurmonumenten doet dat op 

zijn manier in het groot, maar Bart Zwiers 

geeft ook een aantal tips om je eigen tuin 

bestand te laten zijn (of worden) tegen 

wateroverlast en hittestress, onder het 

motto ‘Je tuin klimaatproof, een kwestie 

van aanpakken!’

Een regenton in je tuin aanbrengen, is in  

veel gevallen goed mogelijk. Jouw kunstgras 

vervangen door echt gras is ook te doen. 

De wedstrijd tegelwippen is nog steeds 

gaande: Haal tegels uit je tuin, vergroen 

die plekken en stuur een foto daarvan naar 

de burgerlijke gemeente. Wie weet, word jij 

de volgende tegelwipper van de week, de 

maand of het jaar.

Mijn tuin  

is ontploft



Leden van de Protestantse gemeente Leusden voor een werk van Marc Mulders uit de serie 

A Garden Path.

 

Ontmoetingsmiddag  

Senioren Dorpskerk  

en Marcuskerk

Woensdag 10 september – Trefpunt

Bij de Beuk Linksaf

Op 10 september is de eerste  

bijeenkomst van het nieuwe seizoen. 

Vanaf 14.00 uur bent u welkom voor 

kof�e en thee in het Trefpunt.  

Aansluitend verzorgt dominee Bram 

Bregman de opening.

José Huurdeman, bekend van  

Historische kring Leusden en de boeken 

die zij heeft geschreven over de historie 

van Leusden, komt vertellen over het 

leven in en rond Kamp Amersfoort 

in de Tweede Wereldoorlog. En het 

belangrijke werk van Evert Reemst en 

zijn zoon Jan. Samen haalden zij iedere 

werkdag met paard en wagen het 

keukenafval op bij de barakken in het 

kamp. En nog meer. Het verhaal wordt 

ondersteund met beelden.

Dinsdag 14 oktober – Marcuskerk  

De Bijbel dichtbij – in Nederland en 

ver daarbuiten 

Dinsdagmiddag 14 oktober om 

14.30 uur neemt ons gemeentelid en 

oud-NBG-medewerker Bert Nagelhout 

ons mee in de wereld van het Neder-

lands-Vlaams Bijbelgenootschap.

In een levendig verhaal horen we hoe 

het NBG ruim twee eeuwen geleden 

ontstond, hoe het wereldwijd samen-

werkt in de United Bible Societies, en 

hoe het zich inzet voor vertaalwerk in 

binnen- en buitenland. Daarbij komt 

ook de vraag aan bod: waarom zijn  

er eigenlijk zoveel verschillende  

Nederlandse Bijbelvertalingen?

Verder hoort u over Preekinspiratie, 

Bijbel Basics – het kindernevendienst-

materiaal van het NBG – en nieuwe 

projecten die de Bijbel op een frisse 

manier dichterbij brengen. 

U bent van harte welkom. 

Hartelijke groet,

team Dorpskerk en team Marcuskerk 
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Gebruik geen gif. Er zijn tuincentra waar 

je biologisch gekweekte planten, bloemen 

en gewassen kunt kopen. Als je dak van je 

garage of schuur stevig genoeg is, dan valt 

zo’n dak mooi te vergroenen met bijvoorbeeld 

sedem. Dat is groene isolatie: in de zomer 

warmte werend, in de winter koude werend. 

Onder andere vlinderstruiken trekken 

prachtige vlinders aan. Een insectenhotel 

biedt onderdak aan vele insectensoorten. 

Ons koolmeesnestkastje is voor één 

mezen-echtpaar al vier jaar lang een vast 

winterverblijf, inclusief kraamkamer.

Natuurmonumenten tipt ook om je eigen 

compost te maken. Dat vraagt wel wat 

tijd. De gemeente Leusden haalt gft op bij 

iedereen thuis en laat dat composteren. 

Als ruil daarvoor mag iedere Leusdenaar in 

het voorjaar drie zakken compost halen bij 

de gemeentewerf. Hoe gemakkelijk kun je 

het hebben!

Wil je uitgebreide informatie, dan kun je 

het digitale klimaatpakket 2025 aanvragen 

bij Natuurmonumenten.

Op zaterdag 9 augustus bezochten zestien 

gemeenteleden de tentoonstelling Wij zijn 

natuur in Singer Laren. De expositie brengt 

kunst, natuur en bezinning samen. Teksten 

en beelden riepen bij velen diepe emoties 

op – soms verwondering, soms ontroering.

Op de foto bij dit artikel staat een werk uit 

de serie A Garden Path van Marc Mulders 

op de achtergrond. Zijn werk, net als dat  

van de andere kunstenaars in deze tentoon- 

stelling, laat zien hoe natuur en kunst elkaar 

versterken in schoonheid en betekenis. 

Zoals Irene van Lippe-Biesterveld het zegt: 

Wij maken deel uit van één groot levend 

weefsel; wat wij de aarde aandoen, doen wij 

onszelf aan.

De tentoonstelling is nog te zien tot 

en met 31 augustus. Bij de expositie 

verscheen ook een prachtige catalogus 

(ISBN 9789493329393) die de werken en 

achterliggende gedachten verder ontsluit.

Ik denk dat velen van ons wel van die tips 

en trucs hebben ter vergroening of ‘milieu- 

proofheid’. Als je die zou willen delen met 

andere gemeenteleden, stuur dan een kort 

berichtje naar de werkgroep Groene Kerk. 

Wij kijken uit naar ieders persoonlijke stapjes 

richting een beter klimaat. 

De werkgroep kan wellicht over een paar 

maanden (wintertijd dus!) een artikel laten 

verschijnen dat een stuk is van ons allemaal, 

want met elkaar zijn we Groene Kerk. 

Tijdens de startzondag van de Protestantse 

gemeente Leusden op 14 september is 

iedereen van harte welkom bij onze groene 

activiteit.

Namens de werkgroep Groene Kerk,

Theo Maat

foto Shutterstock

Wij zijn natuur



 

Gebouwen
Dorpskerk, Arnhemseweg 75,  (033) 494 10 40

Marcuskerk, Asschatterweg 1,  (033) 494 45 15

Coördinerend beheerder: Marjolein Zweverink. Bij voorkeur 

mailen: beheerder@pgleusden.nl. Op ma/di/woe/do tussen 

09.00 - 12.00 uur bereikbaar op  (06) 28 44 78 24.

Predikanten
ds. Bram Bregman

 (06) 36 43 59 01, bram.bregman@kpnmail.nl

ds. Erica Hoebe

Rozengaarde 25, 3831 CC Leusden.  

 (033) 785 45 84, ericahoebe@pgleusden.nl

Organisatie
Kerkenraad

Scriba: dhr. Frank Jansen,  (033) 495 18 39 

scriba@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau.

College van Kerkrentmeesters

Secretaris: dhr. Evert Overeem,  (06) 55 27 72 31

secretarisCvK@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau. 

Giften voor de kerk kunnen worden overgemaakt op  

NL95 RABO 0335 9141 95 t.n.v. Protestantse gemeente Leusden.

Diaconie

Voorzitter: dhr. Bouwe van der Eems, 

bouwevandereems@pgleusden.nl. Giften zijn welkom op 

NL35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie PgL.

Vertrouwenspersonen

Inge van Os,  (06) 41 16 23 75, vanosinge2@gmail.com en 

Albert Jan van Koerten,  (06) 11 12 35 82, ajvankoerten@gmail.com

Taakgroep pastoraat
Voorzitter: Paul Weijland, pweijland@gmail.com

Team Noord: Jos de Bruin (vz), j.m.de.bruin@kpnmail.nl 

en Wout Niezen, w.niezen@xmsnet.nl

Team Midden: Guus Doorn (vz), guusdoorn@hotmail.com 

Team Zuid: Martin Meurs (vz), martinmeurs@hotmail.com 

en Björn van der Poel, bjornvanderpoel@pgleusden.nl 

Jeugdambtsdragers
Jeugdouderling: Marco Oosterom, marcooosterom@pgleusden.nl

Jeugddiaken: Ineke van de Berkt, inekevandeberkt@pgleusden.nl

Gemeentediaconaat
Voorzitter: vacature, tijdelijk vervuld door Hans van Geet  

Secretaris: Jenny Meijlink,  (033) 494 00 90,  

jennymeijlink@online.nl 

Penningmeester: Teus Blanken, teunisblanken@gmail.com

Lid Dorpskerk: Hans van Geet,  (033) 494 82 30,  

j.van.geet@kpnmail.nl

Lid Marcuskerk: Diana Saaltink,  (06) 13 93 01 14, 

dianasaaltink@hotmail.com

Onze gemeente
Archief 
Heeft u stukken voor het archief van de PgL? Stuur die dan 

naar archief@pgleusden.nl of stuur een mail om te overleggen. 

Kerkelijk bureau
Bij het kerkelijk bureau kunt u terecht voor informatie 

over onder andere de ledenadministratie en �nanciële 

administratie, kerkwinkel en kerkelijke bijdragen. Het kerkelijk 

bureau is gevestigd in de Marcuskerk. Vrije inloop op 

maandag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en 

maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur. In de Dorpskerk is 

iedere dinsdagochtend van 10.00 - 12.00 uur inloop mogelijk.

Telefonisch is het kerkelijk bureau bereikbaar van maandag 

t/m donderdag 10.00 tot 12.00 uur en maandagavond van 

19.30 - 20.30 uur via  (06) 15 54 54 32. Mailen kan 

natuurlijk ook: voor declaraties en collectemunten graag naar 

�nancieel@pgleusden.nl en voor overige zaken graag naar 

kerkelijkbureau@pgleusden.nl t.a.v. Marjolein Zweverink.

Kerkelijke bijdragen kunnen worden overgemaakt op  

NL38 INGB 0002 8684 99 o.v.v. Kerkelijke bijdragen PGL.

Kerkwinkel

In de kerkwinkel zijn collectemunten, Liedboeken en de Bijbel in 

Gewone Taal te koop. Collectemunten zijn er in drie varianten: 

€ 0,70 (groen), € 1,10 (violet) en € 2,50 (geel). De munten 

gaan per 20 stuks. De verkoop in de kerkwinkel is ef�ciënter 

en makkelijker dan via de bank. De kerkwinkel is te vinden op 

de website (www.pgleusden.nl) rechtsboven onder de knop 

Geven, daarna: Naar de kerkwinkel.

Beschikt u niet over internet? Bestel de munten of bonnen dan 

door geld over te maken op NL82 RABO 0335 9157 87 t.n.v. 

Collecterekening PgL, met vermelding van het bezorgadres. 

Collectes

Op de rekening-courant van de Diaconie zijn tussen de data 27 

maart en 31 juli, de volgende collectes ontvangen: Humanitas 

€ 449,32; stichting gastvrij Leusden € 974,24; stichting de 

vrolijkheid € 1.035,05; de voedselbank € 1.751,70; noodhulp 

aan Oekraïne € 1.530,20; noodhulp Soedan € 736,71; het 

sovjet ereveld € 601,92; zending in Bangladesh € 434,38; 

noodhulp Myanmar € 613,50; nationaal fonds kinderhulp  

€ 606,60; Diaconie € 248,55; ondersteuning jongeren  

traumaverw. Myanmar; Rudolfstichting € 473,61; Kerk in Actie 

geef vluchtelingen een kans € 548,75; Kerken in Moldavië 

€ 630,70; projectcollecte vakopleiding jongeren Ghana € 902,85; 

vakantiefonds € 667,65; Taizéreis jongeren € 594,40; Stichting 

Timon € 396,30; voor armoede in Leusden € 2.000,00 en 

voor Moldavië € 93,00.

Alle gevers hartelijk dank!

Giften

13-04-2025, via Gerrie Wijntjes, € 50,- t.b.v. de Bloemendienst

14-04-2025, via Simon de Vrij, € 20,- ,- t.b.v. de Bloemendienst
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In de afgelopen maanden hebben we gemeenteleden moeten loslaten. Zij zijn in de 

handen van God.

29 juli 2025	 Esderdien van Klinken - Venema

25 juli 2025	 Martinus Louw 

25 juni 2025	 Willie van de Lagemaat - Roelofsen

23 juni 2025	 Ad van den Berg

14 mei 2025	 Tiny Jonker-Landman

Op de website van de gemeente is over hen een in memoriam te lezen.  

www.pgleusden.nl/zorgen/in-memoriam.

Ga maar, en laat los.

Je leven hier op aarde

is voltooid. Je hebt geleerd

wat je hier leren mocht.

Je hebt gegeven wat je

van binnenuit te geven had.

Nu mag je in vrede

het nieuwe leven binnengaan.

Hans Stolp

In Memoriam

18-04-2025, via Betsy van der Hoeven, € 10,- voor de  

Bloemendienst, € 30 voor de Voedselbank en € 30,- Oekraïne.

26-05-2025, via Betsy van der Hoeven, € 35,- Onderhoud 

gebouwen en € 35,- t.b.v. Kinderhulp
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Bij de kerkdiensten
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In en rond de dienst van zondag 5 oktober in de Marcuskerk 

is er uitgebreid aandacht voor de viering van vijftig jaar  

Gemeentediaconaat van de Protestantse gemeente Leusden. 

Dominee Erica staat erbij stil in haar preek. Na de dienst is 

er onder andere een tentoonstelling te zien en werkgroepen 

van het gemeentediaconaat presenteren zich. 

Zie ook pagina 6 tot en met 9 van dit kerkblad.

Viering 50 jaar 

Gemeentediaconaat

De startzondag van de Protestantse gemeente Leusden is op  

14 september en vindt net als vorige jaren weer plaats op 

het terrein van scouting Cay Noya aan het Heiligenbergerweg 

in Amersfoort. Na de dienst is er een gezamenlijke maaltijd, 

waarna er diverse activiteiten zijn rond het jaarthema.  

Voorgangers zijn dominee Erica en dominee Bram.

De startzondag begint met een dienst in de open lucht. Daarin 

wordt het jaarthema ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van 

Gods Geest’ gepresenteerd. Het thema is gebaseerd op het 

laatste hoofdstuk uit de visienota 'Midden in het leven' en  

nodigt gemeenten uit om met nieuwe ogen te kijken naar  

manier van werken van Gods Geest in het dagelijks leven.

De landelijke kerk schrijft daarover: Het jaarthema daagt  

gemeenten uit om bewust aandacht te schenken aan de  

onverwachte manieren waarop de Geest zich manifesteert, 

zowel binnen als buiten de kerkmuren. Het stimuleert  

gemeenteleden om ontvankelijk te zijn voor Gods aanwezigheid 

in het alledaagse en te herkennen hoe de Geest werkt. 

“Gods Geest is altijd in beweging en vindt steeds nieuwe,  

verrassende wegen”, zegt scriba René de Reuver. “Dit jaarthema 

nodigt ons uit om met verwondering te kijken naar wat er om 

ons heen gebeurt en te ontdekken hoe de Geest werkzaam is 

in kerk én samenleving. Het gaat erom dat we als gemeenten 

leren meebewegen met Gods missie en ons laten verrassen 

door zijn creatieve werk in het leven van alledag.” 

De scriba moedigt gemeenten aan om het jaarthema op te 

pakken en er lokaal invulling aan te geven. “Het thema  

biedt mogelijkheden voor verdieping en vernieuwing in de  

gemeentelijke praktijk, waarbij de nadruk ligt op het opmerkzaam 

zijn voor Gods Geest in het midden van ons bestaan.”

foto Marjolein Zweverink

Startzondag op 14 september 

weer bij Cay Noya

De startzondag van vorig jaar.

Op 19 oktober is het Duurzame Zondag en in het kader 

daarvan is de dienst op die dag (in de Marcuskerk) een 

duurzame viering. Voorganger is dominee Erica. De werkgroep 

Groene Kerken is al bezig met de invulling van de dienst.

Duurzame viering op 19 oktober



Van 31 augustus tot en met 26 oktober 2025 
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Kerkdiensten

Zondag 31 augustus

Dorpskerk	 geen dienst

Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Erica Hoebe - Maaltijd van de Heer

Zondag 7 september

Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. Paul van der Harst

Marcuskerk	 geen dienst

Zondag 14 september - Startzondag

Cay Noya	 10.00 uur	 ds. Erica Hoebe en ds. Bram Bregman

Zondag 21 september

Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. Bram Bregman

Marcuskerk	 geen dienst

Zondag 28 september

Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. Erica Hoebe

Marcuskerk	 geen dienst 

Zondag 5 oktober

Dorpskerk	 geen dienst

Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Erica Hoebe - viering 50 jaar gemeentediaconaat

Zondag 12 oktober

Dorpskerk	 geen dienst

Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Erik Renkema - m.m.v. de cantorij 

Zondag 19 oktober

Dorpskerk	 geen dienst

Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Erica Hoebe – duurzame viering

Zondag 26 oktober

Dorpskerk	 geen dienst

Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Trudy Struijs

KERKTAXI
Wilt u gebruik maken van de Kerktaxi? Neem dan contact op met Renze Steringa (06) 41 16 14 30. 

Mailen kan ook: r.steringa@kpnmail.nl.

U kunt de diensten op verschillende manieren meebeleven.

•	� Meeluisteren: via kerkomroep.nl zijn diensten uit beide kerken 

te beluisteren.

•	� Meekijken: één van beide diensten wordt live gestreamd. U 

kunt deze vinden op YouTube (zoek op Protestantse gemeente 

Leusden). Op de website is eventueel ook een link te vinden. 

De dienst blijft één week te zien.

De liturgie wordt van te voren per mail toegestuurd. Ontvangt u de 

liturgie nog niet, maar wilt u die wel ontvangen, stuur dan een mail 

naar liturgiedk@pgleusden.nl of liturgiemk@pgleusden.nl. 

Lukt het u niet om online verbinding te krijgen, neem dan contact op 

met Teun den Heijer via d.heijer@hccnet.nl of (033) 494 78 33.



foto Guus Reijmerink, genomen in het Franse dorp Taizé waar jongeren van onze gemeente 

in de zomerkantie naartoe zijn geweest. Zie pagina 12 en 13.

tekst Taizé

Blijf met uw genade bij ons, 

Heer onze God.

O, blijf met uw genade bij ons, 

licht in het duister.


