
Cursuskring Vernieuwing en vitalisering van de kerk

najaar 2025 – 6 bijeenkomsten: dinsdagmiddag MK, dinsdagavond DK

 

Heeft de kerk nog toekomst ? Dat is een reële vraag in de hele westerse wereld na decennia van 

kerkverlating en kerksluiting, waarvan het eind ook nog niet in zicht is. De kerk (katholiek en 

protestant) heeft in mijn ogen geen antwoord gegeven op de vele (grote) vragen van de moderne tijd. 

De kerk blijft vasthouden aan inhouden en vormen die veel mensen – jong en oud - niet meer raken en 

ontroeren. Gezien de grote problemen in de samenleving op persoonlijk gebied en in de wereld en 

politiek is het de hoogste tijd om open, vrij en zonder angst na te denken of het anders kan. De kerk 

heeft eeuwen lang een inspirerend verhaal over God en barmhartige zorg gegeven. Dat mag niet 

verloren gaan. De toekomst is al gaande (Lied 605) – laat dat ons inspireren!

Ik sta niet voor een evangelische vernieuwing. Maar voor een nieuw theologisch denken aan de 

ruimzinnige kant: God is Geest (Johannes 4:24) en God is liefde (1Johannes 4:8). Velen kunnen niet 

langer in een almachtige God geloven. En in de letterlijkheid van tal van bijbelverhalen. Dit moderne 

theologische denken dateert al vanaf einde 19e eeuw. Bonhoeffer gaf in de gevangenis in WOII 

radicaal nieuwe theologische aanzetten. We kunnen met wetenschappelijke inzichten op allerlei 

gebied, nog heel anders naar het ontstaan van de bijbel en de kerk kijken. 

Waarom komen we dan naar de kerk? Voor ontmoeting, bezieling en verdieping, om een mooi en goed 

mens te worden – Jezus achterna. Een mens van en voor de liefde. Stevig, weerbaar voor je eigen 

geluk, voor gelukkig samenleven met hopelijk een liefdespartner, en verantwoordelijke inzet in de 

samenleving. Is dit niet waartoe Jezus en Paulus ons oproepen? Samen gemeente van Christus zijn als 

een licht op de kandelaar, midden in een wereld waarin velen hunkeren naar liefde, verdieping en 

spiritualiteit.

De cursuskring: zes bijeenkomsten waarin ik steeds het eerste uur een presentatie geef. Het tweede uur 

spreken we hierover door in groepjes aan de hand van stellingen. Na iedere bijeenkomst stuur ik extra 

leesmateriaal voor ieder die zin en tijd heeft om zich verder te verdiepen. Ik heb deze cursus afgelopen 

jaren in vier andere gemeenten gegeven. Het is spannende stof maar voor menigeen een eyeopener, 

waarover ze (weer) met hun kinderen wilden en durfden praten.

De inhoud van de cursus:

1e: De ontwikkeling van godsdienstig bewustzijn van ‘primitieve’ mythische religie, via bijbel naar 

nu, de 21e eeuw: leven in het tijdperk van de Geest.



2e: Waar gaat het God in de bijbel om? De theologie van Kuitert – Den Heyer – Drewermann – 

Levinas – Dorothee Sölle - Carel ter Linden.

3e: De ontdekking van de psychologie – wat betekent dit voor ons gods- en mensbeeld?

4e: Wat betekent vergelijking van oosterse godsdiensten met het joods-christelijke godsbeeld voor 

onze omgang met de natuur en de huidige klimaatcrisis (boek: Karen Armstrong - De heilige natuur, 

en Philipp Blom – de onderwerping)

5e: Kan de kerk gevoed door een ‘aardse mystiek’ (verwondering, dankbaarheid, vrijheid) 

transformeren tot een ‘levensschool’ van de liefde – Jezus achterna?

6e: Open gesprek over wat de nieuwe inzichten concreet (kunnen) betekenen als stappen naar een 

vernieuwde en vitale kerk.

De data: Als het lukt een middaggroep (MK 14-16.00 u) en een avondgroep (DK 19.30-21.30); steeds 

op dinsdag, met twee uitzonderingen: 30/9 (woensdagavond 1/10 DK), 14/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12 

(woensdagmiddag 17/12 MK).

Opgave: Stuur een mail naar: bram.bregman@kpnmail.nl  of een telefoontje naar: 06 3643 5901.
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