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Jaren geleden klonk vanaf de achterbank ineens een vraag: “Mama, God is toch de 

papa van Jezus?” Voordat ik antwoord kan geven volgt de tweede vraag: “En Maria 

is toch zijn mama?”. “Dat klopt”, zeg ik, waarop mijn bijna vierjarige aarzelend zegt: 

“Maar wat doet Jozef dan in het verhaal?”

Die vraag krijg ik dikwijls in het pastoraat: doe ik ertoe? Ben ik – nog – van betekenis? 

Ze klinkt door alle generaties heen. Bij jongeren die ervaren dat ze – in deze wereld, 

waarbij de stemmen steeds harder klinken – over het hoofd worden gezien. Bij ouderen 

die het gevoel hebben dat ze ‘de maatschappij veel kosten’. In deze tijd waarin 

alles zo goedkoop en snel mogelijk moet, voelen ze zich bezwaard, of erger nog, 

denken ze dat ze tot last zijn en de wereld beter af is als ze sterven. Bij mensen wier 

leven stil is gezet, door rouw of een burn-out en die druk vanuit de maatschappij 

ervaren om snel weer mee te doen, om niet te lang stil te blijven staan en ‘niets 

toe te voegen aan de samenleving’. 

Ben ik van waarde? 

Mag ik er zijn, zoals ik ben?

Heeft Jozef die vraag ook gesteld? 

We weten weinig van deze timmerman wiens  

naam maar enkele keren in de Bijbel staat. Ons 

beeld van hem is dat van de man die aanklopt bij 

de herberg, op zoek naar onderdak. Maar Jozef 

is méér, juist zíjn keuzes doen ertoe. In Matteüs 

lezen we hoe hij tot tweemaal toe een droom krijgt 

die de koers van zijn leven én dat van Maria en 

Jezus – verandert: hij neemt Maria, ondanks  

haar zwangerschap, tóch als vrouw, én hij vlucht 

met haar en de pasgeboren Jezus naar Egypte. 

Jozef. De stille kracht, die verschil maakt! 

Een man die we snel over het hoofd zien, maar die in al zijn bescheidenheid wél 

zorgdraagt voor moeder en kind. 

Die mensen kennen we ook in onze kerk en in de wereld om ons heen. De stille 

krachten, de mensen die trouw en toegewijd hun werk doen, op wie je van aan kunt. 

Mensen die er zijn, onvoorwaardelijk, liefdevol en trouw. 

Ieder mens doet ertoe, zeggen we vanuit geloof. Ieder mens is een kind van God, 

kostbaar en waardevol. Zo spreekt de Heer: “Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo 

waardevol, en Ik houd zo veel van je” (Jesaja 43:4). 

Laten we elkaar, in deze kersttijd, extra in het licht zetten. Uitspreken dát we elkaar 

zien en waarderen. Oog hebben voor elkaar. Hoe je dat doet? Verderop lees je er 

meer over! 

Erica Hoebe
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Van de redactie 

Jij doet ertoe!

Heb je een vraag of een opmerking of 

een idee voor het kerkblad? 

Mail ons! kerkblad@pgleusden.nl

Colofon
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Aan de coördinatoren en vrijwilligers van het 

Gemeentediaconaat Leusden,

Advent is begonnen en wij kijken uit naar Kerst, 

waarin wij niet alleen zingen over vrede maar er 

hopelijk ook vrede komt in onze wereld.

Met velen hebben wij het vijftigjarig bestaan 

gevierd. Wij zijn heel dankbaar voor het vele 

werk dat door legio vrijwilligers ook dit jaar weer 

werd gedaan. Hartelijk dank voor jullie inzet. 

Een nieuw jaar ligt voor ons en wij vertrouwen 

erop dat wij er met elkaar weer voor de ander 

die ons nodig heeft, zullen zijn.

Dat er licht mag zijn!

Licht in onze ogen

Dat wij elkaar zullen zien,

steeds opnieuw.

Licht in onze harten

Dat wij ruimte scheppen,

plaatsmaken voor velen.

Licht in onze gedachten

Dat wij komen tot nadenken

en eerlijke besluiten.

Licht in onze huizen

Dat er vriendschap en

gastvrijheid zullen heersen.

Licht op onze wegen

Dat wij niet dwalen en

voor elkaar een doolhof zijn.

Als je licht uitdeelt,

wordt het niet minder

maar meer!

Het bestuur van het Gemeentediaconaat 

wenst jullie gezegende kerstdagen, een gezellige 

jaarwisseling en een ontmoetingsvol 2026. 

Bestuur gemeentediaconaat Leusden

Hans van Geet (waarnemend voorzitter)

Diana Saaltink (lid Marcuskerk)

Teus Blanken (penningmeester)

Jenny Meijlink (secretaris)

Kerstgroet 

Gemeentediaconaat
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Het zal je maar gebeuren. Sta je daar in je huis de vloer aan te 

vegen, of iets anders huishoudelijks te doen, duikt er plompverloren 

een engel naast je op. Èn gij geleuft dè! Nou, Maria wel. Die vraagt 

niet: “Wie bent u en waar komt u voor?” Nee, ze weet meteen 

met wie ze van doen heeft. Op zich al een wonder. Met zo’n begin 

kan het kerstverhaal al bijna niet meer misgaan. En dat gaat het 

dan ook niet. Ja, Maria is zich wel rot geschrokken van die plotse 

verschijning, maar van iemand die jou groet met de mededeling 

dat jij begenadigd bent en dat de Heer met je is, heb je in principe 

weinig te duchten.

Neemt niet weg dat ze staat te trillen op haar benen. Wat betekent 

die ontmoeting met een hemelse bode? Als ze dat al amper kan 

bevatten, wat dan te denken van de mare die erop volgt. Allereerst 

de geruststelling dat ze niet bang hoeft te zijn. Ds. Nico ter Linden 

eindigde ooit een kerstpreek met het weetje “dat er eens een 

idioot is geweest die heeft uitgerekend hoeveel keer in de Bijbel 

van Godswege werd aangekondigd dat men niet bang hoefde te 

zijn. 365 keer om precies te zijn. Dus zo’n idioot was het niet. 

Amen.” Niet alleen hoeft Maria niet bevreesd te zijn, ze krijgt ook 

nog eens onvoorstelbaar nieuws. Uit haar zal de Heiland geboren 

Mijn ziel 

maakt groot 

de Heer
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worden naar wie Israël al eeuwen reikhalzend uitziet. Stel je eens 

voor wat voor impact die boodschap op haar, een meisje bijna nog, 

moet hebben gehad.

Ongeloo�ijk toch? Al heeft Maria te midden van alle opwinding 

wel nog een nuchtere vraag. Want hoe moet dat wonder zich 

voltrekken, aangezien zij geen gemeenschap met een man heeft. 

Dan komt de engel met een cryptische respons. “De heilige 

Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je 

als een schaduw bedekken.” Hoe dan, zouden wij zeggen. Maar 

niet deze jonge Joodse vrouw. Anders dan oom Zacharias gelooft 

zij de engel op zijn, of eigenlijk Gods, woord. We kunnen alleen 

maar gissen in welke gemoedstoestand de hemelse gezant Maria 

heeft achtergelaten. Het zou ons niet verbaasd hebben als zij het 

nieuws aan de grote klok had gehangen. In plaats daarvan is haar 

nederige reactie: “De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren 

wat u hebt gezegd.” 

De engel heeft haar trouwens nog een nieuwtje verteld. Tante 

Elisabet, van wie iedereen al lang had aangenomen dat zij kinderloos 

zou blijven, is op hoge leeftijd zwanger. Zes maanden reeds. Hoe 

bestaat het? Daar moet Maria het �jne van weten. Vol van haar 

eigen geheim en het blijde nieuws van haar oom en tante reist zij 

– ‘in grote haast’ vertelt Lucas ons – naar het bergland, naar een 

stad in Juda. Zal Elisabet even opkijken? Maar die blijkt al ingewijd. 

Hoe, dat vertelt de evangelist niet. Van Zacharias zal Elisabet 

het in elk geval niet gehoord hebben, want die kan geen woord 

uitbrengen. En trouwens, hij is niet geïnformeerd. Maar als zij de 

groet van haar nichtje hoort, springt het kind op in haar schoot en 

wordt ze vervuld met de heilige Geest. Dan weet zij genoeg.

“Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt?”, 

vraagt Elisabet zich bescheiden af. En op haar beurt roept Maria 

uit: “Mijn ziel prijst en looft de Heer.” Of zoals het in een oudere 

Bijbelvertaling poëtischer staat: “Mijn ziel maakt groot de Heer.” 

Twee vrouwen die zich niet laten voorstaan op hun uitverkiezing, 

maar eer geven wie ere toekomt. Vol van de hemelse belofte 

zullen tante en nichtje elkaar veel te vertellen hebben gehad. 

Liefst drie maanden blijft Maria dan ook logeren. Maar wacht eens 

even… Elisabet was toch zes maanden zwanger toen Maria door 

Gabriël werd bezocht? Zes plus drie is negen! Het kan haast niet 

anders of Maria moet bij de geboorte van Johannes aanwezig zijn 

geweest. Je maakt geen lange reis naar je zwangere tante om 

vervolgens vlak voor de bevalling je biezen te pakken. Maar Lucas 

zwijgt erover. De geschiedenis is zo al wonderbaarlijk genoeg. 

Eenmaal terug in Nazaret verwacht Maria ongetwijfeld daar te  

bevallen. Van de profeet Micha weten we al dat dit niet de 

bedoeling is. ‘Betlèm is de stede daar 't is geschied, voorwaar.’ 

Met dank aan keizer Augustus, werktuig in Gods hand. Maar dat 

verhaal houden we nog even van Lucas tegoed…

Wiebren J. Tabak

Op het Kerstfeest herdenken we de geboorte van Jezus. 

De afgelopen maanden werden in onze gemeente een 

aantal baby’s geboren. In dit kerkblad vertellen drie 

ouderparen over hun pasgeboren kind.

Kerstkind Eva

Roel Brouwer en Hannah Muysken kregen op 29 augustus 

hun dochter Eva. Ze werd op 30 november gedoopt in 

de Dorpskerk.

“We zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. 

We hebben net een prachtig huis mogen betrekken, dat 

we klaar hebben kunnen maken voor die toekomst.” 

Voor Roel is het ook een beetje een terugkeer naar het  

verleden omdat hij in Leusden is opgegroeid. Voor Hannah 

is het juist een sprong in het diepe. “We zijn nu erg 

gelukkig met ons gezin, en hebben alle reden om positief 

te zijn over onze persoonlijke toekomst. We hopen Eva 

hier te zien opgroeien van een blij kind, via een eigenwijze 

puber tot een zelfstandige volwassene. We kijken wel 

met zorg naar de situatie in de wereld, bijvoorbeeld 

rondom klimaatverandering en geopolitieke spanningen.

“We willen Eva graag meegeven dat ze mag zijn wie ze 

wil zijn en dat ze daarin haar eigen weg mag ontdekken. 

Maar dat ze tegelijkertijd onderdeel is van een grotere 

gemeenschap en van de wereld om haar heen. We 

hopen haar zorg voor die wereld te kunnen bijbrengen 

en liefde voor de mensen die zich daarin bevinden. 

Omgekeerd willen we haar laten zien dat er plaats voor 

haar is in die wereld en dat ze gewaardeerd zal worden 

zoals ze is en om wie ze is.

“Het raakt ons om te zien hoeveel geluk de geboorte 

van ons kind brengt. Niet alleen aan ons, maar ook 

aan de mensen om ons heen. We vinden het moeilijk 

dat we dat geluk niet meer kunnen delen met drie van 

haar vier (biologische) grootouders, maar we prijzen ons 

gelukkig met alle lieve mensen die we wel om ons heen 

hebben. Het is geweldig om het wonder van het leven 

door te kunnen geven, en daarmee ook de invloed van 

alle mensen die ons leven geraakt hebben een plekje 

in de nieuwe generatie te geven.”



Het was het jaar 1233 en ergens in Italië kreeg een jonge monnik 

een idee om het kerstverhaal tot leven te brengen voor de gelovigen. 

In een nabijgelegen grot zette hij een voerbak neer met stro, een 

os en een ezel. De kerststal was geboren. Die monnik kennen 

we nu als Franciscus van Assisi en de kerststal is nooit meer 

weggeweest. In menig huisgezin staat hij weer opgesteld in deze 

tijd van het jaar. Ook bij Hermien en Rik Gierman aan de Grienden 

in Leusden. Maar daar in tweehonderdvoud!

“Het was het stripverhaal van die tijd”, zegt Hermien Gierman.  

“De meeste mensen konden niet lezen en dus werd op deze 

manier het verhaal aanschouwelijk gemaakt. Denk ook aan de 

kruiswegstaties in veel katholieke kerken: het lijdensverhaal in 

dertien afbeeldingen.”

‘Het gaat erom dat Hij is geboren. Of het nu  

allemaal letterlijk zo gebeurd is of niet’

Nog steeds is dat de betekenis van een kerststal: een uitbeelding 

van het verhaal. “Het gaat erom dat Hij is geboren. Of het nu allemaal 

letterlijk zo gebeurd is of niet. Dat hij een andere godsdienst 

bracht. Niet langer oog om oog, maar het toekeren van de andere 

wang. Hoe moeilijk dat soms ook is.” 

De Zuid-Afrikaanse groep. Houtsnijwerk, 

door schoondochter Marijke begin deze 

eeuw meegebracht.

Echtgenoot Rik bracht, rond 2005, deze 

kleurige groep mee uit Rusland. Fraai 

beschilderd door een iconenschilder. Op de 

achtergrond twee berkenbomen.

De grot uit Portugal, met Maria die Jezus 

de borst geeft. De duurste uit Hermiens 

verzameling.

De eerste van de verzameling, gekocht in 

Nigeria in 1974. Gebaseerd op de kleder-

dracht van de Yorubastam.

Nigeria

Hermiens eerste kerststal kwam halverwege de jaren zeventig, 

toen Rik en zij beiden een paar jaar in Nigeria werkten. “Met Kerst 

kocht ik een stel poppetjes. Daar is het mee begonnen.” De tweede 

kwam uit Mexico, toen ze in 1983–’84 in Texas woonden en de 

kerstdagen in het zuidelijke buurland doorbrachten. 

“Het moet rond 1990 zijn geweest”, vertelt Hermien, “dat ik aan 

iedereen die naar het buitenland ging, vroeg om een kerststal te 

kopen.” Leusdense kennis Heleen Blijleven bracht er een mee 

uit Ghana, echtgenoot Rik een uit Rusland. “Zo is de verzameling 

gegroeid.” 

Iglo en zeerob

Ze kan er enthousiast over vertellen. Over de verschillen tussen 

de ene stal en de andere, afhankelijk van het land waar ze 

vandaan komen en het materiaal waarvan ze zijn gemaakt. “De 

afkomst is vaak duidelijk te zien. Vaste �guren zijn natuurlijk 

Jozef en Maria en Jezus, de os en de ezel, de drie koningen, de 

herders en de schapen. Maar uit Alaska heb ik een stal die een 

iglo is, met als dier onder meer een zeerob. De kleinste komt uit 

Argentinië, gemaakt van maïsblad, met een gaucho, niet meer dan 

een centimeter of twee. De grootste zal die uit Zuid-Afrika zijn, met 

poppen van wel dertig centimeter.”
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Os en ezel in 

tweehonderdvoud

De kerststallenverzameling van Hermien Gierman



 

 

Kerstkind Lisa

Albert en Yvette Zwart-Van Kuiken werden op 6 oktober 

de ouders van dochter Lisa Eva Sonja Zwart. 

“Wat een wonder! Een kindje dat groeit en leeft. We zijn 

dankbaar dat Lisa gezond is. Lisa betekent ‘God is mijn 

eed’ of ‘God is mijn redding’. 

“Wij vinden het belangrijk om Lisa met het geloof op te 

voeden. Met liefde willen we laten zien wie God is, niet 

alleen met woorden, maar ook door de manier waarop 

wij leven.

“In het dagelijks bestaan is dat samen bidden, zingen, 

elkaar helpen, liefde, dankbaar en eerlijk zijn. Niet alleen 

met de Kerst dat je het Licht voor een ander bent, maar 

je hele leven lang. Bij God mag je altijd komen en zijn 

zoals je bent. Je bent nooit alleen. God is er altijd. Daar 

ben je veilig. Hij houdt van jou. Dat willen we meegeven.

“Het refrein van het lied ‘Weet dat je een parel bent’ 

beschrijft dat mooi, vinden wij.

Wat er in die tekst staat, willen wij ook aan onze dochter 

meegeven: Weet dat de vader je kent, weet dat je van 

waarde bent.

“Wat ons raakt, is dat het kerstverhaal vandaag nog 

steeds leeft bij mensen. Ons levensverhaal deed ons 

ook denken aan het kerstverhaal. Tijdens de zwanger-

schap en in de weken dat Lisa geboren is, hebben wij 

een onzekere en drukke periode gehad. Wij hebben 

mogen ervaren dat God er is. God heeft een plan met 

je leven. Dat geeft rust. Dank dat God bij ons is. Ook 

al weet je soms zelf geen oplossing, dan mogen we 

bidden en vertrouwen op Hem.

“Op naar een mooie toekomst met elkaar vanuit het 

Licht van Kerst; dankbaarheid, liefde en vertrouwen. Je 

weet niet hoe het leven loopt en wat er op je pad komt. 

We weten wel dat God er zal zijn en dat we door Hem 

worden gedragen. Vandaag en morgen, dat geeft hoop. 

‘Geloof, Hoop en Liefde’.”

‘Al snel bleek dat ik verkeerd had gerekend.  

Ik had ‘m voor 250 gulden gekocht’

De mooiste? Ze weet niet welke ze moet kiezen. “Ik kan wel vertellen 

wat de duurste is. We waren in Portugal, in het bedevaartsoord 

Fatima en ik zag een mooie stal, een grot, met Maria die Jezus de  

borst geeft. Die had ik nog niet en snel omgerekend was de prijs  

25 (toen nog) guldens. Dat had ik er wel voor over. Al snel bleek dat 

ik verkeerd had gerekend. Ik had ‘m voor 250 gulden gekocht…”

Foeilelijk

Kerststallen worden vervaardigd in allerlei materialen. Allerlei 

houtsoorten, zeepsteen, glas. Uit Duitsland kwam er een met 

tinnen �guren. Moderne kerststallen zijn er ook, met heel gladde, 

gestileerde �guren. Jammer vindt ze het dat veel stallen duidelijk 

voor toeristen zijn gemaakt. Een foeilelijke bijvoorbeeld, nota bene 

uit Egypte. Ik heb ook keer een stal cadeau gekregen met allemaal 

poezen. Die heb ik weggedaan, dat ging me te ver.”

Wie een mooie kerststal wil kopen, kan terecht in enkele  

gespecialiseerde winkels, bijvoorbeeld in Den Bosch, weet Hermien. 

“En de stalletjes die je in het tuincentrum koopt. Maar die zijn toch 

vaak alleen bedoeld als decoratie, zonder religieuze betekenis, net 

zoals anderen een Boeddhabeeld in de kamer hebben staan.”

“Na Sinterklaas komen ze tevoorschijn”, zegt Hermien Gierman. 

“En na 6 januari spreek ik mezelf moed in om ze weer in te pakken. 

Dat is heel wat meer werk dan het uitpakken.”

Met al die stallen is er in huize Gierman zeker geen ruimte voor 

een kerstboom? Zeker wel, ze wijst: daar komt-ie. 

 

tekst Willem Hekhuis

foto’s Ko Groen
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Serieuze liefhebbers van kerststallen hebben zich verenigd 

in ‘Vrienden van de Kerststal’. Deze vereniging organiseert 

lezingen, excursies, deelt ervaringen en geeft een eigen 

tijdschrift uit. website.vriendenvandekerstgroep.nl/

De Nederlandse vereniging is lid van de internationale 

federatie Universalis Foederatio Praesepistica, waarbij 

21 organisaties uit Europa, Noord- en Zuid-Amerika zijn 

aangesloten. Het secretariaat is – hoe kan het anders – 

gevestigd in Rome. www.unfoeprae.org

Hermien Gierman tijdens het uitpakken van haar kerststallen.



8

Met Kerst schuiven velen van ons weer 

met familie of vrienden aan tafel, om samen 

te genieten van een gezellige maaltijd. 

Hoe kun je voorafgaand, of tijdens de 

maaltijd, ruimte creëren voor gebed of 

een moment van bezinning? Kun je, ook 

aan een tafel met kinderen, kleinkinderen 

of vrienden die niet, of anders geloven, 

stilstaan bij de betekenis van Kerst en zo 

een kostbaar kerstmoment delen?

Ergens las ik dat als je de stilte uit kerstmis 

haalt, je enkel kermis overhoudt. Dat klopt 

taalkundig: kerstmis zonder ‘st’ wordt 

kermis, maar ik ervaar het ook persoonlijk. 

Kerstmis vraagt om ruimte voor bezinning. 

Een moment om gezamenlijk de betekenis 

van Kerst te delen, met gebed, woorden 

van dankbaarheid, of het ontsteken van 

licht. Dat maakt dat Kerst meer is dan 

alleen samen eten, cadeautjes uitpakken 

en vakantieverhalen delen. Je staat stil bij 

wat van waarde is, bij wie of wat je draagt. 

Hieronder staan drie mogelijkheden. Laat 

je inspireren en deel de boodschap van 

Kerst, van vrede, van licht, met elkaar! 

Klein gebed

Veel mensen ervaren schroom om de 

kerstdis te openen met gebed. Dat voelt 

kwetsbaar, of niet gastvrij naar hen die 

niet of anders gelovig zijn. Toch mag je 

die ruimte nemen, je dierbaren weten dat 

het uit je hart komt. Je kunt God danken 

voor de maaltijd, voor hen met wie je aan 

tafel zit en voor de vrede die we kennen. 

Dat kan met een klein gebed, vol liefde en 

dankbaarheid: 

Op deze kerstdag danken we u, God, voor 

elkaar. 

Voor mijn kinderen en kleinkinderen (NB: of 

anderen)

Dat we hier samen kunnen zijn, in verbonden-

heid rondom een gevulde tafel. 

Op deze kerstdag bidden we voor hen die 

warmte, veiligheid en liefde missen. Dichtbij 

en ver weg. 

Op deze kerstdag danken we voor Jezus. 

Hij deelde vrede, licht en liefde. 

Help ons dat we vrede, licht en liefde delen 

met elkaar. 

Zodat de wereld lichter wordt voor alle 

mensen.

Amen

Kaartje

Je kunt ook ieder aan tafel een kaartje geven, 

waar ze opschrijven waarvoor ze dankbaar 

zijn. Voor gezondheid, voor liefde, voor 

een nieuwe baan, voor hoop. Tijdens het 

eten mag ieder vertellen wat hij of zij heeft 

opgeschreven en waarom dit zo belangrijk 

is. Dit levert mooie momenten op, hierdoor 

kom je écht met elkaar tot gesprek over 

wat van waarde is. 

Licht ontsteken

Tot slot kun je ook licht ontsteken. Zet bij 

de gezamenlijke brunch of het familiediner 

bij ieder bord een klein kaarsje. Op het 

midden van de tafel staat (in een mooi 

kerststuk) een grotere kaars.

Ontsteek de grote kaars en vertel dat kerst 

het feest is van de geboorte van Jezus, 

die ook wel het licht der wereld wordt 

genoemd. Hij bracht licht in duisternis. Dat 

licht mogen wij doorgeven. 

Ieder mag zijn of haar kaarsje aansteken 

aan de grote kaars en daarbij uitspreken 

wie wel wat licht of warmte van God of 

mensen kan gebruiken. 

De een zal een lichtje branden voor vrede, 

de ander voor een familielid dat ziek is. 

Zo begin je de maaltijd met een moment 

van verbondenheid met hen die licht of 

warmte missen. De kaarsen blijven de hele 

maaltijd branden.

tekst Erica Hoebe

foto Shutterstock

Een kostbaar 

kerstmoment

Hoe vraag je bij het kerstdiner 

aandacht voor de betekenis 

van het kerstfeest



 

Kerstkind Ezra

In het gezin van Rieneke en Leon van Mourik werd op  

4 augustus zoon Ezra Hans geboren.

“Op 4 augustus mochten wij voor de derde keer ouders 

worden: van een prachtig jongetje, Ezra. 

En papa of mama worden, dat went niet, want ook de 

derde keer is het weer ‘meer dan een wonder’ zoals 

Geranne zo mooi zong tijdens de doopdienst van Ezra. 

“Het raakt ons dat we opnieuw mogen genieten van een 

klein, maar groot wonder. De kwetsbaarheid van zo’n 

klein baby’tje en het vertrouwen dat ze in ons hebben 

dat er goed voor hen wordt gezorgd. Het eerste contact, 

het eerste lachje, dat blijft zo iets bijzonders.

Prachtig en tegelijk een grote verantwoordelijkheid, die we  

niet zonder de hulp van onze God op ons kunnen nemen. 

“We willen Hannah, Joah en Ezra meegeven dat het 

‘met elkaar’ altijd �jner is. Of dat nu binnen ons gezin, 

op school, je werk of in de gemeente is, als je moeite 

doet om met elkaar in verbinding te blijven en te delen, 

dan is er altijd een horizon. Wat we ook belangrijk vinden, 

is dat ze voelen en weten dat wij er altijd voor hen 

willen zijn in de weg die zij gaan.

“Op dit moment leven wij heel erg in het moment en 

wachten wij op de operatie van Ezra. Daarna durven wij 

weer iets verder te kijken. Een toekomst die ook ineens 

spannend leek, toen wij hoorden dat Ezra het syndroom 

van Down heeft. En ook al weet niemand hoe het zal 

zijn in de toekomst, hoe Ezra zich zal ontwikkelen en 

hoe wij ons als gezin daarin zullen meebewegen, een 

ding is wel gebleken. Over de eerste maanden met Ezra 

bij ons kunnen we wel zeggen: alles liep anders dan 

we hadden verwacht, maar mooier dan we zelf hadden 

kunnen bedenken.”

Advent en Kerst voor gezinnen; vier je mee?

Je bent altijd welkom in de Protestantse gemeente Leusden. Rondom 

Kerst zijn er ook bijzondere kindervieringen in en rond onze kerk. 

Hieronder tref je daarvan een overzicht aan. Leuk je dan ook te zien!

•	�Advent in KND - zondag 30 november, 7, 14 & 21 december - 

10.00 uur - PgL

	� In de adventstijd – die al is begonnen – leven we tijdens de  

Kindernevendienst toe naar Kerst. Met het project ‘Wees welkom!’ 

kijken we iedere zondag door de ogen van een ander bijbels 

personage uit naar de geboorte van Jezus. Er zijn nog twee 

adventszondagen. Op 14 december in de Marcuskerk, op 21  

december in de Dorpskerk. Dit project kan je ook thuis volgen  

via het bijgevoegde boekje.

•	�Kerst op Schoot - zondag 21 december - 15.30 uur - Dorpskerk

	� Een bijzondere Kerk op Schoot-viering. We horen, spelen en zingen 

over het Kerstverhaal en na de viering drinken we nog wat. Kerst 

op Schoot is er voor de allerkleinsten (0-6 jaar) en hun (groot)

ouders/opvoeders.

•	�Kinderkerstnachtdienst - Kerstavond 24 december - 19.00 uur 

- Marcuskerk

	� Een oecumenische kinderkerstnachtdienst voor Leusden, waarin 

we het verhaal over de geboorte van Jezus horen, veel kerstliederen 

zingen en er samen een prachtig kerstfeest van maken!

•	�Kerstochtend - Eerste Kerstdag 25 december - 10.00 uur - 

Dorpskerk

	� We vieren op Eerste Kerstdag samen Kerst in de Dorpskerk. We 

sluiten het kerst- en adventsproject af tijdens de kindernevendienst. 

En alle kinderen krijgen traditiegetrouw weer een mooi (kerst)

boek cadeau, mede mogelijk gemaakt door Stichting De Boom.

Kerstlichtjeswandeling 2025: wees welkom!

Kerst kent haar eigen tradities. In Leusden vieren we dat met de 

jaarlijkse Kerstlichtjeswandeling, inmiddels al jaren een gevestigd 

begrip. Wandel mee en beleef zelf het kerstverhaal, terwijl je omringd 

bent door een heleboel lichtjes en andere mensen.

In deze periode waarin de dagen kort zijn, is het belangrijk om samen 

het licht te koesteren. Daarom is iedereen van harte uitgenodigd 

om samen met de Kerstlichtjeswandeling te lopen. Dus neem je 

ouders, opa, oma en vriendjes mee en haast je naar de Sint-Jozef-

kerk om een lampion te knutselen en te beginnen aan deze mooie 

wandeling. Loop door het kerstverhaal heen en raak geïnspireerd. 

Net als Jozef en Maria wandel je, na een boodschap van Keizer  

Augustus, richting Bethlehem. Onderweg kom je alle bekende �guren 

uit het kerstverhaal tegen: de herders, de engelen en de drie wijzen, 

om uiteindelijk ook in oog te staan met baby Jezus. 

Na a�oop kun je napraten over dit mooie verhaal met iedereen die 

je bent tegengekomen. Iedereen is welkom, jong en oud, want juist 

voor de kinderen is er genoeg te beleven. 

De Kerstlichtjeswandeling wordt mogelijk gemaakt door een heleboel 

vrijwilligers uit Leusden en omstreken.

Zaterdag 20 december van 17.00 tot 19.00 uur

Verzamelen bij de Sint-Jozefkerk in Leusden. 

Bij vragen, mail naar info@kidsrevival.nl. 

Volg ons op Instagram en Facebook: @kerstlichtjeswandelingleusden.
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De Actie Kerkbalans komt er weer aan. 

Die vindt altijd plaats in de eerste maand 

van het jaar. In 2026 van zaterdag 10 

januari tot zaterdag 24 januari. Al heel lang 

luidt het motto van de kerkbalansactie 

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. 

Dat is ook bij de nieuwe actie het geval. 

De kerk kan niet blijven bestaan als de 

kerkleden geen geld geven. 

Met de opbrengsten van de actie betaalt 

de kerkgemeenschap het onderhoud van  

gebouwen, pastoraat en kerkelijke activiteiten. 

Niet alleen de Protestantse Kerk in Nederland 

doet eraan mee. Ook de Rooms-Katholieke 

Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de  

Evangelische Broedergemeente.

De landelijke Protestantse Kerk heeft als 

jaarthema ‘Kijk! Laat je verrassen door het 

werk van Gods Geest’. Wij als Protestantse  

gemeente Leusden hebben daarbij stil- 

gestaan tijdens de startzondag in september. 

Het jaarthema daagt gemeenten uit om 

bewust aandacht te schenken aan de  

onverwachte manieren waarop de Geest 

zich manifesteert, zowel binnen als buiten 

de kerkmuren. Het stimuleert gemeente-

leden om ontvankelijk te zijn voor Gods 

aanwezigheid in het alledaagse en te  

herkennen hoe de Geest werkt. En 

misschien werkt de Geest ook op een 

verrassende manier als u uw portemonnee 

opendoet. De kerk heeft veel te geven, 

mede dankzij u.

Allereerst veel dank voor alle hartverwar-

mende bijdragen in de afgelopen jaren 

voor het ZWO-werk! Na Moldavië en Ghana 

kiest de ZWO-groep in 2026 voor Libanon. 

Libanon is een prachtig klein, bergachtig 

land (een kwart van Nederland) aan de 

Middellandse Zee en heeft een indruk-

wekkende natuur. Dat staat al beschreven 

in Psalm 104. ‘De bomen van de Heer 

zuigen zich vol, de ceders van de Libanon, 

door Hemzelf geplant. De vogels bouwen 

daar hun nesten, in de cipressen huizen 

ooievaars. De hoge bergen zijn voor de 

steenbokken, in de kloven schuilen de 

klipdassen.’ Die cederboom staat zelfs 

afgebeeld in de Libanese vlag.

Het land heeft een lange geschiedenis en 

rijke eetcultuur. In steden als Beiroet, vroeger 

het Parijs van het Oosten genoemd, komen 

traditie en moderniteit samen. De bevolking, 

ongeveer vijf miljoen inwoners, staat bekend 

om haar spontaniteit en gastvrijheid.

Van 1975 tot 1990 werd Libanon verscheurd 

door een bloedige burgeroorlog. Ook het  

aanhoudende con�ict met buurland Israël 

zorgt regelmatig voor spanningen.  

Daarnaast verkeert Libanon in een diepe  

economische crisis. Sinds januari van 

dit jaar is er een regering onder generaal 

Aoun, die het land weer op orde probeert 

te brengen.

Libanon vangt ruim anderhalf miljoen  

Syrische vluchtelingen op, naast honderd-

duizenden Palestijnen. Dat legt een enorme 

druk op de economie, infrastructuur en 

sociale voorzieningen. Toch geven veel 

Libanezen de hoop niet op. Ondanks de 

moeilijke omstandigheden blijven ze trots 

op hun land en cultuur. Hun veerkracht is 

indrukwekkend.

Veel jongeren zoeken werk in het buitenland, 

onder wie menig ervaren verpleegkundige.  

Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen 

voor de Libanezen en Syrische vluchtelingen. 

Na hun diplomering kunnen ze vrijwel direct 

aan het werk in de thuiszorg en ook betere 

zorg verlenen aan hun eigen familieleden 

en buren.

Hoop voor de toekomst!

In 2026 gaan we dit project van Kerk in Actie 

steunen. Maar zonder uw hulp lukt dat 

niet. Wij gaan proberen veelkleurig Libanon 

voor u te laten leven.

Het ZWO-deel van Kerkbalans is bestemd 

voor het Landelijk Diaconale werk van Kerk 

in Actie!

Geef om de kerk, want de 

kerk heeft veel te geven

ZWO helpt in 2026 actieland Libanon



11

Joost en Dianne en hun zonen Otis en Joep.

“De kerk is nodig. Voor onszelf, als oefen-

plaats voor geloof, hoop en liefde. Voor 

Leusden, als plek van waaruit Licht en 

Liefde gedeeld kunnen worden. Dit klinkt 

heel abstract, maar is voor ons iedere week  

praktijk. We komen samen in de zondagse  

eredienst en hebben een �jne kring. Er wordt  

naar elkaar omgekeken en sinds we drie 

jaar geleden in Leusden zijn komen wonen, 

zijn we opgenomen in de gemeenschap. 

“Het bijzondere van samen kerk zijn is ook, 

dat het hele leven voorbij komt. Zoals in 

een weekend in november waarin we op 

zaterdag een Running Dinner (gemeente- 

leden eten bij elkaar thuis) met jong en 

oud hadden, waarin ontmoeting en  

gezelligheid centraal stonden. Op de zondag 

erna mochten we samen herdenken, en 

had verdriet ruimte in de herinnerings-/ 

eeuwigheidszondag.

“Vreugde en verdriet, leven en dood, er is 

ruimte voor dit allemaal. Het is niet perfect, 

mensen brengen rafelrandjes. Maar ook 

een diversiteit van geloofskleuren. We 

leren God kennen en ervaren, op meer 

manieren dan dat wij zelf, vanuit de traditie 

waaruit we komen, gewend zijn. Daar zijn 

we dankbaar voor. Het verrijkt ook ons 

gewone, dagelijkse leven en leert ons echt 

kijken: God is overal te zien.

“Om dit mogelijk te maken is Gods geest, 

onze inzet én onze �nanciële bijdrage 

nodig. Daarom zijn we blij met de Actie 

Kerkbalans, het zet je weer even stil bij het 

belang van wat er in de kerk gebeurt. God 

is aanwezig in Leusden en onze kerk!”

Dianne Otte & Joost de Jong

Kerk-zijn kost geld. De infographic laat 

zien waar we als Protestantse gemeente 

Leusden in 2026 ons geld aan uitgeven. 

Het is een begroting, gebaseerd op  

verwachtingen en uitgangspunten.

Voor 2026 wordt nog uitgegaan van een 

gemeente met twee kerkgebouwen. Er zijn 

wat personele wisselingen die verwerkt 

zijn in de begroting. Verder zijn er geen 

grote wijzigingen ten opzichte van dit jaar. 

Evenmin worden grote wijzigingen in de 

bijdragen verwacht. Wel is rekening gehouden 

met een autonome daling doordat het 

ledental daalt.

De Actie Kerkbalans is de belangrijkste 

�nanciële actie voor onze kerk. Met uw 

steun kunnen we de erediensten houden, 

pastorale zorg verlenen en omzien naar 

elkaar. Kortom hiermee kunnen we de jaarlijkse 

vaste lasten van onze kerk dragen en kunnen 

we blijven doen waar we als kerk voor 

willen staan.

En als iedereen bijdraagt, kunnen we het 

geschenk van de kerk doorgeven aan  

volgende generaties. Uw bijdrage doet ertoe. 

Daarom geef dit jaar weer aan de Actie 

Kerkbalans. En liefst iets meer om de dalende 

trend in de bijdragen en de stijging van de 

kosten op te kunnen vangen. 

Op de website van de Protestantse  

gemeente Leusden staat onder Geven 

meer informatie over fiscaal voordelig 

schenken of nalaten.

Infographic: Roland Meeuwsen

Geef voor de kerk van morgen

Kerkbalans gaat om Gods geest, 

onze inzet én ons geld
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Wist je dat...

De naam Gabriel Gabber van God betekend?

Gabriel was een belangrijke 

boodschapper van God.

Gabber betekend Vriend.

Wat een toffe naam he!

Hoi allemaal,

Welkom bij de nieuwe kinderrubriek.

Wij willen ons graag aan jullie voorstellen.

Op de foto zie je ons staan, van links naar 

rechts zijn wij Joost, Dianne, Dayenne en 

Carola. Wij zijn de nieuwe jeugdambtsdragers. 

Super lastig woord natuurlijk. In de puzzel 

kan je vinden wat wij doen en wat onze 

taak is. Stuur je antwoord op naar 

carolawoltinge@pgleusden.nl en wie weet 

win jij een leuke prijs!

Vanaf nu komt er elke keer een bladzij 

speciaal voor jou in het kerkblad! Het kerkblad 

valt 6 keer per jaar door de brievenbus 

bij jou thuis. Tof hè?! Maar kinderrubriek 

is ook al zo’n moeilijke en saaie naam, 

vind je niet? Help jij ons aan een leuke 

naam? Stuur je idee door naar 

carolawoltinge@pgleusden.nl wie weet 

wordt dat de naam voor deze nieuwe

pagina in het kerkblad!

We hopen jullie vaak te zien en te horen!

Met liefde,

Jullie jeugdambtsdragers

Jeugdambtsdragers
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The Good Roll, 

een uitdaging met 

een glimlach
Enige maanden geleden benaderde de 

ZWO-groep de Kerkenraad met een wel heel 

bijzondere uitdaging: als proef gedurende 

een kwartaal de wc- en keukenrollen van 

The Good Roll in beide kerken gebruiken… 

De Kerkenraad nam die uitdaging aan.

Nu zijn er binnen onze gemeente al een 

� ink aantal mensen die de producten van 

The Good Roll kennen, gebruiken en 

waarderen. Maar voor degenen die The 

Good Roll nog niet kennen, zetten wij hier-

onder een aantal weetjes onder elkaar.

The Good Roll is een initiatief van Sander 

de Klerk en Melle Schellekens en is ontstaan 

uit hun gezamenlijke frustratie over het feit 

dat wereldwijd 2,3 miljard mensen (een derde 

van de wereldbevolking) geen toegang 

heeft tot veilige en schone toiletten en dat 

er dagelijks 27.000! bomen voor papier 

worden geveld.

Sander en Melle zijn toiletpapier gaan 

maken van honderd procent gerecycled 

Europees papier of bamboe.

Er is een fabriek gebouwd in Ghana; daarin 

werken 150 Ghanezen. Duizend boeren 

genereren een stabiel inkomen met de 

levering van bamboe. Er wordt gewerkt 

volgens het zero waste principe en de 

fabriek draait geheel op groene energie. 

Ze is de enige ter wereld met een Fair 

Enterprise erkenning.

Vijftig procent van de nettowinst gaat naar 

de bouw van veilige/schone toiletten in 

Ghana. In totaal zijn er daarvan al 243 

gerealiseerd bij scholen en gemeenschappen.

Een belangrijk deel van de producten wordt 

in Nederland gewikkeld en verpakt door 

Sociale onderneming Pantar. Daar werken 

75 mensen aan The Good Roll-producten. 

The Good Roll levert daarmee een belangrijke 

maatschappelijke bijdrage.

Visie van The Good Roll: schone en veilige 

toiletten voor iedereen!

De wc- en keukenrollen zijn inmiddels 

binnengerold en zijn begin januari 2026 in 

beide kerken aanwezig. Wij zijn benieuwd 

naar uw ervaringen. Mail naar secretariaat 

ZWO: renivanlaar@gmail.com of bel naar: 

033-4953221
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Van Belém naar gemeenschap:  

duurzaam onderweg

 

 

De klimaatconferentie in Belém eindigde 

met een voorzichtig resultaat. ‘Geen  

achteruitgang’ bleek het maximaal haalbare. 

Dat voelt mager, maar het onderstreept 

iets belangrijks: echte verandering groeit 

steeds meer van onderop. Toch is er ook 

licht: Colombia en Nederland hebben 

het initiatief genomen voor een extra 

klimaattop die zich expliciet richt op het 

terugdringen van de fossiele industrie. 

Dat is een moedige stap en een bron van 

hoop, want het raakt aan de kern van de 

klimaatcrisis.

Wat betekent dat voor ons? Misschien dat 

wij moeten doen wat kerken altijd al hebben 

gedaan: oefenen in aandacht, hoop en 

verbondenheid. Een verrassende mogelijkheid 

daarvan zijn de Emmaüswandelingen 

die ook binnen onze gemeente worden 

georganiseerd. Zoals de leerlingen in 

Lucas 24 kunnen wij ervaren dat wandelen 

ruimte maakt voor eerlijk gesprek, stilte en 

opmerkzaamheid voor de natuur. 

Voor ons als Groene Kerk ligt er een kans. 

Ook organisaties als A Rocha en Tearfund 

laten zien dat biddend wandelen wereldwijd 

een groene spiritualiteit verdiept. Door 

Emmaüswandelingen te verbinden met 

thema’s als klimaatrechtvaardigheid, bio-

diversiteit of een sobere levensstijl, zetten 

we kleine maar betekenisvolle stappen. 

Na Belém en met het extra klimaatoverleg 

in zicht wordt het opnieuw duidelijk: hoop 

is een weg die we lopend ontdekken. 

Iedere stap, hoe eenvoudig ook, houdt het 

verlangen naar een duurzame toekomst 

levend.

foto Shutterstock

Een duurzame kerst

Kerst vieren kan ook groen! Kies voor een kerstboom die je huurt of adopteert, 

zodat hij na de feestdagen terug de grond in kan. Gebruik energiezuinige LED- of 

zelfs zonne-verlichting en laat lampjes niet de hele nacht branden. Verstuur e-cards 

of kaarten op kringlooppapier, en doneer ontvangen kaarten en postzegels.  

Koop voor het kerstdiner biologische, fairtrade en lokale seizoensproducten, beperk 

vlees, volg de viswijzer en zet kraanwater op tafel. Zo genieten we bewust van het 

goede, met respect voor mens, dier en milieu. 

“De wereld verandert door jouw voorbeeld, niet door jouw mening.” – Paulo Coelho

Denk mee over de toekomst

U heeft hem vast al gezien of over gelezen. In onze kerken staat sinds kort een 

toekomststoel. Een stoel als symbool voor komende generaties. Gemeenteleden 

worden uitgenodigd om hiervoor een bijdrage te leveren. In het volgende nummer 

leest u meer.



 

Uitnodiging Kerstviering  

senioren Dorpskerk en  

Marcuskerk

Wij nodigen u uit voor de jaarlijkse kerstviering: in de 

Marcuskerk op dinsdagmiddag 16 december. Vanaf 

14.30 uur (let op: gewijzigde begintijd) bent u welkom 

voor kof�e en thee. De viering begint om 15.00 uur. 

Het thema van de dienst is: ‘Van wie ben jij er één?’ 

We staan stil bij onze eigen naam en bij de mensen die 

ons zijn voorgegaan in leven en geloof én we luisteren 

naar het verhaal van Jezus, die geboren werd. Welke 

naam kreeg hij mee en wat betekent die naam voor 

ons, vandaag de dag? Ds. Erica is de voorganger en 

een klein koor o.l.v. Jan schuring en met muziek door 

Astrid Sparreboom verleent zijn medewerking.

Na de viering is het tijd om elkaar te ontmoeten bij een 

drankje en een hapje. Rond 17.00 uur sluiten we de 

bijeenkomst af.

Vervoer

Voor vervoer kunt u bellen met Dorpskerk:  

Gerrie Slotboom (033-4947330) of Betsy van der  

Hoeven (033-4940181) Marcuskerk: Jan Berends  

(033-4945491)

Welkom

Iedereen is van harte welkom, bezoekers Dorpskerk, 

Marcuskerk, vrienden, buren en bekenden, om samen 

te zingen en om elkaar te ontmoeten. U kunt deze 

middag ook thuis meevieren:

Live uitzending: https://www.pgleusden.nl/live of via

Youtube: https://pgleusden.nl/youtube

Hartelijke groet,

Team Marcuskerk en Team Dorpskerk

Op de voorkant van dit kerkblad staat de afbeelding van een 

kunstwerk met als titel ‘Voor mij geboren’. Het is gemaakt door de 

kunstenares Joke Bakker uit Aduarderzijl. Maria buigt zich voorover 

en kijkt naar het gezicht van haar pasgeboren zoon. Naast Maria, 

vaag, het gezicht van Jozef. Boven haar in gele kleur de ster, die 

de wijzen de weg wees. Maar rechts onderdaan staat die ster nog 

een keer. Of is dat al het kruis van Golgota?

De titel van het kunstwerk, ‘Voor mij geboren’, is een citaat uit het 

bekende oude kerstlied ‘Ik kniel aan uw kribbe neer’: ‘Voor ik als 

kind ter wereld kwam zijt Gij voor mij geboren.’

Dat kruis van Golgota, dat je al kunt zien met kerst, precies 

daarover gaat het lied van Wiebren en zijn dochter Joëlle op de 

achterkant van dit kerkblad. Dichter Wiebren Tabak gaf het als 

ondertitel mee “Als Pasen op Kerst valt…” Het kruis werpt zijn 

schaduw vooruit en uiteindelijk blijft het graf leeg.

Bij de  

voorkant  

en de  

achterkant 
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Gebouwen
Dorpskerk, Arnhemseweg 75,  (033) 494 10 40

Marcuskerk, Asschatterweg 1,  (033) 494 45 15

Coördinerend beheerder: Marjolein Zweverink. Bij voorkeur 

mailen: beheerder@pgleusden.nl. Op ma/di/woe/do tussen 

09.00 - 12.00 uur bereikbaar op  (06) 28 44 78 24.

Predikanten
ds. Bram Bregman

 (06) 36 43 59 01, bram.bregman@kpnmail.nl

ds. Erica Hoebe

Rozengaarde 25, 3831 CC Leusden.  

 (033) 785 45 84, ericahoebe@pgleusden.nl

Organisatie
Kerkenraad

Scriba: dhr. Frank Jansen,  (033) 495 18 39 

scriba@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau.

College van Kerkrentmeesters

Secretaris: dhr. Evert Overeem,  (06) 55 27 72 31

secretarisCvK@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau. 

Giften voor de kerk kunnen worden overgemaakt op  

NL95 RABO 0335 9141 95 t.n.v. Protestantse gemeente Leusden.

Diaconie

Voorzitter: dhr. Bouwe van der Eems, 

bouwevandereems@pgleusden.nl. Giften zijn welkom op 

NL35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie PgL.

Vertrouwenspersonen

Inge van Os,  (06) 41 16 23 75, vanosinge2@gmail.com en 

Albert Jan van Koerten,  (06) 11 12 35 82, ajvankoerten@gmail.com

Taakgroep pastoraat
Heeft u behoefte aan een pastoraal gesprek? Zou u het �jn 

vinden als er een contactpersoon of predikant bij u op bezoek 

komt? Of kent u iemand die al een tijdje zit te hopen en te 

wachten op een bezoekje? Laat het de predikanten zelf weten 

of geef het door aan Marjolein Zweverink van het kerkelijk 

bureau (tel. 06 - 15 54 54 32), want dan kunnen we daar 

gehoor aan geven en actie ondernemen!

Jeugdambtsdragers
Jeugdouderlingen: 

Dayenne Geluk-Wamsteeker: dayennewamsteeker@pgleusden.nl

Joost de Jong: joostdejong@pgleusden.nl

Jeugddiakenen: 

Dianne Otte: dianneotte@pgleusden.nl

Carola Woltinge: carolawoltinge@pgleusden.nl

Gemeentediaconaat
Voorzitter: vacature, tijdelijk vervuld door Hans van Geet  

Secretaris: Jenny Meijlink,  (033) 494 00 90,  

jennymeijlink@online.nl 

Penningmeester: Teus Blanken, teunisblanken@gmail.com

Onze gemeente
Lid Dorpskerk: Hans van Geet,  (033) 494 82 30,  

j.van.geet@kpnmail.nl

Lid Marcuskerk: Diana Saaltink,  (06) 13 93 01 14, 

dianasaaltink@hotmail.com

Archief 
Heeft u stukken voor het archief van de PgL? Stuur die dan 

naar archief@pgleusden.nl of stuur een mail om te overleggen. 

Kerkelijk bureau
Bij het kerkelijk bureau kunt u terecht voor informatie 

over onder andere de ledenadministratie en �nanciële 

administratie, kerkwinkel en kerkelijke bijdragen. Het kerkelijk 

bureau is gevestigd in de Marcuskerk. Vrije inloop op 

maandag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en 

maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur. In de Dorpskerk is 

iedere dinsdagochtend van 10.00 - 12.00 uur inloop mogelijk.

Telefonisch is het kerkelijk bureau bereikbaar van maandag 

t/m donderdag 10.00 tot 12.00 uur en maandagavond van 

19.30 - 20.30 uur via  (06) 15 54 54 32. Mailen kan 

natuurlijk ook: voor declaraties en collectemunten graag naar 

�nancieel@pgleusden.nl en voor overige zaken graag naar 

kerkelijkbureau@pgleusden.nl t.a.v. Marjolein Zweverink.

Kerkelijke bijdragen kunnen worden overgemaakt op  

NL38 INGB 0002 8684 99 o.v.v. Kerkelijke bijdragen PGL.

Kerkwinkel

In de kerkwinkel zijn collectemunten, Liedboeken en de Bijbel in 

Gewone Taal te koop. Collectemunten zijn er in drie varianten: 

€ 0,70 (groen), € 1,10 (violet) en € 2,50 (geel). De munten 

gaan per 20 stuks. De verkoop in de kerkwinkel is ef�ciënter 

en makkelijker dan via de bank. De kerkwinkel is te vinden op 

de website (www.pgleusden.nl) rechtsboven onder de knop 

Geven, daarna: Naar de kerkwinkel.

Beschikt u niet over internet? Bestel de munten of bonnen dan 

door geld over te maken op NL82 RABO 0335 9157 87 t.n.v. 

Collecterekening PgL, met vermelding van het bezorgadres. 

Collectes

Op de bankrekening van de Diaconie zijn van 16 september tot 

31 oktober de navolgende collectes binnengekomen:

Voor stichting Babyspullen € 10,00; voor Ghana vakopleiding 

jongeren € 60; voor straatkinderen dreamhouse Indonesië  

€ 43,00; voor werelddiaconaat jongeren Libanon € 532,65; 

voor Armoedefonds € 1.881,93; voor mantelzorgcafé € 620,30; 

voor Hartverwarmende box € 671,80; voor Bangladesh kook-

toestellen. € 744,55 en voor Mondzorgkaravaan € 572,20. 

Giften

6-10-2025, via Betsy van der Hoeven, € 20,- t.b.v. Mantelzorg 

en € 20,- t.b.v. Bloemendienst; 22-10-22025, via Betsy van 

der Hoeven, € 10,- t.b.v. de Bloemendienst; 27-10-2025, via 

Betsy van der Hoeven, € 25,- voor Mondzorgkaravaan en  
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In de afgelopen maanden hebben we gemeenteleden moeten loslaten. Zij zijn in de 

handen van God.

2 november 2025	 Cornelia Pieternella (Cora) Prophitius-Lammens

28 oktober 2025	 Elisabeth Catharina (Lies) Scholtus-Trappel

Op de website van de gemeente is over hen een in memoriam te lezen.  

www.pgleusden.nl/zorgen/in-memoriam.

Ga maar, en laat los.

Je leven hier op aarde

is voltooid. Je hebt geleerd

wat je hier leren mocht.

Je hebt gegeven wat je

van binnenuit te geven had.

Nu mag je in vrede

het nieuwe leven binnengaan.

Hans Stolp

In Memoriam

€ 25,- voor St. Rossin Center; 4-11-2025, via ds. Erica Hoebe, 

€ 40,- voor een goed doel.

Alle gevers hartelijk dank!
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In verband met de privacyregels volgens de  

Algemene Verordening Gegegevensbeschereming 

(AVG) is het niet mogelijk dit deel van het  

Leusder Kerkblad via de website na te lezen.



Bij de kerkdiensten
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De data voor de Avondmaalsvieringen in kleine kring 2026 zijn:

•  20 maart in het Gastenhuis, Karel Brouwerhof 26 in Leusden

• 7 augustus in de Marcuskerk

• 11 december in de Dorpskerk.

Drie keer per jaar worden er korte vieringen gehouden voor 

gemeenteleden die moeite hebben de kerkdiensten bij te 

wonen op zondagochtend. Tijdens deze bijeenkomsten 

vieren we het Heilig Avondmaal. Het is een kortere, klein-

schalige en prikkelarme middagdienst. Voor iedereen die 

gesterkt wil worden door brood en wijn. Wilt u of kent u iemand 

die deze viering wil bijwonen, dan bent u van harte welkom.

De vieringen beginnen om 15.00 uur. Vanaf 14.30 staat de 

kof� e en thee klaar, zodat u elkaar kunt ontmoeten.

Mocht vervoer een probleem zijn, kunt u gebruik maken van 

de kerktaxi. Neem daarvoor contact op met Renze Steringa. 

Tel. 06-41161430 of mail r.steringa@kpnmail.nl.

Voor verdere info bel of mail:

Christa Koelewijn 06-53372631 christakoelewijn@pgleusden.nl

De gezamenlijke kerken 

in Leusden (Sint-Jozef-

kerk, Koningshof, Dorps-

kerk en Marcuskerk) 

nodigen iedereen uit voor een Kerstsamenzang op zondag-

avond 21 december 2025, om 19.30 uur in de Marcuskerk 

in Leusden.

Op het programma bekende protestantse, gereformeerde 

en katholieke kerstliederen. Het zijn liederen die iedereen 

kent, of je naar de kerk gaat of niet. Peter Sneep (foto)

begeleidt de samenzang op het orgel. De liederen worden 

afgewisseld met lezingen, gebeden en gedichten.

De kerken hopen dat de aanwezigen allemaal, samen, met 

hart en ziel kunnen zingen.

De toegang is vrij, na a� oop collecte of bijdrage via QR-code. 

foto Anita Bos

Op zondag 1 februari is er weer een zangdienst in de 

Dorpskerk. Heb je een favoriet christelijk lied – een psalm, 

een gezang of een lied van Sela – en wil je dat graag een 

keer in de kerk zingen, dan is dit je kans. Het mag onbekend 

zijn, of juist overbekend. Iedereen die een lied aandraagt, 

mag zijn of haar keuze toelichten voordat het wordt gezongen. 

De cantorij werkt mee aan de dienst, om het zingen van 

minder bekende liederen te ondersteunen en de zang 

te verfraaien. Liederen aandragen kan bij Peter Sneep, 

petersneep@pgleusden.nl, of bij Erica Hoebe, 

ericahoebe@pgleusden.nl. 

Bij het afronden van dit kerkblad kunnen 

de kerkenraad en de werkstromen nog 

niets melden over de voortgang van 

het proces ‘Van 2 naar 1 kerkgebouw’. 

Nieuwe informatie wordt verspreid via 

de nieuwsbrieven die elke donderdag 

verschijnen.

Steeds meer gezinnen kunnen de eindjes nauwelijks meer 

aan elkaar knopen. Kinderen gaan zonder ontbijt naar 

school, de Voedselbank kraakt onder de groeiende vraag 

en SchuldHulp-Maatje krijgt elke dag nieuwe aanvragen. 

Armoede in Nederland is een keiharde realiteit. Volgens de 

laatste cijfers van het CBS leven 540.000 mensen onder 

de armoedegrens en 1,2 miljoen net daarboven, maar zijn 

ze erg kwetsbaar. 

Via het programma Binnenlands Diaconaat steunt Kerk 

in Actie mensen in armoede en organisaties die strijden 

tegen armoede. Met initiatieven die écht helpen, via directe 

hulp tot structurele oplossing.

Helpt u/helpen jullie mee?

De kerstcollecte wordt gehouden tijdens de Kinderkerst-

nachtdienst, de Kerstavondviering en in de kerkdienst 

op Eerste Kerstdag. Het kan ook via de kerkapp van de 

Protestantse gemeente Leusden.

Of maak uw bijdrage over op bankrekening 

NL35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie Protestantse 

gemeente Leusden o.v.v. Kerstcollecte 2025 Samen Tegen 

Armoede. Hartelijk dank! 

De ZWO-groep

Avondmaalsvieringen in 

kleine Kring

Kerstsamen-

zang in de 

Marcuskerk 

met Peter 

Sneep

Zangdienst op 1 februari 2026

Van 2 naar 1 kerkgebouw

Kerstcollecte Kerk in Actie 2025

Kerk in Leusden

2030



van 14 december 2025 tot en met 15 februari 2026
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Kerkdiensten
Zondag 14 december - Derde Advent

Dorpskerk	 geen dienst
Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Bram Bregman - Maaltijd van de Heer

Zondag 21 december - Vierde Advent 

Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. Marjo Korpel - m.m.v. de Cantorij
	 15.30 uur	 ds. Erica Hoebe - Kerst op Schoot-viering
Marcuskerk	 geen dienst 

Woensdag 24 december - Kerstavond/nacht

Dorpskerk	 geen dienst
Marcuskerk	 19.00 uur	 ds. Erica Hoebe - Kinderkerstnachtdienst
	 22.00 uur	 ds. Erica Hoebe - Kerstnachtdienst 

Donderdag 25 december - Eerste Kerstdag

Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. Erica Hoebe m.m.v. Relation
Marcuskerk	 geen dienst

Zondag 28 december

Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. Erica Hoebe
Marcuskerk	 geen dienst

Woensdag 31 december - Oudejaarsavond

Dorpskerk	 19.30 uur	 ds. Evert Overeem
Marcuskerk	 geen dienst

Zondag 4 januari

Dorpskerk	 geen dienst 
Marcuskerk	 10.00 uur	 Bas van Os

Zondag 11 Januari

Dorpskerk	 geen dienst 
Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Erica Hoebe

Zondag 18 januari

Dorpskerk	 geen dienst 
Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Paul van der Harst

Zondag 25 januari

Dorpskerk	 geen dienst 
Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Erica Hoebe

Zondag 1 februari

Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. Dick van Arkel - Zangdienst m.m.v. de Cantorij
Marcuskerk	 geen dienst

Zondag 8 februari

Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. Erica Hoebe - Doopdienst
Marcuskerk	 geen dienst

Zondag 15 februari

Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. Maria Berends
Marcuskerk	 geen dienst

KERKTAXI
Wilt u gebruik maken van de Kerktaxi? Neem dan contact op met Renze Steringa (06) 41 16 14 30. 

Mailen kan ook: r.steringa@kpnmail.nl.

U kunt de diensten op verschillende manieren meebeleven.

•	� Meeluisteren: via kerkomroep.nl zijn diensten uit beide kerken 

te beluisteren.

•	� Meekijken: één van beide diensten wordt live gestreamd. U 

kunt deze vinden op YouTube (zoek op Protestantse gemeente 

Leusden). Op de website is eventueel ook een link te vinden. 

De dienst blijft één week te zien.

De liturgie wordt van te voren per mail toegestuurd. Ontvangt u de 

liturgie nog niet, maar wilt u die wel ontvangen, stuur dan een mail 

naar liturgiedk@pgleusden.nl of liturgiemk@pgleusden.nl. 

Lukt het u niet om online verbinding te krijgen, neem dan contact op 

met Teun den Heijer via d.heijer@hccnet.nl of (033) 494 78 33.




