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Zeven is het getal van de volheid, dat is een Bijbels gegeven. Op 1 januari van dit 

jaar was ik al weer zeven jaar in dienst als organist van de Protestantse gemeente 

Leusden. De Bijbelse vraag is: waren het zeven magere jaren, of zeven vette?  

Antwoord: dat kun je nog niet weten! Wacht eerst de volgende zeven jaar maar af.

Ik heb een probleem met Kerst en een probleem met Pasen. Of eigenlijk: met de 

adventsperiode en de veertigdagentijd. Het is geen groot probleem, hoor, maar wel 

iets dat me vaak bezighoudt. Vanaf de eerste Adventszondag hoor ik vaak zeggen: 

we gaan op weg naar Kerst. Vanaf Aswoensdag hoor ik vaak: we gaan op weg  

naar Pasen. 

Ik kom uit een kerkelijke traditie waar Advent en Lijdensweken niet veel aandacht 

kregen. Na mijn overstap naar de Protestantse Kerk – ik heb er nog geen dag spijt 

van gehad – kwam ik in een kerkgemeenschap terecht die veel meer waarde hechtte 

aan liturgie en kerkelijk jaar. Ik geniet daarvan.

Wat zit me dan dwars? Dit: Advent betekent 

wachten. Als je vanaf het begin van de 

adventstijd al steeds zegt “we gaan op weg 

naar kerst”, wat is dan nog de eigenheid 

van het wachten? De tijd van veertig dagen 

vasten duurt bijna zeven weken. Want de 

zondag is nooit een vastendag, maar als 

opstandingsdag een voorbode of een  

nagloeien van de opstanding, Pasen. Als 

je de hele veertigdagentijd zegt: We gaan 

op weg naar Pasen, wat is dan nog het 

speci�eke van het lijden? De joden wacht(t)

en op de Messias, maar ze weten niet hoe 

lang dat wachten zal duren. Mensen die 

long covid hebben, weten niet hoe lang hun 

ziekte nog duurt. Hoe lang duurt onze pelgrimsreis op aarde? We weten het niet. Ik 

mis de onzekerheid en de uitzichtloosheid.

Kijk op de voorkant van dit kerkblad. De koning die werd geboren, gaat een weg 

van pijn, angst en vernedering. Kortom, de woorden ‘we gaan op weg naar Pasen’ 

zijn mij te positief. Niet dat ik wil zwelgen in lijden en wachten. Advent en lijdenstijd 

kunnen je erbij bepalen dat God zijn ongekende gang gaat en dat het misschien 

niet goed komt. Het is een tijd waarin we kunnen meeleven met mensen die om 

hun geloof worden vervolgd en die niet weten wanneer die repressie ooit stopt. 

Vasten kan je bepalen bij onze absurde welvaart en hebberigheid. Met een variant 

op Luther zeg ik: Ook al komt de Heer morgen terug, toch zal ik je troosten in je 

verdriet, je lijden verzachten, het wachten veraangenamen. Want de Eeuwige draagt 

ons en voltooit waarmee onze handen zijn begonnen.

Peter Sneep
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Van de redactie 

Wachten en lijden

Heb je een vraag of een opmerking of 

een idee voor het kerkblad? 

Mail ons! kerkblad@pgleusden.nl

Colofon
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Kerk in de wereld

8	 Nieuwe voorzitter Gemeentediaconaat 

	� Martin Meurs volgt Hans van Geet op als 

voorzitter van het Gemeentediaconaat. 

Mensen met een taak in de kerk komen 

verlichten door te verlichten, zegt Martin.

11	 Kledingbeurs 

	� Op 25 maart is er weer een kledingbeurs. 

De opbrengst gaat naar een ziekenhuis in 

Ethiopië dat �stels behandelt en naar het 

Kinderhospice in Barneveld.

14	 Groene kerk 

	� In de kerkgebouwen staat de toekomststoel. 

De werkgroep Groene Kerk inventariseert 

wat de stoel tot nu toe aan tips en vragen 

heeft opgeleverd.

Onze gemeente

6	 Mandí Huijgen

	� Kerk-zijn is voor Mandí Huijgen meer dan 

de zondagse samenkomsten. “Ik wil me 

graag ook op een andere manier verbinden 

met de gemeente.” Steeds meer gemeente-

leden genieten van haar maaltijden.

10	 Wat doet het beamteam?

	� In onze kerkgemeenschap zijn allerlei 

werkgroepen en teams actief. Wat doen zij? 

Hugo Meiring vertelt over het beamteam, 

dat op de achtergrond onmisbaar werk doet.

Vieren en geloven

4	 Onderkoning Jozef

�	� Wiebren denkt na over Jozef, uiteindelijk 

onderkoning van Egypte. Net als Jozef zien 

ook wij pas achteraf een patroon in een 

leven dat tot dan toe doelloos scheen.

19	� Overzicht kerkdiensten tot en met  

16 april 2026

Inhoud
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Gij
 

Gij

Gij peilt mijn hart, Gij doorgrondt mij.

Gij weet mijn gaan en mijn staan.

Gij kent mijn gedachten van verre,

mijn reizen en trekken, mijn rusten.

Mijn wegen, alle, zijn U bekend –

ieder woord dat komt op mijn lippen,

onuitgesproken nog, Gij hoort het al.

Achter mij zijt Gij en voor mij uit.

Gij legt uw handen op mij.

Dit is wat ik niet kan begrijpen,

Niet denken, dit gaat mij te boven.

Hoe zou ik uw adem ontkomen,

Waarheen vluchten voor uw aangezicht.

Beklim ik de hemel, daar zijt Gij,

daal ik af in de aarde, daar vind ik U ook.

Had ik vleugels van morgenrood,

vloog ik over de verste zeeën,

ook daar Gij, uw hand,

uw rechterhand die mij vasthoudt.

Zou ik roepen: ‘Duisternis, bedek mij,

licht, verander in nacht’ –

voor U bestaat de duisternis niet.

Voor U is de nacht even licht als de dag,

de duisternis even stralend als het licht

Uw schepping ben ik in hart en nieren,

Gij hebt mij geweven in de schoot van mijn 

moeder.

Ik wil U bedanken daarvoor,

dat Gij mij ontzagwekkend gemaakt hebt.

Mijn ziel en gebeente door U gekend.

In mij was niets voor uw ogen verborgen

toen ik werd gevormd in het diepste geheim,

prachtig gevlochten in de schoot van de aarde.

Ik was nog ongeboren, Gij had mij al gezien

en al mijn levensdagen stonden in uw Boek

nog vóór Gij er één had gemaakt.

Gij, Eeuwige, peil nu mijn hart, doorgrondt mij,

Toets mijn verborgen gedachten.

Ik ben toch niet op een doodlopende weg?

Leid mij voort op de weg van uw dagen.

Psalm 139, vrij

Huub Oosterhuis
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Geen leuk ventje die Jozef. Constant klikken 

tegen zijn vader over zijn halfbroers en 

opzichtig pronken met het kleurrijke 

bovenkleed dat Jakob voor zijn lievelingetje 

heeft laten maken, wat uiteraard kwaad 

bloed zet. En bleef het daar maar bij. 

Maar nee, meneer moet nog zo nodig zijn 

megalomane dromen, waarin naast schoven 

ook de zon, maan en sterren zich voor 

hem buigen, met hen delen. Zelfs Jakob 

wordt dat enorme ego op enig moment te 

gortig. Ten slotte is de maat vol. Als Jozef 

zijn broers op een dag in het veld opzoekt, 

grijpen ze hem bij zijn lurven, gooien hem 

in een put en verkopen hem als slaaf aan 

een karavaan passerende Ismaëlieten, die 

hem naar Egypte afvoeren. Opgeruimd 

staat netjes.

Maar wat denk je? Jozef komt keurig op 

zijn pootjes terecht. In het huis van Potifar, 

de commandant van farao’s lijfwacht. Die 

merkt al snel dat het hem voor de wind 

gaat nu Jozef onder zijn dak verkeert en 

belast hem met het toezicht op zijn huis 

en verdere bezittingen. Jozef heeft er een 

leven als een luis op een zeer hoofd, 

totdat mevrouw Potifar haar begerige oog 

op de knappe jongeling laat vallen. Als 

hij herhaaldelijk haar avances afwijst, 

beschuldigt ze hem uit wraak van een poging 

tot aanranding en belandt Jozef achter 

de tralies. Maar nu is het de cipier wiens 

gunst hij weet te verwerven. Deze geeft 

hem de leiding over alle gevangenen en zo 

komt hij in contact met de opperschenker 

en opperbakker van de farao die iets lijken 

te hebben uitgevreten wat hun meester 

niet zint. Beiden krijgen in de kerker een 

droom die hen danig van streek brengt, 

en Jozef weet deze dromen voor hen te 

duiden. Als dank vraagt hij of ze de farao 

over hem willen vertellen zodat hij vrijkomt. 

Maar nauwelijks verkeert de opperschenker 

weer op vrije voeten – de bakker wordt 

opgehangen – of hij is de belofte aan Jozef 

al vergeten.

Twee jaar daarna schiet het hem te binnen 

wanneer de farao een droom krijgt waar hij 

zwetend van wakker wordt. Hij móét weten 

wat dit te betekenen heeft. Helaas kan 

niemand hem uit de droom helpen. 

Dan komt de schenker met Jozef op de 

proppen. De farao laat hem direct uit het 

De mazzelaar
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gevang halen en nadat hij toonbaar is 

gemaakt, legt Jozef de koning uit dat de 

beelden van vette en magere koeien en 

volle en armetierige korenaren die hem 

plaagden op een naderende hongersnood 

duiden. (Ooit hoorde ik een Bijbelvaste man 

tegen zijn eega, die net een abonnement 

op Weight Watchers had genomen, zeggen: 

“Mooi schat, de vette jaren hebben we al 

gehad, nu de magere.” Gelukkig had ze 

gevoel voor humor.) Jozef laat het niet bij 

zijn interpretatie, hij adviseert de farao 

bovendien wat hem qua voedselvoorziening 

te doen staat. En wordt dan subiet tot 

onderkoning gebombardeerd en zelf met 

die klus opgezadeld.

Geruime tijd later – Egypte fungeert inmiddels 

als de graanschuur van het Midden-Oosten 

– maken zijn broers hun opwachting bij Jozef. 

Hij herkent hén wel, maar zij hém niet. 

Geen wonder. Niet alleen is de knaap een 

man geworden, maar ook nog eens een 

hele grote meneer. Wie verwacht dat nou. 

Jozef vraagt hun het hemd van het lijf zonder 

dat ze argwaan krijgen, en draagt hun op 

de volgende keer hun jongste halfbroer 

Benjamin mee te nemen. Vervolgens haalt 

hij het trucje uit met de zilveren beker in 

diens graanzak om hem van diefstal te 

kunnen beschuldigen en zo te ontdekken 

of zijn broers nog steeds zo hardvochtig 

zijn. Tot zijn vreugde tonen ze zich solidair 

met Benjamin en dan onthult hij aan hen 

wie hij is. Wat!? De mannen schrikken zich 

een ongeluk. Nu zul je het hebben!

Inderdaad ja, maar dan anders. “Maak 

jezelf geen verwijten”, zegt Jozef. Achterom 

kijkend naar wat hem allemaal is overkomen, 

meent hij in die wirwar van gebeurtenissen 

toch Gods geest te ontwaren. “God heeft 

mij voor jullie uitgestuurd om jullie voort-

bestaan op aarde veilig te stellen.” Daarom 

kan Jozef niet boos blijven. Ja, kunst, zegt 

u. Hij heeft toevallig wel meerdere keren 

geluk bij een ongeluk gehad. De mazzelaar. 

En kijk eens hoe hij is geëindigd! Maar 

toch… Net als Jozef zien ook wij dikwijls 

pas achteraf een patroon in een leven dat 

tot dan toe doelloos scheen te meanderen; 

waarin je de weg kwijt leek. Blijkt ‘the long 

and winding road’ die wij afzwierven uit-

eindelijk toch tot een echte bestemming te 

hebben geleid. En zeggen wij met Samuël: 

“Tot hiertoe heeft de Here ons geholpen.” 

Mazzel tov. 

tekst Wiebren J. Tabak / afbeelding Shutterstock

Erica Hoebe schrijft mee aan boek 

voor ouderling & bezoekmedewerker

Vanaf 15 januari ligt de herziene editie van het Handboek voor de ouderling en 

bezoekmedewerker in de boekhandel, van de auteurs onze predikante Erica 

Hoebe-de Waard samen met haar collega van de NGK, Roelof de Wit. Ik was er 

snel bij en heb het gelezen. 

Zowel voor nieuwe ouderlingen en bezoekmedewerkers als degenen die al gepokt 

en gemazeld zijn in het vak is dit een aanbevelingswaardig en zeer handzaam 

boek. Goed leesbaar. Het is geen moeilijk theoretisch verhaal, maar geënt op 

verhalen uit de praktijk, die overigens in deel V aan de orde komen. De casussen 

roepen veel herkenbaarheid op. De vragen aan het eind van enkele hoofdstukken 

zetten de lezer aan het denken over eigen handelen: Hoe zou ik het doen? 

Dit handboek nodigt uit om niet in je eentje thuis te lezen, maar er met je mede 

ambtsgenoten en bezoekmedewerkers over te praten en elkaar te stimuleren, 

te bemoedigen, zodat je steeds vertrouwder met je bezoekpartner het gesprek 

aangaat en gaande houdt. Bij pastorale bezoeken vraagt de bezoeker zich af of 

je een gebed moet uitspreken of een bijbelgedeelte moet lezen. Het handboek 

doet hiervoor ook suggesties, maar niets moet. 

Deel I gaat over ouderling en bezoekmedewerker worden en leiding geven. Daar 

begint het mee, maar ja, hoe doe je dat? Hoe zit dat met roeping? Is leiding 

geven in de gemeente net zoiets als leiding geven op je werk? Hoe ga je om 

met diversiteit? Is dit alleen bestemd voor bovengenoemde ambten en taken? 

Wat mij betreft mag in de volgende herziene editie de diaken ook opgenomen 

worden, want laten we eerlijk zijn: hoe zit het met diaconale gesprekken, zijn die 

anders en hoe dan? Ook daarvan zijn praktijkvoorbeelden te over. Tevens zouden 

gemeenteleden dit handboek ook kunnen lezen en wellicht in een gesprekgroep 

bespreken. Na het lezen en bespreken kan de schroom bij sommigen voor een 

groot deel wegvallen om ouderling of bezoekmedewerker te worden. 

Natuurlijk kan dit handboek niet zonder een inkijkje in de structuur van de 

landelijke kerk (deel IV). We maken als plaatselijke gemeente deel uit van een 

groter geheel. Het is mooi om dat voor ogen te krijgen en te houden. Persoonlijk 

vind ik dat het paragraafje over liturgie iets uitgebreider mag. In deel III, § 9 

wordt ‘rondom de eredienst’ de roeping van de gemeente samengevat met 

de woorden leren, vieren en dienen. Een bekende drieslag voor gemeente-zijn. 

Diakenen nemen het voortouw als het gaat om dienen in de liturgie en in het 

leven van de gemeente. Naast de ouderling van dienst is er ook altijd een diaken 

van dienst in de vieringen. De rolverschillen worden niet besproken. 

Het handboek is voor twintig euro in de 

boekhandel te koop. Met een boekhandel in 

Amersfoort heb ik afgesproken dat als ik 

meer dan tien exemplaren afneem de 

stukprijs 17,50 euro wordt. Stuur mij een 

e-mailbericht en ik regel het bij genoeg 

afname: theo.h.maat@gmail.com

Theo Maat



Dit is de eerste afl evering van de nieuwe rubriek Sleutelfi guren. 

Daarin komen gemeenteleden aan het woord die iets bijzonders 

op opvallends doen of hebben gedaan. De eerste is Mandí Huijgen-

Ouendag. Zij is de drijvende kracht achter de gezamenlijke 

maaltijden waaronder het Running Dinner.

Even voorstellen

In haar gezellig ingerichte kamer, beginnen we ons gesprek met een 

warme kop thee. Mandí en Mark Huijgen verhuisden in 2017 van 

Amersfoort – waar ze lid waren van de Emmaüskerk – naar Leusden. 

Het duurde even voordat ze zich aansloten bij de Protestantse 

gemeente Leusden, want ze voelden zich zó verbonden met de 

Emmaüskerk dat afscheid nemen best moeilijk was. “We moesten 

eruit groeien.” Mandí is geboren in Amersfoort en leerde Mark 

Mandí Huijgen: Het is mooi om te zien dat mensen die niet zo vaak naar de kerk komen, wel naar de avondmaaltijden komen

kennen in de Emmaüskerk. Als kind kwam ze veel in Bergen aan 

Zee omdat haar oma er een pension runde. De zee is nog steeds 

een van haar favoriete plekken, daarom zijn Mark en Mandí ook 

getrouwd in het prachtige witte kerkje in Bergen aan Zee.

Wat doe je voor de kerk?

“Kerk-zijn is voor mij meer dan de zondagse samenkomsten. Ik wil 

me graag ook op een andere manier verbinden met de gemeente.” 

Mandí vertelt over de vele wandelingen indertijd met dominee 

Anette Sprotte. Het wandelen was voor haar een � jne manier om 

‘in te stappen’.

“Ik was op zoek naar manieren van verbinden en Mark en ik wilden 

daarom graag aansluiten bij de Tast-Toe-maaltijden. We begrepen 

al snel dat dit niet de bedoeling was, er zijn uitsluitend alleenstaande 
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“Verbinding is 

het hart van onze 

gemeente en dit 

is mijn bijdrage”



 

ouderen welkom, werd ons verteld. Er waren geen gezamenlijke 

maaltijden waarbij iedereen welkom is. Erica zei: “Wat let je om 

het zelf aan te bieden, het is toch ook jouw gemeente?”

Wat zijn je drijfveren?

“Zoals ik al zei, is geloven voor mij meer dan alleen op zondag 

komen opdagen. Er kan zoveel meer gedaan worden voor de 

onderlinge verbinding. Ik sprak hierover met een vriendin en die 

zei: ‘Blijf je op de reservebank zitten, of ga je zelf instappen?’” 

Dat was voor Mandí het moment om in actie te komen. “Ik vond 

dat best spannend.” Toch nam ze het initiatief om regelmatig met 

elkaar te koken en te eten. “Zo kunnen we elkaar letterlijk en 

�guurlijk voeden.” Er liggen nog allerlei ideeën op de plank. Zo 

organiseerde Mandí in de Emmaüskerk lange tijd het Paasontbijt. 

“Wie weet kunnen we dat hier ook eens doen.”

Doe je het alleen of schakel je ook anderen in?

“Er is inmiddels een kookclubje ontstaan: Lisette Hellinghuizen, 

Erica Hoebe, Dianne Otte en Jenny Jansma en met elkaar bereiden  

we de maaltijden voor. Ik vind het belangrijk dat we sámen de 

maaltijd laten ontstaan, want dan stop je er vanaf de start al 

liefde en verbinding in. Trouwens, onze kinderen Noé (5 jaar) 

en Ni-Lou (4 jaar) vinden het ook altijd leuk om mee te helpen.” 

Vooraf overlegt Erica met Marjolein Zweverink van het kerkelijk 

bureau over geschikte data. De overige taken worden verdeeld. De 

ene keer vergt het meer voorbereidingswerk dan de andere. “We 

proberen zo lokaal mogelijk te koken en ook met zoveel mogelijk 

natuurlijke producten, dus geen zakjes.”

Hoe reageren mensen op deze activiteit?

“In eerste instantie was het de bedoeling om ieder kwartaal samen 

te eten in de kerk, maar door de enthousiaste reacties doen we 

het nu al vaker. Vooral het Running Dinner werd een groot succes 

en velen vroegen of we dit vaker kunnen organiseren. Het zomaar 

thuis bij iemand mogen aanschuiven werd enorm gewaardeerd.” 

Mandí vindt het leuk als mensen ook eens iets anders kunnen 

eten dan ze gewend zijn. Zo was er eens een currymaaltijd en 

krijgt ze nog steeds berichtjes van een paar gemeenteleden die 

vertellen over hun eigen curry experiment. Het is mooi om te zien 

dat mensen die niet zo vaak naar de kerk komen, wel naar de 

avondmaaltijden komen, vertelt Mandí. “Zo kunnen die mensen 

zich ook weer verbinden met ons.”

Wat zijn jouw andere activiteiten?

Mandí heeft sinds 2016 een praktijk voor massagetherapie. “Ik 

help mensen die vastlopen in het leven als gevolg van seksueel 

misbruik.” Ze heeft hier diverse opleidingen voor gevolgd en haar 

praktijk heeft een wachtlijst. Op haar website staat: ‘Mandí vertaalt 

jouw lichaamsverhaal naar massages en rituelen.’ Maar ze is ook 

vooral mama van twee kleurrijke meisjes. De kinderen van Mark 

en Mandí gaan naar de democratische school De Ruimte in Soest, 

dus halen en brengen hoort ook bij de dagelijkse activiteiten. En 

tenslotte: “We wonen in het Vliet en ik houd van wandelen, dat 

kan heel goed in deze prachtige omgeving.”

tekst Jenny Jansma / foto Ko Groen

7

Milk and Honey tijdens een viering in een kerk in Putten

Op zondag 22 maart 2026 komt Milk and Honey om 

16 uur in de St. Jozefkerk, aan de Hamersveldseweg 

51 in Leusden.

Milk & Honey is een gelegenheidskoor dat vanuit de 

Sint-Petrus’ Bandenkerk in Driebergen, muzikale vieringen 

voorbereidt en uitvoert. Het staat onder leiding van 

Melle van Huystee en Melissa Zijsling-van der Horst en 

wordt begeleid door Marianne van der Laan. Het koor 

zingt in de hele parochie Heilige Familie Jezus, Maria 

en Jozef – waaronder ook de Jozefkerken in Leusden en 

Achterveld vallen – en soms ook op andere plekken.

Milk and Honey vertelt en zingt op 22 maart het 

Paasverhaal op een bijzondere manier. Muziek geeft 

verbinding, het heeft de kracht om mensen samen te 

brengen, om vreugde te verspreiden en om steun te 

bieden in moeilijke tijden. Laat je meenemen op een 

reis door het hart van Pasen, waarin het verhaal een 

nieuwe betekenis krijgt en toegankelijk wordt voor iedereen, 

ongeacht leeftijd, taal of kerkelijke achtergrond. 

De toegang is vrij. Een bijdrage in de kosten, via de 

collecte of QR-code wordt op prijs gesteld. 

Tineke van Dis, secretaris Raad van Kerken Leusden 

foto Tineke van Dis

Het Paasverhaal met 

Milk and Honey 
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Martin Meurs is de nieuwe voorzitter 

van het Gemeentediaconaat van de 

Protestantse gemeente Leusden. Hij 

volgt waarnemend voorzitter Hans van 

Geet op.

“Hans van Geet heeft een vergelijkbaar 

arbeidsverleden als ik”, zegt Martin Meurs 

lachend. “Hij heeft net als ik in de verkoop 

gewerkt en hij weet hoe hij mensen moet 

overhalen.” Dat is het korte verhaal. Het 

lange verhaal: “Het was voor mij best een 

heel denkproces nadat Hans mij had gevraagd

om voorzitter te worden. Ik heb me 

afgevraagd of het voorzitterschap bij me 

past. Ik heb daarom met Hans een soort 

stage gelopen bij het gemeentediaconaat. 

Dat hield in dat ik heb kennisgemaakt 

met het bestuur en een vergadering met 

de coördinatoren heb bijgewoond. Ik werd 

hartelijk en warm ontvangen en ik kreeg er 

alle ruimte om mee te doen.”

Martin heeft inhoudelijk nog niet veel 

zicht op wat het gemeentediaconaat doet. 

“Maar dat is ook niet mijn eerste taak. 

Daarvoor zijn er coördinatoren, die het reilen 

en zeilen in de gaten houden. Mijn taak wordt 

vooral het besturen. Die coördinatoren 

vormen een enthousiast clubje. Daar zijn 

we Hans dankbaar voor.”

Hans van Geet (links) en de nieuwe voorzitter Martin Meurs.

Van betekenis zijn

Hans van Geet was heel erg lang betrokken 

bij het gemeentediaconaat. Hoe lang blijf jij 

in deze functie? “Ik heb geen idee, maar in 

ieder geval voldoende lang om van betekenis 

te kunnen zijn.”

Martin werd geraakt door wat Erica in haar 

preek zei in de dienst van 11 januari, waarin 

nieuwe ouderlingen en diakenen werd 

bevestigd. “Mensen met een taak in de kerk 

komen verlichten door te verlichten, zei ze. 

Ofwel: ze komen bij mensen in nood, of 

mensen met een probleem, om vanuit het 

geloof licht uit te stralen en daarmee het 

leven aangenamer te maken. In mijn werk 

ben ik bezig met het hergebruik van indus-

triële pallets. Gewoonlijk werden die na 

een keer gebruik vermalen. Ik zorg ervoor 

dat die pallets hergebruikt kunnen worden. 

Dat heeft te maken met goed rentmeester-

schap en dat is een overeenkomst met het 

werk van het gemeentediaconaat.”

Eindelijk met pensioen

Hans van Geet is dertig jaar actief geweest 

in het gemeentediaconaat. “Midden jaren 

negentig raakte ik er als diaken bij betrokken 

namens de kerkenraad van de Dorpskerk. 

Ik ben er dertig jaar aan verbonden geweest, 

het gemeentediaconaat bestaat vijftig jaar 

en ik ben in december tachtig geworden. 

Allemaal ronde getallen. Nu stop ik echt en 

kan ik eindelijk echt met pensioen.”

Maar een paar klusjes als vrijwilliger blijft 

hij doen. “Het diaconale is een houding 

geworden. Maar bestuurlijk ga ik proberen 

me nergens meer mee te bemoeien. 

Door de bestuurswisseling is er nu veel 

aandacht voor het gemeentediaconaat. 

Dat is goed, want vergeet niet: er zijn een 

paar honderd vrijwilligers bij betrokken. 

Die zijn zo trouw, ze doen hun werk al vele 

jaren in het verborgene. Ze komen nooit in 

het kerkblad. Het gemeentediaconaat van 

onze kerkelijke gemeente is de grootste 

vrijwilligersorganisatie van Leusden.”

Dankbaar

Het College van Diakenen laat weten erg 

dankbaar te zijn voor het werk van Hans 

van Geet. 

“Hij was getuige van het samengaan van 

de gemeentediaconaten van de Dorpskerk 

en de Marcuskerk. Toen het nodig werd, 

werd hij nam hij het voorzitterschap van het 

Gemeentediaconaat tijdelijk waar. Hij was 

uitgesproken trots op zijn vele vrijwilligers, 

hun loyaliteit en zelfredzaamheid.”

tekst Peter Sneep / foto Ko Groen

Mensen met een taak in 

de kerk komen verlichten 

door te verlichten

Martin Meurs nieuwe 

voorzitter van het 

Gemeentediaconaat
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Veelal onopgemerkt doen ze hun werk. Maar we kunnen ze niet 

meer missen in de kerk: het beam- en streamteam. Negen man 

sterk en elke zondag paraat. Hugo Meiring coördineert hun inzet.

“Het zal in 2009 of 2010 geweest zijn dat we in de Dorpskerk met 

de beamer gingen werken”, zegt Hugo Meiring. “De Marcuskerk 

was waarschijnlijk een paar jaar eerder, maar dat weet ik niet 

precies.” Aanvankelijk werden alleen de teksten van de liederen 

geprojecteerd. Dat veranderde in 2013, toen het nieuwe Liedboek 

werd ingevoerd en de liederen met muzieknoten beschikbaar kwamen. 

“Die moesten vervolgens worden aangepast aan het systeem dat 

wij gebruiken, PowerPoint. Voor de herkenbaarheid hebben we vaste 

sjablonen. En we gebruiken witte tekst in plaats van zwart. Als er 

een koor zingt, en de gemeente dus zwijgt, wordt de tekst grijs.”

‘Je bent cameraman, geluidstechnicus, 

regisseur en producer in één’

Voor elk couplet moet er een nieuwe dia worden gemaakt. Hugo: 

“En vaak meer dan één, want er gaan niet meer dan acht regels 

op een dia. In totaal hebben we nu zo’n 9500 dia’s beschikbaar. 

En daarmee zijn we er nog niet want er worden ook nog vaak 

liederen gezongen die niet in het Liedboek staan. Dan zorgt onze 

organist Peter Sneep voor de noten.” 

Houtje-touwtje

Een tweede taak van het team is het verzorgen van het uitzenden 

(‘streamen’) van de kerkdienst via de website van Protestants 

Leusden en via YouTube. Dat begon in 2020, toen de corona-

epidemie uitbrak. Eerst met houtje-touwtje-apparatuur – via een 

telefoon, vastgemaakt met een lijmklem – intussen met een 

professionele uitrusting. Hugo Meiring: “Daar hebben Thomas Degen 

en Tijmen van de Kamp heel veel uren in gestoken, met als resultaat 

dat het voor iedereen goed te gebruiken is.” De cameraposities staan 

vast, wisselen gebeurt met een druk op de knop. De Dorpskerk is 

Hugo Meiring: ‘Ik vind het nog steeds spannend’

Het beam- en streamteam:

Onopvallend maar 

onmisbaar



 

Het Gemeentediakonaat houdt op woensdag 25 maart 

2026 van 14.00 uur tot 16.30 uur weer de voorjaars-

kledingbeurs in ‘t Trefpunt naast de Dorpskerk.

Een deel van de opbrengst gaat naar Stichting Fistula 

Hospital. Deze stichting werkt in Ethiopië in een ziekenhuis 

dat in 1974 werd gebouwd. Een �stel (�stula) ontstaat 

tijdens een zware thuisbevalling, doordat de baby verkeerd 

ligt of het bekken te smal is. Hierdoor kunnen de 

vrouwen incontinent worden. Als dat gebeurt, worden ze 

verstoten door de andere mensen in hun dorp.

Fistelpatiënten die vanwege hun lange behandeling in 

het ziekenhuis verblijven, leren daar lezen en schrijven. 

Dat geeft weer uitzicht op werk als ze terug gaan naar 

hun dorp.

Het andere deel van de opbrengst gaat naar het Kinder-

hospice Binnenveld in Barneveld. Daar worden ernstig 

en ongeneeslijk zieke kinderen in een huiselijke en 

kleinschalige omgeving verzorgd. Ze verblijven er met 

regelmaat een aantal dagen, soms langere tijd. Dat 

ontlast ouders en verlicht hun thuissituatie. Dit is een 

verschil met een volwassen Hospice, waar mensen in 

hun laatste levensfase verblijven.

U kunt uw kleding inleveren op maandag 23 maart 

van 19.00 tot 20.00 uur en op dinsdag 24 maart van 

14.00 tot 15.00 uur in het Trefpunt. Mensen die niet 

naar de Dorpskerk kunnen komen, of hun kleding aan 

iemand mee kunnen geven, mogen inleveren op dinsdag 

24 maart in de Marcuskerk van 10.30 tot 11.30 uur.

De kleding die na de beurs overblijft, wordt opgehaald 

door Zending over Grenzen.

 

We hopen op veel klanten en kopers op woensdagmiddag 

zodat we weer een goede opbrengst hebben voor beide 

projecten.

Betsy van der Hoeven en Gerrie Slotboom

Kledingbeurs in  

‘t Trefpunt
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wat meer geautomatiseerd dan de Marcuskerk, daar komt nog iets 

meer handwerk aan te pas. 

Tijdens de preek is er een vaste camerapositie. “Behalve”, lacht 

Hugo Meiring, “bij onze vorige predikant, Rob Doesburg. Die was 

altijd heel mobiel, ging tijdens de preek aan de wandel. Dan moet 

de camera natuurlijk meebewegen.”

“Gelukkig”, gaat Hugo verder, “hebben we in het algemeen geen 

lastige predikanten. Ze komen wel vaak met een plaatje of met 

een �lmpje aan. Daar moet je mee oppassen, daar zitten soms 

rechten op. Dan mag je het wel in de kerk laten zien, maar niet via 

de stream. Vorig jaar zijn we daarvoor nog op de vingers getikt.”

‘Gelukkig hebben we in het algemeen geen  

lastige predikanten’

Niet alleen in de zondagse diensten wordt er gestreamd. Bij 

bijvoorbeeld uitvaarten is er ook steeds meer vraag naar. En niet 

iedereen van het Beamteam kan zomaar door de week. Daarom, 

vertelt Hugo, worden momenteel enkele gemeenteleden die overdag 

wel tijd hebben, opgeleid om te streamen wanneer dat nodig is.

Gemotiveerde mensen

Hugo Meiring looft de inzet van ‘zijn’ team, waarvoor hij per kwartaal 

een rooster opstelt. “Ik ben blij met ze. Het zijn heel gemotiveerde 

mensen. Ook altijd bereid om in te springen als er iets mis dreigt 

te gaan.” Zelf is hij, als hij dienst heeft, ’s morgens om kwart over 

acht in de kerk om alles klaar te zetten. “Soms ben je dan na een 

half uurtje klaar, soms duurt het wat langer. Ik vind het, ook na al 

die jaren, nog steeds elke keer weer spannend.”

‘In totaal hebben we nu zo’n 9500 dia’s  

beschikbaar’

Doorgaans krijgt de beamist die aan de beurt is, de orde van de 

dienst in de eerste helft van de week. Dan kan hij alles voorbereiden 

– duurt toch gauw een half uurtje of meer – koppelt terug naar de 

dominee en na akkoord kan alles in de kerk worden klaargezet. 

Voor een ‘gewone’ dienst, zonder toeters of bellen, zijn zo’n zestig 

dia’s nodig. Maar dat kan ook wel oplopen tot honderd. Hugo: “Je 

bent cameraman, geluidstechnicus, regisseur en producer in één.”

Wat bijna niemand opvalt, is dat de liturgische kleur van het 

kerkelijk jaar heel subtiel in de dia’s is verwerkt. Hugo: “Bijna 

niemand merkt het op. Als je het vertelt, is de reactie: O ja, nu je 

het zegt…”

tekst Willem Hekhuis / foto Ko Groen

Het team

Het beam- en streamteam bestaat momenteel uit negen 

mensen. Het zijn Roel Blanken, Jonathan Buter, Thomas 

Degen, Jan van den Hoek, André Jansen, Michiel Kruijmer, 

Martijn Larink, Hugo Meiring, Martin de Pater.
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Gedragsregels

De Protestantse Gemeente Leusden wil een veilige kerk zijn voor iedereen die ermee is 

verbonden: gasten, bezoekers, leden van de kerk, beroepskrachten, ambtsdragers en 

vrijwilligers. Een plek waar vertrouwen en betrouwbaarheid belangrijk zijn; we kunnen van 

elkaar op aan. Er zijn negen gedragsregels opgesteld waarop de PGL aanspreekbaar is voor 

iedereen van binnen of van buiten de kerkgemeenschap. Ook als deze gedragscode geen 

direct of duidelijk antwoord geeft, blijft dit de leidraad voor ons handelen.

De Protestantse 

Gemeente Leusden 

is een Veilige Kerk

Deze gedragscode wordt bij de benoeming of aanstelling aan de beroepskracht, ambtsdrager 

of vrijwilliger overhandigd en met haar/hem besproken. De beroepskracht, ambtsdrager of 

vrijwilliger wordt tevens geïnformeerd over het beleid veilige gemeente. 

Voor meer informatie over het thema Veilige Kerk zie de website www.veiligekerk.nl

Protestantse gemeente 

Leusden

VEILIGE OMGEVING 

We werken met elkaar en anderen aan 

een omgeving en een sfeer waarbinnen 

iedereen zich veilig en gerespecteerd 

voelt. Zo creëren we een plek waar het 

goed geloven en verblijven is.

PERSOONLIJKE INTEGRITEIT 

We respecteren de waarden en rechten 

van de ander. We berokkenen de ander 

geen schade. We vermijden ongewenst 

gedrag (verbaal en non-verbaal) dat bij 

anderen gevoelens oproept van: agressie,

geweld, discriminatie, pesten (seksuele)

intimidatie en/of buitensluiting. 

TAALGEBRUIK 

Ons taalgebruik is respectvol. We stellen 

geen ongepaste vragen en maken geen 

ongewenste (seksueel getinte) opmerkingen 

over het persoonlijk leven of uiterlijk van 

de ander. We praten met respect over de 

ander, ook via de sociale media. Ook wanneer

de ander niet aanwezig is. We roddelen 

niet en maken geen beschadigende 

grappen of opmerkingen over anderen.

RESPECT 

We respecteren elkaar en anderen. We 

benaderen de ander niet op een manier 

die haar of hem in waardigheid en integriteit 

aantast. Dit geldt in het bijzonder voor 

minderjarigen en andere kwetsbaren. 

Extra zorgvuldig zijn we bij pastorale en 

diaconale contacten, omdat we weten 

dat machtsverschillen hier een rol 

kunnen spelen. 

LICHAMELIJKE INTEGRITEIT

We respecteren elkaars lichamelijke 

integriteit. We zijn terughoudend in fysiek 

contact dat op een verkeerde manier 

geïnterpreteerd kan worden. 

GELD EN BEZITTINGEN 

We vermijden elke vorm van belangen-

verstrengeling, in het bijzonder op � nancieel 

terrein. Met giften gaan we zorgvuldig om, 

zowel bij het aannemen als doorgeven. 

We gaan eerlijk en integer om met de 

eigendommen die niet van onszelf zijn, 

maar van een ander of van de kerk als 

organisatie. 

GEHEIMHOUDING 

We gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke 

(waaronder persoonlijke) informatie of 

gegevens van anderen, waaronder alles 

waarop geheimhouding betrekking heeft. 

PRIVACY 

We respecteren de privacy van de ander. 

EEN CULTUUR VAN OPENHEID

We zetten ons in om samen te werken aan 

een cultuur van openheid. Dat draagt bij 

aan de gemeente als een veilige omgeving. 

We zijn alert en spreken elkaar aan 

wanneer we signalen opvangen of situaties 

van ongewenst of grensoverschrijdend 

gedrag meemaken. Wanneer we aarzelen 

over de aanvaardbaarheid van gedrag van 

onszelf of een ander, kunnen we contact 

zoeken met een van de vertrouwens-

personen. Ook onveilige situaties kunnen 

met hen besproken worden. De contact-

gegevens van de vertrouwenspersonen 

vind je op de website www.pgleusden.nl
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Het thema van deze Veertigdagentijd is 

‘Kijk! Door Jezus’ ogen’. De Geest nodigt 

ons uit om in het spoor van Jezus te gaan 

en met nieuwe ogen te kijken naar mensen 

om ons heen én naar mensen ver weg, die 

hunkeren naar perspectief. Met ogen vol 

aandacht en liefde, die zien wat vaak over 

het hoofd wordt gezien. 

In de veertigdagentijd geven we Jezus’ liefde 

door: aan mensen dichtbij en ver weg. 

Samen zijn we de kerk in actie.

Kalender Veertigdagentijd 2026

Bij de Protestantse Kerk Nederland is  

dit jaar opnieuw de Veertigdagentijd- 

kalender te bestellen (1 ex. gratis):  

www.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd-

kalender/

Paasgroeten-actie

Op 15 februari is er weer de mogelijkheid om  

kaarten te schrijven. De kaarten gaan als 

Paasgroet naar Nederlandse gedetineerden  

in buitenlandse gevangenissen. 

Kunstwerk (links) op de paasgroetenkaart 2026: 'Zoals deze moeder haar kind liefheeft en 

beschermt, zo houdt Jezus onvoorwaardelijk van ons. Hij droeg onze pijn, stierf aan het kruis 

en overwon de dood uit liefde voor ons.' Deze afbeelding is gemaakt door een gedetineerde 

in de Penitentiaire Inrichting in Nieuwegein.

Collectes

De eerste collecte in de diensten tijdens 

de Veertigdagentijd wordt bestemd voor 

diaconale projecten.

De werkgroepen van de Diaconie  

(Interventiefonds, Jong & Kerk, Vakantiefonds, 

Gemeentediaconaat, Groene Kerk en de 

ZWO-groep) schenken in die diensten  

aandacht aan het door de werkgroep gekozen 

collectedoel. 

Sobere Libanese maaltijd

Het is een goede gewoonte om in de  

veertigdagentijd soberder te leven; dat 

kan op allerlei manieren (bijvoorbeeld niet 

snoepen, geen alcohol, minder telefoon-

gebruik). De ZWO-groep organiseert op 

donderdag 5 maart een sobere Libanese 

maaltijd in de Dorpskerk. Meer informatie 

volgt via de nieuwsbrief en de PgL-app.

Bakactie/Baksie

Op Palmzondag 29 maart zal opnieuw de 

bakactie, De Baksie, plaatsvinden. Dat is 

inmiddels een mooie traditie geworden. 

De netto-opbrengst van deze actie wordt 

bestemd voor het nieuwe jaarproject  

‘trainingen in de thuiszorg’ in Libanon.

Samen hopen we in het spoor van Jezus 

op weg te gaan naar het feest van Pasen.

Mogen we weer rekenen op uw betrokkenheid 

en steun?

Alvast hartelijk dank!

Diaconie en ZWO-groep

Veertigdagentijd 2026: 

‘Kijk! Door Jezus ogen’
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In het Leusder Kerkblad van augustus 

2025 zagen we dat onze tuinen waren 

ontploft na de zomervakantie. Inmiddels 

kondigt het nieuwe voorjaar zich weer aan. 

Herinner je je nog die toekomststoel in de 

hal van de kerk? Welke relatie heeft die 

met onze tuinen? We weten nog dat, na de 

groene viering in oktober, we als gemeente-

leden die toekomststoel kunnen opsieren 

met door ons zelf beschreven kaartjes 

voorzien van wensen, vragen en tips ten 

aanzien van klimaat en verduurzaming, het 

liefst vanuit onze eigen tuin. 

Het idee van de toekomststoel komt van 

de in 2025 overleden Jan Terlouw. Hij was 

bezorgd over de manier waarop we de aarde 

achterlaten aan volgende generaties. Die 

zorgen delen wij, toch?! Onderstaand wil 

de werkgroep Groene Kerk met jullie je 

eigen tips en vragen delen. 

Jullie schreven:

•  Denk bij alles wat je koopt: Heb ik dit 

echt nodig? Kan ik ’t repareren als het 

stuk is?

• Geen tubes tandpasta meer: Smyle

• Geen wasmiddel� acons: Brauzz

•  Hergebruik broodzakken voor de kleine 

prullenbakjes.

• Minder vlees. Toch vlees, dan biologisch.

• Een verbruiksmeter in je douche(slang).

•  Houdbaarheidsdata van producten in je 

voorraadkast verstreken? Vaak nog wel 

te gebruiken.

•  Iedereen die niet echt een tweede auto 

nodig heeft: wegdoen!!

• Koop lokaal, bijvoorbeeld bij de molen.

•  Lees de partijprogramma’s voor je gaat 

stemmen.

•  Gebruik je levensmiddelen niet? Zet ze 

in een weggeefkast.

Toekomststoel



 

Ontmoeting 

senioren Dorpskerk 

en Marcuskerk

Iedere maand organiseren  

enthousiaste vrijwilligers een activiteit 

voor de senioren van onze gemeente. 

De middagen vinden afwisselend 

plaats in de Dorpskerk en de 

Marcuskerk en beginnen met een 

korte meditatie. De onderwerpen 

variëren van een lezing, een quiz, 

samen Kerst en Pasen vieren tot 

een busreisje. En, heel belangrijk: 

de ontmoeting met elkaar! Iedereen 

is welkom, bezoekers van beide  

kerken, buren, vrienden en bekenden, 

ongeacht de leeftijd. Er is vervoer 

beschikbaar om u op te halen en 

weer thuis te brengen.

Data komende bijeenkomsten

De komende maanden staan er 

weer een aantal mooie en gezellige 

activiteiten op de planning.

•	�Dinsdag 31 maart: gezamenlijke 

paasviering in de Dorpskerk

•	�Dinsdag 14 april: ontmoetings-

middag in de Marcuskerk

•	�Woensdag 20 mei: jaarlijks reisje 

Dorpskerk

•	�Dinsdag 9 juni: jaarlijks reisje 

Marcuskerk

•	�Woensdag 15 juli: ontmoetings-

middag Dorpskerk

In de nieuwsbrief van de  

Protestantse gemeente Leusden 

vindt u aanvullende informatie.

Persoonlijke uitnodiging

Indien u prijs stelt op een  

persoonlijke uitnodiging voor de  

bijeenkomsten kunt u dat  

doorgeven aan:

•	�Wil Brethouwer:  

e-mail: wilbrethouwer@pgleusden.nl 

Tel: 06-30622440

•	�Jan Berends:  

e-mail: janberends@pgleusden.nl  

Tel: 06-28941671

Hartelijke groet,

Team Marcuskerk en  

Team Dorpskerk

•	�Neem wc-papier van The Good Roll! 

(zie internet) Wordt ook in de kerken 

gebruikt.

•	�Recyclen van onder andere kleding is 

goed, maar de productie en consumptie 

minderen is beter.

•	�Neem een abonnement op het  

inspirerende blad ‘Genoeg’.

•	�Schakel zoveel mogelijk de lampjes van 

de elektronische apparatuur uit! 

•	�Navulverpakkingen in plaats van nieuwe 

�essen/�acons.

•	Iets nodig: kijk eerst op Marktplaats.

•	�Doe mee met acties van de Groene  

Belevenis, dat ruimt op en je hebt een 

mooi gesprek.

•	�Gooi (oude) spullen niet weg, maar breng 

ze naar de Kringloop.

•	�Niet vliegen, elektrische auto samen 

delen, warmtepomp aanschaffen. 

•	Zoveel mogelijk thuis werken.

•	�Afval scheiden en zeker geen afval in de 

natuur werpen.

•	�Kinderen goede voorbeelden geven en 

uitleggen waarom je zo doet.

Met deze tips kunnen we een heel eind uit 

de voeten, maar tussen die tips zitten ook 

twee problemen:

•	�Kringloopwinkels nemen niet alles aan: 

bruikbare spullen zouden toch ergens 

naar toe moeten?

•	�Bruikbare materialen kunnen niet meer 

afgehaald worden bij de Gemeentewerf. 

Circulair gebruik is dan niet mogelijk.

Iets om over na te denken dus.

Dan is er onze PgL-familie Renkema met 

hun kaaswinkel, maar dan moet je wel 

even op de �ets naar Amersfoort en vragen 

naar de folder over hun kaasproducten. 

Deze producten nemen ze af van een 

kleine coöperatie in de omgeving die zo 

duurzaam mogelijk probeert te produceren.

Ten slotte wil ik zelf noemen: de Seizoens-

kalender van Fork Ranger. Zie de site:  

ForkRanger.nl. Deze kalender geeft per 

maand aan welke groenten op dat moment 

voor het klimaat gegeten kunnen worden. 

Ze zijn verdeeld in vier categorieën:

1. �Laatste kans: producten aan het eind 

van hun seizoen.

2. �Uit de voorraad: al eerder geoogste 

producten die goed bewaard kunnen 

worden.

3. �Op z`n best: producten die vlak na de 

oogst op hun best zijn.

4. �Nieuwkomers: producten waarvan het 

seizoen net begint.

Je kunt de gratis Fork Ranger-app gebruiken 

om recepten te ontdekken waarbij een 

seizoens�lter gebruikt wordt. Tevens vind je 

leesvoedsel om van te leren. Iedere dag is 

er een vraag in de app om te beantwoorden. 

Na beantwoording ontvang je een recept, 

iedere dag. 

In december 2025 was een vraag deze:

In Westerse landen wordt het meeste 

voedsel verspild:

a)	Tijdens de productie

b)	In de supermarkt

c)	Thuis

Antwoord c) is juist. 58% verspillen wij zelf. 

Wij hebben hierin dus een belangrijke rol.

Reacties lezen wij graag en verwerken we 

wellicht bij een volgende gelegenheid.

Stuur ze naar: groenekerk@pgleusden.nl

Namens de werkgroep Groene Kerk

Theo Maat
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Gebouwen
Dorpskerk, Arnhemseweg 75,  (033) 494 10 40

Marcuskerk, Asschatterweg 1,  (033) 494 45 15

Coördinerend beheerder: Marjolein Zweverink. Bij voorkeur 

mailen: beheerder@pgleusden.nl. Op ma/di/woe/do tussen 

09.00 - 12.00 uur bereikbaar op  (06) 28 44 78 24.

Predikanten
ds. Erica Hoebe

Rozengaarde 25, 3831 CC Leusden.  

 (033) 785 45 84, ericahoebe@pgleusden.nl

Organisatie
Kerkenraad

Scriba: dhr. Frank Jansen,  (033) 495 18 39 

scriba@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau.

College van Kerkrentmeesters

Secretaris: dhr. Evert Overeem,  (06) 55 27 72 31

secretarisCvK@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau. 

Giften voor de kerk kunnen worden overgemaakt op  

NL95 RABO 0335 9141 95 t.n.v. Protestantse gemeente Leusden.

Diaconie

Voorzitter: dhr. Bouwe van der Eems, 

bouwevandereems@pgleusden.nl. Giften zijn welkom op 

NL35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie PgL.

Vertrouwenspersonen

Inge van Os,  (06) 41 16 23 75, vanosinge2@gmail.com en 

Albert Jan van Koerten,  (06) 11 12 35 82, ajvankoerten@gmail.com

Taakgroep pastoraat
Heeft u behoefte aan een pastoraal gesprek? Zou u het �jn 

vinden als er een contactpersoon of predikant bij u op bezoek 

komt? Of kent u iemand die al een tijdje zit te hopen en te 

wachten op een bezoekje? Laat het de predikanten zelf weten 

of geef het door aan Marjolein Zweverink van het kerkelijk 

bureau (tel. 06 - 15 54 54 32), want dan kunnen we daar 

gehoor aan geven en actie ondernemen!

Jeugdambtsdragers
Jeugdouderlingen: 

Dayenne Geluk-Wamsteeker: dayennewamsteeker@pgleusden.nl

Joost de Jong: joostdejong@pgleusden.nl

Jeugddiakenen: 

Dianne Otte: dianneotte@pgleusden.nl

Carola Woltinge: carolawoltinge@pgleusden.nl

Gemeentediaconaat
Voorzitter: Martin Meurs,  

martinmeurs@pgleusden.nl 

Secretaris: Jenny Meijlink,  (033) 494 00 90,  

jennymeijlink@online.nl 

Penningmeester: Teus Blanken, teunisblanken@gmail.com

Lid Dorpskerk: Hans van Geet,  (033) 494 82 30,  

j.van.geet@kpnmail.nl

Onze gemeente
Lid Marcuskerk: Diana Saaltink,  (06) 13 93 01 14, 

dianasaaltink@hotmail.com

Archief 
Heeft u stukken voor het archief van de PgL? Stuur die dan 

naar archief@pgleusden.nl of stuur een mail om te overleggen. 

Kerkelijk bureau
Bij het kerkelijk bureau kunt u terecht voor informatie 

over onder andere de ledenadministratie en �nanciële 

administratie, kerkwinkel en kerkelijke bijdragen. Het kerkelijk 

bureau is gevestigd in de Marcuskerk. Vrije inloop op 

maandag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en 

maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur. In de Dorpskerk is 

iedere dinsdagochtend van 10.00 - 12.00 uur inloop mogelijk.

Telefonisch is het kerkelijk bureau bereikbaar van maandag 

t/m donderdag 10.00 tot 12.00 uur en maandagavond van 

19.30 - 20.30 uur via  (06) 15 54 54 32. Mailen kan 

natuurlijk ook: voor declaraties en collectemunten graag naar 

�nancieel@pgleusden.nl en voor overige zaken graag naar 

kerkelijkbureau@pgleusden.nl t.a.v. Marjolein Zweverink.

Kerkelijke bijdragen kunnen worden overgemaakt op  

NL38 INGB 0002 8684 99 o.v.v. Kerkelijke bijdragen PGL.

Kerkwinkel

In de kerkwinkel zijn collectemunten, Liedboeken en de Bijbel in 

Gewone Taal te koop. Collectemunten zijn er in drie varianten: 

€ 0,70 (groen), € 1,10 (violet) en € 2,50 (geel). De munten 

gaan per 20 stuks. De verkoop in de kerkwinkel is ef�ciënter 

en makkelijker dan via de bank. De kerkwinkel is te vinden op 

de website (www.pgleusden.nl) rechtsboven onder de knop 

Geven, daarna: Naar de kerkwinkel.

Beschikt u niet over internet? Bestel de munten of bonnen dan 

door geld over te maken op NL82 RABO 0335 9157 87 t.n.v. 

Collecterekening PgL, met vermelding van het bezorgadres. 

Collectes

Op de bankrekening van de Diaconie zijn vanaf 1 november tot 

en met 31 december de volgende collectes binnengekomen:

Voor trainingen kerk in China € 597,10; voor het Rossing center 

in Israël € 906,87; voor jaarproject Ghana € 630,85; voor 

stichting Achter de regenboog € 491,75; voor zending in Rwanda 

€ 878,02; voor noodhulp aan Gaza € 2.305,65; voor stichting 

Jarige Job € 861,35; Voor een handje helpen € 463,15; voor 

samen tegen armoede (kerstcollecte) € 3.070,85; voor Make 

a wish € 517,50; voor armoede in Leusden € 1.000,00 en 

voor Moldavië € 138,00.

Overige ontvangen giften

2-12-2025, via Betsy van der Hoeven € 25,- t.b.v Kwetsbare  

kinderen Rwanda en € 25,- t.b.v. Kerk in Aktie Noodhulp 

Gaza;16-12-2025, via Betsy van der Hoeven, € 10,- t.b.v. de 

Bloemendienst; 04-01-2026, via Besty van der Hoeven, € 25,- 
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In de afgelopen maanden hebben we gemeenteleden moeten loslaten. Zij zijn in de 

handen van God.

23 januari 2026	 Janny van Manen-Bos

22 januari 2026	 Cornelis Hendrik (Cees) Nobel

15 januari 2026	 Lubertha Albertina (Bertha) van Dalen-Pilot

9 december 2025	 Cornelis (Cor) Verweij

4 december 2025	 Fake Schonewille

Op de website van de gemeente is over hen een in memoriam te lezen.  

www.pgleusden.nl/zorgen/in-memoriam.

Ga maar, en laat los.

Je leven hier op aarde

is voltooid. Je hebt geleerd

wat je hier leren mocht.

Je hebt gegeven wat je

van binnenuit te geven had.

Nu mag je in vrede

het nieuwe leven binnengaan.

Hans Stolp

In Memoriam

t.b.v. Youth Alpha cursus en € 25,- t.b.v. ZWO Libanon;  

11-1-2026, via Betsy van der Hoeven, € 20,- t.b.v. Oekraïne;

Alle gevers hartelijk dank!
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In verband met de privacyregels volgens de  

Algemene Verordening Gegegevensbeschereming 

(AVG) is het niet mogelijk dit deel van het  

Leusder Kerkblad via de website na te lezen.



Bij de kerkdiensten

18

Drie keer per jaar worden er korte vieringen gehouden voor 

gemeenteleden die moeite hebben de kerkdiensten op 

zondagochtend bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomsten 

vieren we het Heilig Avondmaal. Het is een kortere, 

kleinschalige en prikkelarme middagdienst voor iedereen 

die gesterkt wil worden door brood en wijn.

Wilt u of kent u iemand die deze viering wil bijwonen, dan 

bent u van harte welkom.

De viering op vrijdag 20 maart wordt geleid door ds. Erica 

Hoebe en vindt plaats in het Gastenhuis, Karel Brouwerhof 

26 in de wijk Tabaksteeg.

De vieringen beginnen om 15.00 uur. Vanaf 14.30 staat de 

kof� e en thee klaar, zodat u elkaar kunt ontmoeten.

Mocht vervoer een probleem zijn, kunt u gebruik maken van 

de kerktaxi. Neem daarvoor contact op met Renze Steringa. 

Tel. 06-41161430 of mail r.steringa@kpnmail.nl.

Voor verdere info bel of mail: Christa Koelewijn 06-53372631, 

christakoelewijn@pgleusden.nl

Mandí Huijgen en Erica Hoebe organiseren in de Veertigdagentijd 

drie bijzondere wandelingen vol bezinning. Met de medewandelaars 

kijken ze door de ogen van Jezus naar de wereld om ons heen: 

wat zag Hij en wat raakte Hem?

Dinsdag 17 februari start de wandeling om 20.00 uur bij de 

Dorpskerk, precies een maand later vertrekt de wandeling om 

20.00 uur vanaf de Marcuskerk. De derde wandeling vertrekt 

een dag voor Pasen, ’s morgens om 7.00 uur vanaf de Dorpskerk.

“Al wandelend ontdekken we nieuwe perspectieven en zoeken 

we de verdieping in de natuur. Elke wandeling biedt ruimte voor 

stilte, gesprek en re� ectie op ons eigen pad. Of je nu een 

ervaren loper bent of vooral komt voor de rust, je bent van 

harte welkom. Laat je inspireren door de omgeving en de 

ontmoetingen onderweg. We trekken samen op in een sfeer 

van verbinding en verwachting. Doe je ook mee aan deze 

mooie reeks?”, zeggen Erica en Mandí. 

Opgeven is � jn, maar last-minute aanhaken mag natuurlijk ook 

altijd. Wees op tijd, de wandelingen starten op het aangegeven 

tijdstip.

In de veertigdagentijd zijn er weer zeven oecumenische 

vespers in de Sint-Jozefkerk aan de Hamersveldseweg 51 

in Leusden. 

De vespers worden georganiseerd door de Koningshof 

(Nederlands Gereformeerd), de Dorpskerk en de Marcuskerk 

(Protestants) en de Sint-Jozefkerk (Rooms-Katholiek). De 

veertigdagentijd is voor de kerk een periode van bezinning 

op het leven van Jezus die mens werd zoals wij en die aan 

den lijve ervoer wat leven, lijden, sterven en opstanding op 

deze aarde betekende. 

De vespers, die vanaf 18 februari (Aswoensdag) elke woensdag-

avond plaatsvinden, hebben als thema ‘De vreemdeling in 

ons midden’. Tijdens de zeven avonden wordt dat thema 

op allerlei manieren belicht. Dat gebeurt aan de hand 

van het zogenoemde hongerdoek (zie foto) dat in de kerk 

hangt. Daarop zijn verschillende Bijbelse afbeeldingen te 

zien die met het thema te maken hebben.

Voorgangers zijn Fred Kok, Pieter van den Berg, Erica Hoebe, 

Paulien Flinkerbusch, Bert de Velde Harsenhorst en Peter 

Hommes. 

Aanvang 19.00 uur. De vespers duren ongeveer drie kwartier.

Avondmaalsvieringen in 

kleine Kring

Wandel je mee? De Veertigdagentijd in het thema "door Jezus’ ogen"

Vespers in veertigdagentijd



van 15 februari 2026 tot en met 16 april 2026 
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Kerkdiensten
Zondag 15 februari

Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. Maria Berends

Marcuskerk	 geen dienst 

Zondag 22 februari

Dorpskerk	 10.00 uur	 Bert de Velde Harsenhorst

Marcuskerk	 geen dienst

Zondag 1 maart 

Dorpskerk	 geen dienst

Marcuskerk	 19.00 uur	 ds. Erica Hoebe

Zondag 8 maart 

Dorpskerk	 geen dienst

Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Erica Hoebe

Zondag 15 maart 

Dorpskerk	 geen dienst

Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Erica Hoebe

Vrijdag 20 maart

Het Gastenhuis	 15.00 uur	 ds. Erica Hoebe - avondmaal in kleine kring

Zondag 22 maart

Dorpskerk	 geen dienst

Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Karsten van Staveren - Maaltijd van de Heer

Zondag 29 maart - Palmzondag

Dorpskerk	 geen dienst

Marcuskerk	 10.00 uur	 ds. Erica Hoebe

Donderdag 2 april - Witte Donderdag

Dorpskerk	 19.30 uur	 ds. Erica Hoebe m.m.v. De Cantorij

Marcuskerk	 geen dienst

Vrijdag 3 april - Goede Vrijdag

Dorpskerk	 19.30 uur	 ds. Erica Hoebe m.m.v. De Cantorij

Marcuskerk	 geen dienst

Zaterdag 4 april - Stille Zaterdag

Dorpskerk	 21.00 uur	 ds. Erica Hoebe m.m.v. De Cantorij

Marcuskerk	 geen dienst

Zondag 5 april - Pasen

Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. Erica Hoebe

Marcuskerk	 geen dienst

Zondag 12 april

Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. Harmen Jansen

Marcuskerk	 geen dienst

Zondag 19 april

Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. Erica Hoebe

Marcuskerk	 geen dienst

KERKTAXI
Wilt u gebruik maken van de Kerktaxi? Neem dan contact op met Renze Steringa (06) 41 16 14 30. 

Mailen kan ook: r.steringa@kpnmail.nl.

U kunt de diensten op verschillende manieren meebeleven.

•	� Meeluisteren: via kerkomroep.nl zijn diensten uit beide kerken 

te beluisteren.

•	� Meekijken: één van beide diensten wordt live gestreamd. U 

kunt deze vinden op YouTube (zoek op Protestantse gemeente 

Leusden). Op de website is eventueel ook een link te vinden. 

De dienst blijft één week te zien.

De liturgie wordt van te voren per mail toegestuurd. Ontvangt u de 

liturgie nog niet, maar wilt u die wel ontvangen, stuur dan een mail 

naar liturgiedk@pgleusden.nl of liturgiemk@pgleusden.nl. 

Lukt het u niet om online verbinding te krijgen, neem dan contact op 

met Teun den Heijer via d.heijer@hccnet.nl of (033) 494 78 33.



tekst Tom Naastepad

voor zondag Quinquagesima, de vijftigste dag voor Pasen

melodie Vater Unser im Himmelreich, Leipzig 1539

uit ‘Het lied op onze lippen’, lied 123

Wij zingen veertig dagen lang

van onze Heer die met de slang,

gedreven door de goede Geest,

in dorre streken is geweest:

daar moest Hij bron van leven zijn,

o woord van God in de woestijn!


